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Samen schateren als de zon schijnt is  

een schitterend ding. 

Maar wie naast je blijft staan als ’t  

donker wordt, die geeft pas echt  

           verlichting.           Same_geek 
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Diensten PKN gemeente 

 
In de maand mei zijn er 2 diensten waarin we oecumenisch een 

bijzonder moment vieren. Het eerste moment is de traditionele 

herdenkingsdienst op maandag 4 mei. Deze vindt om 11.00 uur 

plaats in het Herdenkings- en Educatiecentrum Nationaal Ereveld. 

Pastoor Ten Have en pastor Jan-Martin Berghuis gaan samen voor in die dienst.  

Pinksteren is de tweede gelegenheid om oecumenisch te vieren dat de Heilige Geest de 

tongen los maakt én mensen van allerlei snit samen brengt. Deze dienst is op zondag 24 

mei, aanvang 10.00 uur in de RK kerk. Ook hier weer een oecumenisch tandem: Anneke 

van der Werff en pastor Jan-Martin Berghuis. 

Op de gewone zondagen (wat is ‘gewoon’?) gaan in mei een reeks gastsprekers voor in de 

dienst:  

ds. Gerda Silvis-Andringa (Zutphen) op 3 mei, ds. Bram Grandia (Doesburg) op 10 mei, ds. 

René Silvis (Zutphen) op 17 mei en ds. Henk Boter (Apeldoorn) op 31 mei.  

Op de eerste zondag van de maand, 3 mei, is er koffiedrinken na de dienst. 

 

Om toch alvast een stiekeme vooruitblik te maken naar de maand juni: daarin 

vieren we op zondag 7 juni het 10-jarig jubileum van See You Again en LEV. 

Omdat 10 jaar geleden het jeugdwerk in de Bruisbeek van start ging. Noteer 

die datum in je agenda en ‘support’ de toekomst.  

 
Collectes tijdens de diensten  

 

Zondag 3 mei: Kerk in Actie: noodhulp in Myanmar  

 KLINIEK BIEDT NOODHULP AAN MENSEN OP DE VLUCHT 

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar 

schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, 

net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getrauma-

tiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele 

grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling 

en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan. 

 

Zondag 10 mei: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente 

en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we 

inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Zondag 17 mei: Vakantiegeld Samen Delen.  

De kloof tussen mensen ‘die hebben’ en ‘die niet hebben’ groeit. 

Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Wie van 

weinig leeft, krijgt het steeds moeilijker. Reserves worden gebruikt om 

het hoofd boven water te houden. Op vakantie gaan is er voor veel 

mensen niet bij. Het is al een opluchting als het lukt de vaste lasten en 

de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve 

impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker. 

Daarom is er Vakantiegeld Samen Delen, een initiatief van de kerken in de gemeente 

Apeldoorn waaraan Loenen ook graag meedoet. 
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Zondag 24 mei: Tijdens de Oecumenische dienst in de RK kerk is de helft van de collecte 

voor de actieweek Nederlandse Missionarissen en de andere helft voor KIA gaarkeukens in 

Cuba.  

 

Zondag 31 mei: Voor de kerk 

Onze ruimte in “De Bruisbeek” wordt regelmatig gebruikt. De jeugd van See You Again en 

LEF hebben daar hun eigenen plek. Elke dinsdagmiddag komen een aantal senioren er 

samen en er vinden diverse vergaderingen plaats. Met de opbrengst van deze collecte 

kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte in “De Bruisbeek”. 

 

Vakantiegeld Samen Delen 2026: Geloven in samen delen!  

 

Ieder mens kostbaar in Gods ogen! 

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente 

Apeldoorn. We geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens 

recht heeft op een waardig bestaan. Tegelijk is er in onze samenleving een groeiende kloof 

tussen mensen “die hebben” en zij “die niet hebben”. Stijgende kosten brengen steeds 

meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te 

houden en op vakantie gaan wordt geschrapt.             Samen delen verbindt! 

Mensen met een goed inkomen ontvangen soms een paar 

duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die 

een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan 

zij maandelijks ontvangen om van te leven.  Geldzorgen hebben 

een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen 

delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Met 

de actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken. 

 

Geven: 

U kunt uw gift overmaken via de QR code hieronder, of door een bedrag te storten op 

rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Apeldoorn 

o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. 

Uw gift is 

aftrekbaar voor de belasting. 

Ontvangen: 

Denkt u in aanmerking te komen en wilt u een aanvraag indienen ten behoeve van 

Vakantiegeld 

Samen delen: zie de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

 

De actie loopt tot en met 31 mei 2026. 

Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom! 

 

 

Vooraankondiging Oecumenische buitenviering 12 juli 

 

Op zondag 12 juli staat de oecumenische buitenviering gepland, 

ditmaal ook weer bij Kasteel ter Horst. Zet het alvast in uw agenda.  

 

We hopen natuurlijk op mooi weer.  

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/
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Kerkenrentmeesters 

 

Solidariteitskas 2026: Samen Sterk - Uw Bijdrage Maakt het Verschil! 

 

We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze fantastische 

vrijwilligers, die het mogelijk maken om samen inspirerende activiteiten 

te organiseren. Helaas is dit niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend. 

Naast goede ideeën en inzet is er namelijk ook financiële steun nodig, en 

dat ontbreekt soms. Gelukkig kunnen deze gemeenten rekenen op de 

Solidariteitskas, een speciaal fonds dat is opgericht om projecten te 

ondersteunen. De Solidariteitskas is gebaseerd op het principe dat 

gemeenten elkaar helpen en ondersteunen, zodat we samen een bron 

van geloof, hoop en liefde kunnen zijn. 

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij aan 

deze kas. Daarom vragen we ook uw steun. Met een gift van slechts  

€ 10 helpt u niet alleen uw eigen gemeente, maar ook andere gemeen-

ten die het hard nodig hebben. Van dit bedrag gaat € 5 naar de Solidariteitskas, terwijl de 

andere € 5 bestemd is voor onze eigen gemeente. 

In mei ontvangen alle belijdende leden een uitnodiging om bij te dragen. Doet u mee? 

Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Uw bijdrage maakt echt het verschil. We zijn er 

voor elkaar! Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de 

kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas.  

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

 

Financiële info mrt 2026 

Kerkelijke bijdragen maand maart € 8.924,66. T/m maart is er € 25.578,35 ontvangen. 

Collectes in maart ten behoeve van de Kerkrentmeesters € 502,87.   

(Plaatselijk kerkenwerk, SeeYouAgain en kerkhof)   

T/m maart is er € 1.312,86 ontvangen. 

 

Oud ijzer 

 

De inzameling van oude metalen op 28 maart voor beide kerken 

was een groot succes. De container was bomvol en is nog 

behoorlijk aangedrukt om ook het laatste erin te krijgen. De 

opbrengst was ruim € 2.100,-. Iedereen die zijn of haar 

bijdrage hieraan heeft geleverd, reuze bedankt! 

 

De actie is voor herhaling vatbaar en op 26 september a.s.  

wordt deze opnieuw gehouden. 

 

 

Opbrengst collecte ZOA 

 

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag 

van € 1.070,- opgebracht. Dit is iets minder dan vorig jaar. Hiermee zijn 

de collectanten er in geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te 

maken. ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken.  
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Wie helpt doppen wegbrengen? 

 

Wie helpt ons met het wegbrengen van doppen naar Aalten? Al een heel aantal jaren 

zamelen we in Loenen plastic doppen in voor KNGF- geleidehonden. Tot 

voor kort hadden we iemand die de door ons verzamelde en uitgezoch-

te doppen naar Aalten bracht. Helaas is dat niet meer mogelijk. 

Daarom zoeken we iemand die toch af en toe die kant op rijdt, of die 

een paar keer per jaar voor ons een ritje zou willen maken. Het zou ons 

enorm helpen. Wil je dit voor ons doen of wil je meer informatie? Laat 

het ons weten via seeyouagain@pknloenenveluwe.nl. 

 

                                                            Erna de Croon en Ilja Waszink 

Lintje voor Janet Limpers 

In de bijzondere kerkdiensten verrast zij doorgaans ons met 
creatieve en zeer verzorgde PowerPointpresentaties. Dat doet zij ook 
al meer dan 25 jaar. Op zondagmiddag 22 maart werd Janet zelf 

verrast op de manege van de IJsselruiters. Tijdens de viering van het 
100-jarig bestaan van de IJsselruiters verscheen ook burgemeester 
Ton Heerts en sprak de woorden “Het heeft Zijne Majesteit de Koning 

behaagd u (etcetc)”. Janet kreeg de koninklijke onderscheiding 
opgespeld. In de eerste plaats voor haar onuitputtelijke verdiensten 

voor de IJsselruiters, waar zij als penningmeester en in het 
wedstrijdsecretariaat ook al jarenlang actief is. Maar ook voor haar 
structurele bijdrage in beeld & creativiteit; creatief denken in onze 

kerk – het maakte dat ook wij haar van harte konden meeschrijven 
in de aanbeveling voor het lintje.  

En wij…wij zijn trots op Janet en hopen dat zij nog lange tijd in beeld en aanwezigheid mag 
bijdragen in onze kerk!                                     Pastor PKN gemeente Jan-Martin Berghuis 

 

De charme van de kerk(enraad) deel 5 

 

“Ouderling, diaken? Nee, dat is niks voor mij!”, hoor ik geregeld. Blijkbaar roepen deze 

taken beelden van vroeger op over huisbezoeken, moeilijke gesprekken,  

kerkenraadsvergaderingen tot laat in de avond, het angstzweet om afkondiging te doen, 

etc. Alsof we bang moeten zijn voor elkaar. Of: “Hier moet je voor geleerd hebben..”. Of: 

alsof het iets is waarvoor je wel een heel speciale roeping moet hebben. 

In de rol van voorganger heb ik met vele kerkenraden gewerkt. Doorgaans met veel plezier 

en gezamenlijke ambitie om – als ik het even plat zeg – samen van ons kerkzijn iets moois  

en betekenisvols te maken. Met zicht op God en zicht op elkaar. Bezig zijn met ‘dingen’ die 

er wezenlijk toe doen: het welzijn van mensen in Gods licht, iets van Christus present 

stellen middenin ons leven. Ik proef in de kerkenraad en in werkgroepen geloof en 

samenspel, zin om te bouwen, bijzondere ontmoetingen, meeleven, mooie ontwikkelingen 

zien en in gang zetten, samen moeilijke momenten dragen, gebruik van ieders gave (en 

respect voor ieders beperking), merken dat je een aanvulling bent op elkaar, teamplay. En 

om niet te vergeten: verbondenheid en gezelligheid die je merkt in het samenwerken. Ik 

heb het altijd met veel plezier gedaan. En nog steeds, ook hier in Loenen. Met korte, 

mailto:seeyouagain@pknloenenveluwe.nl
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krachtige vergaderingen. En ik geloof dat God in al dit soort elementen doorwerkt. Doe je 

mee…? … of twijfel je of het wel je ‘roeping’ is? Roeping – wat hebben we daar een zwaar 

woord van gemaakt. Alsof het iets uitzonderlijks is, iets dat je moet ‘hebben’. Een duidelijk 

moment, een stem of briefje uit de hemel 

waar je niet omheen kunt. Toch laat de Bijbel een 

ander beeld zien. Roeping begint met een 

Persoon. Niet met de vraag waar je heen 

moet, maar met de uitnodiging van Jezus: 

“Volg Mij”. Hij zegt dat tegen hele gewone 

mensen, zo’n 2000 jaar geleden tegen een 

aantal vissers (Mattheüs 4:19). Dat is geen 

opdracht voor een select groepje, maar de basis 

van het christelijk leven. Iedere christen wordt 

geroepen om te leven met Hem, op Hem te lijken 

en deel te zijn van wat God in deze wereld doet. Hoe dan? Dat is voor ieder anders. Maar 

de kern is dezelfde: beschikbaar zijn voor God, waar je ook bent. Misschien zit daar juist de 

spanning. We willen graag duidelijkheid voordat we stappen zetten. Zekerheid voordat we 

ons beschikbaar stellen. Maar zoiets als roeping werkt meestal anders. Niet alles wordt 

vooraf zichtbaar. Het groeit onderweg: in bereidheid, in kleine stappen, in het luisteren 

naar Gods stem, vaak midden in het gewone leven. Het is dichterbij dan je denkt. Wie in 

beweging komt gaat dàt juist merken. De kernvraag is dus niet zozeer: ben ik geroepen? 

De vraag is misschien eerder: ben ik beschikbaar om samen met anderen vorm te geven 

aan de kerk van Jezus Christus? 

 

KinderzwerfboekStation See You Again in Bruisbeek 

 

Alle kinderen moeten kunnen lezen!  

Bij See You Again in Loenen is er al 4 jaar een KinderzwerfboekStation ingericht. Hier 

kunnen kinderen of ouders boeken meenemen en ze doorgeven aan andere kinderen, of 

laten zwerven op een andere plek. Het boek hoeft niet terug. Erzwerven al 570 boeken 

vanuit ons KinderzwerfboekStation See You Again in heel Nederland. 

Als kinderen moeten wachten bij de tandarts of apotheek, kunnen ze een boek pakken. Als 

het boek nog niet uit is, mogen ze het mee naar huis nemen. Als ze het daarna maar weer 

ergens laten zwerven. Vind je ergens een boek dan kun je het boek opzoeken. Vul de code 

in op www.kinderzwerfboek.nl daar kun je vinden welke zwerftocht het boek heeft gemaakt 

en vind je nog meer informatie. 

Wat zijn zwerfboeken?          Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker de 

boeken zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken kunnen 

bijvoorbeeld worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in 

wachtkamers, winkels, treinen of een Kinder-zwerfboekStation. 

Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in 

een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen 

zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen 

er nog véél meer zijn! 

 

Stuur boeken op een spannende tocht 

Doe mee met Kinderzwerfboek en stuur boeken uit zwerven, omdat álle kinderen moeten 

kunnen lezen! Duik in je boekenkast en lever ze in bij de doos See You Again in de 

Bruisbeek Loenerdrift 74. Zij zullen dan jouw boek voorzien van een sticker. 
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Herdenkingsdienst 4 mei op Nationaal Ereveld 

 

Herdenken is stilstaan bij iets wezenlijks dat geweest is, luisteren naar het heden, gevoed 

en gevormd worden voor de toekomst. Elk jaar wordt op 4 mei herdacht hoe mensen hun 

leven hebben gegeven voor vrijheid, vrede en veiligheid. Op het 

Nationaal Ereveld Loenen staat 4 mei in dat teken.  

De Oorlogsgravenstichting organiseert die dag diverse momenten 

van herdenking. In het voorprogramma van deze dag is ook de 

oecumenische herdenkingsdienst opgenomen. Deze begint om 

11.00 uur in het Herdenkings- en Educatiecentrum op het Nationaal Ereveld.  

Pastoor Ten Have en pastor Jan-Martin Berghuis zullen samen voorgaan in deze dienst. 

 

Kopij volgende nummer (juni) 

 

Voor het juni nummer 2026 dient de kopij binnen te zijn: 

 

• In de postbus uiterlijk donderdag 14 mei bij het parochiesecretariaat, 

Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

• Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 mei kontaktbladloenen@gmail.com in een 

Word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van 

het onderwerp!  Foto’s graag als afzonderlijke bijlage aanleveren. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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Verjaardagen 

 

Er is in mei geen jarige job van 80 jaar of ouder te melden. Daarom deze 

keer iedereen die deze maand jarig is: Van harte gefeliciteerd! Maak er een 

mooie dag van!   

 

Overleden  

 

Op 20 maart is overleden Joanna Cornelia Elisabeth 

Hertsenberg-Mensink in de leeftijd van 83 jaar. Op 27 maart 

heeft de uitvaartdienst plaats gevonden in de H.Antonis-Abt 

kerk. Waarna de crematie heeft plaats gevonden in Dieren.  

 

Op 2 april is overleden de heer H.M. Plant. 

 

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden en wij wensen de familie veel sterkte met 

dit verlies. 

 

 

Nogmaals een oproep voor vrijwilligers 

 

• Voor het secretariaat van de RK Parochie 
en de redactie van het Loenens Kontaktblad zijn 

we met spoed op zoek naar vrijwilligers.  
Het werk op het secretariaat houdt o.a. in: één 

keer in de drie weken: de e-mails 
behandelen/door- sturen, het mededelingen-
overzicht voor de viering opstellen, diverse bladen 

bijwerken en in de kerk ophangen/neerleggen.  
Aantal uren werk: + 1,5 uur per 3 weken. 

 
• Het redactiewerk voor het Kontaktblad 

houdt in dat je eens per kwartaal de in platte 
tekst aangeleverde berichten voor het 

Kontaktblad tot één geheel samenstelt en dat je de andere maanden meekijkt als één 

van de andere redactieleden het concept maakt.  
Draag je het Kontaktblad een warm hart toe, ben je goed in Word en hou je van het 

zoeken naar passende plaatjes, meld je dan aan! 
 

• Ook zoeken we met spoed een koster voor de RK kerk, die 

diverse zaken voorbereid t.b.v. de eucharistie-viering en een 
lectrice.  

 
Het is van groot belang dat we dit werk voort kunnen blijven 
zetten!  

Meld je s.v.p. aan via het e-mailadres: antoon.streppel@gmail.com  
of bel voor informatie: 06-14511842.  

 
Bij voorbaat dank mede namens de redactie van het Kontaktblad, Antoon Streppel.  

mailto:antoon.streppel@gmail.com
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Overdenking 

Beminde gelovigen zullen we maar weer 

zeggen. De maand mei is aangebroken en 

dat is een drukke maand voor ons 

Loenenaren, zowel op kerkelijk als 

wereldlijk gebied. We 

beginnen op 4 mei Bevrijdingsdag met 

een oecumenische dienst op het Ereveld in 

het 

herdenkings- en educatiecentrum om 

11.00 uur. We vieren dat ons land bevrijd 

is van 

een fascistisch regiem en we gedenken 

hen die vielen. We staan stil bij de vrijheid 

die bevochten is door mensen die daar- 

voor grote offers brachten. We vieren en 

danken God dat we nu 80 jaar in vrijheid 

leven. We bidden voor hen, waar ook ter 

wereld mensen te lijden hebben van 

oorlog en geweld. 

Op Hemelvaartsdag 14 

mei (40 dagen na 

Pasen) herdenken we 

de Hemelvaart van 

Christus. Handelingen 1 

meldt het volgende na 

het opstijgen van 

Jezus: “Mannen van 

Galilea, wat staat ge 

naar de hemel te 

staren? Deze Jezus, die 

uit uw midden ten hemel is  opgenomen, 

zal weer op dezelfde wijze terug komen. 

Toen zij naar de hemel staarden, terwijl 

Hij opsteeg, zeiden zij, alleluja. Hij hief 

zijn handen op, zegende hen en voer op 

ten hemel. In sommige kerken wordt de 

paaskaars gedoofd. Bij de katholieken nog 

niet, daar gebeurt dat met Pinksteren. Dat 

is besloten op het tweede Vaticaans 

concilie dat liep van 1962 – 1965. De 

paaskaars staat voor Christus als het licht 

in de duisternis, verrijzenis en 

overwinning op de dood. In Loenen trekt 

op deze dag de muziek door het dorp. Dat 

zal ongetwijfeld met dauwtrappen te 

maken hebben, want vroeger werd er bij 

het dauwtrappen altijd gezongen. Op 

sommige plaatsen liep men met blote 

voeten door het natte gras.  

Ook op Hemelvaartsdag en de twee dagen 

daarna is de Loenense kermis. Dat is een 

verbastering van ker(k)mis.  

In de middeleeuwen begon de kermis 

altijd met een dienst. Klarenbeek houdt 

tegenwoordig een oecumenische dienst 

met de kermis in de feesttent. 

Vervolgens komen we bij het hoogfeest 

van Pinksteren. Dat is 50 dagen na Pasen, 

dit jaar 24 en 25 mei. We bidden dat de 

Heilige Geest over ons mag komen, net 

zoals dat bij de apostelen gebeurt is. Dat 

de Heilige Geest ons verstand mag ver- 

lichten. In een tijd waarin we vooral roe- 

pen en zenden, herinnert 

Pinksteren aan luisteren, 

begrijpen en verbinden:   

De Geest van Verbinding: 

In een verdeel- de wereld 

hebben we iets nodig dat 

ons samen brengt. Niet 

door verschillen te 

negeren, maar door elkaar 

werkelijk te horen. De 

Heilige Geest die neerdaalt 

op Pinksteren, zeven weken na Pasen, 

nodigt ons uit om stil te worden en ons 

open te stellen voor wat groter is dan 

onszelf. Verbinding ontstaat niet vanzelf, 

maar vraagt aandacht, moed en een open 

hart. 

Gebed: “Kom Heilige 

geest, vervul de 

harten van Uw 

gelovigen en ontsteek 

in het vuur van Uw 

liefde. Zend Uw Geest 

uit en alles zal herschapen worden. En Gij 

zult het aanschijn der aarde vernieuwen”. 

                                                 

Willem Klomp  
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Vrijwilligersavond RK-kerk 

  

Op zaterdagavond 2 mei zal er weer een vrijwilligersavond worden 
georganiseerd in het parochiehuis voor de vele vrijwilligers van onze RK-
kerk en het parochiehuis. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en op 

deze avond willen we jullie bedanken voor de geweldige inzet. Ook uw 
partner is natuurlijk van harte welkom.   

Aanvang: na de eucharistieviering die begint om 18.30 uur. Voor de 
inwendige mens zal worden gezorgd. Voor de organisatie is het van belang 
dat u zich hiervoor even aanmeldt, bij voorkeur per e-mail.  

Dit kan bij:  
Wilma en Gerard Klomp, e-mail: gerardklomp@upcmail.nl    tel.: 06-12402537 en  

Antoon Streppel,   e-mail antoon.streppel@gmail.com tel.: 06-14511842 
Tot ziens op 2 mei. 
 

 

Sobermaaltijd prima verlopen. 

Op 18 maart organiseerde het Beraad van 
Kerken weer de jaarlijkse sobermaaltijd in 

het parochiehuis. De avond werd goed 
bezocht door ca. 40 aanwezigen. De 
maaltijd bestond uit 3 verschillende 

soepen (zonder vlees) met brood; het 
smaakte uitstekend. Pastor Berghuis 

heette iedereen hartelijk welkom en we 
begonnen met een lied, gevolgd door een 

schriftlezing en een korte overdenking 
door pastoor Ten Have. Na de maaltijd was er een presentatie van de stichting Vrienden 
van Aljeco door Cees Petersen. De stichting bestaat sinds 2015 en vangt weeskinderen op 

in Tanzania. Er worden momenteel 13 wezen opgevangen die samenleven in een familiaire 
sfeer. Ze krijgen een goede opleiding waaronder ook Engels, zodat ze vrij makkelijk een 

baan zullen kunnen vinden en voor zich zelf kunnen gaan zorgen als ze op 18 jarige leeftijd 
het weeshuis verlaten.  
Voor het weeshuis werd een collecte gehouden die € 343,65 opbracht.  

Voor meer informatie kijk op de website: www.aljeco.nl 
 

Het samenzijn, de maaltijd en het doel van deze avond werd door iedereen zeer 

gewaardeerd. 

 

Klussenmorgen R.K. Kerkhof en terreinen rondom 

 

De klussenmorgen van en rondom R.K. kerkhof zal zijn op  

vrijdagmorgen 1 mei.  
De dag van de arbeid, dus dat komt goed uit.  
Aanvang: 8.00 uur. 

 
Namens de werkgroep: Willem Klomp   

http://www.aljeco.nl/
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De echte regels 

 

 

Dit zijn de echte regels 

Die waar we niet omheen 

Die waar we niet tussendoor 

Die waar we niet op vast 

Die waar we juist mee voort 

 

Wees moedig 

Blijf bewegen 

Stap naar voren 

Blijf niet steken 

 

Vertrouw elkaar 

Vertrouw jezelf 

Weet voor wie 

Zie wat telt 

 

Denk minder 

Vergeet angst 

Zoek het goede 

Doe wat kan 

 

Weest trots 

Houd moed 

Vier stoer 

Zorg goed 

 

Dit zijn de echte regels 

Die waar we mee vooruit 

 

 

Merel Morre 

 

Misintenties 

 

Zondag 10 mei:   Overleden ouders Reusken-Peters,  
Mariet Reusken-Hulleman 

 

 

Overige diensten geen Misintenties. 
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Kerkdiensten mei 2026 

 
Protestantse gemeente 
 

Zondag 3 mei  10.00 uur ds. Gerda Silvis-Andringa (Zutphen) 
      Collecte: Kerk in Actie (Noodhulp Myanmar) 

      Koffiedrinken na de dienst 
Maandag 4 mei  11.00 uur Herdenkings- en Educatiecentrum Nationaal Ereveld. 

Pastoor Ten Have en pastor Jan-Martin Berghuis 

m.m.v. Con Spirito 
Zondag 10 mei  10.00 uur ds. Bram Grandia (Doesburg) 

      Collecte: Voor de kerk 
Zondag 17 mei  10.00 uur ds. René Silvis (Zutphen) 

      Collecte: Vakantie samen delen 
Zondag 24 mei  10.00 uur Oecumenische Pinksterdiens RK kerk Loenen 

Anneke van der Werff en pastor Jan-Martin Berghuis 

 Collecte: Nederlandse Missionarissen en KIA 
             gaarkeukens in Cuba 

Koffiedrinken na de viering in het Parochiehuis 
Zondag 31 mei  10.00 uur ds. Henk Boter (Apeldoorn) 
      Collecte: Voor de kerk/eigen ruimte in de Bruisbeek. 

 

See You Again 
 

Zondag 10 mei   10.00 uur  Bruisbeek 
Zondag 31 mei   10.00 uur  Bruisbeek 

 

Rooms Katholieke parochie 
 

Zaterdag 2 mei   18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers 
m.m.v. Con Spirito 

Maandag 4 mei  11.00 uur Herdenkings- en Educatiecentrum Nationaal Ereveld. 

Pastoor Ten Have en pastor Jan-Martin Berghuis 
m.m.v. Con Spirito 

Zondag 10 mei   10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 
m.m.v. Con Spirito met aansluitend gezamenlijk 

koffiedrinken in het naastgelegen Parochiehuis 
Donderdag 14 mei  10.00 uur  Hemelvaartsdag – Viering te Vaassen 
 

Zaterdag 16 mei   18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 
m.m.v. Con Spirito 

Zaterdag 23 mei  18.30 uur Eucharistieviering, Celebrant P. ten Have 
      m.m.v. Con Spirito 
Zondag 24 mei  10.00 uur Oecumenische Pinksterdiens RK kerk Loenen 

Anneke van der Werff en pastor Jan-Martin Berghuis 
      Koffiedrinken na de viering in het Parochiehuis 

Zaterdag 30 mei   18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers 
      m.m.v. Con Spirito 
 


