
5. Eucharistie (21 oktober) 
In het christelijk leven nemen sacramenten een 
belangrijke plaats in als ontmoetingsplekken van 
God met zijn mensen.  
Centraal zal staan wat sacramenten zijn en welke 
rol zij spelen. Speciale aandacht voor de H. Mis 
(eucharistieviering), de oorsprong, opbouw en 
bedoeling en de symboliek ervan. 


6. Maria en de Heiligen (28 oktober) 
Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook in  
de orthodoxe kerken nemen de heiligen een 
belangrijke plaats in. Hoe is de heiligenverering 
ontstaan? Staat die in concurrentie met Jezus, 
zoals soms gedacht wordt?  
Wat betekenen de heiligen voor jou, en heb jij 
een favoriete heilige? 

7. Geloven in de praktijk (4 november) 
Wat betekent het om Christen te zijn in het 
dagelijks leven. Welke uitgangspunten en 
inspiratiebronnen reikt de kerk aan.  
Wat is jouw belangrijkste inspiratie voor het 
dagelijks leven? 

8. Diaconie (18 november) 
In onze parochie is een van de speerpunten de 
dienst aan de naaste: de gemeenschappelijke 
inzet voor de arme, de kwetsbare medemens  
en de zorg voor de aarde. In deze bijeenkomst 
willen wij deze opdracht, die door Jezus aan  
ons is toevertrouwd, meer eigen te maken. 

  

Praktische informatie 
De Basiscursus Katholiek Geloven is toegankelijk 
voor iedereen die - via ontmoeting en onderlinge 
(geloofs)gesprekken - (meer) wil leren over 
aspecten van het katholiek geloof. 
(Inhoudelijke) vragen over de cursus kunnen 
gesteld worden aan het pastorale team via het 
secretariaat (telefoon: 0571-274445 op dinsdag 
en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via 
centraalsecretariaat@franciscusparochie.com). 
Aan de Basiscursus zijn geen kosten verbonden. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het Parochie-
huis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn, van 20.00 
uur tot 22.00 uur.  

Opgeven voor de Basiscursus kan via telefoon: 
0571-274445 of via bovengenoemde e-mail.  
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De avonden van de cursus hebben de volgende 
thema’s: 

1. Gebed, liturgie en kennismaking (9 september) 
De 1e bijeenkomst staat in teken van kennismaking 
met elkaar, weten wie we zijn en waar we staan 
in ons geloof. We staan stil bij wat gebed kan 
betekenen, welke vormen van gebed en liturgie 
er zijn en hoe je gebed een plek in het dagelijks 
leven kan geven. 
  
2. De Bijbel (23 september) 
De kerkvader Hiëronymus zegt: “De Schriften niet 
kennen is Christus niet kennen.” In deze bijeen-
komst gaan we in op vragen als: Wat is de Bijbel? 
Hoe is die ontstaan? En vooral: waarom en hoe 
lezen we de Bijbel? 
  
3. Ontstaan van de kerk (30 september) 
Hoe is de kerk ontstaan, waarom en hoe zit de 
hele organisatie van de wereldkerk en de lokale 
parochie in elkaar? Waarom is de kerk belangrijk 
voor de geloofsbeleving?  

4. Geloofsbelijdenis (14 oktober) 
De geloofsbelijdenis is de basistekst van Christelijk 
geloof en de katholieke kerk. We zeggen deze 
tekst elke zondag in de kerk, en hij staat centraal 
bij het doopsel en vormsel. We gaan er dieper   
op de achtergrond en de betekenis ervan in.


Basiscursus Katholiek Geloven 
Het leven stelt ons voor allerlei uitdagingen en 
keuzes. Soms is het moeilijk om prioriteiten te 
stellen: wat is nu echt belangrijk? Wat is de basis 
van mijn leven, wat geeft mij een houvast en een 
richting. De laatste tijd herontdekken steeds meer 
mensen het Christendom als basis en richting, 
soms via een Alpha-cursus, via ontmoetingen  
en ook vaak via het internet.  
  
Daarnaast bestaat ook de wens om in de vorm 
van persoonlijk gesprek en ontmoeting de kennis 
van het katholiek geloof te verdiepen. Daarvoor 
biedt de Sint Franciscus parochie de Basiscursus 
Katholiek Geloven aan. Terwijl het bij onze Alpha-
cursus dus vooral gaat om onderlinge ontmoeting 
en de algemene thema’s van het Christelijk geloof, 
besteedt de Basiscursus vooral aandacht aan de 
specifiek katholieke aspecten van het Christelijk 
geloof. 

Deze cursus is vooral geschikt voor degenen die 
overwegen katholiek te worden, of gewoon meer 
van het katholiek geloof willen weten. Maar in de 
praktijk blijkt dat ook mensen die al jaren katholiek 
zijn, hun geloofskennis erdoor op een aangename 
manier kunnen opfrissen. De cursus wordt gegeven 
door pastoor Henri ten Have, pastor Johan 
Rutgers en diaken Ronald Dashorst.  
Bij iedere avond wordt mede uitgegaan van uw 
specifieke vragen over het thema, die steeds 
besproken kunnen worden. De cursus heeft dan 
ook een persoonlijke, informele sfeer, waarin 
ruimte is voor ieders inbreng. 

Opzet van de Basiscursus 

De Basiscursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, 
steeds op woensdagavonden van 20.00 uur tot 
22.00 uur in het parochiehuis in Apeldoorn.  
Aan het begin van iedere avond kan iedere 
deelnemer zijn of haar vragen of gedachten  
aan de orde stellen, en ook tijdens de inleiding 
door de pastor.   


