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                 Nieuwsbrief nr.3, maart 2026 

                   
Martinus geloofsgemeenschap is verhuisd…. 
 
Januari en februari 2026 waren de maanden dat we als geloofsgemeenschap afscheid namen van 
onze ruimte in de van der Hulsschool.  
8 januari was de laatste gebedsviering,  
Op 27 januari deed pastoor ten Have er de  
laatste eucharistieviering.  
Op 3 februari was het laatste Martinus Kafhe.  
Op10 februari was er nog een Avond met Zin  
met de prachtige film ”the Way”. Al deze activiteiten  
laten zien dat we als gemeenschap levendig zijn  
in zorg voor elkaar en het zoeken naar nieuwe wegen. 
  

Op 11 februari werd er verhuisd. Er was al veel   
 ingepakt en uitgezocht. Met de piano en  
 stoelen op aanhangwagens en de rest in 
 auto's werd er verhuisd naar het gebouw van 
 WIOS, waar we ons heel welkom voelden. 

 
 
Op 17 februari leverden we samen met het St. Martinusgilde de sleutels in van de locatie aan de vd. 
Hulststraat. De  cliënten en medewerkers werden getrakteerd op gebak, omdat we heel blij zijn met 
de manier waarop zij 10 jaar lang open gestaan hebben voor onze vragen. We voelden er ons thuis. Nu 
gaan we met pijn in het hart maar met vertrouwen naar de locatie van WIOS. 
 
Op 11 februari werden Diny Roesscher, Mia Leurs en Trees Smit in het zonnetje gezet omdat zij 
gedurende de 10 jaar dat we in de van de Hulstschool zaten alle koffiemomenten verzorgd hebben en 
heel wat kopjes koffie en thee geschonken hebben. Ze zorgden ervoor dat er een welkome sfeer hing 
als je binnenkwam.                                                                                    Annemiek Buiting 
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Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

Zondag 01 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers 

Zondag 08 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 10 maart 19.30 u. Martinus Kafhé, in Wios 

dinsdag 10 maart 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Grote of St. Maartenskerk 

Lezing: Franciscus en het Zonnelied 

Door Monica Schwarz 

Zondag 15 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers 

Zondag 15 maart 19.00 u. Taizéviering,  in Grote of St. Maartenskerk Epe 

Zondag 22 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 22 maart 09.30 u. Viering in Vorchten,  850 jarig jubileum 

Dinsdag 24 maart 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe in Wios,  

pastoor Ten Have. Aansluitend Martinus Kafhé 

Zondag 29 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers 

Donderdag 02 april 19.00 u. Witte Donderdag, Eucharistieviering in Twello,  

Pastor Rutgers 

Donderdag 02 april 19.00 u. Witte Donderdag, Eucharistieviering,  

in Apeldoorn, Pastoor Ten Have 

Vrijdag 03 april 15.00 u. Kruisweg, in Vaassen  

Vrijdag 03 april 15.00 u. Kruisweg, in Twello, pastoor Ten Have 

Vrijdag 03 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering, in Twello, pastor Rutgers 

Vrijdag 03 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering, in Apeldoorn,  

pastoor Ten Have 

 
1e Eucharistieviering en Martinus Kafhé in Wios-gebouw: 
 
Op 24 februari vond de eerste eucharistieviering plaats op onze nieuwe locatie.  
De ‘kerkzaal’ was keurig ingericht en 30 mensen kwamen naar deze viering. Voorganger was de 
nieuwe pastor Johan Rutgers. Aan het begin van de viering stelde hij zichzelf voor en vertelde hij 
iets over zijn leven tot nu toe.  
Met enthousiasme is hij aan  
deze benoeming begonnen en  
hij hoopt regelmatig in onze  
geloofsgemeenschap voor te gaan. 
Gelukkig had hij de tijd om ook  
na afloop nog even koffie te drinken 
en wat nader kennis te maken. 
 

Aansluitend was het Martinuskafhé. 
En de meeste aanwezigen bleven 
even koffie drinken voor de nodige 
contacten. Tijdens dit samenzijn werd  
traditiegetrouw een lied gezongen,  
waarvan u de tekst op de volgende  
pagina kunt lezen.    
 
In maart zijn de Kafhé avonden op 

3 en 17 maart  
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Lied ter gelegenheid van de verhuizing: 
 
Melodie: Stekkie van de fuchsia (uit Ja zuster, nee zuster)  
 
Weet u een plekkie, een plekkie, een plekkie 
Een plekkie waar ik heen kan gaan 
Is er een stekkie, een stekkie, een stekkie 
Is er een stekkie voor ons Rooms best aan. 
We zijn een makkelijke club, 
Geen kouwe kak en ook geen yup 
We zijn een Gods volk onderweg 
Saam onderweg is wat ik zeg. 
Is er een plekkie, een plekkie, een plekkie 
En als ik ’s avonds dan naar huis toe ga 
Kan deze avond niet meer stuk,  
Ik kan weer dwalen van geluk 
Want ik leef in groot gena, ja ik leef in groot gena. 
     Dinsdagavond de Mis, ben zo blij dat die er ook nog is  

Ja Gods woord wordt hier verwoord 
Hier in Epe wordt de Roomse blijheid graag gehoord 

Er is een plekkie, een plekkie, een plekkie 
Er is een plekkie voor ons allemaal 
Een heel mooi stekkie, een stekkie, een stekkie, 
Een Godsvolk, onderweg verhaal 
Waar twee of meer te samen zijn 
In Zijn Naam, al is het klein 
Al is dit dan geen kerkgebouw 
We blijven ons geloof wel trouw 
Het wordt ons plekkie, ons plekkie, ons stekkie 
Ja het wordt het Wios-gebouw 
Er stroomt weer overal geluk 
We kunnen dwalen van geluk 
Roomse blijheid voelen we nou, Roomse blijheid voel ik nou. 
     Dinsdagavond de Mis en daarna Kafhé, da’s ook niet mis 
     Zelfde woord, ander accoord 

Zo blijft nabijheid en verbinding hier het toverwoord. 
We hebben een stekkie, een stekkie, een stekkie, 
Al de gebeden zijn Goddank verhoord 
We hebben een plekkie, een plekkie, een plekkie, 
In dit gebouw kunnen we jaren voort. 
We zijn een makkelijke club 
Geen kouwe kak en ook geen yup 
We zijn een godsvolk onderweg, 
Elkaar tot zegen is wat ik zeg 
Dank voor dit plekkie, dit plekkie, dit plekkie, 
En als we strakjes dan naar huis toe gaan 
Voelen we overal geluk 
Kunnen we dwalen van geluk 
Want we leven hier in groot gena, in de glo-o-o-ria !! 
 
(met dank aan de schrijfster en zangeres…..RB) 
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Overleden: 
 
Deze maand zijn er geen meldingen van zieken of overledenen. 
 
 

TAIZÉ viering op zondag 15 maart 
 
Op zondagavond 15 maart om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk 
gehouden, uitgaande van de Grote Kerk, Regenboogkerk en RK-geloofsgemeenschap H. 
Martinus Epe/Heerde.  
Voorganger is ds. L.J. Versteeg.  
Deze Taizé viering is een oecumenische 
meditatieve viering rondom gebeden,  
Bijbellezingen en meerstemmige liederen  
uit de Taizé traditie.  
Voor het ondersteunen van de samenzang  
is er een gelegenheidskoor, dat voorafgaande  
aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal 
instuderen.  
Het koor staat onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden graag van tevoren bij haar opgeven via i.heij@live.nl en vermelden bij welke 
stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas. De locatie voor koorrepetitie is op dit 
moment nog niet bekend. 
Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.  
We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst 
meevieren. 

 
Avond met zin en kleur…. 
 
Op dinsdag 10 maart a.s. 
19.30 uur Monica Schwartz  
Lezing: 
Franciscus en Zonnelied  
in de Grote Kerk.  
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Actie kerkbalans…. 
 
Half januari hebben een aantal vrijwilligers waaronder Peter Weehuizen, Mia en Tom Leurs en 
Sjaak Thijssen de verzending klaar gemaakt voor de actie kerkbalans 2026. 
Geen erg grote klus maar toch fijn dat dit met hun inspanning weer gelukt is. 
We hopen dat veel parochianen hun bijdrage zullen leveren aan deze actie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid penningmeester Sjaak Thijssen: 
 
Het bestuur van de Franciscus en Clara parochie nam  
op 27 januari afscheid van Sjaak Thijssen als penningmeester.   
Jarenlang was hij penningmeester en lid van de locatieraad  
van onze geloofsgemeenschap. Er werden warme woorden  
van waardering gesproken door Jan Looman en pastoor  
ten Have. Sjaak is bekend als iemand waar je op kunt rekenen.  
Wat hij belooft komt hij na en hij signaleerde dingen die  
aandacht nodig hebben vaak voor een ander ze heeft gezien.  
Hij vertegenwoordigde onze gemeenschap in Epe en in de  
overleggen bij de Franciscusparochie. Hij blijft op de 
financiën passen tot we een nieuwe penningmeester hebben  
en blijft gelukkig meedenken in de Denktank. 
 
Sjaak, bedankt voor al je tijd, je inzet, je samenwerking en  
je zorg voor de financiën. 
 
Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. 
Suggesties kunt u doorgeven aan Plony, Sjaak, Peter of Loek, 
  
 

Heerde en Vorchten 850 jaar…… 
Op 22 maart a.s. zal tijdens een oecumenische viering aandacht worden besteed aan het 850-
jarig bestaan van Heerde en Vorchten als zelfstandige parochies. Bisschop Godefridus heeft in 
een akte bepaald dat Epe deze parochies zelfstandigheid mag schenken. Daarmee mochten ze 
ook hun overledenen bij hun eigen kerk begraven. 
 
Dit jubileum wordt gevierd in een grote tent bij de kerk in Vorchten. De leden van de Martinus 
geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd om , als leden van de ‘moederkerk’, deze 
viering in Vorchten bij te wonen. Aanvang: 9.30 u. 
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Reactie van Piet Goris bij de eucharistieviering van januari: 
 
Zaligspreking nr. 1 
Wat jezus als eerste zei in de Bergrede wordt in het Nederlands vertaald met "Zalig/Gelukkig zij 
die arm van geest zij want aan hen behoort het Koninkrijk der hemelen". 
Maar de eerste betekent van het Griekse woordje 'ptoghos' is niet 'arm' maar 'behoeftig', dus het 
gaat om een 'zoeken/streven naar'. 
Vervolgens staat in het Grieks een lidwoord 'tooi': 'de', en wel de geest, tooi pneumati. En als 
Jezus het heeft over 'de Geest', bedoelt hij niet de mijne maar die met een hoofdletter. 
Dus de eerste zaligspreking luidt "Zalig die behoefte hebben aan de Geest want ...." Dat is de 
eerste en dus is zij de sleutel om ... 
Zo ook wat de leerlingen aan Johannes de Doper moeten zeggen: ".... en aan de armen wordt het 
evangelie verkondigd". Niet aan de rijken? Ja hoor, als ze uit zijn op het Goede Nieuws. 
Een verklaring is dat Het latijn het lidwoord niet kent met als gevolg 'arm  .. geest'  en onze 
Nederlandse tekst is uit het Latijn.  In de  - uiteraard  - vroegere betweterij van de kerk past 'arm 
van geest' wel en dat is nooit gecorrigeerd. 
Voor dapperen: Kleinboek over Geloof  - in de Readshop op de Hoofsdstraat. 
Piet Goris 
 

 
Sobere maaltijd in de vastentijd…… 

 
Kijk! door Jezus’ ogen  
 
Donderdag 19 maart:    Sobere maaltijd op weg naar Pasen 
 

 

 
 
Soms is het goed vaste patronen te doorbreken. De veertigdagentijd in aanloop naar Pasen nodigt 
daartoe uit.  Hoe we dat vorm geven, verschilt per persoon. 
Samen willen we in een sobere maaltijd laten zien dat je ook bewust eens kunt kiezen voor 
eenvoud. 
We doen dat op een plek – de Grote of St. Maartenskerk-  waar mensen al eeuwenlang samen 
komen om te bidden en te zingen en te luisteren.  
 
Aan tafel is er ook ruimte voor onderling contact. Thema is dit jaar “Kijk! door Jezus’ ogen”. Hoe 
daagt Hij ons uit om ‘anders’ te kijken naar de wereld om ons heen? En wat betekent dat voor ons 
leven vandaag?   
De maaltijd zal plaatsvinden op donderdag 19 maart in de Grote of Sint Maartens Kerk.   
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Leden van de verschillende kerken hebben de maaltijd samen voorbereid. 
Mensen van alle leeftijden zijn welkom!  
 
Inloop vanaf 18.00 uur 
Aanvang maaltijd  18.30 uur  
 
Geef uzelf – samen met buren, vrienden, kennissen – op bij: 
- Eef van Norel (Grote Kerk) – tel.: 06 27 467 896 
- Lee de Kool (Regenboogkerk) – tel.: 06 37 139 163 
- Maartje van Ark (Goede Herderkerk) – tel.: 0578-662043; eventueel inspreken 
- Plony Epping (RK geloofsgemeenschap H. Martinus) tel.: 06-30 200 750 
 
Gezamenlijke gebedswakes in de Stille Week  
Op drie dagen is er gelegenheid tot bezinning in de Grote Kerk; een gebedswake,  een moment 
van stilte, orgelmuziek en samenzang rond een open bijbel. 
Tijdstip: 19.00- 19.30 uur.   
De voorgangers zijn: 
Ds. J.L. Versteeg op maandag 30 maart 
Ds. A.M. van de Wetering op dinsdag 31  maart 
Ds. G.C. Buijs op woensdag 1 april 
Weet u welkom! 
 

Vier nu……. (website van de Nederlandse R.K.Kerk) 
 
De Veertigdagentijd is voor veel christenen een periode van soberheid, bewustwording en 
verdieping. Ooit begonnen als verplichte voorbereiding op Pasen is het vandaag een 
periode waarin mensen op allerlei manieren proberen los te komen van wat hen afleidt. 
Maar hoe begon deze traditie en hoe beleven we het nu? 
 
In de eerste eeuwen van het christendom duurde de voorbereiding op Pasen slechts twee 
dagen: Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Later werd deze tijd steeds verder uitgebreid, 
totdat het Concilie van Nicea in 325 de duur officieel vaststelde op veertig dagen. Dat getal 
komt rechtstreeks uit de Bijbel: veertig dagen vastte Jezus in de woestijn, veertig dagen 
verbleef Mozes op de Sinaï, en het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn. Veertig 
dagen vormen een symbolische periode van zuivering, omvorming en nieuwe keuzes. 
 
In het jaar 602 verplaatste paus Gregorius de Grote het begin van de vastentijd naar 
Aswoensdag. Sindsdien start de liturgische tijd van boete en bezinning met een askruisje: 
een teken dat je opnieuw wilt beginnen. 
 
Vroeger betekende vasten: weinig eten, geen vlees, en vaak slechts één maaltijd per dag. 
De kerk versoepelde de regels in de loop van de eeuwen, maar het doel bleef hetzelfde: 
ruimte maken voor wat echt belangrijk is, door je te onthechten van gewoontes die je 
kunnen afleiden van God en je naaste. 
 
Vandaag is vasten niet meer strak voorgeschreven, maar misschien juist daardoor 
toegankelijker. De kern blijft: iets achterwege laten, zodat er ruimte komt voor iets anders 
zoals: bezinning, gebed, Bijbelstudie of andere manieren om tijd te maken voor God. 
 
Meer informatie over de vasten, de Goede Week, Palmzondag, Witte donderdag en Goede 
vrijdag kunt u vinden op de website www.vier.nu 
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BERICHT VOOR OP DE PAROCHIEWEBSITE, KERKBLAD EN/OF NIEUWSBRIEF FEBRUARI/MAART 

DOELGROEP: DE PAROCHIANEN. 

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren 

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de 

Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. 

Voor onze parochie <NAAM> staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen 

wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom. 

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de 

Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de 

Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, 

Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.  

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof 

met elkaar te delen. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn. <LINK NAAR DE 

WEBSITE VAN DE PAROCHIE> 

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en 

downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er 

voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, 

worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer. 

Kijk voor meer informatie op de parochiesite <NAAM> maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier 

Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk! 

 

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut. 

 


