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De gelukkigste mensen hebben niet het beste 

van alles. Maar zij maken van alles het beste. 

 
          Boeddha 

 

https://citaten-en-wijsheden.nl/1802
https://citaten-en-wijsheden.nl/1802
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Diensten 

 
De maand maart kent een aantal bijzondere zondagen. De eerste zondag is voor ds. Hans van Driel – 

hij gaat voor op 1 maart. Er is koffiedrinken na de dienst. Een week later is de beurt 

aan pastor Jan-Martin Berghuis (8 maart). Geen kerkdienst in de traditionele zin, 

maar wel een feestelijk vieren is er ’s middags op diezelfde 8e maart: vanwege het 10 

jarig bestaan van See You Again is er een kindertheater in de kerk met clown Pet en 

pastor Jan-Martin Berghuis. Thema: “Wij vieren feest – circus in de kerk!”.  

 

We verheugen ons deze maand ook op 15 maart: dan wordt Sara Möss gedoopt, 

dochter van Reiner en Moniek. We staan stil bij de grote waarde van het leven, in het 

bijzonder van dit leven. God die Zich verbindt met een mens – het is zo mooi om dat 

aan het begin van het leven uit te spreken (en nadien op terug te grijpen). Deze 

dienst is staat tevens in het teken van de biddag voor gewas en arbeid. Pastor Jan-

Martin is de voorganger. We kunnen elkaar na de dienst bij de koffie ontmoeten en 

de ouders feliciteren.  

 

Op 22 maart gaat ds. Marti Koster voor in de dienst. Tot vorig jaar was zij predikant in Eerbeek, waar 

zij in november met emeritaat ging. De afsluiting van de maand is tevens de zondagse ouverture 

richting Pasen: met pastor Jan-Martin Berghuis vieren wij op 29 maart Palmpasen. In de week die 

volgt doorlopen we van 2-5 april de Paascyclus van Witte Donderdag t/m Paaszondag.  

 
Diaconie 

 

De diaconale collectes voor de maand maart zijn bestemd voor 

 

8 maart is de collecte voor stichting WHOE. De Werkgroep Hulptransporten 

Oost-Europa (WHOE) stuurt sinds 1992 vrachtwagens vol hulpgoederen naar 

scholen, instellingen en tehuizen in onder andere Roemenië, Moldavië en vooral 

nu Oekraïne. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich al jaren belangeloos 

het lot van kinderen en ouderen in Oost-Europa aantrekt. De Stichting WHOOE 

zal op korte termijn moeten uitzien naar huisvesting nu de huur voor de loodsen waarin zij de 

goederen  opslaan, is opgezegd. Andere huisvesting zal een hogere huurprijs inhouden. Ook de 

transportkosten voor de vrachtwagens die iedere maand naar Oekraïne rijden, lopen op. Uw bijdrage 

voor deze stichting wordt dan ook van harte aanbevolen. 

 

29 maart is het collectedoel voor het WERELDDIACONAAT 

 

Burkina Faso 

MEER VOEDSEL EN INKOMEN VOOR BOERINNEN 

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van landbouw. Door 

onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten en is er regelmatig te weinig te eten. Boeren 

en boerinnen leren droogtebestendige gewassen verbouwen en zorgvuldig omgaan met de 

vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat 

verbetert hun oogst. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name vrouwen de kans om kleine 

bedrijven te starten, waardoor hun inkomsten toenemen en hun positie versterkt wordt. 
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De voedselbank inzameling eind januari heeft weer veel volle kratten levensmiddelen opgeleverd. De 

diaconie wil u hartelijk bedanken voor uw gulle gaven. De goederen zijn weer opgehaald door de 

voedselbank Zutphen. Ook bij de collecte op de zondag erna is het mooie bedrag van 315 euro 

opgehaald voor de voedselbank. Fijn dat we zo naar elkaar omkijken! 

 

Kerkrentmeesters 

 

1 maart: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van 

ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven 

organiseren. 

 

15 maart: See You Again 

In 2026 collecteert See You Again voor stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan 

gezinnen waarin een kind of ouder langdurig ziek is. Jaarlijks organiseren zij voor zo’n 2000 gezinnen 

een onvergetelijke Opkikkerdag, een dag vol plezier en ontspanning, waardoor zorgen even naar de 

achtergrond verdwijnen. 

 

22 maart: Voor het kerkhof 

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van het kerkhof.  
 

 

Giften 

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 45,- (NN) waarvoor onze dank! 

 

 

Prachtig resultaat Actie Kerkbalans! 

Met grote dankbaarheid kunnen wij melden dat er voor de Actie Kerkbalans dit jaar een bedrag van 

maar liefst € 53.022 is toegezegd. Dat is zelfs iets meer dan vorig jaar – 

een fantastisch resultaat! Voor het Kontaktblad mogen wij rekenen op een 

toezegging van € 3.602. Hoewel dit bedrag heel iets lager ligt dan vorig 

jaar, zijn we hier zeer dankbaar voor. 

Deze opbrengsten laten zien dat velen van u onze kerk een warm hart 

toedragen. Dankzij uw betrokkenheid en steun kunnen wij onze 

belangrijke rol in Loenen blijven vervullen, nu en in de toekomst. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich met 

zoveel inzet hebben ingezet voor deze actie. Zonder jullie enthousiasme en betrokkenheid was dit 

niet mogelijk geweest. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. 

 

 

 

 

Financiële info jan 2026 

 

Kerkelijke bijdragen maand jan € 8.488,20.  

Collectes in januari tbv Kerkrentmeesters € 325,04. (Plaatselijk kerkenwerk, Beraad v Kerken)  
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Geboorte en doop van Sara Möss 

 

Op 11 januari is bij Reiner en Moniek Möss een dochter geboren: Sara Rosina Elisabeth. Sara is het 

jongste zusje van Sebastian, Amy en Alexander. In de dienst van 15 maart zal Sara worden gedoopt.  

Doop…dat is een zichtbaar teken van een onzichtbaar geheim. De naam 

van een Drieënig God wordt over haar uitgesproken, Vader-Zoon-Heilige 

Geest: 

• God de Vader die belooft onvoorwaardelijk Vader voor haar 

te zijn; 

• Jezus, God de Zoon die belooft dat je altijd terug mag 

komen, wat er ook in je leven gebeurt; 

• De Heilige Geest die je leven wil leiden, altijd weer wil 

vernieuwen en je verbindt aan de kerk van alle eeuwen.  

Tevens drukken we met de doop uiteraard onze verwondering en onze dankbaarheid uit over het 

geheim van het door God geschonken leven. We markeren hiermee haar verbondenheid met God.   

 
Feest! 

 
Wij vieren feest – circus in de kerk op 8 maart 

Wie jarig is trakteert. See You Again, bestaat 10 jaar. Daarom 

vieren we op zondagmiddag 8 maart een bijzonder feestje: met 

circus in de kerk! Clown Pet speelt dan een voorstelling waarbij 

iedereen mee mag doen. De kerk is dan in een vrolijke stemming 

met sketches, liedjes en lekkers. Hierbij  zijn jullie van harte 

uitgenodigd om daar bij te zijn en het feest mee te vieren.  

Voor wie? Geschikt voor kinderen van 3-8 jaar. Neem gerust 

vriendjes, vriendinnetjes, oudere broertjes of zusjes mee. Ouders welkom 

om mee te komen.  

Wanneer? Zondagmiddag 8 maart, 14.30-15.30 uur. 

Waar? Protestantse kerk Loenen, Beekbergerweg 7. 

Helemaal gratis Een collectebus voor de Stichting Opkikker aanwezig 

(www.opkikker.nl)  

Meer info: bij Erna & Ilja, email seeyouagain@pknloenenveluwe.nl 

 
Happen en Trappen 

 

Happen & Trappen – vrijdagavond 12 juni 

Op vrijdag 12 juni organiseren we opnieuw een avond Happen & 

Trappen voor de oudste jeugd van de LEV-groep. Om 17.30 uur stappen 

de jongeren op de fiets en maken ze een 

gezellige route door Loenen. Onderweg hoppen 

ze van adres naar adres, waar bij elk hapadres iets lekkers te eten of te 

drinken klaarstaat. 

Wil je mee doen als hapadres?  

 

Geef je dan op bij Ilja of Erna: Tel: 06 30206098   

activiteiten@pknloenenveluwe.nl 

http://www.opkikker.nl/
mailto:seeyouagain@pknloenenveluwe.nl
mailto:activiteiten@pknloenenveluwe.nl
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Proefavond Alpha-cursus: ontdek het christelijk geloof 

 

Aan tafel! Eerst samen eten en elkaar ontmoeten. Om in het verdere van de avond samen te spreken 

over levensvragen en te proeven aan een ontdekkingstocht naar de basis van het christelijk geloof. 

Dat is de Alpha-cursus.  

Wie nieuwsgierig is naar het christelijk geloof, vragen heeft 

over God, Jezus, geloven, gebed, de bijbel en hoe dit 

allemaal praktisch te maken heeft met jouw leven…wees 

van harte uitgenodigd op de proefavond van de Alpha-

cursus op woensdagavond 15 april, aanvang 18.00 uur in 

het Parochiehuis. 

Ontspannen, gezellig, eerlijk, zonder oordeel en heel 

gewoon -  op die manier hebben we een open gesprek over 

wat belangrijk is in het leven. Tijdens het gesprek in de 

kleine groep krijg je uitgebreid de kans om je vragen te 

stellen, je meningen te delen en twijfels te uiten. Geen 

vraag of gedachte is te gek. 

De Alpha-cursus zelf (10 avonden, zie www.alpha-cursus.nl) willen we graag in het najaar van 2026 

starten. De avond van 15 april is een voorproefje voor ieder die zich afvraagt: is dit iets voor mij? 

Noteer alvast in je agenda!  

De RK parochie en de Protestantse gemeente hier in Loenen nodigen je gezamenlijk uit. Pastoor Ten 

Have en pastor Jan-Martin Berghuis zullen je persoonlijk samen verwelkomen.   

Wil je meer weten of je aanmelden voor 15 april? Laat het ons weten. 

 

Pastor Jan-Martin Berghuis, tel/app 06-37335484, email pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl  

 

De charme en energie van de kerk(enraad) – deel 3 
 

Kerkenwerk is mooi werk. Waarom? Hoezo? Omdat we voor dat kerkenwerk op zoek gaan naar 

nieuwe mensen die hier mede leiding aan willen geven, geven we in het Kontaktblad maandelijks een 

kijkje in de keuken de kerk. Wat drijft de mensen die daar nu in actief zijn? We stellen ze elke keer 3 

vragen, dit keer zelfs 4. Vorige maand lazen we het enthousiaste verhaal van onze jeugdouderlingen 

Erna de Croon en Ilja Waszink. Deze maand: Jettie Tolman. Zij is 

ouderling-kerkrentmeester. Lees haar motivatie (en doe met ons 

mee). 

 

Vraag 1: Wat vind je het mooiste aan je werk als ouderling-

kerkrentmeester in de kerk en waarom?   

Het mooiste vind ik dat je door dit werk meehelpt om de kerk te 

laten bestaan. Ik geniet van de ontmoeting met andere mensen, 

het opzetten van nieuwe ‘dingen’, samen de uitdagingen aangaan 

en ook dòòr tegenslagen heen gaan. Je draagt elkaar. Aan mijn 

rol als kerkrentmeester zit een hele praktische en financiële kant. 

Daarin kan ik ook mijn gaven en talenten een beetje kwijt: ik ben 

goed met cijfers en ‘centen’, dat deed ik ook al in mijn werkzame 

periode in het ziekenhuis. Ik ben nu 9 jaar kerkrentmeester en 

met plezier. Maar we kunnen wel ondersteuning gebruiken. Eerder was ik al een keer 10 jaar 

http://www.alpha-cursus.nl/
mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
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ouderling. Een intense tijd en tegelijkertijd heel waardevol en dankbaar in alle contacten die je 

opdoet.  

  

Vraag 2: Wat heeft jou afgelopen jaren geraakt of geïnspireerd en waarom? 

De kerk is voor mij inspirerend en hartverwarmend. Ik denk dan bij voorbeeld aan de gesprekskring 

die we ooit met ds. Hans van Driel zijn begonnen. Die kring bestaat nog steeds. Rondom de bijbel en 

het geloof delen we ons leven en wat we meemaken. Ik merk: het raakt mijn hart. Je creëert een 

stuk vertrouwen met elkaar, je kunt je eigen verhaal kwijt, je draagt elkaar – ook als je van mening 

verschilt. Het meeleven met elkaar heb ik in het bijzonder gemerkt toen ik een paar jaar geleden ziek 

werd: de meer dan 100 kaarten en vele bezoekjes waren een warm bad. Het gaf mij ook het gevoel 

gedragen te worden door God – ik ben niet alleen. Dat je in de 

kerk samen de schouders eronder zet doet me goed; samen 

houd je goede moed en moedig je elkaar aan (ook als het 

tegenzit). Het leuke vind ik ook om samen nieuwe dingen te 

doen, te durven experimenteren.  

Meer vakmatig raak ik geïnspireerd door het lezen van 

tijdschriften als Petrus, de Protestant en ook vaktijdschriften 

over het kerkrentmeesterschap en de begraafplaats.  

 

Vraag 3: Wat maakt het werk voor de kerk voor jou de moeite 

waard? Zou je het anderen aanraden? 

Je moet vooral doen wat bij je past – zodoende ben ik nu kerkrentmeester. Zorgdragen voor de 

gebouwen, de begraafplaats, waar geef je je geld aan uit als kerk, hoe zorg je voor voldoende 

inkomsten etc. Ik hou ervan dat zorgvuldig te regelen. Het is een verantwoordelijke job. Het helpt 

heel erg dat de sfeer in de kerkenraad en ook als College van Kerkrentmeesters goed is – het 

samenspel is prettig, we vullen elkaar aan. We zijn sparringpartners van elkaar en dat maakt dit werk 

ook plezierig. Een aanvulling in denk- en daadkracht zou de vreugde verder vergroten.  

 

De bonusvraag 4: Wat zou een belangstellende nodig hebben om de stap te zetten om ook 

kerkrentmeester te worden? 

Je hoeft als kerkrentmeester niet alles te kunnen. Gevoel voor cijfers, verantwoordelijkheidsgevoel, 

graag dingen willen regelen, een snufje geduld en scheutje doorzettingsvermogen zijn behulpzaam in 

deze taak. En niet te vergeten: betrokken zijn op mensen. Ik vind het belangrijk om mee te geven 

dat het ouderling zijn een belangrijke, maar geen gewichtige (zware) taak is. In een goed samenspel 

kan je samen veel! 

  

Collecte ZOA 

 

Geef uit je hart 

Collecteweek ZOA start op 23 maart 

 

In de week van 23 maart t/m 28 maart gaan vrijwilligers in Loenen 

collecteren voor ZOA. 

De christelijke hulporganisatie ZOA vraagt aandacht voor vele 

mensen die getroffen zijn door oorlogen en natuurgeweld. De 

opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. 

Hulpverlening in crisisgebieden 

ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. Geïnspireerd door het christelijk geloof proberen de 
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medewerkers van ZOA de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie 

werkt met name in en rond oorlogsgebieden. 

Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties 

ondersteunen. We zijn er in crisisgebieden over de hele wereld, met jouw steun kunnen onze 1000 

medewerkers ieder jaar meer dan een miljoen mensen helpen. ZOA roept op om ruimhartig te 

doneren. Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het hoogst is. Laten 

we ze niet vergeten! 

 

De collectanten hopen je aan de deur te ontmoeten. Heb je geen geld in huis of loop je de collectant 

mis? Geven kan ook door de QR-code op de collectebus te scannen. Of ga naar www.ikwasnietthuis.nl 

Wil je meer weten over ZOA? Ga naar www.zoa.nl  

Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich bij Chris Brinkman, Hoofdweg 

189, Loenen ; tel. 06-17399507 

 

Vrijwilligersavond PKN op 17 april. 

 

Ze zijn goud waard, ons sociaal een geestelijk kapitaal: allen die 

als vrijwilliger heel praktisch handen en voeten geven aan hun 

verbondenheid met onze kerk. Zingend, kosterend, in koffie 

zetten en schoonmaak, administratief en financieel, in en om het 

gebouw en op de begraafplaats, in bestuur en op huisbezoek, 

met plantjes en fruittasjes, voor het Kontaktblad, met jong en 

oud, gezien en ongezien. Wij zien ze, het zijn er vele. En al die 

vrijwilligers willen we bedanken op vrijdagavond 17 april. Vanaf 

18.00 uur komen we weer samen in het Parochiehuis: voor 

peptalk, patat en snacks. Want na het succes van de snackwagen 

vorig jaar gaan we op herhaling.  

Aan alle vrijwilligers van onze Protestantse Gemeente: noteer deze datum alvast in je agenda. In het 

volgende Kontaktblad meer informatie over de aanmelding.  

 

Pastor Jan-Martin Berghuis 

 

Kom op adem in De Herberg 

 
Als je rouwt 

God is dichtbij mensen met een groot verdriet, zegt Psalm 

34. In april organiseert PDC De Herberg driedaagse 

bijeenkomsten voor mensen die leven met verlies. Vind 

troost en laat je bemoedigen door een mooi programma dat 

bestaat uit (groeps)gesprekken, Bijbelstudie, rustmomenten 

en creatieve verwerking.  

 

Als je moe bent 

Voor wie last heeft van onrust en vermoeidheid, organiseert De Herberg ook een driedaagse, verdeeld 

over drie vrijdagen in april en mei. Het programma gaat over ‘leven in balans’. Hoe vind je rust en 

evenwicht in een onrustig en opgejaagd bestaan? Het programma bestaat uit Bijbelstudies, 

groepsgesprekken en, natuurlijk, rustmomenten. 

 

http://www.ikwasnietthuis.nl/
http://www.zoa.nl/
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Wanneer? 

Kom-op-adem ‘Leven met verlies’: nog enkele plaatsen van 13 – 15 april 2026 

(8-10 april is vol) 

Kom-op-adem ‘In balans’: 17 april, 8 mei en 29 mei 2026 

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij, of mail 

komopadem@pdcdeherberg.nl 

Maak kennis met De Herberg 

Welkom bij het voorjaarsarrangement van De Herberg: een wandeling op 

landgoed Mariëndaal gevolgd door een concert met Marjolein de Wit en 

Martin Zonnenberg. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met 

De Herberg, maar ook een fijne dag uit met vrienden of familie. Koffie en 

thee staan klaar in De Herberg om 11.00 uur. Het concert begint om 14.30 uur. 

 

Aanmelden: concerten@pdcdeherberg.nl  

Kosten: € 35,00 voor het volledige arrangement, inclusief lunch en concert.  

€ 17,50 voor alleen het concert. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het werk van Pastoraal 

Diaconaal Centrum De Herberg. 

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/voorjaarsconcert-21-maart. 

Adres: PDC De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.  

 

Digitale nieuwsbrief: meld je aan 

 
In maart gaat het eerste exemplaar van de digitale nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente 

Loenen verschijnen. Daarna verschijnt ‘ie tweewekelijks. Degene die dit nieuwsbulletin wil ontvangen 

kan zich hiervoor aanmelden met zijn of haar emailadres. 

Deze digitale nieuwsbrief gaat tweewekelijks verschijnen en is een aanvulling op het Kontaktblad. Het 

Kontaktblad blijft gewoon zoals die is, want is goed en gedegen en wordt op papier verspreid in heel 

het dorp. De digitale nieuwsbrief is alleen digitaal en 

voor degenen die zich daarvoor inschrijven.  

Met de digitale nieuwsbrief kunnen we snel, actueel en 

beeldend informatie doorgeven over wat er speelt op 

het kerkelijk erf in Loenen. Het laatste nieuws en 

relevante weetjes. Verslagjes om ergens op terug te 

kijken en aankondigingen (ook van diensten) om je 

ergens warm voor te maken. Een toelichting op of 

nabeschouwing van een thema of een preek, een nieuw 

lied waar je via YouTube alvast aan kunt snuffelen. Rijk geïllustreerd met foto’s. Door de korte en 

krachtige teksten prettig leesbaar. Kortom: je kunt je op iets voorbereiden of verheugen én 

nagenieten van een verslagje met foto’s. En we kunnen inspelen op bijv. calamiteiten en 

aankondiging doen van uitvaarten in de kerk – je blijft op de hoogte. Altijd actueel.  

Hoe gaat het in z’n werk? 

• Voor wie? Leden van de Protestantse Gemeente Loenen (en als een RK dorpsgenoot 

wil meelezen – prima in het licht van onze oecumene). 

• Wat? Tweewekelijks op vrijdag ontvang je een nieuwsbrief in je Mailbox. Inhoud: 

actueel nieuws van ons kerkelijk erf in Loenen. 

• Door wie? Er is een redactie van 3 personen: Diny Roerdink, Wim de Bakker en 

pastor Jan-Martin Berghuis.  

mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl
mailto:concerten@pdcdeherberg.nl
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• Iets bekend willen maken, kopij? Donderdagavond 18.00 uur aangeleverd, de 

volgende dag (vrijdagavond) ligt de digitale nieuwsbrief in je mailbox.   

• Aanmelden? Wie de digitale nieuwsbrief wil ontvangen kan zich daarvoor inschrijven 

met naam, adres en emailadres. Meld je aan bij: nieuwsbrief@pknloenenveluwe.nl. 

Alleen wie zich inschrijft ontvangt de nieuwsbrief. Uiteraard gratis!   

 

Jan-Martin Berghuis, pastor (tel. 06-37335484, email pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl) 

 

Kopij volgende nummer 

 

Voor het april nummer 2026 dient de kopij binnen te zijn: 

 

• In de postbus uiterlijk donderdag 12 maart bij het parochiesecretariaat, 

Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

• Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 maart kontaktbladloenen@gmail.com in 

een Word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving 

van het onderwerp!    

 

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

 

 

 

 

mailto:nieuwsbrief@pknloenenveluwe.nl
mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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In Memoriam 

 

Op zaterdag 10 januari is overleden Johannes Gradus (Johan) Havekes in de leeftijd van 80 jaar 

Hij woonde aan de Kempe te Loenen de laatste periode verbleef hij in de Vier Dorpen te Beekbergen 

Johan heeft als vrijwilliger jaren meegeholpen bij de kerkhofgroep van ons Kerkhof. 

Zijn afscheid en crematie was vrijdag 16 januari in De Omarming te Zutphen.  

Namens onze geloofsgemeenschap wensen we zijn familie sterkte toe. 

 

Op 20 januari is Cor van Veggel op 93-jarige leeftijd overleden.  

Cor heeft veel voor onze parochie betekend. Denk bijvoorbeeld aan de 

verbouwing en renovatie van het parochiehuis en het onderhoud en renovatie 

van onze kerk. We zijn als locatieraad ontzettend dankbaar voor al zijn 

geleverde hulp en betrokkenheid.  

We wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

 

Donderdag 29 januari is overleden Antonia Maria van Kampen-Keijzer(Toos) 

      In de leeftijd van 82 jaar. 

Zij woonde aan de Bernstein te Eerbeek. Haar afscheid was woensdag 4 februari 

In het Crematorium te Dieren. 

Namens onze Geloofsgemeenschap wensen wij haar man Richard, kinderen, kleinkinderen en familie 

sterkte en kracht toe. 

 

Sobermaaltijd 

 

Op woensdag 18 maart houden we weer een oecumenische Sobermaaltijd in het Parochiehuis. Het is 

een maaltijd met soep (zonder vlees) en brood waarbij wij aandacht hebben 

voor een goed doel. Een gezamenlijke maaltijd voor Katholieken en 

Protestanten en wie er nog bij wil zijn. Een moment in de vastentijd om 

samen te beleven. Vanaf 17.45 uur bent u welkom en om 18.00 uur begint 

de maaltijd. Aanmelden kan door middel van de lijsten in de kerk U kunt zich 

ook opgeven bij: 

 Jozien Evers jggevers@planet.nl 06 30560411 

 Dicky Verheul: dickyverheul@hetnet.nl 06 27507486 

 

Bloembolletjes 

 

In het weekend van 18 januari zijn ervanuit het Beraad van Kerken bloembolletjes 

gebracht bij o.a. oudere leden van beide kerken. Helaas horen we dat de bolletjes 

niet overal tot volle bloei zijn gekomen. 

We willen alle vrijwilligers die ze hebben weggebracht hartelijk bedanken.  

Oud Ijzer 

 

Inzamelen Oud IJzer is op zaterdag 28 maart! 

Kermisterrein, Groenendaalseweg 9.30 - 16.00 uur 

De IJzervreters gaan door met het inzamelen ten behoeve van de beide kerken in Loenen. Wij willen 

graag uw oude metalen, koperen en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dat kan van alles zijn, 
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zoals: kabels, pannen en potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, oude landbouwmachines, wasmachines 

en drogers. Helaas kunnen wij geen koelkasten, diepvriezers en banden innemen. 

 

U bent van harte welkom op de laatste zaterdag van maart tussen 9.30 – 16.00 uur op het 

kermisterrein aan het begin van de Groenendaalseweg. U kunt de 

parallelweg op rijden vanaf Loenen. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunnen 

wij het ook bij u ophalen. Graag bellen vóór donderdag 26 maart: 

• Harrie Hebben 06 - 5103 4533 

• Jan Nijhof   06 - 3730 7457  

• Bart Klomp   06 - 5369 0029 

• Jaco Tolman   06 - 2279 0101 

• Niek Breederode   06 - 5170 3110 

• Chris Brinkman 06 - 1739 9507 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Het Gelderse Vocaal Ensemble – 28 maart 

 

Quote Beleef de Stille Week met ‘Seven Lessons and Carols for Holy Week’ APELDOORN – Het Gelders 

Vocaal Ensemble nodigt u uit voor een sfeervolle opmaat naar Pasen in de Onze Lieve Vrouwekerk op 

zaterdagavond 28 maart. Geïnspireerd door de geliefde Engelse kersttraditie brengt het koor een 

bijzondere ‘Service of Seven Lessons and Carols for Holy Week’. In dit meditatieve concert worden 

lezingen uit het lijdensverhaal afgewisseld met koormuziek die de eeuwen overbrugt. Het programma 

biedt een rijke muzikale reis: van de barokke diepgang in J.S. Bachs O Mensch, bewein dein Sünde 

groß en de polyfonie van Victoria, tot de Engelse koortraditie van Charles Wood en hedendaagse 

arrangementen van dirigent Jan van Dijk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Henk 

Linker. Het verhaal voert de luisteraar van de intocht op Palmzondag, via het Laatste Avondmaal en 

de stilte van het graf, naar het hoopvolle Now the Green Blade Rises. Een moment van rust, 

schoonheid en bezinning.  

Datum: Zaterdag 28 maart 2026 Aanvang: 20:00 uur Locatie: OLV kerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn. 

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor €12,50 via de website 

www.geldersvocaalensemble.nl en kosten €15,00 aan de deur op de avond van het concert (met 

stadspas €5,00). Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang gratis. 

  

Renovatie kerkorgel 

 

De renovatie van het kerkorgel, gebouwd in 1892 door de fa. Gradussen, heeft half februari 

plaatsgevonden. In 5 dagen tijd zijn 475 van de 522 

orgelpijpen gedemonteerd, schoongemaakt, weer 

gemonteerd en daarna gestemd. Ook zijn er wat pijpen 

gerepareerd en wat beter vastgezet om scheefzakken te 

voorkomen. Orgelmakerij Boogaard uit Rijssen heeft deze 

klus geklaard. Om de kosten te drukken hebben 2 

vrijwilligers om beurten meegeholpen met het aanpakken 

van de pijpen tijdens de demontage, het schoonmaken 

van diverse onderdelen en het weer aangeven van de 
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spullen, zodat de orgelmaker in het orgel kon blijven staan en vlot alles weer in elkaar kon zetten. 

Het orgel ziet er weer als nieuw uit en klinkt geweldig. 

Vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp!     

 

Vrijwilligers gezocht 

  

Nogmaals een oproep voor vrijwilligers voor het secretariaat, de redactie van het kontaktblad en 

koster. 

Voor het secretariaat en de redactie van het Loenens kontaktblad zijn we met spoed op zoek naar 

vrijwilligers. Het werk op het secretariaat houdt o.a. in: één keer in de drie weken: de e-mails 

behandelen/doorsturen, het mededelingen-overzicht voor de viering in het weekend opstellen, 

diverse informatiebladen bijwerken en in de kerk ophangen/neerleggen en het af en toe plaatsen van 

bestellingen. Verder informatie voor het Kontaktblad aanleveren (1 x per maand) en het overzicht van 

de vieringen voor het bord aan de weg bijhouden. 

Aantal uren werk: + 1,5 uur per 3 weken.  
 

Het redactiewerk voor ons kontaktblad houdt o.a. in samen met de 

PKN-redactieleden maandelijks meedenken/meekijken met het 

concept blad en een paar keer per jaar het kontaktblad samenstellen 

en dit dan te versturen naar de drukker.  

 

Ook zoeken we met spoed een koster die diverse zaken voorbereid 

t.b.v. de eucharistievieringen. 

Het is van groot belang dit we dit werk voort kunnen blijven zetten! Meld je s.v.p. aan via het e-

mailadres antoon.streppel@gmail.com of bel voor informatie 06-14511842. 

Bij voorbaat dank, Antoon Streppel. 

 

Overdenking 

 
Beminde gelovigen, zullen we maar zeggen. 

Wanneer dit blad uitkomt zitten we midden in 

de voorbereidingstijd voor Pasen, het 

belangrijkste feest in de Christelijke wereld: De 

opstanding van Christus uit de doden, want de 

dood heeft niet het laatste woord, volgens de 

bijbel. De voorbereidingstijd voor Pasen 

noemen we de vasten. Vroeger deden de 

katholieken hoofdzakelijk aan vasten, 

tegenwoordig zijn beide zijden meer naar 

elkaar toe gekomen: De katholieken zijn 

minder gaan vasten en de protestanten meer. 

Voor katholieken is de vastentijd een tijd van 

bezinning, soberheid en bekering, traditioneel 

gekenmerkt door minder eten (vasten) en het 

opgeven van luxe zoals vlees, alcohol of snoep. 

Vasten betekent meestal een volledige maaltijd  

per dag. Onthouding betekent het niet eten 

van vlees en dat geldt alleen voor de 

vrijdagen. Wel geven de bisschoppen 

tegenwoordig aan dat dit een advies is, geen 

verplichte regel.  

 

Vasten is van oudsher minder gebruikelijk 

binnen het protestantisme dan in de katholieke 

traditie, maar wint sterk aan populariteit als 

vrijwillige bezinning op Pasen. Protestantse 

vasten is niet gebonden aan strikte regels en 

draait om “onthouden” van (luxe, alcohol, 

sociale media) om ruimte te maken voor 

bezinning, gebed en God. 

 

Oecumenisch vasten in de veertigdagentijd 

voor Pasen verenigt christenen (protestants, 

katholiek, orthodox) in bezinning, soberheid en 

solidariteit. Het is een gezamenlijke 

voorbereiding op Pasen door consuminderen, 

het delen van eenvoudige (oecumenische) 

mailto:antoon.streppel@gmail.com
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maaltijden en gebed, vaak gericht op bezinning 

en ondersteuning van goede doelen. 

 

De goede week valt grotendeels in 

april, dus dat zal de volgende keer 

wel aan bod komen. 

Wat is nog meer 

vermeldenswaardig in de maand 

maart? Dan pakken we even het 

missaal erbij waar de heiligen van 

iedere dag vermeld wordt. Op 19 

maart vieren we het feest van de 

Heilige Josef, de man van Maria en de vader 

van Jezus. Hij wordt vereerd als een toonbeeld 

van geloof, stilte en trouw. Hij is de 

patroonheilige van arbeiders, timmerlieden, 

gezinnen en stervenden. 

Op 26 maart vieren we de feestdag van de 

lokale Heilige Ludgerus (Sint Ludger). In het 

jaar 742 is hij geboren in de buurt van Utrecht. 

Hij werd een geestelijke en wetenschapper, 

een pionier en opbouwwerker, de eerste 

bisschop van Münster en waarschijnlijk de 

eerste uit deze streken die als heilige te boek 

staat. Hij bezocht tussen 755 en 767 de 

Dom school in Utrecht van abt Gregorius. 

In 767 vertrok hij naar 

Engeland waar hij dezelfde 

opleiding kreeg als zijn 

Angelsaksische voorgangers 

Willibrord en Bonifacius. In 755 

deed hij zijn eerste missiewerk 

in Deventer, waar hij het kerkje 

van Lebuinus, dat in brand was 

gestoken, herbouwde. Rond 792 

begon hij zijn bekeringswerk onder de Saksen 

vanuit de Veluwe. Bij Brummen stak hij de 

IJssel over en trok via Vierakker/Wichmond en 

Zelhem de Achterhoek en Westfalen in. Rond 

794 bouwde hij een kerkje in Hall  op de plaats 

waar de huidige kerk staat. In 1395 werd het 

kerkje vervangen door de huidige kerk. 

 

Ik wens iedereen veel devotie in deze 

vastentijd. (Willem Klomp) 

 

Klussenmorgen 

 

Vrijdagmorgen 6 maart begint de vrijwilligersploeg van het R.K kerkhof  met de werkzaamheden voor 

het eerst weer dit jaar. Werkbespreking met koffie om 8 uur. Een nieuw jaar en 

mogelijk ook nieuwe vrijwilligers? Iedereen is van harte welkom. Je hoeft je niet van 

tevoren aan te melden. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Bedankt 

 

Namens de redactiecommissie van het kontaktblad willen we Liduin Slief bedanken 

voor haar jarenlange inzet voor het kontaktblad. Elke maand weer meedenken of het 

kontaktblad daadwerkelijk maken. Het februari nummer was haar laatste bijdrage. 

Liduin bedankt. 

 

Redactie van het kontaktblad. 

 

Misintenties 

 

 

Intenties maart 2026 

Zo. 28 mrt. ’26 Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers           

 Intenties: Overl. ouders Tijhuis-Brugman 
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Kerkdiensten maart 2026 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   1  maart   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel -Loenen 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Voor de Kerk 

 

Zondag   8 maart   10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Coll: stichting WHOE 

 

Zondag  15 maart  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

Biddienst voor gewas en arbeid  

Coll: See You Again 

 

Zondag  22 maart  10.00 uur  Ds. Marti Koster – Loenen 

       Coll:Voor het kerkhof 

 

Zondag  29 maart   10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Palmzondag 

Coll: Werelddiaconaat 

 

See You Again 

 

Zondag  8 maart   14.30 uur   Circus in de kerk 

Zondag 15 maart   10.00 uur   Kerk 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag  7 maart   18.30 uur  Eucharistieviering 

        voorganger P. Thanh, m.m.v. Con Spirito 

          

Zaterdag 14 maart  18.30 uur  Eucharistieviering,  

        Voorganger P. Rutgers, m.m.v. Con Spirito 

                                                                                                     

Zaterdag 21 maart  18.30 uur  Eucharistieviering,  

        voorganger P. Rutgers, m.m.v. Con Spirito   

          

Zaterdag 28 maart  18.30 uur  Eucharistieviering,  

         voorganger P. Rutgers, m.m.v. Con Spirito 

 


