
 

 
              SINT  FRANCISCUS  PAROCHIE 

                                                                 LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO 

                                                               Bankrekeningnr. NL 22 RABO 0111 0470 05  

                                                               Contactadres: De Klepel 0571-272220 

                                                               Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

          Dinsdag- donderdagochtend 9.00-12.00 uur 

                                                               martinus.twello@franciscusparochie.com 

                                                                www.sintfranciscusparochie.com  

 

                                                                PASTORAAL TEAM 

                                                                Het pastoraal team is elke dag bereikbaar  

                                                                van 9.00 – 20.00 uur voor dringende  

                                                                pastorale zaken op 06-53154358. 

                                                                Drs. H.W.M. ten Have, pastoor 

                                                                Liturgie. 0571-273160 

       Johan Rutgers, parochievicaris 

       Liturgie. 06-53210174                                               

            Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken 

                        Diaconie. 06-16912727 

    

   
 

 
  

 4de zondag 40 dgn tijd 
19 maart H.Jozef  

                                           5 de zondag 40 dgn tijd  
 
 
 
Wij hollen of staan stil  
da’s naargelang men wil  
Wij moeten weg of komen aan  
Om dan maar weer op hol te slaan 
 
           
                                           Toon Hermans 

9 – 23 maart ‘26                    

http://www.sintfranciscusparochie.com/
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De vieringen in de weken 9 maart  – 23 maart ’26  

Woensdag 11 maart: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
 
Donderdag 12 maart:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk  
 
Zondag 15 maart:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering 
Voorganger pastoor ten Have  
      
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed 
en bezichtiging 
 
Woensdag 18 maart: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
   
Donderdag 19 maart: H.Jozef  
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk 
 
Zondag 22 maart: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering met m.m.v. Koor Duistervoorde.  
Voorganger pastor Rutgers  
 
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed 
en bezichtiging 
 
Lectoren/lectrices:  
Zondag 15 maart: Carin Veldhuis  
Donderdag 19 maart: Anca Ellenbroek   
Zondag 22 maart: Monique Derickx    
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Gastheren/Gastvrouwen: 
Zondag 15 maart: Riet Hagen    
Zondag 22 maart: Riet Simons  
 
Kosters: 
Zondag 15 maart: Antoon Haagen 
Donderdag 19 maart: Louis Maathuis   
Zondag 22 maart: Harry Moreé  
      
Acolieten: 
Zondag 15 maart: Annemarie Mölder en Marcel Klunder 
Donderdag 19 maart: Antoon Haagen. 
Zondag 22 maart: Sander Rutgers  
 

 
Collectes: 
De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie. 
De tweede collecte is voor de diaconale taken die binnen de 
parochie worden uitgevoerd: 
U kunt voor de eerste collecte ook gebruik maken van deze QR 

code. Deze QR code is ook achterin de kerk 
op het prikbord te scannen. 
       
 
 
 
 

   
Zondag 15 maart: Vastenactie Vietnam 
Zondag 22 maart: Vastenactie Vietnam 
  
De tweede collecte in de Veertigdagentijd is voor de zusters van 
het Heilig Kruis die zich al jarenlang inzetten voor deze 
achtergestelde bevolkingsgroep in Vietnam. Zij bieden de 
Hmong jongeren uit arme gezinnen opvang en begeleiden hen. 
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KRONIEK 
Overleden: 
27 febr.: Franciscus Johannes de Haan (86 jaar) 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
Zondag 15 maart om 9.00 uur:  
Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Joke Jolanda Elders-van Renselaar; Bernard 
Havekes; Pastor Hein de Jong; Overleden Ouders Wichers 
Schreur-Harmelink; Frans Elizen; Martin de Croon; Harrie 
Bouwmeester; Ouders Boerkamp-Streppel; 
 
 
Zondag 22 maart om 9.00 uur: 
Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Chris Hale; Ouders Elders-Meulenbroek; Bernardus 
Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker; 
Fam. Ruigrok-van der Ploeg; Ans Meulenbroek; Gerard en 
Marijke Taverne; Robbie Pieter Christian Leerkes; Maria 
Lobbert-van der Liende; 
 
Agenda: 
Dinsdag 10 maart   
14.00 uur: pastoraal team 
20.00 uur: doop voorbereiding  
Donderdag 12 maart  
19.30 uur: koor repetitie  
Dinsdag 17 maart  
20.00 uur: overleg kosters   
Donderdag 19 maart  
19.30 uur: koor repetitie  
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Coördinatiegroep H. Martinus Twello 
Jan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nl 
Anca Ellenbroek, tel. 06-31257398, acellenbroek@gmail.com 
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen,  
ideeën en/of eventuele problemen. 
 

************ 
 

Bezoek van een pastor 
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag 
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en 
donderdag van 9.00-17.00 uur. 
 
                                            *********** 
 
Ogen en Oren van Martinus 
Je zal maar eenzaam zijn of ziek óf je zal maar in een verpleeg- 
of ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar  
graag aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door 
namen van die betreffende parochianen door te geven aan de 
leden van de coördinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571- 
274445. Zo willen we als geloofsgemeenschap van de 
Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn. 
 
                                          *********** 
 
Inleveren copy Pascha 
De volgende Pascha verschijnt op zondag 22 maart. Deze 
Pascha is voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk maandag 16 
maart binnen te zijn via email:  
martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus 
van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden. 
  
 
                                             

mailto:j.j.overmars@planet.nl
mailto:acellenbroek@gmail.com
mailto:martinus.twello@franciscusparochie.com
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Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello 
Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die 
plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk 
Duistervoorde Twello te volgen via internet.  
Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze 
parochie www.sintfranciscusparochie.com, klik in het menu aan 
de linkerkant, KERK.TV uit Twello. 
 

************   
 
Naastenhulp Voorst  
Naastenhulp Voorst een samenwerkingsverband van 
diaconieën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst. 
We helpen waar we kunnen 
www.naastenhulpvoorst.nl 

 

************                                           
 
VASTENACTIE PROJECT: 
Opvang en schoolbegeleiding voor Hmong-kinderen in Vietnam. 
Vorig jaar heeft onze parochie St Franciscus het project van 
pastoor Thanh Ta voor minderheidsvolk de Hmong in het 
noorden van Vietnam mede ondersteund. Het ging om het 
opzetten van een polikliniek om van daaruit medische en 
verpleegkundige zorg te kunnen geven. Het project werd een 
groot succes! Er werd veel geld opgehaald en de Vastenactie 
heeft het met 50% verhoogd.  
 
Dit jaar gaan we er een vervolg aan geven. We richten ons nu 
op de opvang en educatie voor Hmong-kinderen. 
De Hmong bevolking wordt door de regering achtergesteld. 
Medische zorg en onderwijs laten te wensen over en er heerst 
ook veel armoede. Door kinderarbeid kunnen kinderen niet naar 
school en ziet hun toekomstperspectief er somber uit. 
Dit project wordt gedragen en uitgevoerd door de Zusters van 
het Heilig Kruis. Zij willen de Hmong jongeren uit arme gezinnen  

http://www.sintfranciscusparochie.com/
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
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opvang bieden en begeleiden om hun onderwijsachterstand te 
beperken door (bij)lessen te geven. 
 
U kunt dit Vastenactieproject steunen met een bijdrage aan de 
collectes in de kerk of via rekeningnummer NL17 RABO 0111 
0022 81 t.n.v. PAROCHIE SINT FRANCISCUS o.v.v. 
‘VASTENPROJECT 2026 nr. 403077’. 
 
Vermeld altijd projectnummer 403077, dan 
zal Vastenactie uw donatie met 50% 
verhogen. Direct overmaken via de QR-code 
kan ook:  
 
Uw steun is van blijvende waarde. Uw gift 
maakt het werk van de Zusters van het Heilige Kruis mede 
mogelijk. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Werkgroep Missy en pastoraal team St. Franciscusparochie 
 

*********** 
  

Gregoriaanse Palmpasen vesper in St Martinus kerk Twello 
op 29 maart  
 
Op Palmpasen zondag 29 maart 17:00 uur wordt er een 
Palmpasen vesper gevierd in de St. Martinus kerk in Twello. 
Dit met medewerking van Schola Gregoriana Isala. 
De viering wordt begeleid met Gregoriaanse gezangen gericht 
op Passieweek, te beginnen met Palmpasen (intocht in 
Jeruzalem) tot aan Goede Vrijdag (Stabat Matar) 
 
Eeuwenoude gezangen zoals die al vanaf 800 NC gezongen 
worden in kloosters, abdijen en kerken. En ook vandaag de dag 
nog niets aan zeggingskracht verloren hebben. 
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Ingetogen en met mooie gregoriaanse melodieën doet het koor 
verslag van de lijdensweek 
Voorganger in deze dienst zal Pastoor ten Have zijn. 
Toegang is gratis, vrije gift na afloop 
 
 

 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********** 
 
Kind en Kerk rond Pasen in de Martinuskerk Twello  
 
Palmpasen 
Zondag 29 maart 2026 is het Palmpasen, de dag dat de intocht 
van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. 
Zou je het leuk vinden om dit een keer mee te maken? Je bent 
van harte welkom met je Palmpasenstok. We verzamelen om 
08:45 uur en de viering begint om 09:00 uur in de Martinuskerk 
te Twello. Heb je geen Palmpasenstok? Geen probleem, dan 
krijg je er één van ons.  
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Wij beginnen de viering met een processie en aansluitend gaan 
wij met de kinderen naar de Klepel (bijgebouw van de Kerk) om 
te vertellen wat Palmpasen nou precies is. 
Ook leggen we uit waarmee de Palmpasenstok kan worden 
versierd. Natuurlijk gaan wij ook de eigen Palmpasenstokken 
daarmee extra versieren en kunnen er andere leuke "paas 
knutsels" worden gemaakt.  

Goede vrijdag 
Vrijdag 3 april wordt de Kruisweg gelopen. Iedereen van jong tot 
oud is uitgenodigd om langs de verschillende afbeeldingen 
(staties) te lopen in de kerk. Bij elke statie staan we even stil en 
wordt er uitleg gegeven van de betekenis. Aanwezige kinderen 
steken daar dan een kaars bij aan. 
 
1e paasdag (zondag 5 april) Verhaal bij de paasgrot 
Om 15.00 uur is op 1e paasdag de kans om bij de Paasgrot in 
de Martinuskerk te Twello te komen luisteren naar het 
paasverhaal. Pastoor Henri zal dan een korte paasviering voor 
kinderen houden en na afloop gaan we samen eieren zoeken. 
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De paasgrot is te bezichtigen tussen Pasen en Hemelvaart na 
iedere kerkdienst en op de zondagmiddagen tijden de ‘open 
deur’ tussen 14.00 - 16.00 uur. 
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Thomas Evangelie 
dinsdag, 17 maart 2026, 20:00 - 22:00 uur 
Inleider Coen Wessel  

Wat als er naast de bekende evangeliën nóg een verzameling 
woorden van Jezus bestaat? 

In 1896 en 1945 werden bij opgravingen in Egypte teksten van 
het zgn. Evangelie van Thomas gevonden. Dit is niet een 
evangelie zoals we dat in de Bijbel kennen, maar het is een lijst 
met 114 uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Of de 
uitspraken echt van Jezus zijn, daarover verschillen de 
meningen, maar het Evangelie van Thomas biedt een prachtig 
inkijkje in een van de meer mystieke takken van het vroege 
Christendom. Een voorbeeld van zo’n uitspraak is:  
‘‘Ik ben het licht over alles heen. Ik ben alles. Uit mij is alles 
voortgekomen en alles ziet naar mij uit. Splijt een stuk hout: ik 
ben er. Til de steen op en jullie zullen mij daar vinden’.  
 
 
De teksten zijn niet altijd direct te begrijpen – en juist dat is de 
bedoeling. Het Evangelie van Thomas wil de lezer meenemen 
in een proces van innerlijke verdieping. Wie zich ervoor 
openstelt, ontdekt steeds meer lagen van betekenis. Hoe meer 
je Jezus begrijpt, des te meer zal je hem begrijpen, is de 
boodschap. 
 
Op deze avond zal Coen Wessel een inleiding houden over het 
Evangelie van Thomas.  
 
Wie was Thomas? 
Wat is de spirituele stroming waarin dit evangelie thuishoort? 
En wat kunnen deze oude woorden vandaag nog voor ons 
betekenen? Met elkaar zullen we een aantal teksten hieruit 
lezen. Ook luisteren we naar liederen van o.a. Maria de Groot, 
die geïnspireerd zijn door het Evangelie van Thomas. 
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Entree € 10, opgeven kan bij bi.twello@gmail.com 
Adres: Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 7391 DH Twello 
 
Over de inleider: Coen Wessel is Algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken in Nederland. Daarnaast was hij predikant in 
Heerenveen (1988-2012) en Hoofddorp (2012-2024) 
 
 
                         

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


