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Goede voornemens zijn een stellage.  

Je kunt er niet in wonen.  

Je dient het aan te kleden met goede daden. 
 

                           Geert Grub 
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Diensten Protestantse Kerk 

 
Op 4 januari bijt ds. Bram Verduijn (Oene) de spits af met de nieuwjaardienst. Een mooie gelegen-

heid om elkaar in persoonlijk én gemeenteleven een zegenrijk nieuwjaar te wensen.  

De daaropvolgende zondag 11 januari is ds. Gertrudeke van der Maas 

(Apeldoorn) de voorganger.  

In de tweede helft van januari ligt de focus op de Week van Gebed. Die week 

start met de Oecumenische Gebedsdienst op 18 januari. In een dienst met als 

thema “Eén in Zijn Licht” vieren protestanten en rooms katholieken samen de 

eenheid in het geloof dat wij delen. Pastor Jan-Martin Berghuis en Joke van 

Aggelen gaan in deze dienst voor. In de week die volgt is er elke avond van 

19.00-20.00 uur gelegenheid voor gebed (in de Bruisbeek – zie hieronder). Deze 

gebedsweek wordt op zondagochtend 25 januari ook weer door pastor Jan-

Martin Berghuis afgesloten. 

 

 

Preekvoorbereiding op dinsdag 

 
Het bijbelgedeelte en het thema van elk zondag dat pastor Jan-Martin Berghuis voorgaat wordt ook 

voorbesproken tijdens de preekvoorbereiding. De dinsdag voorafgaande aan de zondag waarin hij 

preekt is er een uurtje preekvoorbereiding: van 19.30-20.30 uur in de Bruisbeek (in onze ruimte van 

See You Again). We lezen het bijbelgedeelte samen, er is een korte uitleg en ook bespreking hoe jij 

het ervaart, wat je vragen zijn, wat je er mee kunt etc. Zo krijgt de pastor ook iets mee dat hem 

wellicht inspireert in zijn voorbereiding op de preek.  

De bijeenkomsten van preekvoorbereiding zijn op de dinsdagen 13 en 20 januari. Welkom! 

 

 

Diaconie 

 

De diaconale collectes in januari hebben de volgende bestemmingen: 

De collecte op 11 januari is bestemd voor de Stichting Het Passion 

In de boerderij van Het Passion wordt een tijdelijke opvangplek aan dak- 

en thuisloze en verslaafde medemensen geboden. Gestrest van het 

straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het 

Passion op adem. De begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in 

de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. 

Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een 

plek om te wonen. Het Passion staat voor een renovatie van de 

gastenverblijven en vraagt daarom om onze ondersteuning. 

 

De collecte op 25 januari is bestemd voor noodhulp Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen 

zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met angst en 

verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. 

Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar 

speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is 

traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrouwen steun 

bij het starten van een eigen bedrijfje. 
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De diaconie van de PKN kerk zamelt in januari weer 

voedsel in voor de voedselbank.  

Op zaterdag 31 januari zal de kerk (Beekbergerweg) 

tussen 10-11 uur open zijn.  Wij roepen u op dan 

producten in te leveren ten behoeve van de voedselbank. 

Wat is er nodig: zonnebloemolie, groenteconserven, soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, 

volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, havermout. 

Zo hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende producten hebben. De voedsel- 

banken delen deze producten uit aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het is namelijk voor 

voedselbanken een probleem dat er te weinig producten binnen komen terwijl het aantal afnemers 

stijgt. Kerk in Actie is nu een samenwerkingsverband opgestart met de 

voedselbanken en met Schulphulpmaatje Nederland om een bijdrage te leveren 

tegen de groeiende armoede in Nederland.  

De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 31 januari tussen 10 en 11 uur veel 

producten in te kunnen zamelen. Helpt u mee? 

 

 

Kerkrentmeesters 

 
Kerkvoogdij collecte 4 januari: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en 

voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende 

bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Giften 

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 20,- (NN) en van € 50,- (NN) waarvoor onze 

dank! 

 

 

Begroting 2026 

 

De begroting voor 2026 is in de kerkenraadsvergadering van 8 december jl. goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

Begroting Kerk 

Inkomsten  Uitgaven  

Kerkbalans € 53.000 Diverse Lasten (o.a. kerk & andere 

kerkelijke gebouwen en 

eigendommen, pastoraat, 

kerkdiensten, quotum, 

solidariteitskas, beheer en 

administratiekosten) 

€ 139.138 

Overige inkomsten (o.a. 

verhuur, pacht, rente, 

collectes, giften, subsidies) 

€ 57.273   

Totaal € 110.273 Totaal € 139.138 

Resultaat (negatief) € 28.865   
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Begroting Begraafplaats 

Inkomsten  Uitgaven  

Diverse baten (o.a. vrijval 

grafrecht / nieuwe graven) 

€ 52.037 Diverse lasten (o.a. afschrijvingen, 

verzekeringen) 

€ 17.287 

Resultaat (positief) € 34.750   

 

 

Actie Kerkbalans2026 gaat van start! 

 

      

 

Tussen 10 januari en 24 januari ontvangt u een brief, als u digitaal geeft een uitnodiging per mail, 

met het verzoek om bij te dragen. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan  

de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 

 

 

Week van gebed: elke avond 19.00-20.00 uur 

 
Gebed saai? Zeker niet! Wie in de week van gebed (18-25 januari) ’s avonds in de ruimte van See 

You Again in de Bruisbeek een kijkje neemt, gaat zien dat bidden op zo veel manieren kan. In een 

sfeervol ingerichte ruimte kan je iets van je hart bij God 

brengen. Gebed is niets anders dan: iets in de aanwezigheid 

van God brengen. Dat kan van alles zijn, van dichtbij en heel 

persoonlijk tot het grote van deze wereld dat jou bezig houdt. 

Een gebed voor een zieke. Gebed voor je gezin, familie of 

vriend(in). Uitdrukking geven aan dankbaarheid of blijheid; of 

aan teleurstelling en verdriet. Bidden voor iets in ons dorp, ons 

land of de wereld. Misschien heb je iets heel persoonlijks 

waarvoor je wilt bidden of voorbede wilt vragen. Iets aan God 

bekennen dat fout is geweest en je wilt recht zetten? Het kan 

allemaal. 

Hoe bidden? Er zijn vele mogelijkheden om je gebed of gevoel tot God uit te drukken. Een kaars, een 

gebedsmuur om jouw briefje met woorden in te stoppen. Een woord, een tekening. Een lied om te 

zingen of naar te luisteren? Het hardop of in stilte lezen van gebeden die er klaar liggen. Of gewoon 

er in stilte aanwezig zijn. Alleen en voor jezelf. Of heel bewust samen met een paar anderen. Er zijn 

diverse hoekjes waar je je hart kwijt kunt en even kunt gaan zitten. Pastor Jan-Martin Berghuis is elk 

van de avonden aanwezig om dit te ondersteunen, te begeleiden en – waar nodig – je te helpen of 

samen te bidden. “Gebed is ademhaling in mijn relatie met God. Het draagt mijn leven en helpt mij 



 

Kontaktblad Loenen    5 

 

 

 

om anderen mee te dragen. Als mens kan ik niet zonder God en contact met God”. Kom vrij binnen 

lopen om een kijkje te nemen en – als je wilt – mee te doen in de vorm die jou aanspreekt. 

Wanneer?  Elke avond van zondag 18 januari t/m zaterdag 24 januari, van 19.00-20.00 uur. 

Waar?  In de Bruisbeek, de ruimte van See You Again: 1e deur rechts  

(de deur is open en het wordt aangegeven). 

Info en organisatie: Pastor Jan-Martin Berghuis, tel/app 06-37335484, email 

pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl  
 

De Charme en energie van de kerk(enraad) deel 1 

 
‘We hebben er zin in’ is de titel van een managementboek. In het reclamepraatje wordt het 

enthousiast gepromoot met zinnen als: “Aandacht in plaats van automatismen. Positieve verbinding 

in plaats van negativisme. Ambitie in plaats van aanpassing. Gedrevenheid in plaats van passiviteit”. 

Eerlijk is eerlijk, ik krijg soms wat vlekken in mijn nek van weer zo’n opgeklopt 

managementverhaaltje. En toch… In dat zinnetje zit ook de warme herkenning 

van het werk dat we met elkaar in de kerk doen. Te merken: er samen iets van 

willen maken. Zien en merken dat je inzet ertoe doet, dat het inspirerend is om 

dat juist met elkaar op te pakken. Als je ziet hoeveel power, creativiteit en plezier 

er bijv. achter de organisatie van een kerstwandeling zit (20 december)… Of in 

pastorale ontmoetingen. Of in… De glimlach, de bemoediging of het goede 

samenzijn bij een kerkelijke activiteit is wind in de zeilen. Ja, ook met een 

glimlach van God (als ik het oneerbiedig mag zeggen). 

Zo zie ik ons als kerk. Zo beleef ik de kerk. Het is samenspel tussen mensen, en 

samenspel tussen God en mensen – bewust of onbewust. Dààr gebeurt iets dat 

goed doet, daar gebeurt iets dat God doet. Voor ons, in ons, door ons. 

Omdat we voor dat kerkenwerk op zoek gaan naar nieuwe mensen die hier mede leiding aan willen 

geven, geven we vanaf het volgend Kontaktblad een kijkje in de keuken van het jeugdwerk, de 

diakonie, het college van kerkrentmeester, het pastoraal team, de kerkenraad en meer. Wat drijft de 

mensen die daar nu in actief zijn? We stellen ze 3 vragen: 

- Wat vind je het mooiste aan je werk in de kerk en waarom? 

- Wat heeft jou afgelopen jaren geraakt of geïnspireerd en waarom? 

- Wat maakt het meedoen in de kerk voor jou de moeite waard? Zou je het anderen aanraden? 

Het zijn mensen die er zin in hebben. Of eigenlijk: meer en dieper dan dat. Zij geven charme en 

energie aan het kerkenwerk – zo ervaar ik dat ook als pastor. Mogen zij jou warm maken om daar 

ook over na te denken? Lees en beleef het vanaf volgende maand mee. 

 

 

Kopy volgende nummer 

 

Voor het februari nummer 2026 dient de kopij binnen te zijn: 

 

• In de postbus uiterlijk donderdag 15 januari bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

• Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 januari kontaktbladloenen@gmail.com in 

een Word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving 

van het onderwerp!    

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com


 

Kontaktblad Loenen    6 

 

 

 

Gestopt, Gestart en op zoek naar jou 

 
M.i.v. 1-1-2026 stoppen twee mensen met hun vrijwilligerswerk in onze gemeente. 

Christina Eijgenhuijs uit Doesburg stopt als preekvoorzienster. 

Zij heeft de afgelopen periode veel contact gehad met gastpredikanten om de lijst voor 2026 weer 

compleet te krijgen. We hebben nog geen opvolg(st)er voor haar dus bij deze een oproep. 

Als je het leuk vindt actief predikanten te benaderen voor een preekbeurt in Loenen, laat het weten! 

 

Aartje van de Hel informeerde de afgelopen periode bij onze gemeenteleden die 

iets te vieren hadden of ze in het Kontaktblad vermeld wilden worden. 

We zijn heel blij dat Tonny van Hensbergen bereid is dit werk van Aartje over te 

nemen. 

 

Namens de Protestantse Gemeente willen we Aartje en Christina bedanken voor 

hun inzet de afgelopen periode. 

 
 

Bedankje 

 

Heel graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf 

van drie maanden in het Gelre ziekenhuis en Randerode.  

Voor de vele bezoekjes, bloemen, kaarten, kado’s, etc. 

Zonder jullie had ik het niet gered! Heel veel dank hiervoor. 

Hartelijke groet, Aartje 

 
 

Contactavond 19 november Nationaal Ereveld 

 
Bijna 4.000 namen… Elke naam staat op een steen gegraveerd. Elke 

naam heeft een verhaal, een gezicht. Misschien was dat wel het 

meest indrukwekkende van de Contactavond die we op 19 november 

als kerk organiseerden in het Educatiecentrum op het Nationaal 

Ereveld hier in Loenen. Het ligt zo dichtbij, door de verhalen komen 

ze nòg dichterbij je hart. Zo’n 50 mensen waren er deze avond 

bijeen, aandachtig luisterend naar de verhalen waarmee Jakko 

Nieuwenhuis ons meenam ‘over’ het Nationaal Ereveld. De verhalen 

van militairen, burgers en kinderen die in het vernietigende van de 

oorlog zijn meegesleept. Soms willekeurig uit represaille door de 

Duitse bezetter dood geschoten. Op ons Ereveld is 80% 

burgerslachtoffer en 20% militair. Door de presentatie bleven het 

geen getallen, de namen en levens kregen diepgang. En nog steeds 

wordt gezocht naar de namen en verhalen van zo’n 150 ‘onbekende 

Nederlanders’ die hier liggen. Wereldwijd beheert de 

Oorlogsgravenstichting ca. 50.000 graven. Hun namen staan 

opgetekend in 39 grote gedenkboeken, waarvan elke ochtend een 

bladzijde wordt omgeslagen en voorgelezen – 1x per 10 jaar komt je naam voorbij. Om daarmee te 

zeggen: “Je wordt niet vergeten”. Ze liggen er met een eeuwige grafrust en ‘om niet’ (kosteloos). Het 

eerbetoon op het Nationaal Ereveld in Loenen is er jaarlijks op en rondom 4 mei met 
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herdenkingsplechtigheden, schoolkinderen die een gerbera op de graven leggen, een oecumenische 

kerkdienst van ons als Loenense kerken, de mogelijkheid om een graf te adopteren, en meer.  

Ruim een week na ons bezoek werd op de Nationale Veteranenbegraafplaats het monument Nationaal 

Veteranenmonument onthuld door minister Brekelmans: een hand waarmee de vingers de letter V 

vormen. Dit teken mag ook ons iets leren.  

Elke zondagochtend om 11.00 uur worden er rondleidingen verzorgd op deze door landschaps-

architect Haspels ontworpen natuurbegraafplaats – de rust, de eenvoud, de zichtlijnen, de platte 

stenen en namen…ze spreken. Het Educatiecentrum, 5 jaar geleden geopend door koning Willem-

Alexander, is een verrijking voor deze plek in ons dorp – geschiedenis en actuele levenslessen liggen 

zo dichtbij! 

Voor meer info: https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaatsen/nationaal-ereveld-loenen  

 

 

Een digitale nieuwsbrief? (Experiment) 

 

Er zit een tweewekelijkse nieuwsbrief ‘in de pen’. Niet letterlijk, want 

deze nieuwbrief is digitaal en dient als aanvulling op het Kontaktblad. 

Elke 2 weken op zaterdag krijgen leden van de Protestantse Gemeente Loenen die dat willen een 

nieuwsbrief in hun mailbox met het laatste nieuws & relevante weetjes.  

Wat is de bedoeling hiervan? Omdat de aanlevertijden voor kopij veel korter zijn dan het Kontaktblad 

kan hier actuele informatie in worden vermeld. Aankondigingen voor 

de komende 2 zondagen of om je warm te maken voor een activiteit. 

Een toelichting op een thema of een preek, een nieuw lied waar je 

via YouTube alvast aan kunt snuffelen. Er is ruimte voor verslagjes 

met foto’s en toelichting op activiteiten die er die 2 weken voor de 

deur staan. Een toelichting op de collecte, kijk- en luistertips en 

meer. Kortom: je kunt je op iets voorbereiden of verheugen én 

nagenieten van een verslagje met foto’s. En we kunnen inspelen op 

bijv. calamiteiten – je blijft op de hoogte. Altijd actueel. 

Hoe gaat het straks in z’n werk? In het volgende Kontaktblad zal het allemaal worden uitgelegd. In 

hoofdlijnen komt het hier op neer: 

Voor wie? Leden van de Protestantse Gemeente Loenen (en als een RK dorpsgenoot wil meelezen 

is dit prima in het licht van onze oecumene). 

Wat?   Tweewekelijks een nieuwsbrief in je Mailbox. 

Hoe?  Het zal straks op inschrijving gaan. Je moet je aanmelden met een emailadres als je 

het wilt ontvangen.  

Door wie? Ik wil als pastor graag samen met 2 andere mensen de redactie vormen (zonder 

vergaderingen). Zin om mee te doen? Laat het me weten. 

Kontaktblad? Blijft, want is goed en gedegen en wordt op papier verspreid in heel het dorp. De 

digitale nieuwsbrief is alleen digitaal en voor degenen die zich daarvoor inschrijven.  

Kopij?   Donderdagavond aangeleverd, zaterdags in de digitale nieuwsbrief.  

 

Ik wil dit in het 1e kwartaal van 2026 opstarten als experiment. Gaan we kijken hoe het ontvangen 

wordt en hoe we het tussentijds steeds beter kunnen maken.  

 

Jan-Martin Berghuis, pastor  

tel. 06-37335484, email pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl 

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaatsen/nationaal-ereveld-loenen
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Grafrechten die verlopen per 31-12-2026 

 
De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar rechthebbenden/belanghebbenden 

van onderstaande graven en urnkelder waarvan de grafrechten verlopen op 31-12-2026. 

Indien de grafrechten niet worden verlengd voor 01-01-2027 kan de Protestantse Gemeente te 

Loenen Veluwe na 

01-07-2027 de grafbedekking verwijderen en kan het graf/de urnenkelder geruimd worden. 

Voor informatie kunt u contact opnemen via email: krmloenen@gmail.com 

 

Grafnummer        Overleden    

*  IV-44          

Scholten E.A.H.     1996  

*  VII-21    

Alten I.        25-11-1990 

Kolkmeijer H.C.       24-07-1996 

*  4-A07 

Van de Sprenge-Reinders J.A.   28-01-1995 

Van de Sprenge A.H.                15-10-1996  

 

 

Colofon 

 

 

  

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

                     

 

mailto:krmloenen@gmail.com
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Overdenking 

 
Beminde gelovigen, zullen we maar weer 

zeggen. Wanneer dit blad uitkomt zit het jaar 

2025 er bijna op en beginnen we aan een 

nieuw jaar, wat de wereld betreft dan. Het 

kerkelijk nieuwjaar is al begonnen op de eerste 

dag van de advent. Vlak daarvoor hebben we 

onze overleden dierbaren herdacht. Nu het jaar 

2025 volgens de huidige wereldlijke 

erop zit zullen velen van ons het 

jaar de revue laten passeren. Wat 

heeft het ons gebracht in 

immateriële zin. Laten we ook 

even stilstaan bij de mensen die 

het moeilijk hebben gehad en 

geveld zijn door ziekte of ander 

ongemak. Mogen ze in het geloof kracht vinden 

voor troost en verlichting.  

 

Op 6 januari vieren we het feest van 

driekoningen. Of het koningen waren is niet 

zeker. We kunnen beter zeggen ‘de wijzen uit 

het oosten”. Zij zagen een ster die hen bij 

Jezus bracht. De astrologie stond namelijk in 

het oosten in hoog aanzien. We stellen dat ons 

voor dat ze met een kameel kwamen. In 

katholieke gezinnen werden dan de beelden 

van de drie “koningen” en een kameel in de 

kerststal gezet precies op 6 januari.  

 

Tegenwoordig noemen we het niet het feest 

van “driekoningen” meer maar het feest van 

“Epifanie”: Het hoogfeest van Epifanie oftewel 

Openbaring des Heren herdenkt drie belang-

rijke momenten uit het leven van Jezus: Dat 

hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het 

Oosten; dat God hem bij zijn doopsel inde 

Jordaan zijn zoon noemde; dat Hij als gast op 

een bruiloft water in wijn veranderde. Dit 

belangrijke feest wordt dus op 6 januari 

gevierd. Tegenwoordig wordt dit feest altijd op 

een zondag gevierd en dat zal dit jaar wel op 

zondag 4 januari zijn, de zondag het dichtst bij 

6 januari. 

 

Ook een belangrijke dag dit jaar is zondag 

18 januari. Dan zal in de PKN-kerk aan 

de Beek-bergerweg de oecumenische 

gebedsdienst plaats vinden voor de 

eenheid der Christenen. De Christenen 

zijn heden ten dage georganiseerd in 

verschillende kerkgemeenschappen. 

Het is nu de bedoeling dat we even 

niet aan de instituties denken maar aan de 

denkbeelden die we allemaal gemeenschap-

pelijk hebben. Gebed voor 

de eenheid der Christenen 

is een wereldwijde 

beweging, vooral bekend 

door de jaarlijkse “week 

van gebed voor eenheid 

van Christenen (derde week van januari), 

waarin miljoenen gelovigen samen bidden voor 

onderlinge verbondenheid, geïnspireerd door 

Jezus gebed in Johannes 17:21: “Mogen ze 

allen een zijn, gelijk Gij, Vader, het zijt in mij 

en ik in U; mogen ze ook een zijn in ons, opdat 

de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt. 

Deze traditie, al meer dan 175 jaar oud, omvat 

lokale gebedsbijeenkomsten en gebruikt 

jaarlijks wisselende thema’s, zoals “Een van 

Geest in 2026, om verschillende kerken te 

verbinden in gemeenschappelijk gebed en 

diaconie. Deze zondag is voor de Protestantse 

kerk tevens de aftrap voor een  hele week van 

gebed en bezinning in de ruimte van “See you 

again” in de Bruisbeek. Zie elders in dit blad.     

 

Gebed  

God help ons om de verscheidenheid tussen 

mensen niet als een hinderpaal maar als een 

kans te ervaren.  

    Willem Klomp
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In Memoriam 

 

Op 13 november is overleden Anna Alberta (Annie) Uiterweerd Linthorst  in de leeftijd van 99 jaar. 

Op 21 november heeft de afscheidsdienst plaat gevonden in de H.Antonius-

Abt kerk in Loenen, Waarna zij is begraven op ons pariochele kerkhof. Wij 

wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  

 

Op vrijdag 28 november 2025 is overleden de heer Otto Hoeben in de 

leeftijd van 90 jaar. Hij woonde op Tolzicht te Brummen . 

De crematieplechtigheid was op 1 december 2025 in Heidehof te Ugchelen.  

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie, Gods troostende zegen toe . 

 

 

Verjaardagen 

 

Op 17 januari hoopt mevr. J. Berends-van ‘t Spijker 91 jaar te worden. 

Dorpsstraat 49, 7361 AR Beekbergen  

 

Op 24 januari hoopt mevr. H. van Oorspronk-Neuteboom 90 jaar te 

worden.  
Hoofdweg 116, 7371 GE Loenen  

 

Op 27 januari hoopt mevr. H.J. van Oorspronk 92 jaar te worden. 

Derickxkamp 2 K8, 6961 DL Eerbeek. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen 

met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag 

zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Per abuis is de verjaardag van mevr. J.F. Hietbrink-Karkdijk,  

Ravellijn 290, 7325 NV Apeldoorn niet in het Kontaktblad van december gekomen. 

Zij is afgelopen 18 december 80 jaar geworden. 

Wij wensen haar alsnog een gezond nieuw levensjaar toe.  

 

 

Huwelijks jubilea  

 

Op 9 januari hopen dhr. en mevr. J. de Boer-H.J Bosman 50 jaar getrouwd te 

zijn. Voorsterweg 75, 7371 EK Loenen, 7371 EK Loenen  

 

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze 

mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven 

vergezellen op hun verdere levenspad.   
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Nieuwjaarsreceptie RK Parochie 

 

Op zondag 11 januari houden we na de eucharistieviering, die 

begint op 10.00 uur, weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in 

het parochiehuis.  

 

U bent van harte uitgenodigd.   

 

 

Bouw mee aan Hoop – Kerstactie Mission Possible 

 

Kerst is het feest van Licht dat binnenkomt in een wereld die vaak donker is. Als Mission Possible 

mogen wij juist in deze tijd zien hoe dat Licht opnieuw 

levens raakt. Dit jaar staan drie eenvoudige symbolen 

centraal in onze kerstactie. Elk symbool vertelt een 

eigen verhaal, maar samen laten ze zien wat er 

gebeurt wanneer jij Hoop deelt met mensen in 

kwetsbare situaties. 

De verhalen hieronder zijn afkomstig uit onze 

werkgebieden en zijn uit het leven gegrepen. Ze laten 

zien hoe jouw betrokkenheid verschil maakt, soms 

letterlijk van leven op dood. 

 

De babybox: Hoop in de armen van een jonge moeder 

In Bulgarije zit een meisje van zestien met haar pasgeboren baby in haar armen. Haar glimlach is 

voorzichtig, haar blauwe plek zegt meer dan woorden. Wanneer ik vraag of ik voor haar mag bidden, 

knikt ze stil. Na afloop geef ik haar een babybox. Ze strijkt over de zachte kleertjes, alsof ze iets 

tastbaars van Hoop vasthoudt. Buiten fluistert de pastor: “Blijf voor haar bidden. Thuis is het niet 

veilig.” 

In een kleine kamer, waar angst de boventoon voert, wordt onverwacht Licht zichtbaar. 

Bouw ook mee met 50 euro voor een complete babybox vol zorg en Hoop. 

Brandhout: Warmte precies op tijd 

In Oekraïne ontmoet ons team Oleh, een man die al sinds 2014 leeft in de werkelijkheid van oorlog. 

Zijn been is zwaar beschadigd, zijn gezin wacht thuis in de kou. Wanneer ons team brandhout brengt, 

is het precies op tijd. Op de vraag of hij in God gelooft, antwoordt hij: “Hoe denken jullie dat? Ik kan 

hier met jullie praten dankzij Hem.” 

Daar, tussen kapotte ramen en ruwe kou, vindt Hoop een weg in zijn hart. 

Bouw ook mee met 25 euro voor enkele dagen warmte, 50 euro voor een maand brandhout of 300 

euro warmte voor een hele winter 

De Bijbel: Een kind dat risico’s durft te nemen 

In Albanië komt Ylli, negen jaar oud, trouw naar onze kids club. Thuis is het niet altijd eenvoudig; zijn 

familie is moslim en bezoekjes aan de club worden niet door iedereen gewaardeerd. Wanneer juf 

Klara Bijbels uitdeelt, vraagt Ylli vastberaden: “Mag ik hem mee naar huis nemen?” 

Klara aarzelt even, maar geeft hem de Bijbel en bidt voor bescherming. Tot op vandaag heeft Ylli zijn 

Bijbel nog steeds. Het Woord van God brengt Hoop, zelfs in het hart van een kind dat iets durft te 

riskeren om Jezus beter te leren kennen. 

Bouw ook mee met 25 euro voor een kind dat met zijn eigen Bijbel naar de kinder-bijbelclub kan 

gaan. 
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Bouw mee 

Deze drie verhalen zijn maar een klein deel van wat God doet door jouw betrokkenheid heen. In elke 

babybox, in elke lading brandhout, in elke Bijbel die wordt gegeven, gebeurt iets dat verder gaat dan 

het materiële. Hoop wordt zichtbaar. Licht breekt door. Levens veranderen. 

Op onze speciale kerstpagina vind je alle verhalen, materialen en manieren om mee te bouwen aan 

onze campagne Bouw mee aan Hoop. Jij kunt heel concreet verschil maken: steen voor steen, leven 

voor leven. Hoop heeft een Naam, en in die Naam gaan wij verder. 

 

Bert, Gerande & Thea 

Team Mission Possible Nederland 

Maak uw bijdrage over op IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible o.v.v. Kerstgift of 

geef via onze website www.missionpossible.nl 

PS: Wil jij ook letterlijk meebouwen? Download ons knutselpakketje op onze website! 

 

 

Klussenmorgen even niet 

 

Zoals de vlag er nu bij hangt begint de vrijdagmorgengroep van de kerkhofvrijwilligers 

pas weer op vrijdagmorgen 6 maart 2026. Kan zijn dat er nog een keer grint kruien 

ingelast wordt, maar dan krijgt ieder via whatsapp bericht. 

 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

 

Misintenties 

 

Za.  03 jan. ‘26 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian 

  Intenties: Henk Derickx     

Zo.  11 jan. ’26 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

  Intenties: Annie Uiterweerd – Linthorst 

 

 

 

 

Overige zondagen geen Misintenties 

 

 

  

http://url6697.missionpossible.nl/ls/click?upn=u001.0OJdEgYbMmEfSU78Z5q6o-2Fhth7AAidQr3F0ZM40KCH-2FsbRJ-2FvL-2BA85qeFfOXs8DF3cF-2BCg9pe0QrWgITqrqvF9ODgYvve-2FbdHpkwTQFXBnDHIsrgJxBmEOqGGPAFSMjkK7LD_avQVIBcKYDx0PTZHumLoERTRPYtEQtRvKk8QNcZCOWmsp-2Fkueq2MNcoYaJ28sW-2FVfS1tUbuMCdTuLfuEKCX2TEoMkvcn5nVn4bz0VnaobhZ2ksHyIHT8fDvV2PBXdQ2Sp2YeghEKzG1SWTBRruB3iZ12LXslc5bLfN-2BFarCuVJCYOlKc3fley5dv2d5dhKuZJer3fhGBIsPG74dwM4miiQ-3D-3D
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Tweeduizendzesentwintig 
 

Op het mooie, op het moeilijke 
Op het lief  en op het leed 
Op wat je met je mee wil nemen 
Op wat je liever snel vergeet 
 
Op waar een punt achter werd gezet 
Op wat er nog gaat komen 
Op wat je nog niet los wilt laten 
Op wat je nog steeds durft te dromen 
 
Op nieuwe wegen die je insloeg 
Op angsten die je overwon 
Op drempels die je durfde nemen 
Op waar je moedig aan begon 
 

Op de namen die wij noemen 
Verloren, maar niet kwijt 
Op wie je mist, op wie je koestert 
Op wie je meedraagt door de tijd 
 
Dat het licht en dat de liefde 
Je steeds opnieuw weer weet te raken 
Dat het je lukt er ondanks alles 
Het mooist mogelijke van te maken. 
 
Op wat er was, op wat voorbij ging 
Op wat er is gebleven 
Op het goede dat je mag ontvangen 
en op dat wat je mag geven.  
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Kerkdiensten januari 2026 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   4 januari  10.00 uur  Ds. Bram Verduijn – Oene 

       Nieuwjaarsdienst 

       Na de dienst koffie met oliebollen  

       Collecte: Voor de kerk 

 

Zondag  11 januari   10.00 uur  Ds. Gertrudeke van der Maas – Apeldoorn 

       Collecte: Stichting Het Passion 

 

Zondag  18 januari  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis/Joke van Aggelen 

       Oecumenische Gebedsdienst in de  Protestantse- 

                                                                       kerk m.m.v. “Con Spirito”    

        Koffie na de dienst 

       Collecte: Beraad van Kerken 

 

Zondag  25 januari  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis  

       Collecte: Noodhulp Oekraïne 

 

  

 
See You Again  

 

Zondag 11 januari   10.00 uur  Bruisbeek 
 

Zondag 25 januari   10.00 uur  Bruisbeek 
 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie     

 

Zaterdag  3 januari   18.30 uur  Eucharistieviering  

                                                                       Voorganger P. Sebastian, m.m.v. Con Spirito 

          

Zondag  11 januari 10.00 uur  Eucharistieviering  

                                                                       Voorganger P. ten Have, m.m.v. Con Spirito 

        Na de dienst Nieuwjaarsreceptie 

                                                                                                     

Zaterdag 17 januari 18.30 uur  Eucharistieviering  

                                                                      Voorganger P. Rutgers, m.m.v. Con Spirito   

         

Zaterdag 24 januari 18.30 uur  Eucharistieviering  

                                                        Voorganger P. Rutgers, m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 31 januari 18.30 uur  Eucharistieviering 

Voorganger P.  Rutgers                                                                                   


