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Liefde is: 

zeggen ‘ik denk er anders over’ in plaats van 

zeggen ‘je hebt het fout’. 
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Diensten 

 

De korte maand februari starten we op 1 februari met een vertrouwd gezicht op een 

vertrouwde plek: ds. Hans van Driel. Een week later mogen we ons laten verrassen 

door een creatieve Dienst voor Iedereen. Het gaat over gunnen.  

Het koor In Between (uit Brummen) verleent medewerking aan deze dienst van 8 

februari; pastor Jan-Martin Berghuis is de voorganger. Ds. Bas Stigter (Ugchelen) 

gaat op 15 februari voor. De laatste zondag van februari is ook de laatste zondag 

voor 3 ambtsdragers in hun ambtsperiode: Dea van Milligen en Jopie Reinders 

(ouderlingen) en Gerard Heil (diaconie) nemen in de dienst van 22 februari 

afscheid. Na afloop van de vieringen van 1, 8 en 22 februari is er alle reden om samen na te praten 

onder de koffie die dan geserveerd wordt. 

 

Diaconie 

 

Op 1 februari is de collecte  voor de voedselbank 

De collecte is op zondag 1 februari bestemd voor de voedselbank in Zutphen. 

Tegenslag kan iedereen overkomen. Soms is het probleem zo groot dat er niet 

genoeg geld is om alles te betalen. 

Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die haar baan kwijtraakt. Of een winkelier die zijn winkel 

moet sluiten en met schulden blijft zitten. In zulke situaties kan de voedselbank helpen. De 

voedselbank staat klaar om een voedselpakket uit te delen als aanvulling op de boodschappen. 

Mensen uit Loenen kunnen terecht via de voedselbank Zutphen in Eerbeek. 

Zaterdag 31 januari is er weer gelegenheid om producten in te leveren voor de voedselbank. De 

diaconie is tussen 10 en 11 uur aanwezig in de kerk om voedsel in te zamelen. Wat is er zoals nodig: 

olie (zonnebloemolie), groenteconserven, soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang 

houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, havermout. 

 

Collecte op 15 februari is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat 

OMZIEN NAAR GEVANGENEN 

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit. 

Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk in 

Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun families om te werken aan herstel. 

Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie hebben. Kerk in Actie 

ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo 

krijgen zij weer perspectief op een betere toekomst. 

 

Kerkrentmeesters 

 
Kerkvoogdij collectes 

 

8 februari: See You Again 

In 2026 collecteert See You Again voor stichting Opkikker. Deze stichting biedt 

lichtpuntjes aan gezinnen waarin een kind of ouder langdurig ziek is. Jaarlijks 

organiseren zij voor zo’n 2000 gezinnen een onvergetelijke Opkikkerdag, een dag vol plezier en 

ontspanning, waardoor zorgen even naar de achtergrond verdwijnen. 
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22 februari: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ns 

kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

Giften 

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 25,- (NN) en van € 50,- 

(NN) waarvoor onze dank! 

 

Financiële info dec 2025 

Kerkelijke bijdragen maand dec € 942,50. T/m de maand dec € 51.860,11. 

Toegezegd 2025 € 52.830,00. 

 

Collectes in okt tbv Kerkrentmeesters € 1.067,07. (Plaatselijk kerkenwerk, oudejaarscollecte en 

SeeYouAgain doel) t/m de maand  €5.204,35. 

 

Kerstengelen bestaan echt! 

 
Een engel is een boodschapper van het goede nieuws dat God omziet naar mensen.  De kinderen van 

See You Again hebben op 4 achtereenvolgende adventzondagen telkens eenzelfde dorpsgenoot 

verrast met een kleine, creatieve attentie.  

Anoniem gingen ze door de straten van Loenen om die verrassing 

te bezorgen. De ontvanger wist niet wie de engel was… Andersom 

was de ontvanger natuurlijk wel nieuwsgierig en op zijn of haar 

qui-vive bij de volgende adventzondag! Een paar kerstengelen 

kregen – tot hun verrassing – een bedankje terug 😊.  

 

See You Again ontving diverse bedankjes terug, waaronder deze: 

“Lieve kerstengelen. Wat hebben jullie mij de afgelopen 4 weken 

verrast. Die verrassingen vormden echt een steuntje in de rug na 

een moeilijk jaar. Het is goed te weten dat je er niet alleen voor 

staat in het nieuwe jaar – dank jullie wel!”. 

 

Bewust niet anoniem waren 2 ouderlingen uit de kerkenraad die 

vlak voor kerst naar de Opvanglocatie De Vrijenberg van het COA 

togen. Met de kofferbak vol fruit voor de kinderen die daar 

verblijven – een kerstgroet namens de kerk. De kinderen zaten op stoeltjes in de kring, het fruit 

middenin. Al spreek je elkaars taal niet, met gebaren, spelletjes en een glimlach kwam de boodschap 

wel over. Glinsterende ogen en stralende gezichten keken deze kerstengelen de kerkenraad aan. Na 

samen de namen van het geschonken fruit te hebben geoefend werd het keurig verdeeld en een 

goede kerst gewenst. Pastor Jan-Martin Berghuis 

 

Paasgroeten actie 

 

Vanuit de Protestantse kerk Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 

buitenland.  

 

Ook in Loenen doen we weer mee aan de Paasgroetenactie. 
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Na de diensten van 1 februari en 8 februari kunnen er kaarten 

meegenomen worden en moeten uiterlijk zondag 22 februari weer 

ingeleverd zijn. De kaarten worden in een verzamelenvelop naar het 

centrale adres gestuurd waar ze worden gesorteerd en verdeeld over alle 

penitentiaire inrichtingen in Nederland en buitenland. Voor gedetineerden is 

het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u 

mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden 

erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 

 

Meer informatie over de paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie. 

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Hartelijk dank namens de diaconie  

 

Feest! 

 

Jezus vierde graag feest, vaak samen met familie of vrienden. Als je blij en dankbaar bent, mag je 

dat laten zien — feest hoort erbij! 

 

Op 31 januari is het tien jaar geleden dat we vanuit de kelder van het 

Jeugdhuis verhuisden naar de Bruisbeek. We veranderden op verzoek van 

onze jeugd ook de naam van Zondagsschool in See You Again. Dat gaan 

we natuurlijk vieren. Voor de jeugd staan er allerlei leuke activiteiten op de 

planning, maar er zijn ook twee momenten waarop we hopen dat jullie 

aansluiten. Zet deze data alvast in je agenda. 

  

 Zondagmiddag 8 maart, 15.00–16.00 uur: een feestelijk programma voor kinderen van 3 

tot ongeveer 10 jaar. Gezinnen zijn welkom, maar het is ook heel leuk voor opa’s en oma’s 

met kleinkinderen, of voor buurkinderen, nichtjes en neefjes. 

 Zondagochtend 7 juni: een kerkdienst waaraan See You Again en LEV meewerken. Na de 

dienst drinken we koffie in de Bruisbeek 

(On)Zichtbare Kerstengel 

 

Op eerste Adventszondag werd ik verrast door een kerstengel. In 

het pakketje zat o.a. een soort adventskalender in een vorm van 

een cirkel met een ster die geplaatst kan worden op de cirkel om de 

dagen tot aan Kerst af te tellen. Elke dag een moment van 

bezinning (een precies werkje want voor je het weet ligt de ster er 

naast), een moment dat ik voelde dat eraan mij gedacht werd.  

 

Het maakt dat deze onzichtbare kerstengel ervoor zorgt dat je de 

mooie dingen blijft zien, zoals een roodborstje dat even bij je raam 

naar binnen gluurt of  een chirurg die je opbeurt door een aai over je arm te geven. Ondanks dat een 

onzichtbare engel elke Adventszondag iets bracht in de sfeer van Adventstijd werd voor mij wel 

zichtbaar dat er veel kerstengelen in Loenen wonen.Dank je wel voor het mooie initiatief!  

Hartelijk bedankt See You Again!  Hartelijke groet, Diny Roerdink, Brummen 
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Kerk TV: eenvoudig kerkdienst kijken op YouTube 

 

“Kan ik de kerkdienst op zondagochtend van huis uit kijken?” Ja, dat kan! En mocht je ‘m gemist 

hebben, dan kan je ‘m later ook terugkijken. 

Van diverse mensen kregen wij de vraag: hoe werkt dat met de livestream op zondagochtend? Waar 

kan ik de kerkdienst kijken? 

 

Rond de zomer van 2025 zijn we gestart met het experimenteren met de livestream. Inmiddels is het 

gelukt om bijna elke zondag de dienst te 

‘livestreamen’. Er is een team van 

mensen gevormd waarvan wekelijks 

iemand de camera bedient en de 

opname verzorgt – ik ben er blij mee! 

Want zo kunnen ook mensen die aan 

huis gebonden zijn met ons meeleven. 

Inmiddels wordt de livestream/de 

opname door enkele tientallen mensen 

per zondag bekeken.  

 

Hoe kan je de wekelijkse kerkdienst meebeleven (of later terugkijken)? Heel eenvoudig, het kan op 2 

manieren: 

- Ga naar YouTube. Type daar in: PKN Loenen Veluwe. En klik dan op het tabblad 'Live' en je ziet 

het gebeuren. Je kunt je ook op dit kanaal abonneren. 

- Op ditzelfde YouTube-kanaal kan je ook voorgaande kerkdiensten terugkijken.  

- Je kunt ook heel eenvoudig via onze website www.pknloenenveluwe.nl de kerkdienst volgen. 

Klik in het Hoofdmenu op: Kerk TV. Klik daarna de link ‘PKN Loenen Veluwe – YouTube’ aan en je 

bent er ook bij.  

 

Voor degene die hierbij wat hulp nodig heeft, hebben we een bereidwillige ‘helpdesk’ die graag bij je 

thuis langs komt om het uit te leggen en voor te doen: Chris en Janneke Brinkman. Als het zelf niet 

lukt, neem gerust contact met hen op: tel. 06-17399507 of email janneke.chris@gmail.com.  

 

De charme en energie van de kerk(enraad) – deel 2 

 
Mag ik het even heel plat zeggen: “onze kerk is een mooie club!” Ik zie trouw en toewijding, 

samenspel  tussen mensen, en wat God doet met mensen en dòòr mensen heen. Met een woord, een 

helpende hand, aanwezigheid, een glimlach en het samen vieren en delen. Bewust of onbewust, we 

zijn het bijna ‘gewoon’ gaan vinden. En toch is het bijzonder.  

 

Omdat we voor dat kerkenwerk op zoek gaan naar nieuwe mensen die 

hier mede leiding aan willen geven, geven we vanaf dit Kontaktblad 

maandelijks een kijkje in de keuken van het jeugdwerk, de diakonie, 

het college van kerkrentmeester, het pastoraal team, de kerkenraad en 

meer. Wat drijft de mensen die daar nu in actief zijn?  

We stellen ze elke keer 3 vragen.  

 

Deze maand beginnen we met onze jeugdouderlingen Erna de Croon en Ilja Waszink.  

Benieuwd? Lees hun motivatie (en doe met ons mee). 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:janneke.chris@gmail.com


 

Kontaktblad Loenen    6 
 

 

 

 

Vraag 1: Wat vind je het mooiste aan je werk als jeugdleider/ jeugdouderling in de kerk en waarom?   

 Erna: Een heel aantal kinderen zijn vanaf 3 à 4 jaar bij ons op de Zondagsschool/ later See 

You Again gekomen. We mogen met ze meelopen in een stukje van hun leven tot 16 jaar of 

ouder. Steeds vaker besef ik mij hoe ontzettend bijzonder dat is. De openheid, creativiteit en 

eerlijkheid, maar ook de kritische vragen die we soms krijgen houden ons scherp. Wanneer er 

jeugd in de kerk is voel je gelijk een hele andere energie, de spontaniteit van onze jeugd vind 

ik geweldig.  

 Ilja: Werken met kinderen en jongeren geeft mij energie omdat ze puur 

zijn en als ze ouder worden hun eigen identiteit krijgen. Met het 

jeugdwerk van See You Again en LEV in de kerk vind ik het mooi om 

kinderen het christelijke geloof te laten beleven en ze laten kennismaken 

met verhalen uit de bijbel en wat die betekenen en hoe je met elkaar 

moet omgaan. Zoals wees lief voor jezelf en voor de ander, luisteren naar 

elkaar en met elkaar bidden. . 

 

Vraag 2: Wat heeft jou afgelopen jaren geraakt of geïnspireerd en waarom?  

 Erna: Op internet kwam ik vijf jaar geleden bij een andere kerk het kerstengelproject tegen. 

Ilja was ook gelijk enthousiast en we zijn daarmee aan de slag gegaan. De kinderen vonden 

het geweldig om in het donker anoniem iets in de vier Adventsweken bij iemand voor de deur 

te zetten. Het enige wat zij weten is dat degene die zij bezoeken wel een lichtpuntje kan 

gebruiken.  Vol overgave knutselen ze voor iemand die ze niet kennen. Dat de kinderen dit 

doen zonder iets terug te verwachten, vind ik zo waardevol – pure naastenliefde. De mensen 

die bezocht worden laten soms weten hoe blij ze ermee zijn, dat raakt mij elke keer opnieuw. 

 Ilja: Muziek is wat me raakt en zoals een lied uit de bundel Opwekking of een overdenking die 

heel erg persoonlijk is waar je over nadenkt. Met de jeugd van LEV hebben we vorig jaar op 

Witte Donderdag een sedermaaltijd gehad in de kerk die was voorbereid door Jan-Martin en 

Els - dit was zo mooi! Dit zijn waardevolle momenten die weer nieuwe energie geven voor het 

jeugdwerk. 

 

Vraag 3: Wat maakt het werk voor de kerk voor jou de moeite waard? Zou je het anderen aanraden? 

 Erna: Het werk voor de kerk is waardevol. Het is bijzonder om deel uit te maken van onze 

kerk waar je mee mag bouwen aan een gemeenschap waar er naar elkaar wordt  geluisterd en 

omgekeken. Dit gebeurt tijdens en na de vieringen, maar er wordt ook naar elkaar omgekeken 

wanneer er troost nodig is. Dit maakt voor mij het werk voor de kerk waardevol, ik zou het 

iedereen aanraden om een tijdje te doen!  

 Ilja: Sinds ik jeugdouderling ben en in de kerkenraad zit merk ik dat het fijn is om directe lijn 

in de kerkenraad te hebben en zo ook met Jan-Martin de pastor. Wij kunnen laten zien wat we 

doen met de kinderen en overleggen over samenwerken met bijvoorbeeld de diaconie en 

samenwerking in kerkdiensten. Voor mij is het jeugdwerk een uiting van mijn geloof waarin ik 

kan laten zien wat het geloof kan betekenen en dat geeft mij voldoening. Kerkenraad of 

kerkenwerk klinkt vaak als veel werk maar het geeft ook veel. Kerk zijn doe je samen en 

waarbij je elkaar enthousiast maakt, maar ook met elkaar kan praten over wat je belangrijk 

vindt en wat niet. Het is fijn om dit samen met andere kerkenraadsleden of gemeenteleden te 

doen. Daarbij is het belangrijk dat je iets doet wat bij je past zoals jij bent, zodat je er ook 

voldoening uithaalt.  

 

Pastor Jan-Martin Berghuis 
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Aandacht geven aan verlies in De Herberg 

 
Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is. 

Pijn als contact met een vriend of familielid niet meer 

mogelijk is. Onzekerheid als je geen werk meer hebt.  

Of gemis als je man of vrouw verandert door ziekte.  

 

De Herberg is er voor mensen die lijden onder verlies. Het is een plek waar je in alle rust en onder 

begeleiding aandacht kunt geven aan het verlies dat je trof en nieuwe richting en veerkracht kunt 

vinden om met je verlies om te gaan. Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitziet?  

 

Overweeg dan een verblijf in De Herberg.  

Een Herstelverblijf is mogelijk vanaf twee tot zes weken.  

De Herberg biedt daarnaast kom-adem-dagen rond het verlies van een geliefde: 

 

- op zaterdag 7 februari is er een dag voor opa’s en oma’s die een kleinkind verloren 

- een driedaagse ‘Leven met verlies’ is er van 9-11 april en van 13-15 april. 

 

Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het spreekuur 

026-334 2225. Van harte welkom! 

 

Vrijwillige bijdrage ‘Het Kontaktblad’  

 

Het Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. 

De kosten worden betaald door de leden van beide kerken. 

 

Wij horen vaak dat Het Kontaktblad goed wordt gelezen, ook door inwoners van Loenen die niet 

kerkelijk betrokken zijn.  

 

Als u Het Kontaktblad op prijs stelt en u een bijdrage 

wilt geven, dan kan dit door gift over te maken op 

rekening  

NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van 

kerken te Loenen.  

 

Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken. 

Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te 

geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per 

adres per jaar.  

 

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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Kopy volgende nummer 

 

Voor het maart nummer 2026 dient de kopij binnen te zijn: 

 

 In de postbus uiterlijk donderdag 12 februari bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

 Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 februari 

kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, zonder tekst opmaak 

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

 

 

Engelen bestaan echt! 

  

In december waren ze in Loenen en brachten kleine, leuke en lekkere geschenkjes 

rond bij mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. En dat was een succes. 

 

Daarom langs deze weg heel hartelijk dank Engelen voor al die extra aandacht. 
 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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In Memoriam 

 

In Memoriam: Toos van Dijk - Vriezekolk 

Op dinsdag 16 december is heel plotseling overleden Toos van Dijk-Vriezekolk, 

echtgenote van Dick van Dijk. Zij woonden alweer een aantal jaren aan de 

Eerbeekseweg en waren net verhuisd naar een aanleunwoning van de Beekwal in 

Eerbeek. Eindelijk weer samen, want Toos verbleef al een paar maanden in Randerode.  

Toos is een Klarenbeekse, geboren op 22 september 1936. In 1960 trouwde zij met Dick. In 2025 

vierden zij hun 65 jarig huwelijksjubileum tezamen met hun 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Toos was 

de spil van het gezin, een moeder die er was voor haar gezin en ook voor de buurt. Altijd zorgzaam 

en gastvrij. Toen de kinderen uit huis waren is zij ook heel actief geworden in de kerk: 12 jaar lang 

heeft zij in de kerkenraad gezeten als diaken. Ook in het Jeugdhuis hielp zij de koster mee tijdens 

o.a. begrafenissen. Via Toos is ook haar man Dick bij de kerk betrokken geraakt, zij het vooral in het 

onderhoud. Het geloof zat diep bij haar en zij vond daarin steun. Of, zoals haar lijflied luidt:  “God is 

getrouw, Zijn plannen falen niet”. Toos is 89 jaar geworden. 

 

In Memoriam Jenny van Gijtenbeek-Gorsseling 

Jenny overleed vlak voor kerst, op 22 december. Na wat klachten rondom het lopen 

bleek zij botkanker onder de leden te hebben. In het najaar weet zij deze klachten 

nog aan “ach, ik heb mijn hele leven in de slagerij gestaan, dit is slijtage en 

ouderdom”. Menigeen in het dorp kent Jenny en haar man Jan van de slagerij in het dorp. Jenny is 

hier geboren & getogen, heeft er gewerkt en geleefd en vooral ook genoten. “Ik heb een fijn leven 

gehad” stond er boven de rouwkaart. De slagerij, 60 jaar getrouwd met Jan en als je bij haar op 

bezoek kwam altijd vol verhalen. “Ik ben een dankbaar mens”, zei ze herhaaldelijk. Toen zij in 

december in het ziekenhuis belandde stond de foto van Jan onder handbereik – vlak na hun 

diamanten huwelijksjubileum was hij plots overleden. Ondanks dit verdriet bleef zij levenslustig. Zo’n 

50 jaar lang zong zij bij ‘de harmonie’; toen dat niet meer ging zong zij met haar hart mee met 

Nederland Zingt op de tv. Jenny werd geboren op 14 april 1937 en laat 2 kinderen en 5 kleinkinderen 

achter.  

 

In Memoriam: Frans Gooiker 

Op woensdag 7 januari is heel plotseling en volkomen onverwacht overleden Frans 

Gooiker, echtgenoot van Ans Gooiker-ter Velde. Vanwege een geamputeerd been 

verbleef Frans al een tijdje in het Zonnehuis in Beekbergen. Hij was er nuchter onder 

en had het daar naar zijn zin. Bekend terrein, want Ans doet er al jarenlang vrijwilligerswerk.  

Frans is geboren op 19 april 1949 in Diepenveen in een Rooms-katholiek gezin, onder de rook van 

Abdij Sion in Diepenveen. Dat klooster en die geloofsbeleving is altijd heel eigen gebleven aan Frans. 

Soms kwam hij met Ans mee naar onze kerkdienst, met enige regelmaat kerkte hij ook maar al te 

graag nog bij de paters in Abdij Sion. Het Onze Vader was hem dierbaar, hij kon het Pater Noster ook 

moeiteloos in het Latijn zingen en citeren. In zijn werkzame leven werkte Frans bij de politie-

academie. Agenten in opleiding werden voor trainingsdoeleinden door hem gefilmd. Frans en Ans 

zouden dit jaar hun 50 jarig huwelijksjubileum bereiken. Waar Frans’ hart lag en de streek waar zijn 

leven begon, daar was ook zijn uitvaart: zijn afscheidsdienst in de kerk van Abdij Sion, zijn begrafenis 

op Tjoenerhof. Frans is 76 jaar geworden. 

 

Pastor Jan-Martin Berghuis 
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Verjaardagen 

 

Op 1 februari 2026 hoopt mevrouw C. (Stientje) Willems – van de 

Sprenge 85  jaar te worden. Vondellaan 38 6961 XG Eerbeek. 

 

Op 8 februari 2026 hoopt de heer A. Dorland 92 jaar te worden. 

Koning Lodewijklaan 2 7314 GD K306 Apeldoorn (De Loohof) 

 

Op 19 februari hoopt mevrouw D. Berends-Brouwer 91 jaar te 

worden. Molenbeek 77 7371 SW Loenen. 

 

Namens onze gemeente wensen we de jarigen van harte geluk met 

deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke 

verjaardag mogen vieren en dat zij ook in de toekomst Gods nabijheid zullen ervaren. 

 

Kerstwandeling 

 

Het was druk in Loenen op 20 december met ruim 400 wandelaars die, 

lopend van kerk tot kerk, op zoek gingen naar de kerstster en 

kerststal. Vooral het grote aantal kinderen dat meeliep met een 

lampionnetje gaf een prachtige sfeer. De herder met zijn schapen 

kreeg alle aandacht van de kinderen en ook de speurtocht viel in de 

smaak. Tot 3 keer toe moesten er deelname-formulieren worden 

bijgedrukt.  

 

Lopend door de in mist gehulde straten was er veel te beleven, zoals 

een enthousiast spelende muziekband, een Dickensfiguur en een in 

kerstsfeer omgetoverde tuin met kerstman. De kinderen konden met 

de kerstman op de foto en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt.  

 

De twee wensbomen hingen afgeladen vol met 170 papieren 

kerstballen waar een wens op was geschreven. De 3 wijzen hadden mirre, wierrook en goud 

meegebracht en ook veel aanloop. De kinderen mochten aan de mirre ruiken, als ze dat durfden. Het 

viel op dat de meeste kinderen het kerstverhaal goed kenden.  

 

Verder kon de peuterzaal worden bezocht en tot slot was er een organist in de 

RK-kerk met een zangeres en kon iedereen de bekenden kerstliedjes 

meezingen bij de mooi aangeklede kerststal.  

 

Buiten op het kerkplein en in het parochiehuis kon gezellig worden nagepraat 

en was iedereen positief over de goede organisatie. Het was een mooie 

wandeling waar we met plezier op terug kunnen kijken.  

 

 

 

Met dank aan alle vrijwilligers die geweldig hebben geholpen en onze hoofdsponsors Lomivé, ECL, 

Stichting Promotie en Communicatie en de Gemeente Apeldoorn.  
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Dankwoord 

 

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven na mijn ziekenhuisopname in Gelre en de periode van 

revalidatie in Dieren. Het prachtige adventsboeket uit de kerk en de 

individueel verzonden kaarten  waren plezierige herinneringen aan onze 

kerkelijke gemeenschap in Loenen. 

 

Inmiddels ben ik weer thuis, waar we verder gaan met revalidatie.  

We hopen elkaar spoedig weer te zien. Theo De Kool. 

 

 

Overdenking:  (Té) vriendelijk Loenen? 

 

Toen Jezus zijn 12 discipelen erop uit stuurde 

om het Koninkrijk van God te verkondigen en 

zieken te genezen gaf Hij hen een tip mee: 

“Neem niets mee voor onderweg, geen stok, 

geen reistas, geen brood, geen geld en geen 

extra kleren. Als je bij 

iemand onderdak krijgt, 

blijf daar dan tot je verder 

reist. Kom je in een stad 

waar de mensen je niet 

ontvangen, ga er dan weg 

en schud het stof van je 

voeten” (Lucas 9:1-6). 

Wie als discipel in Loenen 

terecht komt, komt er nooit 

meer weg. De mensen zijn 

vriendelijk en gastvrij, je 

mag altijd bij de achterdeur binnenvallen. Op 

menig pastoraal bezoek word je als voorganger 

in de watten gelegd: thee, lekkere koek, taart 

mee-eten (“net jarig geweest”). Ik neem aan 

dat dat genot niet alleen mij ten deel valt. Het 

is vriendelijk, té vriendelijk. En een grote 

verleiding, want ik laat graag engeltjes op mijn 

tong (etc. etc.). Bier of wijn is aan mij niet 

besteed, lekkers gaat erin als zoete koek. Een 

protestantse smulpaap met oecumenische 

trekjes dus (want het woord smulpaap 

betekent oorspronkelijk: een rooms-katholieke 

geestelijke die van lekker of veel eten houdt). 

Om in het roomse spoor te blijven: om de 

Loenense vriendelijkheid te lijf te gaan zou ik 

wat meer moeten vasten. U weet wel, het 

vasten op vrijdag en in de veertigdagentijd 

met het gesloten snoep- en koektrommeltje. In 

het meer calvinistische spectrum klinkt al veel 

sneller het gezonde advies dat je lichaam “een 

tempel is van de Heilige Geest” (van God dus), 

waar je verantwoordelijk mee moet omgaan, 

want “je bent niet van jezelf” (maar van God 

dus). De apostel Paulus houdt 

ons dat in 1 Korinthiërs 6:19-

20 voor. Ooit, in de eerste 

kerk waar ik voorganger 

werd, vroeg ik bij mijn intrede 

aan de mensen om mij niet 

koekjes en ander lekkers voor 

te zetten. Dat werkte. In 

daaropvolgende gemeenten 

heb ik die oproep verzuimt te 

doen en mij de vriendelijke, 

zoete gastvrijheid laten 

smaken. De weegschaal liet een gestaag 

stijgende lijn zien… Wat te doen? 

Iemand hield mij ooit voor: is je gewoonte of 

‘verslaving’ je vriend of je vijand? Zolang het 

je vriend is kom je er niet van af. Verklaar je 

het je vijand, dan ben je op weg naar nieuwe 

vrijheid. Loenen – jullie zijn vrienden. Koeken 

– ik verklaar jullie tot vijand (au, dat doet 

zeer!). Lieve vrienden, help me een beetje – 

maar niet té vriendelijk.                                                                                       

Na deze blik in de spiegel is natuurlijk ook de 

vraag aan jou: met wat in jouw leven ga je té  

vriendelijk om? Dat staat niet in de weg: 

genieten en vieren is een heel bijbels gegeven 

en moet je vooral dankbaar doen (maar alles 

met mate). 

 

Pastor Jan-Martin Berghuis 
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Vrijwilligers gezocht voor het secretariaat en redactie kontaktblad 

 

Voor het secretariaat en de redactie van het Loenens kontaktblad zijn we met spoed op zoek naar 

vrijwilligers. Het werk op het secretariaat houdt o.a. in:  

 

- één keer in de drie weken de e-mails behandelen/doorsturen,  

- het mededelingen-overzicht voor de viering in het weekend opstellen 

- diverse informatiebladen bijwerken en in de kerk ophangen/neerleggen  

- af en toe plaatsen van bestellingen.  

- informatie voor het Kontaktblad aanleveren (1 x per maand)  

- het overzicht van de vieringen voor het bord aan de weg bijhouden. 

Aantal uren werk: + 1,5 uur per 3 weken. 

 

Het redactiewerk voor ons kontaktblad houdt o.a. in samen met de PKN-redactieleden maandelijks 

meedenken/meekijken met het concept blad en een paar keer per jaar het kontaktblad samenstellen 

en dit dan te versturen naar de drukker.  

 

Het is van groot belang dit we dit werk voort kunnen blijven zetten! Meld je s.v.p. aan via  

het e-mailadres antoon.streppel@gmail.com of bel voor informatie 06-14511842. 

 

Bij voorbaat dank, Antoon Streppel. 

 

 

Beide kerken gaan weer oud ijzer inzamelen! 

 

Dit voorjaar gaan beide kerken weer oud ijzer inzamelen. Niet meer elke maand maar 1 of 2 keer per 

jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang. We gaan een zaterdag plannen in maart of april. Wij 

willen dan graag uw oude metalen, koperen en aluminium voorwerpen waar u vanaf 

wilt.  

 

Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, 

fietsen, bedspiralen, lood, velgen, elektromotoren, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, 

gereedschap, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachine, wasmachines, 

wasdrogers, enzovoort.  

 

 Helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de koelvloeistoffen. 

 

Staat uw oud ijzer vreselijk in de weg en moet u er nu al af, dan kunt u contact opnemen met Chris 

Brinkman 06-17399507.  

 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. In het volgende 

Kontaktblad vindt u meer informatie.   
 

 

 

 

 

mailto:antoon.streppel@gmail.com
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Kerstlunch 

 

Op woensdag 17 december hadden we de jaarlijkse oecumenische kerstlunch.  

Met 50 deelnemers was het parochiehuis volgeboekt!  

Ronald Dashorst en dominee Jan-Martin Berghuis verzorgden de viering met als thema: 

“In het licht van het Kerstkind”. 

 

We zongen een aantal kerstliedjes en in de overwegingen 

werden wij opgeroepen om de uitnodigende armen van God 

te beantwoorden en om zijn armen te zijn in de zorg voor 

onze medemens, en dan ging het speciaal om de daklozen in 

Apeldoorn. De collecte was ter ondersteuning van het werk 

dat Sant’ Egidio daar voor hen doet. Dit leverde het mooie 

bedrag van 380 euro op. 

Daarna genoten we van een heerlijke lunch die door Wilma 

Klomp en haar ijverige helpsters geserveerd werd. Het 

toetje werd door iedereen erg gewaardeerd! 

 

 

 

Februari 

 

 

Februari stapt de winter in, 

met korte dagen, koud van zin.  

Maar kijk, het licht komt al iets meer, 

een stille belofte van de Heer. 

 

 

 

 

 

Misintenties 

 

Zondag       8 febr.   10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

Intenties:        Jan Brom en Annie Uiterweerd-Linthorst  

  

Zaterdag   14 febr.    18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers 

Intenties:        Wim Brugman   

 

Aswoensdag 18 febr.    17.00 uur   Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers 

Intenties: ---      xxx 

 

Zondag     22 febr.           10.00 uur   Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have 

Intenties:        xxx 

 

Zaterdag   28 febr.    18.30 uur   Eucharistieviering, voorganger P. Rutgers 

Intenties: ---        xxx 
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Kerkdiensten februari 2026 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   1 februari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel – Loenen 

       Koffie na de dienst  

Coll: voedselbank 

Zondag   8 februari   10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

Dienst voor iedereen   

M.m.v. koor In-Between, Brummen 

       Koffie na de dienst 

       Coll: See You Again 

Zondag  15 februari  10.00 uur  Ds. Bas Stigter – Ugchelen 

Coll: Binnenlands diaconaat: OMZIEN NAAR 

GEVANGENEN 

Zondag  22 februari  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis  

       Afscheid ambtsdragers 

       Koffie na de dienst 

       Coll: Voor de kerk 
 

 

 

See You Again 

 

Zondag 8 februari 10.00 uur Bruisbeek 

Zondag 22 februari 10.00 uur Bruisbeek 

 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 8 febr.   10.00 uur Eucharistieviering,  

       Voorganger P. ten Have 
       Aansluitend gelegenheid voor gezamenlijk koffie  

        drinken in het naastgelegen Parochiehuis  
 
Zaterdag 14 febr.    18.30 uur   Eucharistieviering,  

      Voorganger P. Rutgers 
 

Aswoensdag 18 febr.  17.30 uur   Eucharistieviering,  
            Voorganger P. Rutgers 
 

Zondag 22 febr.     10.00 uur Eucharistieviering  
Voorganger P. Ten Have 

 
Zaterdag 28 febr.     18.30 uur Eucharistieviering  
       Voorganger P. Rutgers 


