
 
Kerstwandeling 2025, een groot succes! 

 

 
Het is 10 uur, de opbouw van de tenten kan beginnen. We hebben geluk met het 
weer, een graad of 4-5 en geen wind, maar er hangt wel wat mist. 
 
 

 
11 uur, Marike heeft voor koffie gezorgd. Heerlijk.  
 



 
Ook de tentbouwers van de Derk Mulderweg komen even een bakkie halen. 
 
 

  
De bakfiets van ECL staat klaar, volgeladen met lampionnetjes en mooi versierd  
met kerstverlichting. Laat de kinderen maar komen, de dames zijn er klaar voor. 
 
 



 
Het zangkwartet zingt mooie kerstliederen. 
 

 
Ook het gelegenheidskoor zingt de sterren van de hemel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heraut Lucas stuurt de mensen op weg.  
 

 
De kinderen hebben er zin in en hebben mooie lampionnen meegebracht. 



 
 

 
De twee kerstbomen worden volgehangen met 170 wensballen.  
 
 

  
Ook de kinderen beschrijven en kleuren de wensballen heel fanatiek. De 
belangstelling is zo groot dat er een lange wachtrij ontstaat… 
 
 



 

 
  Het eindresultaat. Er kan geen kerstbal meer bij.  

 
 

 
De Brink is sfeervol versierd en Drieks speelt mooie muziek op de accordeon. 
 



 

 
Er wordt heel serieus muziek gemaakt. 
 

 
Ook de mooie kerststalletjes zijn het bekijken meer dan waard.  



 

 
“Zie ik dat goed, staat daar een olifant in de kerststal?” 
 

 
            De herder met zijn schapen in afwachting van wat er komen gaat. 



 
De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal van herder Jan-Martin. 

 

 
      Een bord geeft duidelijk aan in welke richting er gelopen moet worden, maar       
      waar ligt Trump City? 



 
De band “The Bullets” hebben er zin in en speelden er lustig op los.  
 
 

 
De tent is mooi versierd met sfeervolle kerstverlichting. 



 
Gitarist Elfriede is goed bezig. 

  

 
      Marjolein ziet er weer schitterend uit.  



De tuin van Martin en Dionel, wat een plaatje.  Geweldig mooi gedaan.  
 

 
Even met de Kerstman op de foto, wie wil dit nou niet….  



 
Er zijn zelfs hulp-kerstvrouwtjes aanwezig.  
 
 

 
De koekjes vliegen weg. Wat een enorm aantal kinderen komt er langs. Leuk! 



De kerstman met beslagen brilglazen.       O, wat zijn die koekjes lekker.  
Foto mislukt, helaas Martin… 

 
De engelen Bernadette en Rina zijn er maar druk mee, formulieren uitdelen voor 
de speurtocht en de weg wijzen. Er zijn zoveel kinderen dat er tot 3x toe door Ilja 
formulieren moeten worden bijgedrukt. 



 
Weer een grote groep speurders. Het loopt goed door.  
 

 
Dit jongetje is heel fanatiek bezig met het zoeken naar de schaapjes. Even de 
letter opschrijven en weer door naar de volgende….  



 
De midwinterhoornblazers hebben grote schik. Een lekker warm terraskacheltje 
en koffie en thee in de tent, wat een luxe. Er wordt flink op los geblazen.   
 

 
De herders Anouk, Nikki en Arend-Jan hebben veel aanloop. Een heerlijk warme 
vuurton staat naast de tent, dus van de kou geen last.  



 
De heraut komt langs, het teken dat de wandeling is afgelopen. Op naar het 
kerkplein voor warme Glühwein en chocolademelk! 
 

 
De ster, we zijn in de buurt van de kerststal! Rechts staan de 3 wijzen. 
 



  
De belangstelling is enorm. De wijzen hebben mirre, wierook en goud 
meegenomen. De kinderen weten veelal heel goed wat het kerstverhaal inhoud. 
“Willen jullie aan de mirre ruiken? Durven jullie dat wel?....” 
 

 
Albrecht, Daniëlle en Ruben staan er keurig bij in de nieuw gemaakte kleding. 



 
Ook peuterspeelzaal Pippeloentje doet mee. De zaal is mooi versiert. 
 
 

 
Het kindje in de kribbe met de ezel. De wandelaars worden verwend met 

lekkere hapjes. 



     Ilja, de rondfietsende EHBO-er en     Voor de vrijwilligers is er een leuke  
    druk met het in de gaten houden          attentie.  
    of er problemen zijn.  

   Charles en de zangeres brengen mooie kerstliedjes ten gehore en iedereen kan     
   meezingen.  



 
Het einddoel is bereikt, de kerststal met kindje Jezus.  
 

 
Vol bewondering wordt de mooie kerststal bekeken.  
 



 
Even bijkomen van de wandeling met een lekkere beker warme chocolademelk. 
 

 
Even een kaarsje opsteken in de Mariakapel. 



 

Het is gezellig druk op het kerkplein. Even bijpraten onder het genot van een 
lekker warm drankje. 

 
De bediening is goed gemutst en druk met het uitdelen van de drankjes. 
  
Iedereen bedankt voor de hulp en het goed laten verlopen van de activiteiten! 


