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Mar!nus"Geloofsgemeenschap"""""""!

Epe-Heerde""December"2025!

December:"maand"van"geven"en"ontvangen:!

December!is!de!maand!van!pakjes!en!cadeautjes;!in!de!schoen,!in!de!zak!

en!onder!de!boom.!In!enkele!reclames!zien!we!Sinterklaas!en!de!

Kerstman!heel!vriendschappelijk!met!elkaar!omgaan.!En!zo!hoort!het!

ook.!Allebei!staan!ze!voor!licht,!plezier,!gezelligheid!en!vooral:!geven!"!

Maak!het!voor!een!ander!leuk,!verras!een!ander!met!een!cadeautje,!

presentje!of!lieve!woorden.!Jij!bent!op!jouw!beurt!�de!ander�!voor!de!

andere!mensen;!dus!je!ontvangt!net!zo!cadeautjes!en!verrassingen.!!

Je!zou!bijna!zeggen:!wie!goed!doet,!goed!ontmoet!"!En!zoals!Christus!

het!zegt:!wat!ge!aan!de!minste!der!mijnen!hebt!gedaan,!hebt!ge!aan!Mij!

gedaan"!En!dus!staan!we!ook!bij!het!stalletje!met!onze!gaven!en!

cadeautjes.!En!vieren!Zijn!komst!bij!ons!op!aarde.!

Het!is!#jn!om!aan!anderen!te!denken,!anderen!gelukkig!te!maken.!Dat!

gee$!voldoening.!En!die!ander!denkt!aan!jou!"!!

Een!maand!dus!van!geven!én!ontvangen.!!

De!redac%e!wenst!alle!lezers!een!#jn!Sinterklaasfeest!en!

een!liefdevolle!Kerst.!!!!Zalig!Kers&eest!"!



Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  

Zaterdag 29 nov. 18.30 u. 1e Zondag van de Advent A-jaar, 

Eucharistieviering, in Vaassen,  

pater Biju Oledath SDB 

Dinsdag 02 dec. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zondag 07 dec. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 14 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 16 dec. 19.30 u. Martinuskafhé 

Dinsdag 16 dec. 19.30u. Denktank (onder voorbehoud) 

Zaterdag 20 dec. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 23 dec. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, afscheid pastor Sebastian 

Kerst in Kafhé……. Extra bijeenkomst. 

Woensdag 24 dec. 17.00 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Vaassen,  

pastoor Ten Have 

Woensdag 24 dec. 19.30 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Twello,  

Pastor Sebastian 

Woensdag 24 dec. 20.00 u. Kerstavond, Gebedsviering, in Vaassen 

Thema: Anders vieren, door koor Rubato 

Woensdag 24 dec. 22.00 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Twello,  

Pastor Sebastian 

Donderdag 25 dec. 09.00 u. Hoogfeest van Kerstmis,  

Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Donderdag 25 dec. 09.00 u. Hoogfeest van Kerstmis,  

Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 

Vrijdag 26 dec. 10.00 u. 2e Kerstdag, 

Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 
Zaterdag 27 dec. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 28 dec. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Woensdag 31 dec. 17.00 u. Oudejaarsdag, 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Donderdag 01 jan. 

2026 

10.00 u. Nieuwjaarsdag,  

Eucharistieviering, in Twello, Pastor Sebastian 

Zaterdag 03 jan. 18.30 u. Driekoningen, 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 04 jan. 09.00 u. Driekoningen, Afscheidsviering pastor Sebastian 

In Twello, pastores Ten Have en Sebastian 

Zondag 04 jan. 11.00 u. Driekoningen, Afscheidsviering pastor Sebastian 

In Apeldoorn, pastores Ten Have en Sebastian 

 

Sociaal Kafhé: 

Dinsdagavond   2  en  16  december  en extra op 23 december: 

 Kerst in Kafhé……… 

   Met muziek, verhalen, zang en wat lekkers….. 

  (aansluitend aan de afscheidsdienst van pastor Sebastian) !

!

!



Overleden:  

In de nieuwbrieven van Maartensdijk staan regelmatig overledenen genoemd, net als bij ons. 

Maar… er staat veel méér over de overleden parochiaan vermeld: over zijn of haar leven, over de 

betekenis voor de parochiegemeenschap, over het gezin, achtergrond, enz.

In de denktank is besproken dat we dat ook wat meer in onze nieuwsbrieven gaan opnemen.

Vandaar deze wat uitgebreider rubriek.

Op 25 oktober is overleden Regina Emma Bosma- de Jong. Zij werd 92 jaar. Zij was een 

“buitenparochiaan” en woonde de laatste jaren na het overlijden van haar echtgenoot  eerst in 

Nunspeet en later in Dronten. Toch bleef zij nog altijd geïnteresseerd in het reilen en zeilen van 

onze geloofsgemeenschap en probeerde zij ondanks een afnemende gezondheid zo goed 

mogelijk contact te houden. Uit handen van pastor Sebastian heeft zij het sacrament van de 

zieken ontvangen. Haar uitvaart was op 30 oktober in Dronten. Aansluitend is zij bij haar 

echtgenoot te ruste gelegd.

Op 11 november is overleden Anna Clasina Jong- de Reuver . Zij werd 92 jaar en woonde in De 

Tippe in Epe. Annie was, zolang haar gezondheid dat toeliet, een enthousiaste vrijwilligster in onze 

toenmalige Martinusparochie en geloofsgemeenschap. Zij was vrijwilligster bij De Zonnebloem en 

heeft ontelbaar veel kaarten gemaakt voor de kinderen in Mobaye.

Haar uitvaart, voorgegaan door dominee Van de Wetering was op 18 mei in de Grote of Sint 

Maartenskerk in Epe (een gereformeerde dominee in de hervormde kerk voor de begrafenis van 

een Rooms Katholieke parochiaan. “Hoe mooi kan het zijn”, aldus de dominee) . Aansluitend is 

haar lichaam gecremeerd in Ugchelen.



Terugblik op Allerzielen en het Bakje Troost op de begraafplaats Norelbos. 

Op 2 november jl. was er een viering in de Martinuskerk in Vaassen.  

Tijdens deze viering herdachten we samen onze overledenen.  

Er werden speciale kaarsen ontstoken door familieleden van  

mensen die het afgelopen jaar overleden waren. Daarnaast kon  

eenieder een kaarsje ontsteken om geliefde overledenen te  

herdenken. Altijd weer een indrukwekkende viering waarin ik me  

bewust ben van alle verdriet en veerkracht van mensen in de kerk  

die steun vinden in dit kerkelijke ritueel. 

 

Aansluitend was het Bakje Troost op de begraafplaats Norelbos.  

Met een groepje mensen hebben we samen ko!ie gedronken  

onder de overkapping en zijn we aansluitend de begraafplaats  

opgelopen. We zijn samen langs graven van dierbare overledenen  

gelopen. Er ontstonden mooie gesprekken over de graven en over  

de personen die daar begraven liggen. Ook heel bijzonder dat de  

zon weer scheen op het moment dat wij over de begraafplaats liepen.  

Wat een prachtige verstillende plek is de begraafplaats dan. 

 

Een week daarvoor had ik een gesprek met vrijwilligers die elke zondag en maandag van 10 tot 12 uur 

op de begraafplaats zijn. Het regende toen pijpenstelen en dan is de sfeer weer heel anders. Deze 

vrijwilligers kunnen in gesprek gaan met mensen die een bezoek brengen aan de begraafplaats. Er is 

een picknicktafel rechts bij de ingang en bij slecht weer is er een verwarmde ruimte waar ko!ie en 

thee geschonken wordt. 

Voor eenieder troost en lieve mensen om je in verdrietige en mooie tijden te ondersteunen en te 

vergezellen.  Annemiek Buiting 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ziek: 

Bets Gorkink is na een val opgenomen in verzorgingshuis Heerenhof in Apeldoorn. 

Daar is zij opnieuw gevallen en heeft haar heup gebroken. Na een operatie in het Gelre ziekenhuis, 

waar zij een nieuwe heup heeft gekregen, is zij na een week weer terug in het verzorgingshuis. Ze heeft 

veel pijn en een (kerst)kaartje kan haar wat opfleuren. 

 

Haar voorlopige adres is: mevr. Bets Gorkink-Schutte 

                                                     Heerenhof, app.1.5  

                                                     Sprenkelaarshof 9 

                                                     7323 XE Apeldoorn 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Viering oud – en – nieuw 

Op zondag 28 december is er een speciale  
oudejaars Woord en Gebedsviering.  
In deze viering - die wordt voorgegaan door  
parochianen - kijken we terug op het oude jaar  
en blikken we vooruit op het nieuwe.  

We hopen u te ontmoeten op de 28e vanaf 10 uur  
aan de W.G. van der Hulststraat 1. 

!



Een zeer geslaagde Sint Martinusdag !!
Op zondag 16 november werd de jaarlijkse Martinusdag voor onze geloofsgemeenschap 

gehouden. Het werd een bijzondere dag ! De opkomst was iets minder dan vorig jaar, maar 

het programma was weer heel bijzonder !

Allereerst werden de parochianen ontvangen met koffie en een lekker taartje voorzien van de 

afbeelding van het Martinus-raam.

Na het koffiedrinken werd de woord- en communiedienst 
geleid door Leo Fijen. Het werd een mooie en hoopvolle 
viering. Vooral de overdenking van Leo Fijen sprak zeer 
veel parochianen aan. Met de afkortingen (uit de zakelijke 
wereld) OMA (oordelen, mening geven en adviseren), 
NIVEA (niet invullen voor een ander), OEN (open, eerlijk,
nieuwsgierig) en LSD (luisteren, samenvatten en 
doorvragen) gaf hij de luisteraars inspiratie om de 
geloofsgemeenschap samen verder vorm te geven.
“Wij zijn geen hulpverleners, 

maar hoopverleners”, aldus Leo.

Tijdens de lunch konden (kerst) kaarten worden gekocht 

bij de tafel Trees Smit. De opbrengst is geheel voor onze 

zusterparochie in Mobaye.

Gelukkig wisten velen die tafel te vinden en zijn er veel 

kaarten verkocht.

Na de viering de lunch. De werkgroep had ruim 100 

broodjes gesmeerd en vele krentenbollen.

Het smaakte iedereen dan ook bijzonder goed.

Ook de versnaperingen voor de ‘nazit’ werden met zorg       klaargemaakt.

Na de lunch de film Conclave, ingeleid door Loek en Leo. Een film over een denkbeeldig conclaaf 

die zeer grote indruk maakte. Het was doodstil in de zaal tijdens de film. Niet alleen de informatie 

over de gang van zaken tijdens een conclaaf, maar ook alle intriges en belangen, ambities en na-

ijver spelen in de film een grote rol. 

De film maakte grote indruk bij het publiek, vooral omdat de ‘verkiezing’ van een nieuwe Paus heel 

erg lijkt op de ‘gewone’ verkiezingen met campagnes en stemmen trekkers.



Muzikale voorstelling ‘Nathan de Wijze’

Welk geloof heeft het bij het rechte eind? 
Welke gelovige heeft de waarheid in pacht? 
Het is een vraag die de mensheid al eeuwen bezighoudt.

Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

brengen met hun versie van het toneelstuk Nathan de 

Wijze een verhaal over verbinding, tolerantie en 

humaniteit, met een knipoog naar de moderne tijd. Met 

prachtige, meditatieve Oosterse muziek. Met 

plotwendingen en een onverwachte ontknoping. Kees is 

de verhalenverteller. Henk bespeelt verschil-lende 

Oosterse instrumenten zoals de tar en de daf.

We bevinden ons in Jeruzalem, in de late middeleeuwen. Een krijgsgevangen tempelier redt een 

Joods meisje uit de vlammen. Zij is de dochter van Nathan, een wijze Joodse man. Als even later 

de sultan, destijds de baas van de stad, hem vraagt welk geloof Nathan uiteindelijk het meest 

overtuigend vindt, zoekt hij naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen.

Dit is het centrale thema van het toneelstuk, dat Gotthold Efraim Lessing schreef in de 17e eeuw. 

Als zijn artikelen over tolerantie en godsdienstvrijheid verboden worden, besluit hij er een 

toneelstuk over te schrijven. Het werd een klassieker in het Duitse theater.

Deze Avond met Zin en Kleur wordt woensdag 14 januari gehouden in buurthuis Burgerenk, 

Klimtuin 46, Epe.

We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom! 

Om onze avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren, wordt na afloop een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. Indien u € 5 of € 10 geeft, kunnen we daarmee de Avonden met Zin en Kleur 

blijven bekostigen.

************************************************************************************************************

Hallo,
Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2026 weer is begonnen.
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)
De Gerarduskalender 2026 kost € 11,50 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester ,Heemskerkstaat 22, 8161 ZP Epe, Tel; 06-12574865


