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Diensten 

 

December is de maand van verwachting en ontmoeting. Vanaf de eerste advent (30 november met 

ds. Breure uit Rhenen) leven we stap voor stap, zondag voor zondag toe naar 

het geboortefeest van Jezus Christus. Eeuwenlang was al op de Messias 

gewacht: degene die de onzichtbare God gezicht zou geven op aarde. Wil je 

iets van God begrijpen? Lees dan het leven van Jezus in de evangeliën. De 

advent is een soort ouverture, elke week wordt een nieuwe kaars aangestoken.  

In alle diensten van de maand december gaat onze pastor Jan-Martin Berghuis 

voor. De enige uitzondering daarop is 21 december: op 4e advent is ds. Diemer 

de Jong uit Velp de voorganger. Op zondag 7 december vieren we samen het 

Heilig Avondmaal – een bijzonder moment om stil gezet te worden bij de 

betekenis van Jezus’ sterven. Na de dienst is er koffie. 

Van kerst naar oud & nieuw beleven we verschillende momenten van ontmoeting. Kerstavond (24 

december) starten we om 19.00 uur met het kerstfeest van See You Again. Later die avond is de 

kerstnachtviering met medewerking van het Livinuskoor onder leiding van Sandra 

de Bruin – deze dienst begint om 22.30 uur. Zij (en wij ook met hen) zingen 

rondom het thema: “Klein kind, grote vreugde”. Kerstochtend 25 december 

is er op het gebruikelijke aanvangstijdstip van 10.00 uur een kerstviering 

met als thema “Het beste van kerst”. In die dienst zorgt het gelegenheidskoor 

onder leiding van Maarten Willers, samen met 3 klarinetten en een basklarinet, 

voor de muzikale begeleiding. Twee kerkdiensten binnen 12 uur, beide de 

moeite waard! Nadat op zondag 28 december weer een ‘gewone’ (wat is 

gewoon?) dienst is geweest met pastor Jan-Martin Berghuis, sluiten we op Oudjaarsavond 31 

december met hem ook het jaar af – de oudjaarsdienst begint om 19.00 uur.  

 

All you need is a star 

 

We nodigen iedereen van harte uit om samen het kerstfeest te vieren op:  
24 december om 19.00 uur in de kerk. 

Tijdens deze bijzondere dienst waar de kinderen van See You Again al weken voor de kerstmusical 

aan het oefenen zijn, nemen we een kijkje bij de show: 

                                         “All You Need Is a Star”.  

De spanning stijgt: wie is toch die mysterieuze ster waar iedereen op wacht? En als jij aan een ster 

denkt… wie hoop jij dan dat er zal verschijnen? 

Een show in de kerk — is dat eigenlijk wel gepast? We gaan het meemaken! 

Iedereen is welkom. Kom je ook? 

 

Diaconie 

 

De diaconale collectes in december hebben de volgende bestemmingen: 

De collecte op zondag 7 december is bestemd voor de Protestantse Kerk – Jonge generaties 

Nederland – Jongeren beleven het kerstverhaal 

Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm van een spel. Elk jaar vanuit een 

ander perspectief en rond een ander thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen 

mee, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van 

de personages uit het kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel 
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mogelijk punten. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te 

beleven. 

Eerste kerstdag 25 december houden we de jaarlijkse kerstcollecte voor Kinderen in de knel 

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. 

Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals 

voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd 

worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en 

jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee, juist nu met kerst, om het leven 

van kinderen in de knel te verbeteren. 

De collecte is op 28 december bestemd voor het werelddiaconaat 

India – Alle kinderen naar school 

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen met hun hele gezin. 

Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de 

lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar school. SAVE, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt 

tweehonderd migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar 

kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame 

middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten. 

 

Moestuintje te huur 

 

Als je je droom waar wilt maken om zelf groenten te verbouwen: er is een 

moestuintje beschikbaar. (kosten zijn 30 euro per jaar) Als je interesse hebt, wil je 

dat dan laten weten: diaconie@pknloenenveluwe.nl.  Wie weet eet jij dan volgend 

jaar al uit je eigen tuin! 

 

Collecte See You Again 

 

Op kerstavond collecteren wij voor ons nieuwe goede doel: Stichting opkikker. Deze stichting biedt 

lichtpuntjes aan gezinnen waarin een kind of ouder langdurig ziek is. Jaarlijks 

organiseren zij voor zo’n 2000 gezinnen een onvergetelijke Opkikkerdag — een dag 

vol plezier en ontspanning, waarop zorgen even naar de achtergrond verdwijnen. 

Vanaf 2026 zullen wij bij elke bijeenkomst van See You Again blijven collecteren 

voor dit prachtige initiatief. 

 

Kerkrentmeesters 

 
Kerkvoogdij collectes 

14 december: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente 

en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we 

inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

21 december: Voor de kerk 

Onze ruimte in “De Bruisbeek” wordt regelmatig gebruikt. De jeugd van 

See You Again en LEF hebben daar hun eigen plek, elke dinsdagmiddag 

komen een aantal senioren er samen en er vinden diverse vergaderingen 

plaats. Mede met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte 

in “De Bruisbeek”. 

mailto:diaconie@pknloenenveluwe.nl
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31 december: Oudejaarscollecte 

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de 

oudejaarscollecte. Al een aantal jaren hebben wij u verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf 

over te maken op onze rekening NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen 

Veluwe. Dit bevalt goed. Zo worden  

administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke 

kerkenwerk. 

 

Giften 

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 50,- (NN) waarvoor onze dank! 

 

Kerkbalans Digitaal 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Kerkbalans 2026 gestart. Ook deze keer  

stellen wij u in staat om uw bijdrage digitaal in te vullen. Als u zich hiervoor al hebt aangemeld, dan 

krijgt u in januari 2026 automatisch bericht. Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u wel uw 

bijdrage digitaal invullen, neem dan even contact op via kerkbalans@pknloenenveluwe.nl  

 

Financiële info okt 2025 

 

Kerkelijke bijdragen maand okt € 2.042,02. T/m de maand okt € 49.171,60. 

Toegezegd 2025 € 52.830,00. 

 

Collectes in okt tbv Kerkrentmeesters € 435,60. (Plaatselijk kerkenwerk en 

SeeYouAgain doel) t/m de maand okt € 3.062,41.  

 

 

Jouw kans: geef charme en energie aan de kerk(enraad) 

  

Nee, we zijn niet op zoek naar een nieuwe voorganger        . Ik ben hier nog maar net begonnen als 

pastor en zie er naar uit samen in Loenen voort te bouwen aan kerk zijn voor de toekomst. Waarom? 

Omdat ik ook geloof heb in de kerkgemeenschap die we hier zijn, als waardevol onderdeel van het 

dorp.  

Samen met de kerkenraad en ondersteuners zorgen we dat dit allemaal kan functioneren. 

Grotendeels gebeurt dat achter de schermen. Kerkdiensten & koffie, omzien naar elkaar (bezoekwerk, 

diaconaal werk), gesprekskringen en bijeenkomsten, het blijde jeugdwerk, het Kontaktblad, meedoen 

in het dorp, de administratie, beheer en onderhoud van gebouwen en kerkelijke goederen, de 

oecumenische samenwerking met de parochie. Ieder die daarin 

meedoet draagt bij aan een stukje geestelijk werk! Juist dat samenspel, 

samen er iets van te maken, is de charme van het kerkenwerk. Ik 

geniet ervan. Ik word blij van zoveel vrijwilligers. Ja, er moet gewerkt 

worden. En ja, dat gebeurt ook met veel plezier en voldoening. 

Voor dàt werk zoeken we mensen met lef. Mensen die mee willen 

helpen om het werk van/voor God in Loenen een ‘duwtje in de rug’ te 

geven. Een aantal mensen die jarenlang trouw dat werk in en rondom 

de kerkenraad hebben gedaan gaan begin volgend jaar stoppen. We zijn enorm dankbaar voor het 

werk dat Gerard Heil (penningmeester diaconie),  Dea van Milligen en Jopie Reinders (ouderlingen 

pastoraat), Bea van Oorspronk (pastoraat) en Christina Eijgenhuijsen (sprekersregelaar) hebben 

mailto:kerkbalans@pknloenenveluwe.nl
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gedaan – zij gaan in het 1e kwartaal van 2026 afscheid nemen. Deze vacatures beschouwen wij niet 

als lege plekken die snel gevuld moeten worden, maar als een kans voor u of jou om bij te dragen. 

Wij zoeken samenspelers, mannen en vrouwen met geloof én nuchterheid, bewogen met mensen, die 

het goede willen doen voor God en medemens. Denkers en doeners, mensen die zin hebben om van 

de toekomst van de Protestantse Gemeente in Loenen iets te maken. Wij willen dit praktisch insteken 

en aansluiten bij de gaven & talenten en mogelijkheden die iemand heeft: 

Draag bij in wat je kunt, doe waar je goed in bent en waar je hart ligt. Alleen zo kan je je kerkenwerk 

met plezier en toewijding doen. Je hoeft niet voor alles een ambtsdrager te zijn. Het gaat ons om de 

taak, niet om de functie. 

Is bezoekwerk iets voor jou, ga dat doen. Je hoeft daarvoor niet persé ouderling te worden; je 

functioneert met een pastorale werkgroep en daarmee onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. 

Ben je iemand die graag helpt besturen en organiseren, wil 

je met visie bouwen aan de toekomst van de kerk? Je kunt 

ouderling of diaken zijn zonder dat je allerlei pastorale 

taken (bezoekwerk) hoeft te doen.  

Wil je niet in de kerkenraad, maar ondersteun je graag het 

werk in administratie, organisatie of bijv. het regelen van 

gastsprekers – heel waardevol. We hebben je nodig. 

Kijk vooral niet naar je beperkingen, kijk naar wat en hoe je 

wel kunt bijdragen.  

Wilt u of wil jij meedoen in het goede & het plezier van 

kerkenraad, bezoekwerk, diaconie, het college van 

kerkrentmeesters, preekvoorziening of andere administratieve of praktische ondersteuning: laat het 

ons weten, dan kijken we samen hoe dat kan. We gaan graag met je in gesprek. 

 

Jan-Martin Berghuis, pastor (tel. 06-37335484, email pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl) 

Dinie Nieuwenhuis, scriba (tel. 055-5052072, email fam.nieuwenhuis@hetnet.nl)  

 

Kerstnachtdienst met Livinuskoor 

 
Op 24 december is er in de Protestantse 

Gemeente een kleurrijke kerstnachtdienst waarin 

ook het Livinuskoor uit Wilp ons zingend 

meeneemt naar het hart van kerst. De dienst 

begint om 22.30 uur. 

Kerst is een geboortefeest. We vieren iets dat 

hoop en perspectief ademt. Met de geboorte van 

Jezus laat God zijn intense liefde voor de 

mensheid zien. Wat begon als een klein en 

kwetsbaar kindje  in een kribbe maakte heel veel 

blijdschap los bij engelen, herders, wijzen uit het 

oosten. En nu, bij ons? De betekenis van Jezus Christus voor ons mensen is nog steeds actueel. 

Daarom gaan we kerstnachtdienst vieren (ja, vieren!) rondom het thema: ‘Klein kind, grote vreugde’. 

In een levendige dienst neemt pastor Jan-Martin Berghuis samen met het Livinuskoor onder leiding 

van Sandra de Bruin ons mee in de serene én enthousiasmerende boodschap van kerst. Iedereen is 

van harte welkom om deze dienst bij te wonen.  

 

mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
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Goed om te weten 

 

We krijgen regelmatig de vraag: waarom ben ik overgeschreven naar de kerk in mijn 

nieuwe woonplaats? Wanneer u verhuist naar een verzorgingstehuis in een 

andere plaats, wordt u automatisch overgeschreven naar de kerk in uw 
nieuwe woonplaats. Veel mensen denken dat ze gewoon lid blijven van de 

kerk in Loenen, maar dat is dus niet het geval. 

Wilt u toch lid blijven van de kerk in Loenen? Dan moet u dit zelf 
doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook kinderen of andere familieleden kunnen dit 

namens u doen. U kunt contact opnemen met: 

• Mevrouw G. v.d. Beld via e-mail: gvdbeld1@gmail.com 

• Onze pastor Jan-Martin Berghuis via: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl 
Zo kunt u verbonden blijven met onze gemeente, ook als u elders woont. 

 

Kopy volgende nummer 

 

Voor het januari nummer 2026 dient de kopij binnen te zijn: 

 

• In de postbus uiterlijk donderdag 11 december bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

• Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 december kontaktbladloenen@gmail.com 

in een Word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving 

van het onderwerp!    

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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Verjaardagen 

 

Op 4 december hoopt mevr. M.J. Dicou-Gorsseling 100 jaar te worden. Wolff Gabriëlsweg 5, 7371 BH 

Loenen  

 

Op 8 december hoopt dhr. J. van Baren 80 jaar te worden. Deelsum 17, 7371 EJ Loenen Gld. 

 

Op 11 december hoopt dhr. J. Willems 85 jaar te worden. Leeuwenbergweg 

36, 7371 AL Loenen  

 

Op 18 december hoopt mevr. H. Harmsen-Slijkhuis 80 jaar te worden. 

Jochem Sprinckmeijerweg 5, 7371 BD Loenen  

 

Op 26 december hoopt dhr. E.F.A. Plant 85 jaar te worden. Engelenweg 8, 

7371 AM Loenen Gld. 

 

Op 31 december hoopt mevr. F.H. Modderkolk-ter Velde 92 jaar te worden. De Beekwal, Eerbeek 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijks jubilea  

 

Op 14 december hopen de heer en mevrouw Kelder-Aniba 25 jaar getrouwd te zijn. 

Leeuwenbergweg 19D, 7371 AL Loenen  

 

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal 

en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun 

verdere levenspad.   

 

Winterconcert Muziekvereniging OLTO in samenwerking met koor Factor 12. 

 

Muziekvereniging OLTO organiseert op zaterdagavond 13 december weer een 

sfeervol winterconcert in de RK-kerk van Loenen. 

Onder leiding van de dirigenten John Brouwer en Gerd Wensink brengen zowel 

het Harmonieorkest als het Opleidingsorkest van OLTO een hartverwarmend 

programma, geïnspireerd op de winter en de Kerst. 

Ook dit jaar is er tijdens het concert weer een bijzondere 

samenwerking met koor Factor 12 o.l.v. Andor Bodekke, die samen met de 

koorleden diverse stukken zal uitvoeren. 

 

De kerk gaat open om 19:00 uur en het concert begint om 19.30 uur.  
De toegang bedraagt slechts 5 euro. (Kinderen tot 12 jaar gratis toegang). 

Muziekliefhebbers uit Loenen en omgeving zijn van harte uitgenodigd om te komen 

genieten van deze avond vol muziek en winterse gezelligheid! 
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Kerstwandeling zaterdag 20 december, starttijd tussen 17:00 tot 18:00 uur. 

 

Ook dit jaar wordt er weer een kerstwandeling georganiseerd van kerk tot kerk, te beginnen bij de 

Protestantse Kerk aan de Beekbergerweg (waar in de kerk een koor zingt) en die eindigt bij de RK-

kerk aan de Hoofdweg, waar in de sfeervol versierde kerk de mooie kerststal kan worden bekeken. In 

de RK-kerk kunnen wat liedjes worden meegezongen 

samen met een organist en wat zangers. Tijdens de 

wandeling is er van alles te zien zoals een heraut, er 

zijn herders, schapen, engelen,  3 wijzen, Dickens 

figuren, muzikanten, band “The Bullets”, 2 wensbomen 

waar een kerstbal met een wens in kan worden 

gehangen, enkele miniatuur kerststalletjes en een 

sfeervolle wandeling door een tuin. Ook peuterspeelzaal 

Pippeloentje doet mee. In het parochiehuis kan na 

afloop een gratis beker warme chocolademelk of 

Glühwein worden genuttigd en kan even gezellig 

worden bijgepraat. Met de kerstwandeling onder de 

titel: “Samen vinden we de weg” kunnen we als dorp, 

en wie wil ook van buiten het dorp, samen Kerst 

beleven. Er kan geparkeerd worden bij de Protestantse Kerk en bij “De Brink”, maar makkelijker is 

het om lopend of per fiets te komen. Een heraut zet je op weg om de looproute te beginnen en 

onderweg vindt je allerlei levende wegwijzers en soms een spoor van licht. Voor kinderen is het 

natuurlijk leuk om mee te lopen met een lampion en er is een speurtocht. Je mag de lampion zelf van 

huis meenemen, maar voor als dat niet lukt delen we deze ook uit. Tussen 17:00 en 18:00 uur kun je 

de wandeling beginnen, leuk om ook samen te doen met buren of familie, maar alleen kan ook. Je 

bent meer dan welkom. Samen vinden we de weg; een initiatief van beide kerken voor het hele dorp.  

Informatie voor de aanwonenden langs de kerstwandelingsroute:  

De route van de kerstwandeling start bij de PKN-kerk en loopt langs de Hoofdweg, Engelenweg, 

Leeuwenbergweg, Derk Mulderweg, Leeuwenbergweg, het zandpad achter het RK-kerkhof naar de 

RK-kerk. We verwachten zo’n 200 wandelaars waarbij o.a. kinderen met een lampionnetje meelopen. 

Qua muziek speelt er in de Engelenweg een klein bandje en drie midwinterhoornblazers. De 

gemeente heeft hiervoor de vergunning verleend.  

We zullen uiteraard ons uiterste best doen om overlast te voorkomen.  

Mocht er desondanks toch iets niet naar wens gaan dan kun u bellen met contactpersoon Antoon 

Streppel tel. 06-14511842 en dan zorgen we voor een oplossing. 

 

Openstelling RK-kerk voor bezoek aan de kerk en kerststal 

  

Rond de Kerstdagen wordt de kerk op een aantal middagen 

opengesteld voor een bezoek aan de kerk en de mooie 

kerststal. 

De kerk is open op 24, 25, 26 en 28 december tussen 

14:00 en 16:00 uur. Kom genieten van de warme 

kerstsfeer met zachte kerstmuziek op de achtergrond. 

Tevens is dit een mogelijkheid voor bezinning en het 

zoeken naar rust en troost in ons hectische leven. Moge dit 

alles u vrede brengen. Dit huis van God is het waard om 

bezocht te worden in deze tijd. Van harte welkom! 
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Renovatie kerkorgel. 

 

Begin volgend jaar moet ons kerkorgel worden gerenoveerd zodat we bij speciale 

vieringen en gebeurtenissen weer een orgel hebben dat heel mooi klinkt. Er moet 

veel gebeuren; orgelpijpen repareren, weer rechtop- en goed vastzetten, 

schoonmaken en stemmen. Dit kost veel geld. We hebben een melkbus in de 

Mariakapel staan mocht u ons willen sponseren. Ook kunt u ons financieel 

steunen via de stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt,  

rekeningnummer NL47RABO 0170 516 091. 

Bij voorbaat dank voor uw steun. 

 

Inzamelingsactie  Kerk in actie en GZB 

 

Bij deze wil ik (Rikie van Binsbergen) een update geven over de inzamelingsactie van Kerk in actie en 

GZB. 

Hartelijk dank aan iedereen voor de ingeleverde spullen. 

In 2024 heeft deze actie € 22.738,15 opgebracht (landelijk) 

Minder dan in 2023, maar toch een mooi bedrag. 

De medewerkers van Kerk in actie hebben aangegeven dat zij vanaf heden graag de volgende spullen 

willen ontvangen: 

1. Postzegels binnen-en buitenland, geldig en niet geldig, gestempeld en niet gestempeld.  

2. Ansichtkaarten binnen-en buitenland, beschreven en onbeschreven, postzegel niet 

verwijderen. 

3. Kaarten van Anton Pieck, voor het kind en Kinderpostzegels.  

4. Oude mobieltjes. 

5. Lege inktcartridges  

Dus geen Kerstkaarten, geboortekaartjes, et cetera, tenzij deze van Anton Pieck, voor het kind en 

Kinderpostzegels zijn. Ook geen brillen meer, deze kunt u inleveren bij de meeste opticiens. 

Langs deze weg komen ze ook goed terecht. Ook geen DE-spaarpunten en zelfgemaakte 

Kaarten. U kunt de spullen nog steeds bij mij inleveren, ik wil ze ook bij u ophalen. 

 

Enige tijd geleden heb ik een kennis uit Eerbeek verteld over de doppenactie voor 

blindengeleidehonden. Zij heeft dit onder de aandacht gebracht bij kennissen en bij de Kruiskerk in 

Eerbeek. Zij heeft aan mij gevraagd of ik het volgende in Loenen onder de aandacht wil brengen: 

Inzamelingsactie voor Alzheimer. 

Bewoners van Doornbosch Hofstede 105 in Eerbeek verzamelen al jaren bierdoppen, deksels van 

jam, groente, enz., geen plastic. Voor info: zie de website alzheimer 

inzamelingsactie.  

Deze actie is niet zo bekend, maar zij hebben al voor € 2600,00 bij 

elkaar verzameld. Spaart u mee? U mag ze ook bij mij brengen  (wel 

schoon graag) Namens de goede doelen, hartelijk dank. 

 

Rikie van Binsbergen  

Hameinde 10 

7371 CS  Loenen. 

Telefoonnummer: 055 5052458,  06-28614339 

E-mail: rvanbinsbergen.57@gmail.com 
 

mailto:rvanbinsbergen.57@gmail.com
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Kerstconcert Popkoor Young Voices uit Eerbeek 

 

Popkoor Young Voices uit Eerbeek, bestaande uit 30 enthousiaste 

koorleden, verzorgt op dinsdag 23 december een sfeervol kerstoptreden 

in de R.K. Kerk van Loenen. Onder leiding van dirigent Sandra de Bruin, 

die ook de piano bespeelt, brengt het koor bekende kerstnummers zoals 

Santa Claus Is Coming to Town, Merry Christmas van Ed Sheeran en 

Snowman van Sia. 

Tijdens een gezellige sing-along kan het publiek een aantal nummers 

mee zingen, waaronder Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ook nieuw 

repertoire staat op het programma, met liedjes over liefde onder de Mistletoe en cadeautjes 

Underneath the Tree. Het koor heeft hier hard voor geoefend en het draait vooral om samen zingen 

en genieten van de kerstsfeer. 

Het optreden duurt van 19:30 tot 20:30 uur. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld. Kom en beleef een warme, muzikale start van de feestdagen! 

 

Overdenking: Het oog van kerst 

 

In de kersttijd heb ik altijd een beetje te doen 

met Maria. Wat moet dat meiske, deze 

tienermoeder, allemaal niet hebben 

doorgemaakt? Opeens ben je het middelpunt 

van Gods plan met de wereldgeschiedenis. Een 

engel (schrik!), de aanzegging van 

zwangerschap, de 

Zoon van God op 

aarde, profetieën 

die over je worden 

uitgesproken en 

hoogzwanger op 

een ezel naar 

Bethlehem, 

eindigend bij een 

kribbe met herders 

en wijzen uit het 

oosten. Voor de 

meesten van ons, 

doorgewinterde 

kerstvierders, allemaal gesneden koek. We 

kennen het van de kerststalletjes en de 

vertrouwde  beginzinnen die elk jaar weer met 

kerst worden uitgesproken. Alsof dit gewoon 

is! Een romantisch tafereeltje voor onder de 

kerstboom… 

 

“Maar hoe moet dat dan?”, antwoordt Maria 

verbaasd aan de engel als die aan haar 

aankondigt dat zij zwanger mag worden en de 

Zoon van God ter wereld mag brengen. Lees 

het evangelie van Lucas, de hoofdstukken 1 en 

2. De engel legt het Maria uit, maar of zij het 

snapt? Ze laat het wonderlijke aan zich 

gebeuren. Wat zet die openheid veel in gang. 

Een ommekeer in haar leven, waarvan ze de 

impact maar moeilijk kan 

begrijpen. Herders die op 

kraambezoek komen en 

vertellen wat de engelen 

hebben gezegd: dit kind 

brengt “eer aan God in de 

hoogste hemel en vrede op 

aarde voor alle mensen die 

Hij liefheeft”. Wij zingen het 

elke kerst opnieuw. Maria’s 

reactie? “Zij bewaarde dit 

alles in haar hart en dacht 

erover na” (Lucas 2:19). 

Het brengt mij terug naar het 

begin van mijn eerste geloofservaring, ik was 

een jaar of 18. God? Jezus? Voor mij? Wie, 

waar, wat, hoe dan? Het was ook een soort 

hemelse ‘wake up call’: de ervaring heel 

persoonlijk gezien te worden door God. Het 

besef geliefd te zijn en de vrede van God te 

ontvangen die maakt dat je staande en gaande 

in het leven blijft. Het was alsof er iets in mij 

opnieuw geboren werd. Teruggaan naar dat 

wonder van de eerste liefde die je overdondert, 
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vernieuwt, doet groeien, een weg baant in het 

leven, en nog veel meer. Terug naar mijn 

kerststal. Is het oneerbiedig om de woorden 

van het Magnificat, de lofzang van Maria 

(Lucas 2:45-55), ook mij een beetje toe te 

eigenen? Die woorden: “De Heer heeft oog 

gehad voor mij, Zijn minste 

dienares/dienaar”… 

Twee jaar geleden begeleidde ik een uitvaart 

van een vrouw die mini-kerststalletjes 

verzamelde. De familie wilde niet dat ze naar 

de kringloopwinkel gingen. Ze werden in de 

aula uitgestald en iedere aanwezige mocht er 

eentje meenemen. Met een kerststalletje, daar 

waar het allemaal begon, ging je naar huis. 

Het herinnerde je aan … je eerste liefde! Daar 

waar het leven een allesbepalende wending 

kreeg. Bewaar dat in je hart. Voor jezelf. Voor 

een ander. Voor de kerkelijke gemeente. Dààr 

ligt het antwoord op de vraag “Hoe dan?”. 

Zegen in jouw kerststal! Breng eer aan God in 

hoe je leeft, draag Zijn vrede uit op deze 

aarde. Meer hoeft niet (minder ook niet 

trouwens). 

 

Jan-Martin Berghuis, pastor Protestantse 

Gemeente  

 

Adventsactie 

 

Adventsactie 2025 

Koester een kind, bouw mee aan morgen 

 

 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Kwetsbare 

kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en 

omdat iedere dag een strijd is om te overleven. De 60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze 

kinderen.  

 

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar gemeenschap 

verdient. Ieder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te doen, om te leren, te 

groeien en bij te dragen. Daarom zet de jaarlijkse Kerstactie van de Nederlandse 

katholieke gemeenschap zich in voor kinderen die nu nog worden buitengesloten. 

Met lokale partners zorgt Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school 

kunnen, dat zij wél medische zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap. 

 

Wat doet Adventsactie?  

Water en groente in Nicaragua  

Gebrek aan water is een van de belangrijkste 

oorzaken van honger en ziekte op het platteland van 

Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een waterput 

en moestuinen bij basisscholen helpt de gezondheid 

van kinderen - en hun families! - verbeteren. En dat 

komt hun schoolprestaties natuurlijk ten goede! 

Adventsactie steunt de aanleg van de waterput en 

moestuinen; partner ADENOCH zorgt voor de 

uitvoering ter plaatse. 

 

Onderwijs en begeleiding in Kameroen 

In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen voor kinderen met een 

beperking. Ze worden bovendien vaak actief buitengesloten en blijven noodgedwongen thuis. 
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Stichting Bethlehem zorgt onder meer voor toegang tot onderwijs, voor medicatie, behandelingen en 

operaties en waar nodig voor een prothese of rolstoel. Zo kunnen de kinderen volwaardig meedoen! 

 

Scholing voor nomadenkinderen in India 

In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn analfabeet en hebben geen vast werk. Hun 

kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van de belangrijkste programma’s van onze partner Tent is 

overbruggingsonderwijs in speciale scholingscentra; het bereidt de kinderen voor op regulier 

onderwijs. 

 

 

U kunt doneren bij de collectes tijdens de Advent periode. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar 

NL17 RABO 0111 0022 81 t.n.v. Parochie St. Franciscus o.v.v. Adventsactie 2025. Ook bijdragen via 

de QR-code hierboven is mogelijk. 

Evenals vorige jaren hopen we opnieuw op een mooie opbrengst. Samen kunnen we veel doen! De 

werkgroep Missy dankt u alvast voor uw bijdrage. 

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl   

 

Avaika doet weer mee 

In het noorden van Kameroen vangt St. Bethlehem kinderen en jongeren  met 

een beperking op.  Een van hen is Chantal Avaika. Ze lijdt aan epilepsie. Haar 

ouders hadden geen idee wat hun dochter mankeerde en op school werd ze 

uitgescholden en buitengesloten. Het werd zo erg dat Avaika niet meer naar 

school kon. Ze bleef zes jaar thuis. Via St. Bethlehem krijgt Avaika nu gerichte 

behandelingen en medicatie. Haar ouders, leerkrachten en klasgenootjes kregen 

uitleg over epilepsie. Nu gaat Avaika weer naar school en heeft ze 

toekomstplannen: ze wil zich later in zetten voor andere kinderen zoals zij. 

 

Klussenmorgen 

 

Op vrijdagmorgen 5 december zal de laatste klussenmorgen van het jaar 2025 zijn. 

Aanvang werkbespreking met koffie is om 8.00 uur. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Misintenties 

 

 

Woensdag 24 dec.    17.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

Intenties: Mariet Reusken-Hulleman, Frans Reusken 

 

Donderdag 25 dec.  11.00 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

Intenties: Gradus Biezeman, Henk Derickx, Jan Brom, 

overleden ouders Reusken-Peters 

 

 

 

 

 

 

http://www.adventsactie.nl/
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Kerstpuzzel 
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Kerkdiensten december 2025 

 

Protestantse gemeente 

Zondag  7 december  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Heilig Avondmaal  

       Koffie na de dienst  

       Coll: Jonge generaties Nederland 

Zondag  14 december 10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Coll: Voor de kerk 

Zondag  21 december 10.00 uur  Ds. D. de Jong – Velp  

Coll: Voor de kerk 

Woensdag 24 december 19.00 uur  Kerstviering See You Again  

       Coll: Stichting Opkikker 

Woensdag 24 december 22.30 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis    

       Kerstnachtdienst m.m.v. het Livinuskoor 

       Coll: Stichting Opkikker 

Donderdag 25 december 10.00 uur  Kerstmorgendienst  m.m.v. het    

       Gelegenheidskoor   

       Coll: Kinderen in de knel 

Zondag     28 december 10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Coll: Werelddiaconaat 

Woensdag 31 december 19.00 uur   Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Oudejaarsdienst     

        Coll: Oudejaarscollecte 

 

See You Again 

 

  7 december 10.00 uur  in de Bruisbeek 

14 december 10.00 uur   in de Bruisbeek 

21 december 10.00 uur  in de Bruisbeek 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag   6 december  18.30 uur  Eucharistieviering,  

       Voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito 
Zondag    14 december   11.00 uur  Eucharistieviering,  

       Voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito  

Zondag    21 december  10.00 uur   Eucharistieviering,  

       Voorganger P. ten Have 
Aansluitend gelegenheid voor gezamenlijk 

koffie drinken 

Woensdag 24 december   17.30 uur    Eucharistieviering,  
Kerstavond      Voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito 

Donderdag 25 december   11.00 uur  Eucharistieviering 

1ste Kerstdag      Voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito 
Zondag 28 december       10.00 uur  Eucharistieviering  

Voorganger P. Sebastian, 

Woensdag  31 december   17.00 uur    Eucharistieviering, 
Oudjaarsavond     Voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito 


