
 

 
              SINT  FRANCISCUS  PAROCHIE 

                                                                 LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO 

                                                                Bankrekeningnr. NL22 RABO 0111 0470 05 

                                                                Contactadres: De Klepel 0571-272220 

                                                                Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

           Dinsdag- donderdagochtend 9.00-12.00 uur 

                                                                martinus.twello@franciscusparochie.com 

                                                                www.sintfranciscusparochie.com  

 

                                                                PASTORAAL TEAM 

                                                                Het pastoraal team is elke dag bereikbaar  

                                                                van 9.00 – 20.00 uur voor dringende  

                                                                pastorale zaken op 06-53154358. 

                                                                Drs. H.W.M. ten Have, pastoor 

                                                                Liturgie. 0571-273160 

       Sebastian Gnanapragasam, 

        parochievicaris                                                  

            Liturgie. 06-22779544  

           Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken 

                        Diaconie. 06-16912727: 

                        Suraya Somers,  Medewerkster   

                                                               Kindercatechese 06-43915858 

          centraalsecretariaat@franciscusparochie.com 

   
 
Nieuwjaar H.Maria, Moeder van 
God. 

                                            Openbaring van de Heer 
                                            Drie Koningen  
                                            Doop van de Heer  
 

 
Bid af en toe eens wat al is het maar één zinnetje 
Maar ga er wel van uit dat God je hoort, dat Hij naar je 
luister. Als je dat niet doet, bid je niet. 
           

                                           Toon Hermans 

29 dec ‘25 - 12 jan ‘26                    

http://www.sintfranciscusparochie.com/
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De vieringen in de weken 29 dec – 12 Jan ’26  

Woensdag 31 december: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
 
Om 19.00 uur: Oudejaarsavond  
Euch. Viering: m.m.v. beide koren en werkgroep  
                      Voorganger pastoor ten Have  
 
Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag  
Om 10.00 uur: Euch. Viering met volkszang 
                         Voorganger pastor Sebastian   
 
Zondag 4 januari:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering met m.m.v. Martinus koor 
Voorganger pastoor ten Have en Pastor Sebastian 
      
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed 
en bezichtiging 
 
Woensdag 7 januari 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk   
 
Donderdag 8 januari  
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk 
 
Zondag 11 januari: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Wo/Co koor 
                      Voorganger Pastor Rutgers   
  
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed 
en bezichtiging 
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Lectoren/lectrices:  
Oudejaarsviering woensdag 31 december: Riet Simons   
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari: Monique Derickx  
Zondag 4 januari: Wilco Harleman 
Zondag 11 januari: Trees Hendriks  
 
 
Gastheren/Gastvrouwen: 
Oudejaarsviering woensdag 31 december: Agnes Leerkes 
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari: Gerda Dijkstra    
Zondag 4 januari: Riet Dito 
Zondag 11 januari: Wilma Biesterbos   
 
Kosters: 
Oudejaarsviering woensdag 31 december: Antoon Haagen  
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari: Louis Maathuis 
Zondag 4 januari: Simon van Leeuwen 
Zondag 11 januari: Jos sluiter       
      
Acolieten: 
Oudejaarsviering woensdag 31 december: Antoon Haagen en                          
Jochem Kuttschreuter  
Nieuwjaarsdag 1 januari: Sander Rutgers, Jos Sluiter en 
                                         Bhenville Mascarenhas 
Zondag 4 januari: Annemarie Mölder en Marcel Klunder 
Zondag 11 januari: Sander Rutgers  
 

Collectes: 
De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie. 
De tweede collecte is voor de diaconale taken die binnen de 
parochie worden uitgevoerd: 
Zondag 4 januari: Voor de broeders van Pastor Sebastian in 
Malawi  
Zondag 11 januari: Stichting Bouwen met Bouma’s 
De stichting ondersteunt het missie project van Pater Bouma 
dat zich inzet voor de basisscholen en technisch onderwijs.  
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U kunt voor de collecte ook gebruik maken van deze QR code. 

Deze QR code is ook achterin de kerk op het 
prikbord te scannen. 
       
 
 
 
 

KRONIEK 
Overleden  
Mevr. Antonia Josephina van Gurp-Schimmelpennink (80 jaar) 
  
GEBEDSINTENTIES 
 
Oudejaarsviering woensdag om 19.00 uur: 
Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Overleden ouders Notten-Garritsen; Wim Notten; 
Overleden ouders Demmers-Kappert; Jasper Romein; Annie 
Notten-Revenberg; Ouders Revenberg-Nijhof; Jos ter Riele;  
Ouders Huisman-Spaan; Wim Simons; Ouders Straatman-
Weultjes; Jan Staatman; Jan en Riet Klunder-Kuster; 
 
Zondag 4 januari om 9.00 uur:  
Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Fam Lobbert; Fam. Kuster-Bloo; Fam. Gradus 
Streppel-Ganzefles; Annie Dijkhof; Ouders Henricus Johannes 
Korten en Hendrika Gerarda Korten-Mulder; Bernard Havekes; 
Ouders Henk en Toos Diks-de Haan; Lina en Hein Jutten-
Dijkhof en zoon Anton; Wim Simons; Wilhelmus Jozefus Koers; 
Gerard Bevers; Toos Mulder-Bouwmeester; Jo Nieuwenhuis en 
overleden broers en zussen Nieuwenhuis; Jan Streppel; 
Gerardus Joseph Maria Biesterbos; Annie Jungerman-Berends; 
Overleden ouders Wichers Schreur-Harmelink; Anna Maria 
Woker-Kinds; 
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Zondag 11 januari om 9.00 uur: 
Johanna Hendrika-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Antoon en Gerda Pol-Pelgrim; Fam. Bourgondien-
Mulder; Wilhelmus en Aleida Hulleman-Timmer; Pastor Anton 
Hulleman; Bernardus Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida 
Maria Weijn-Schoenaker; Fam Ruigrok-van der Ploeg; Victor en 
zoon Leon Victor Jasperse; Marietje Havekes-Tijhuis; Wim en 
Annie van Schaik-Kamphorst; Frans Elizen;    
     

*********** 
Agenda                                    
Dinsdag 6 januari 
14.00 uur: Pastoraal team  
 

************ 
 
Coördinatiegroep H. Martinus Twello 
Jos Koers, telefoon 06-26365962, 
Jan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nl 
Anca Ellenbroek, tel. 06-31257398, acellenbroek@gmail.com 
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen,  
ideeën en/of eventuele problemen. 
 

************ 
 
Bezoek van een pastor 
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag 
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en 
donderdag van 9.00-17.00 uur. 
 
                                            *********** 
 
Ogen en Oren van Martinus 
Je zal maar eenzaam zijn of ziek óf je zal maar in een verpleeg- 
of ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar  

mailto:j.j.overmars@planet.nl
mailto:acellenbroek@gmail.com
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graag aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door 
namen van die betreffende parochianen door te geven aan de 
leden van de coördinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571-
274445. Zo willen we als geloofsgemeenschap van de 
Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn. 
 

 ************   
 
Inleveren copy Pascha 
De volgende Pascha verschijnt op zondag 11 januari. Deze 
Pascha is voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk maandag 5 
januari binnen te zijn via email: 
martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus 
van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden. 
  

************   
 
Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello 
Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die 
plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk 
Duistervoorde Twello te volgen via internet.  
Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze 
parochie www.sintfranciscusparochie.com, klik in het menu aan 
de linkerkant, KERK.TV uit Twello. 
 

************   
 
Naastenhulp Voorst  
Naastenhulp Voorst een samenwerkingsverband van 
diaconieën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst. 
We helpen waar we kunnen 
www.naastenhulpvoorst.nl 

 

 

 

mailto:martinus.twello@franciscusparochie.com
http://www.sintfranciscusparochie.com/
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
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Afscheid Jo Koppes 

Aanstaande zondag 28 december zal Jo Koppes zijn laatste 
dienst draaien als torenwachter en neemt hij na 35 jaar 
vrijwilligerswerk als vrijwilliger afscheid bij onze kerk. 

Jo is iemand met een groot hart voor de katholieke 
geloofsbeleving. Hij ging gesprekken en discussies hierover 
nooit uit de weg, altijd vanuit betrokkenheid en overtuiging. Door 
de jaren heen heeft hij zich op vele manieren ingezet: in 
commissies en besturen, als bezorger van kerkbladen, als 
torenwachter, IT-specialist en als schrijver van Twellose 
artikelen voor onze kerkbladen. Zijn inzet was breed, trouw en 
van onschatbare waarde. 

Nu breekt er een nieuwe fase aan. Jo verhuist naar Drunen, 
dichter bij zijn geboortegrond en zijn familie. Wij gunnen hem 
deze stap van harte. 

Jo, namens ons allemaal: bedankt voor alles wat je in de 
afgelopen 35 jaar voor onze parochie hebt betekend. Wij 
wensen je nog vele gezonde en mooie jaren toe, in 
verbondenheid met alles wat je dierbaar is! 

************   
Afscheid pastor Sebastian 
 
Zondag 4 januari gaat pastor Sebastian voor de laatste keer 
voor in de mis in Twello. Helaas gaat hij ons na 11 jaar verlaten, 
en gaat aan de slag als pastor in Zeist. 
Klein van stuk, vanuit het verre India, maar goed voorbereid, 
communicerend in goed Nederlands, met een klein accentje. 
Zowel hij als wij moesten even aan elkaar wennen, maar dat 
duurde niet lang en al gauw leerden wij hem kennen als een 
uiterst vriendelijk en aanspreekbaar persoon. 
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Empathisch, geïnteresseerd ,geduldig, belangstellend en altijd 
vanuit een diep christelijke beleving, zo staat hij in het leven, en 
ook zo hebben wij het ervaren. 
Als lid van het pastoraal team heeft hij laatste jaren een 
belangrijke bijdrage geleverd aan allerlei ontwikkelingen en 
organisatie in onze kerk, waarvoor onze dank! 
 
Namens alle parochianen en vrijwilligers uit 
Twello wensen we hem alle goeds en zegen toe. 
(ps. lees ook het artikel over hem in de laatste 

Laudato). 

 
Met deze QR-code kunt u een financiële 
bijdrage doen voor pastoor Sebastian. 
 
 
                                         *********** 
Afscheid Hans Mol 
 
Zondag 4 januari staat Hans Mol voor de laatste keer in Twello 
voor zijn groep als dirigent. Na een dienstverband van ca. 10 
jaar komt er hier een einde aan, en gaat hij met pensioen. 
Hans is begonnen als dirigent bij het wo-co koor en na het 
wegvallen van Ben Hurenkamp heeft hij ook het Martinus koor 
onder zijn hoede genomen. 
 
Dat betekende wel iedere week oefenen en ook iedere week 
present zijn bij de wekelijkse mis op zondag. Hans heeft 
klassieke opleiding (viool en piano) gevolgd, is na zijn studie al 
snel als dirigent bij diverse koren in de regio aan de slag 
gegaan. Insteek bij hem was en is altijd dat “samen met plezier 
zingen“ de basis moet zijn voor een koor, waarbij het niveau niet 
zo erg belangrijk is. Hij vindt dat iedereen die wil zingen, dat ook 
moet kunnen. Gaandeweg kunnen dan bepaalde technieken 
aan en bijgeleerd worden. 
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Het zodanig aansturen van een groep mensen, tot een mooi 
gezamenlijk koor-stuk is iedere keer weer een mooi moment 
volgens hem. Zijn “koor” leden hebben hem leren kennen als 
een aimabel, open, geduldig persoon met wie het prettig werken 
is! 
 
Namens alle parochianen en vrijwilligers van de St. 
Martinus kerk bedanken we Hans voor zijn jarenlange inzet, 
en muzikale betrokkenheid. 

 
                                         *********** 

 
Wie komt ons team versterken voor de open deur?   
Elke zondag middag is onze kerk geopend van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Voor wie behoefte heeft aan rust, 
meditatie, bezichtiging of gebed. 
Bezoekers jong en oud komen binnen om een kaarsje 
op te steken, voor een gesprek of bezinning. 
Omdat een van onze teamleden ons gaat verlaten wegens 
verhuizing, zijn wij dringend op zoek naar versterking.  
We zoeken iemand die het fijn vindt om aanwezig te zijn en 
bezoekers te verwelkomen in een open, gastvrije sfeer.  
Lijkt het je mooi om te doen of wil je meer weten? Neem dan 
gerust contact op met Ine Maathuis 06-51732189 
Van harte welkom! 
 

*********** 
 
Gevonden voorwerpen 
Na de kerstzanginloop is er een zwarte portemonnee blijven 
liggen in de kerk. Deze ligt op het secretariaat. 
Ook zijn er rode leren handschoenen gevonden achter in de 
kerk. In de klepel liggen verder nog diverse gevonden 
voorwerpen zoals mutsen, petjes, paraplu’s, handschoenen 
en sjaals enz. Wilt u alstublieft even kijken of u iets heeft laten  
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liggen? Niet opgehaalde spullen zullen na verloop van tijd 
worden verwijderd. Alvast hartelijk dank. 
 

************   

Kerstbakjes met een missie: 90+ en 
sprankelend!  

Wat krijg je als je de bloemschikhelden 
van Trefpunt Duistervoorde koppelt aan 
de goedhartige gevers van de 
Parochiële Caritas? Juist: een kerstactie 
met flair én fleur! 

Gisteren was het zover: 50 kerstbakjes 
vol groen, rood en liefde werden met 
zorg gemaakt door onze vrijwilligers. 
Niet zomaar voor de gezelligheid, maar 
voor een bijzonder publiek: 90-plussers 
die deze dagen wel een extra glimlach kunnen gebruiken. 

Bestuurslid Annelies van Dulmen 
overhandigde het eerste bakje aan 
Martin Wijtten van de Parochiële 
Caritas—een symbolisch moment 
met een knipoog én een warm hart. 
Vandaag staan al deze bakjes in 
dankbare huiskamers te stralen 
dankzij met name de Parochiële 
Charitas. 

 

 

 

http://www.trefpuntduistervoorde.nl/
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Verrassing tuinploeg 
 
Maandagochtend 23 december werd 
de tuinploeg geheel onverwacht 
verrast met heerlijk gebak en voor 
ieder een presentje. 
 
Een familie wilde op deze wijze 
dankbaarheid tonen voor onderhoud 
aan de begraafplaats. Voor hen een 
fijn gevoel dat de ouders op een 
verzorgde begraafplaats een laatste 
rustplaats hebben gekregen. 
 
Beste familie B. Hartelijk dank voor 
de verrassing. Fijn ook dat jullie ook 
even een “bakkie meegedaan hebben”. 
Hier doen we het voor! 
 

************   
Kerststalbezoek in de Martinuskerk te Twello 
 
Als u dit leest, hebben de bouwers al 6 dagen gewerkt aan een 
unieke kerststal in de Martinuskerk. Volgens traditie komen 
herders en koningen aan in een landschap met bomen en 
natuurlijke waterval met beekje. Het geheel is uitgekiend verlicht 
en op de achtergrond zijn mooie kerstsongs te horen. Deze 
fraaie opstelling is elke dag te bewonderen vanaf 1e kerstdag tot 
en met 5 januari 2026 (vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur). 
Uitzonderingen: op 2e kerstdag is er om 15.00 uur het verhaal 
bij de stal. Pastoor ten Have neemt iedereen mee  naar 
Bethlehem. Na het verhaal is er chocolademelk en beschuit met 
muisjes. Op oudejaarsdag is de stal gesloten. 
 
Iedereen is welkom om in de feestelijk aangeklede kerk, de 
kerststal te bewonderen. Ook is er voor de kinderen warme  
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chocolademelk en wat lekkers. Om volgend jaar weer een 
mooie stal te bouwen, vragen wij om een vrijwillige bijdrage. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************   
Nieuwjaarsbijeenkomst Martinuskerk op 11 januari 2026 
 
Deze traditionele bijeenkomst is dit keer op zondag 11 januari 
2026 ná de mis van 9.00 uur in de Klepel. U bent van harte 
welkom om elkaar alle goeds te wensen voor het komende jaar 
onder het genot van een kopje koffie, een oliebol en een glaasje 
van het een of ander. Coördinatiegroep Martinuskerk 


