PASCH A==

03-nov - 17 nov ‘25

De waarde van een mens

SINT FRANCISCUS PAROCHIE
LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO
Bankrekeningnr. NL22 RABO 0111 0470 05
Contactadres: De Klepel 0571-272220
Kerklaan 18, 7391 AN Twello

Dinsdag- donderdagochtend 9.00-12.00 uur
martinus.twello@franciscusparochie.com
www.sintfranciscusparochie.com

PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team is elke dag bereikbaar
van 9.00 — 20.00 uur voor dringende
pastorale zaken op 06-53154358.

Drs. HW.M. ten Have, pastoor

Liturgie. 0571-273160

Sebastian Gnanapragasam,
parochievicaris

Liturgie. 06-22779544

Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
Diaconie. 06-16912727:

Suraya Somers, Medewerkster
Kindercatechese 06-43915858
centraalsecretariaat@franciscusparochie.com

32¢ zondag door het jaar
33¢ zondag door het jaar

openbaartzich het duidelijkst

in de kwaliteit
van zijn zwijgen

Jan Gresshoff


http://www.sintfranciscusparochie.com/

De vieringen in de weken 03 november — 17 november

Woensdag 4 november
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk
Donderdag 5 november
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk

Vrijdag 7 november
18.30 uur Sint Maarten Lampionoptocht

Zondag 9 november
Om 9.00 uur: Euch. Viering met m.m.v. Martinus koor
Voorganger pastor Sebastiaan

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed
en bezichtiging

Dinsdag 11 november Sint Maartenviering
19.00 uur: Euch viering m.m.v. Martinuskoor
Voorganger Pastoor ten Have

Woensdag 12 november
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk
Donderdag 13 november
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk

Zondag 16 november
Om 9.00 uur: Euch. Viering met m.m.v. Wo/Co koor
Voorganger Pastoor ten Have

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie,
gebed en bezichtiging



Lectoren/Lectrices:

Zondag 9 nov: Monique Derickx
Dinsdag 11 nov: Riet Hagen
Zondag 16 nov: Carin Veldhuis

Gastheren/Gastvrouwen:
Zondag 9 nov: Jos Koers
Dinsdag 11 nov: Riet Dito
Zondag 16 nov: Wilma Biesterbos

Kosters:

Zondag 9 nov: Antoon Haagen
Dinsdag 11 nov: Simon van Leeuwen
Zondag 16 nov: Louis Maathuis

Acolieten:

Zondag 9 nov: Annemarie Molder en Marcel Klunder
Dinsdag 11 nov: 19.00 uur Sander Rutgers

Zondag 16 nov: Sander Rutgers

Collectes:

De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie.

De tweede collecte is voor de diaconale taken die binnen de
parochie worden uitgevoerd:

Zondag 9 nov: Voor de Oecumene.

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
Den bosch

Zondag 16 nov: Nationale Jongeren collecte

Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland
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U kunt voor de collecte ook gebruik maken van deze QR code.
Deze QR code is ook achterin de kerk op het
prikbord te scannen.

GEBEDSINTENTIES

Zondag 9 november om 9.00 uur:

Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie- Miedendorp; Opa Freddy
Scholten; Antoon en Gerda Pol- Pelgrim; Fam. Bourgondien-
Mulder; Wilhelmus en Aleida Hulleman- Timmer; Pastor Anton
Hulleman; Bernardus Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida
Maria Weijn- Schoenaker; Fam. Ruigrok- van der Ploeg; Victor
en Zoon Leon Victor Jasperse; Marietje Havekes- Tijhuis; Fam.
Wijtten- Streppel; Ouders Wichers Schreur- Harmelink; Fam.
Klunder- Harleman;

Zondag 16 november om 9.00 uur:

Echtpaar Bijsterveld- Pol; Fam. de Bie- Miedendorp ;Opa
Freddy Scholten; Joke en Jolanda Elders- van Renselaar;
Bernard Havekes; Frans Elizen; Victor Martinus Maria Jasperse;
Ouders Wesselink- Kamphorst; Ouders Hulleman- van Bussel;
pastor Hein de Jong;

KRONIEK

Overleden

20 okt.: Martinus Gerardus Johannes de Croon (76 jaar)
26 okt.: Wilhelmus Cornelis Van Schaik (104 jaar)



Maandag 3 nhovember
13.30 uur Bloemengroep
Dinsdag 4 november
14.00 uur Pastoraal team
20.15 uur Martinuskoor
Donderdag 6 nhovember
20.30 uur Wo/Co koor
Maandaqg 10 november
15.00 uur Caritas
Dinsdag 11 november
15.00 uur Bijbelgroep
19.00 uur Martinuskoor
Donderdag 13 november
20.30 uur Wo/Co koor

*hkkkkkkhkkkk

Coordinatiegroep H. Martinus Twello

Jos Koers, telefoon 06-26365962, jos.koers@concepts.nl
Jan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nl
Anca Ellenbroek, tel. 055-2071330, acellenbroek@gmail.com
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen,
ideeén en/of eventuele problemen.

*kkkkkkkkkkk

Bezoek van een pastor

Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en
donderdag van 9.00-17.00 uur.


mailto:jos.koers@concepts.nl
mailto:j.j.overmars@planet.nl
mailto:acellenbroek@gmail.com

Ogen en Oren van Martinus

Je zal maar eenzaam zijn of ziek 6f je zal maar in een verpleeg-
of ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar
graag aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door
namen van die betreffende parochianen door te geven aan de
leden van de codrdinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571-
274445, Zo willen we als geloofsgemeenschap van de
Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn .

*hkkkkkkkkhkkk

Inleveren copy Pascha

De volgende Pascha verschijnt op zondag 16 november. Deze
Pascha is voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk maandag 10
november binnen te zijn via email:
martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus
van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden.

kkkkkkkkkkkk

Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello

Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die
plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk
Duistervoorde Twello te volgen via internet.

Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze
parochie www.sintfranciscusparochie.com, klik in het menu aan
de linkerkant, KERK.TV uit Twello.

*kkkkkkkkkkk

Naastenhulp Voorst

Naastenhulp Voorst een samenwerkingsverband van
diaconieén en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst.
We helpen waar we kunnen

www.naastenhulpvoorst.nl



mailto:martinus.twello@franciscusparochie.com
http://www.sintfranciscusparochie.com/
http://www.naastenhulpvoorst.nl/

7

Feestelijke Sint-Maarten lampions-optocht bij
St. Martinus kerk

Op vrijdagavond 7 november nodigt Pastoor ten Have alle
kinderen (en ouders) uit Twello en omgeving uit om het feest
van Sint-Maarten te vieren. We beginnen om 18.30 uur in St.
Martinus kerk, waar Pastoor ten Have het verhaal van Sint-
Maarten zal vertellen, en waarbij we ook enkele liedjes zullen
zingen die daarbij horen.

Daarna gaan we in optocht met onze verlichte lampions naar de
Martinus hof, waar we een boeket rozen gaan aanbieden. De
optocht zal met muziek begeleid worden.

We sluiten af met wat drinken en lekkers achter in de kerk.
Natuurlijk is het mooi als je je eigen zelfgemaakte lampion
meeneemt, maar wij hebben in de kerk ook een aantal
klaarliggen voor als je er geen hebt. Ouders, vriendjes,
vriendinnetjes en buurkinderen mogen natuurlijk ook
meekomen, en ook voor hun is er wat te drinken en lekkers na
afloop. We gaan er een feestelijke viering van maken!”’
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Nieuwe buiten lampen zetten de St. Martinus kerk
weer mooi in verlichting

Afgelopen week zijn Louis en Gerard Maathuis in de weer
geweest om nieuwe breedstralers te monteren rondom de St.
Martinus kerk. De oude waren al een tijdje kapot en versleten,
en dus aan vervanging toe. Met behulp van een hoogwerker en
goed in de beveiliging gezet hebben onze mannen weer een
mooie klus afgeleverd.

De kerk staat voor de komende feestdagen weer mooi en
sfeervol in de verlichting en weer zichtbaar als een
lichtbaken van geloof, inspiratie en bezinning.




Beste mensen,

Om met de deur in huis te vallen Bouwen met Bouma viert dit
jaar hun 20 jarig bestaan. Hiervan mochten wij 15 jaar mee
werken. Dat hebben wij in Roodhuis Friesland 14 september
mee mogen vieren. Voor zo'n kleine gemeenschap was de
belangstelling in de kerk groot. De oud missionaris Jan Bouma
van bijna 95 jaar was ook nog aanwezig. Dat maakte het extra
feestelijk. Nu willen wij het hier in onze parochie ook niet
ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom is er op 16 november a.s. een intentie uit dankbaarheid
met na de viering iets lekkers bij de koffie. We hopen dat er
velen met ons mee vieren!

Dan hebben we dit jaar ook weer een Kerstmarkt

in de garage aan de Burgermeester van der Feltzweg
41 in Twello. Van donderdag 11 december t.e.m.
donderdag 18 december elke dag open, van 11.00u
tot 16.00u behalve op zondag.

We hebben dit jaar veel kleine kerstgroepjes, engeltjes, losse
beeldjes (mocht je bij je eigen groep een herder of een koning
missen) en natuurlijk de mooie grote en kleine, buiten en binnen
kerststukken, grafstukken, kransen of sterren. Dit alles weer
goed verzorgd en gemaakt door mijn vriendin Riet
Neppelenbroek. Hartelijk welkom! Alles komt waar het hoort in
Zambia om ouders en kinderen gelukkig te maken om onderwijs
te kunnen volgen. Ook komt er dezer dagen de Nieuwsbrief
weer uit die achter in de kerk en Mariakapel ligt.

Daarin staat het verloop van dit jaar en de plannen voor het
komende jaar. Dank voor alles wat er al gegeven en gekocht is
en samen vieren is feestelijke.

Hartelijke groet,
Antoon en Trees Haagen.
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Ode aan de vrijwilliger

Terwijl ik dit schrijf, november, nat en koud, even uw aandacht
voor de vrijwilliger die de kerk in stand houdt!

Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat het in stand
blijft “de kerk van Morgen”. Er komt heel veel bij kijken, om dat
prachtige gebouw te onderhouden, waar veel van onze
voorouders werden gedoopt, gevormd of trouwden! Dus moeten
we voor de toekomst behouden. Kom je van Deventer over de
A1 richting huis. Zie je in de verte de kerktoren van
Duistervoorde, en denkt we zijn bijna weer “thuis”.

Dat gebouw is niet meer weg te denken uit onze samenleving,
al bijna 150 jaar en er staan heel veel mensen altijd voor klaar.
Maar we doen ‘t “met elkaar “! Velen maken rond Allerzielen
de graven schoon, sommige graven zijn een beetje
verwaarloosd, voor bezoekers was er een verrassing, een
lekker warm “bakkie troost”.

Dit wordt net als een Allerzielenviering door de uitvaart
vrijwilligers verzorgd, een prachtig gebaar, maar zij staan ook
na het overlijden van een parochiaan altijd klaar!

De liturgie wordt samen met de familie zorgvuldig voorbereid,
bewonderenswaardig. Alles geregeld voor een passende
uitvaart! Een kruisje, handgemaakt, met naam, ter
nagedachtenis en elke maand herinnering tijdens de H. Mis!

De kosters die zorgen dat alles voor de eredienst in orde is,

bij elke viering, feestelijkheid of begrafenis!

De kleding van de Pasto(o)r, de acolieten en de misdienaars
weer keurig gestreken en schoon, de altaar aankleding ook, 't
lijkt zo gewoon. De mensen van 't koor, die de vieringen
opluisteren met gezang en ook nog wekelijks repeteren, velen
van hun al jarenlang! Het kerkhof ligt er keurig bij! Daar zijn ook
veel vrijwilligers nodig, 'n heel karwei! Maar het is ook gezellig
om: "samen” wat te doen, 'n Dankbare en nuttige bezigheid, als
je bent met pensioen! Kom je op zondagmorgen de kerk in
lopen, moet je weten, staat er een medeparochiaan om u
welkom te heten.
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De Pascha ligt voor 'n ieder klaar, achter in de kerk of de
Mariakapel, deze wordt ook gedrukt en gevouwen, ja wel!

En op donderdag -en zondagmorgen weet de koffiegroep het
altijd goed te verzorgen.

Na de viering is het belangrijk om nog even van gedachten te
wisselen, en is het een gezellig samenzijn, onder een genot van
een kopje koffie, heel fijn! Zondagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur zijn de deuren van de kerk open, en kunt u zomaar naar
binnenlopen! De torenwachter zorgt daarvoor, ook dat is
vrijwilligerswerk, hoor. En is er een feest, of iets bijzonders te
doen, dan hangen de vlaggen uit, wie zou dat nu doen?
Jarenlang zaten de mensen voorin de kerk van de O.0.V., maar
sinds corona kunt u kijken via de computer of TV.

Er zijn ook parochianen die luisteren via de kerkradio,

Ook hiervoor is een vrijwilliger "pro deo”

Bij voorbereidingen voor dopen, 1¢ H. Communie of H. Vormsel
worden er voorbereidingen gepland, staan er mensen van een
werkgroep klaar, och, dat zijn we zo gewend!

Tijdens de vieringen, elke keer, zijn de collectanten in de weer!
Zij zorgen dat de mandjes worden doorgegeven, zodat de
centen binnenkomen, ook dat hoort erbij.

Voor de parochie of het goed doel, ook de penningmeester
weer blij! En wat te denken van die prachtige kerststal in de
wijde omgeving bekend, Ook te bezichtigen, bijna elke middag
wordt dit door vrijwilligers ingepland.

Warme chocolademelk met een kerstkransje als traktatie,

elk jaar ook 'n feestje, voor elke generatie!

En is de kerststal weer opgeruimd en in de kast gedaan,

dan komen er weer mooie bloemen bij 't altaar staan!

In de Mariakapel kan je dat ook dagelijks zien, elke dag open
om een kaars op te steken bovendien.

Tijdens de feestdagen valt het extra op, glimt al het koper en
zilver op en top!
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En is het Nieuwe jaar nog maar net van start gegaan,
dan heeft de vrijwilliger bij u alweer de papieren voor de
jaarlijkse Kerkbalans in de brievenbus gedaan.
Daar is heel veel werk aan vooraf gegaan, elk jaar weer prima
geregeld, ga er maar aan staan! En mocht ik nog één of
meerdere werkgroepen zijn vergeten te benoemen, komt er
misschien in jullie gedachten nog wel één opdoemen. En denk
je, na dit te hebben gelezen, och ik kan ook wel 'n taak op
mij nemen, bel of spreek iemand aan, je komt er niet alleen
voor te staan! We doen het samen, om ervoor te zorgen,
dat we stand houden de “Kerk van morgen”.

Een vrijwilliger

Duistervoorde, schoonmaak kerk

Een tijd terug hebben we afscheid moeten
nemen van onze Diny Streppel. Een groot
gemis voor de parochie en een uitdaging
om de plek weer ingevuld te krijgen.
Soms vallen dingen je gewoon in de
schoot, mede door de oproep hebben zich
3 parochianen aangemeld die de
maandagmorgen de kerk netjes willen
houden. Verder hebben 2 tuinploeg
vrijwilligers gezegd als achterwacht ook
klaar te staan met schoonmaak. Natuurlijk
zijn we heel blij hiermee!

Dinis, is zo’n kanjer die zijn maandagochtend hiervoor wil
invullen. En wat blijkt, Dinis is van Portugese afkomst en heeft
een Braziliaanse vriendin. De Nederlandse taal zijn ze nog aan
het leren. De taal van de liefde hebben ze onder de knie:

17 oktober hebben ze het wettelijke huwelijk gesloten. We
hebben hen tijdens de koffie gefeliciteerd met een mooi boeket
bloemen. We hopen dat Dinis nog lang bij ons blijft. Misschien
gaan we nog ooit lekker met hem eten omdat hij ook nog eens
full time kok is.




