
 

              SINT  FRANCISCUS  PAROCHIE 

                                                                 LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO 

                                                                Bankrekeningnr. NL22 RABO 0111 0470 05 

                                                                Contactadres: De Klepel 0571-272220 

                                                                Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

           Dinsdag- donderdagochtend 9.00-12.00 uur 

                                                                martinus.twello@franciscusparochie.com 

                                                                www.sintfranciscusparochie.com  

 

                                                                PASTORAAL TEAM 

                                                                Het pastoraal team is elke dag bereikbaar  

                                                                van 9.00 – 20.00 uur voor dringende  

                                                                pastorale zaken op 06-53154358. 

                                                                Drs. H.W.M. ten Have, pastoor 

                                                                Liturgie. 0571-273160 

       Sebastian Gnanapragasam, 

        parochievicaris                                                  

            Liturgie. 06-22779544  

           Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken 

                        Diaconie. 06-16912727: 

                        Suraya Somers,  Medewerkster   

                                                               Kindercatechese 06-43915858 

          centraalsecretariaat@franciscusparochie.com 

   
30e zondag door het jaar                                                       
31e zondag door het jaar  
 

 
Ik heb zo vaakgedroomd van jou, 
gelopen,gepraat,geslapen met je schim 
dat er mij misschien niet meer blijft, 
en toch, dan alleen Schim te zijn  
met de Schimmen en honderd voud  
meer schaduw dan de schaduw  
die voortbeweeegt en licht zal voortbewegen  
op de zonnewijzer van je leven .  
             
                                                   Robert Desnos  

                                                             

20 okt -  03 nov ‘25                    

http://www.sintfranciscusparochie.com/
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De vieringen in de weken 20 oktober – 03 november  

Woensdag 22 okt:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
Donderdag 23 okt: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
 
Zondag 26 okt:   
Om 9.00 uur: Euch. Viering met m.m.v. Wo/Co koor   
                       Voorganger pastoor ten Have      
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed 
en bezichtiging 
 
Woensdag 29 okt: 
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk 
Donderdag 30 okt:           
Om 9.00 uur: Euch Viering in de kerk 
 
Zaterdag 1 nov: Allerheiligen 
19.00 uur: Euch Viering met m.m.v. Martinuskoor  Wo /Co koor.                                       
        Voorganger Pastoor ten Have  
   
Zondag 2 nov: Allerzielen  
Om 9.00 uur:     Euch. Viering met volkszang     
                           Voorganger Pastoor ten Have  
     19.00 uur:     Gebedsviering m.m.v. alle koren en Cadenza 
                           Voorganger Pastoor ten Have en werkgroep 
                         
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie,      
gebed en bezichtiging 
 
Lectoren/Lectrices: 
Zondag 26 okt: Wilco Harleman 
Zaterdag 1 nov: 19.00 uur Trees Hendriks    
Zondag 2 nov: 9.00 uur / 19.00 uur werkgroep 
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Gastheren/Gastvrouwen: 
Zondag 26 okt: Trees Hagen  
Zaterdag 1 nov: 19.00 uur Riet Simons    
Zondag 2 nov: 9.00 uur Agnes Leerkes 
                         19.00 uur Gerda Dijkstra   
Kosters: 
Zondag 26 okt: Louis Maathuis 
Zaterdag 1 nov: Simon van Leeuwen  
Zondag 2 nov: 9.00 uur Jos Sluiter 
                         19.00 uur Louis Maathuis    
Acolieten: 
Zondag 26 okt: Annemarie Mölder en Marcel Klunder 
Zaterdag 1 nov: 19.00 uur Sander Rutgers  
Zondag 2 nov: 9.00 uur Sander Rutgers / 19.00 uur werkgroep 
 
 
Collectes: 
De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie. 
De tweede collecte is voor de diaconale taken die binnen de 
parochie worden uitgevoerd: 
 
Zondag 26 okt: Voedselbank 
Elke week wordt er een inzameling van producten gehouden. 
Helaas is de wachtlijst erg lang om in aanmerking te komen 
voor een voedselpakket. Hiervoor willen we de voedselbank een 
financiële ondersteuning geven.   
 
Zaterdag / Zondag 1 en 2 nov: Meeleven met verlies 
Na het overlijden van een partner worden er brieven naar de 
partner gestuurd. Deze brieven zijn bedoeld als steun voor de 
verschillende stadia van het rouwverwerkingsproces. 
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U kunt voor de collecte ook gebruik maken van deze QR code. 

Deze QR code is ook achterin de kerk op het 
prikbord te scannen. 
       
 

 
 
 

 
GEBEDSINTENTIES 
 
Zondag 26 oktober om 9.00 uur: 
 
Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie- Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Chris Hale (uitspraak heel); Ouders Elders- 
Meulenbroek; Bernardus Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida 
Maria Weijn- Schoenaker; Fam. Ruigrok- van der Ploeg; Robbie 
Pieter Christian Leerkes; Marjo Koppes- Eijgelshoven; Ans 
Meulenbroek; Overleden ouders Martien en Annie ven den Belt- 
Kutschruiter; Wilhelmus en Aleida Hulleman-Timmer; 
 
Zondag 2 november om 9.00 uur:  
 
Echtpaar Bijsterveld- Pol; Fam. de Bie- Miedendorp ;Opa 
Freddy Scholten; Fam Lobbert; Fam. Gradus Streppel- 
Ganzefles; Antoon en Gerda Pol- Pelgrim; Annie Dijkhof; Jan en 
Riet Klunder- Kuster; Antonius Bernardus Rietman ;Bernard 
Havekes ;Ouders Henk en Toos Diks- de Haan; Ouders 
Henricus Johannes Korten en Hendrika Gerarda Korten- 
Mulder; Lina en Hein Jutten- Dijkhof en zoon Anton; Wilhelmus 
Jozefus Koers; Wim Simons; Gerard Bevers; Jo Nieuwenhuis 
en overleden broers en zussen Nieuwenhuis; Gerardus Joseph 
Maria Biesterbos; Tinus en Truus Pol- de Valk; Joke 
Hendriksen- Pol; Frans Elizen; 
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Zondag 2 november om 19.00 uur: 
 
Harry en Mia Hulleman en familie; Opa Freddy Scholten; Tonnie 
en Greet Pereboom; Bernard te Riele; Gradus en Diene de 
Croon Jansen; Heintje de Croon van Zeijst; Willemien, Harry, 
Ben en Vera van Straaten; Miranda Scholten- Klein Swormink; 
Jan Klein Swormink; Ben Hurenkamp; Ouders Hagen- 
Wesselink; Theo Dollenkamp; Maria Boerkamp- Claver; Harrie 
Bouwmeester; Jan Streppel; Vader en moeder Brughuis; 
Weerink en hun zoon Gert; Robbie Pieter Christian Leerkes;      
Overleden Familie Leerkes- Klumper; Ouders de Croon- 
Wicherschreur en Jeanne; Voor onze overleden man en vader 
Martin Vedder;    
 

************ 
KRONIEK  
 
Overleden: 
6 okt.: Hermine Josephine Thöni- Mekking (90 jaar) 
12 okt.: Johannes Martinus Pol (84 jaar) 
 
AGENDA  
Dinsdag 21 oktober  
14.00 uur Pastoraal team  
20.15 uur Martinuskoor   
Donderdag 23 oktober   
20.30 uur Wo/Co koor  
Dinsdag 28 oktober  
15.00 uur Bijbelgroep 
20.15 uur Martinuskoor     
Donderdag 30 oktober    
20.30 uur Wo/Co koor  
Maandag 3 november  
13.30 uur Bloemengroep  
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Coördinatiegroep H. Martinus Twello 
Jos Koers, telefoon 06-26365962, jos.koers@concepts.nl 
Jan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nl 
Anca Ellenbroek, tel. 055-2071330, acellenbroek@gmail.com 
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen,  
ideeën en/of eventuele problemen. 
 

************   
 
Bezoek van een pastor 
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag 
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met     
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en 
donderdag van 9.00-17.00 uur. 

 
************   

 
Ogen en Oren van Martinus 
Je zal maar eenzaam zijn of ziek óf je zal maar in een verpleeg- 
of ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar 
graag aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door 
namen van die betreffende parochianen door te geven aan de 
leden van de coördinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571-
274445. Zo willen we als geloofsgemeenschap van de 
Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn. 
 
                                        ************ 
 
Inleveren copy Pascha 
De volgende Pascha verschijnt op zondag 2 november. Deze 
Pascha is voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk maandag 27 
oktober binnen te zijn via email: 
martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus 
van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden. 
 

 

mailto:jos.koers@concepts.nl
mailto:j.j.overmars@planet.nl
mailto:acellenbroek@gmail.com
mailto:martinus.twello@franciscusparochie.com
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Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello 
 
Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die 
plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk 
Duistervoorde Twello te volgen via internet.  
Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze 
parochie www.sintfranciscusparochie.com, klik in het menu aan 
de linkerkant, KERK.TV uit Twello. 

 
************ 

 
NaastenhulpVoorst  
 
NaastenhulpVoorst een samenwerkingsverband van diaconieën 
en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst. 
We helpen waar we kunnen 
www.naastenhulpvoorst.nl 

                                          
************  

Gerarduskalender 
 
De Gerardus kalender voor het jaar 2026 is vanaf 17 september 
te koop. De prijs voor deze prachtige kalender is vastgesteld op 
€ 11,50 en is te verkrijgen bij mevr. W. van Gurp, Molenstraat 
41 Twello. Tel. 0571-272262 / mobiel 06-25491999. 
 

************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintfranciscusparochie.com/
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
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ALLERZIELEN 
 

2 November, dor afgewaaid blad, 
kerkhof, mensen gaan op weg naar 
de graven van hun dierbaren die 
gestorven zijn, om alles netjes te 
maken en bloemen te zetten bij hen 
om hen met Allerzielen te gedenken. 
*Voorafgaand aan die 
herdenkingsdag zal er op zaterdag  
 
1 november u een “Bakkie Troost” 
op ons kerkhof worden aangeboden. 
 
Met Allerzielen op zondagavond 2 november is er s’ avonds 
om 19.00 uur een gebedsviering, waarin alle overledenen 
worden herdacht, in het bijzonder hen van wie u het afgelopen 
jaar afscheid moest nemen, voor hen zal een kaars worden 
ontstoken en zal hun naam worden genoemd. 
 
Aansluitend lopen we naar het kerkhof waar een korte 
plechtigheid zal zijn, waarna u het gekregen kaarsje bij het 

monument van uw geliefde kunt 
plaatsen. Pastoor ten Have 
gaat langs de graven om die in 
uw bijzijn te zegenen. Na afloop 
is er gelegenheid om in de 
Klepel nog even na te praten 
onder het genot van een kopje 
thee of koffie. Wij als werkgroep 
wensen u sterkte in deze dagen 
en hopen u te verwelkomen bij 
de viering. 
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Dirigent-organist gezocht 

 
Hans Mol, dirigent-organist van 
het Martinuskoor en het 
Wocokoor bij de Martinuskerk in 
Twello, heeft aangegeven dat hij 
in verband met het bereiken van 
zijn pensioengerechtigde leeftijd, 
na de Kerst 2025 wil stoppen met 
het dirigeren van beide kerkkoren. 
De koorleden vinden het jammer 
maar gunnen hem na al die jaren    
 
 
van inzet zijn welverdiende pensioen. Ze gaan hem zeker 
missen en willen hem hierbij alvast bedanken voor zijn inzet, 
zijn muzikale kwaliteiten en zijn humor, waarmee hij op geheel 
eigen wijze leidinggaf aan repetities en uitvoeringen. 
 
Het afscheid van een dirigent is voor een koor altijd een 
moment om stil te staan bij de vraag “en hoe nu verder?”  
Vanwege het afnemende ledenbestand hebben beide koren de 
intentie uitgesproken om in de toekomst als één koor samen 
verder te gaan. 
 
Voor dit toekomstige koor zoeken wij een ervaren dirigent-
organist met kennis van de rooms-katholieke liturgie en 
gezangen die beschikbaar is voor één repetitie per week en 
circa 30 vieringen op zon- en feestdagen. 
Indien u interesse heeft voor deze functie of als u iemand kent 
in uw omgeving die deze taak graag op zich zou willen nemen, 
verzoeken wij u contact op te nemen met de heer Miedendorp 
de Bie. Hij is contactpersoon namens de besturen van beide 
koren. (e-mail: v.miedendorpdebie@hotmail.com  

tel.: 06-51837277). 
 

mailto:v.miedendorpdebie@hotmail.com
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Allerzielendienst m.m.v. Schola Gregoriana Isala 
bij Sion – Diepenveen 

 
 
Op vrijdagmiddag 31-10-2025 om 12:00 uur zal er een 
Allerzielen dienst gehouden worden bij klooster Sion te 
Diepenveen. Dit ter nagedachtenis van de monniken die daar 
gestorven zijn in de periode dat het klooster nog volop dienst 
deed als kloostergemeenschap. Schola Gregoriana Isala zal 
deze dienst muzikaal ondersteunen met een aantal 
gregoriaanse (requiem) gezangen gericht op deze tijd.  
 
 
Gregoriaanse gezangen dateren uit de middeleeuwen, 
gezongen in kloosters en abdijen tijdens de ochtend en middag 
diensten. Generatie na generatie werden ze doorgegeven en 
hebben ze ons bereikt en ook wij geven deze gezangen weer 
door. Ook omdat ze veelal universele onderwerpen en 
boodschappen bevatten. Een goede gelegenheid om eens 
kennis te maken met deze mooie tijdloze muziekvorm. 
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Feestelijke Sint-Maarten lampions-optocht bij St. 

Martinus kerk 

Op vrijdagavond 7 november nodigt Pastoor ten Have alle 

kinderen (en ouders) uit Twello en omgeving uit om het feest 
van Sint-Maarten te vieren. We beginnen om 18.30 uur in St. 

Martinus kerk, waar Pastoor ten Have het verhaal van Sint-
Maarten zal vertellen, en waarbij we ook enkele liedjes zullen 
zingen die daarbij horen. 

Daarna gaan we in optocht met onze verlichte lampions naar de 
Martinus hof, waar we een boeket rozen gaan aanbieden. De 
optocht zal met muziek begeleid worden. 

We sluiten af met wat drinken en lekkers achter in de kerk. 
Natuurlijk is het mooi als je je eigen zelfgemaakte lampion 
meeneemt, maar wij hebben in de kerk ook een aantal 
klaarliggen voor als je er geen hebt. Ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes en buurkinderen mogen natuurlijk ook 
meekomen, en ook voor hun is er wat te drinken en lekkers na 
afloop. We gaan er een feestelijke viering van maken!’’  
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Even voorstellen 

Mijn naam is Johan Rutgers, ik ben 40 jaar en 
geboren en getogen in het Gelderse Hengelo. 
Na ruim vijf en een half jaar werkzaam te zijn 
geweest in de parochie Heilige Familie Jezus, 
Maria en Jozef (de voormalige parochies Sint 
Lucas en Sint Maarten – Leusden en Zeist 
e.o.), heeft onze aartsbisschop, kardinaal 
Willem Eijk, mij per 1 januari 2026 benoemd 
tot parochievicaris in de Sint Franciscusparochie. Afgelopen 
weekend is in beide parochies bekendgemaakt dat ik uit de ene 
parochie vertrek en in de andere ga beginnen. Voor de website 
schreef ik daarom een korte tekst, waarvan ik hier graag een 
alinea met u deel: 

“De Antwerpse mystica Hadewijch schreef: ‘De Minne es al’ (de 
Liefde is alles). Daarbij denk ik aan de apostel Johannes, die in 
zijn eerste brief zegt dat God liefde is, en aan Sint Augustinus, 
die ons in preek 350 meegeeft dat de liefde het fundament van 
alles is. Op dat fundament bouw ik graag verder in de komende 
jaren.” Het is namelijk mijn grondhouding en uitgangspunt: dat 
God van ons mensen houdt. Dat is het fundament van mijn 
priesterschap en van mijn pastorale inzet van elke dag. Om 
linksom of rechtsom getuige te zijn van Gods liefde voor de 
mensen en voor heel de schepping. 

Paus Franciscus zei altijd dat iedereen welkom is in de Kerk en 
bij God. Dat Hij is als een barmhartige Vader die, evenals in het 
evangeliefragment bij Lucas, hele dagen op de uitkijk staat en 
naar u, jou, jullie en mij – ja, naar óns – verlangend uitziet om 
ons in zijn armen te sluiten. Want God kan niet níet van ons 
houden. Liefde is zijn natuur en wezen; hoe zou het ook anders 
kunnen voor de Schepper van het al? Graag ontmoet ik u in 
het nieuwe jaar ergens in onze Sint Franciscusparochie, en 
dan drinken we samen een kop koffie of thee om nader 
kennis te maken. Pastor Johan Rutgers 


