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Martinus Geloofsgemeenschap        
Epe-Heerde    

 
     Nieuwsbrief nr.9, oktober 2025 

Beste parochianen, 
 
Donderdag 25 september hebben we van InteraktContour bericht ontvangen dat we begin februari 
2026 mogelijk moeten uitkijken naar een andere locatie. De huidigen locatie gaat volgend jaar 
gebruikt worden voor de opvang van basisscholen die dan verbouwd gaan worden.  
Hoe dit allemaal vorm moet krijgen is op dit moment onduidelijk. 
 
We hebben goede hoop dat we weer een fijne plek vinden en houden jullie op de hoogte            
van de ontwikkelingen. 
 
Locatieraad  Geloofsgemeenschap Epe- Heerde 
 

Activiteitenrooster Epe – Vaassen 
 
Zondag 28 sept. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen,  

Pater Biju Oledath SDB 

Zaterdag 04 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 05 okt. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe, 
voorgegaan door parochianen. 

Dinsdag 07 okt. 19.30 u. Martinuskafhé 
Zondag 12 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 18 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have  

Dinsdag 21 okt. 19.30 u. Martinuskafhé 
Zondag 26 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 28 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 
Vrijdag 31 okt. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur in Burgerenk 

Lezing: Als alle vertrouwen wegvalt, 

door prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Zaterdag 01 nov.  19.00 u. Allerheiligen, Eucharistieviering, in Twello,  

pastoor Ten Have 
Zondag 02 nov. 11.00 u. Allerzielen, in Vaassen, pastor Sebastian, aansluitend 

Bakkie Troost-bijeenkomst, begraafplaats Norelbos 
Zondag 02 nov. 19.00 u. Taizéviering,  in Grote of St. Maartenskerk Epe 

Dinsdag 04 nov. 19.30 u. Martinuskafhé 
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                                                             Martinus Kafhé: 
 
                                                                             
                                                                                  De eerste en de derde dinsdagavond  
                                                                                  is er Martinus kafhé  
                                                                                  vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
                                                                                  in de W.G. van der Hulststraat 1. 
                                                                                  Dus: 7 en 21 oktober. 
 

Overleden  

 

Op 1 september is overleden Anna Hagenaars-de Lange. Zij woonde aan de Albert 
Schweitzerlaan in Epe en bereikte de leeftijd van 88 jaar. 
 

Op 10 september is overleden Peter Eduard Otten. Hij werd 86 jaar en woonde samen met zijn 
echtgenote aan de Hardenbrink in Epe. 
 
Op 11 september is overleden Carel Gerardus Sistermans. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar en 
woonde aan de Loper in Epe. 
  
Op Allerzielen, zondag 2 november, zullen deze overledenen herdacht worden.  

 
 
 
 
 
 
 
BAKJE TROOST OP DE BEGRAAFPLAATS NORELBOS  
OP 2 NOVEMBER 2025 VANAF 12.30 UUR 
 
Op Allerzielen (2 november) gedenken we onze dierbare overledenen. Op zondag 2 november is 
er om 11 uur een eucharistieviering in Vaassen. Tijdens die viering worden de namen genoemd 
van de overleden van het afgelopen jaar waarvan de familie heeft aangegeven dat zij dat op prijs 
stellen. U kunt daarvoor bellen met Annemieke Buiting. 
Eenieder kan tijdens die viering een kaarsje opsteken om de eigen dierbaren te gedenken.  
Na afloop van de viering is er gelegenheid om op de begraafplaats Norelbos tijdens een kopje 
koffie of thee, met elkaar bij te praten. Daarna bezoeken we, met degenen die dat willen, de 
graven van overledenen uit onze deze gemeenschap tijdens een wandeling over de 
begraafplaats. We vertrekken rond 13.00 uur met de wandeling. Tijdens deze wandeling ontstaan 
altijd mooie gesprekken. 
Als U het op prijs stelt dat we meegaan naar de begraafplaats op de Tongerenseweg, gaan we 
daar ook naartoe. 
Ook van harte uitgenodigd  wanneer uw dierbare niet op deze begraafplaats is begraven. Het kan 
heel troostend zijn om met elkaar herinneringen op te halen tijdens de wandeling. 
Als u vragen of suggesties heeft omtrent de Allerzielenviering of Bakje Troost, kunt u contact 
opnemen met Annemieke Buiting tel: 0682-357983 of annemieke_buiting@hotmail.com 
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Gerardus Majella Bedevaart   

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaats vinden in Overdinkel. De 
Gerardus Bedevaart is het feest van onze patroonheilige, H. Gerardus Majella. Het thema van dit 
jaar is Pelgrims van Hoop, de hoofdcelebrant is pastoor Patrick Kuipers.

In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus 
Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze 
traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van   
Twente maakte. In de jaren 50 en 60 kwamen tien-
duizenden mensen naar Overdinkel, nu honderden. 

Missio Wereldmissiemaand 2025  
Myanmar Missionarissen van Hoop 
 
Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het 
voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische land gaat al vele jaren gebukt onder een 
bloedige burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land getroffen door een verwoestende 
aardbeving.  
Op de vlucht  
Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er sinds 2010 hoopvolle democratiseringsprocessen 
op gang gekomen, die in 2021 door een nieuwe militaire coup teniet werden gedaan. Sindsdien 
woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en een breed verbond van 
gewapende verzetsgroepen. De humanitaire en economische situatie is rampzalig. Er zijn 
ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen land. Ook vluchten duizenden mensen de grens over 
naar Thailand.  
Campagne  
In de campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien dat de kerk de mensen niet in de steek 
laat. Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf vluchten uit oorlogsgebieden, zoals de bisschop 
van Loikaw, Celso Ba Shwe. Veel kerkelijke medewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor 
levensmiddelen en medicijnen, en voor onderwijs aan de kinderen en jongeren. Maar zeker zo 
belangrijk: door met de vluchtelingen te praten en te bidden geven ze hun moed en hoop. MISSIO 
ondersteunt de Missionarissen van Hoop in Myanmar. Help mee!  
We lopen samen op! 
Als Franciscusparochie lopen we samen op en willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook ver weg. 
Onze missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – samen met 
u – voor hen. 
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U kunt doneren:  
--door de collecte van 4/5 en 18/19 oktober 

--door uw bijdrage te storten op rekening NL17RABO011100281 t.n.v. Sint Francis-cusparochie, 

ovv Oktober Missiemaand 2025 

Evenals vorige jaren hopen we opnieuw voor een mooie opbrengst. Samen kunnen we veel doen! 
Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 
Namens de werkgroep Missy, Ronald, Henk, Monique, Hans en Luce 
 

 

 

Vrijdag 31 oktober 2025, 19.30 uur Burgerenk, Klimtuin 46, Epe 
 
Lezing: Als alle vertrouwen wegvalt 
door prof. dr. ing. Sybe Schaap 
 

 

Sybe is een veelzijdig filosoof en was tijdens de 
Koude Oorlog actief in Tsjechoslowakije,  
onderhield banden met dissidenten en gaf in 
Praag lezingen voor de burgerrechten-groep 
Charta 77. Daarnaast is hij vele jaren als 
agrarisch ondernemer en adviseur actief in 
Oekraïne. En hij was lange tijd bestuurder als 
dijkgraaf en als lid van de Eerste Kamer. 

 
Glijdt de rechtsstaat af naar autocratische verhoudingen? Zien we dat ook in Nederland?  
Die vragen stelt Schaap in zijn boek “Als alle vertrouwen wegvalt.” Onze burgerlijke rechtsstaat     
dreigt sluipenderwijs te veranderen in een machtsorde. De betrokkenheid van de burger bij de 
representatieve democratie neemt af, het gezag van de rechtsstaat loopt terug. Instituties         
verlies hun samenbindende kracht en wantrouwen grijpt om zich heen. 
Wat de één als zijn grondrecht beschouwt, is immers ook het grondrecht van de ander. Het       
moet dus wederzijds zijn. Kwesties als morele integriteit, tolerantie en ideeën over goed en     
kwaad zullen in deze lezing de revue passeren. 
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De  zaal is een half uur voor aanvang open.   
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.      
Indien u € 5,00 tot € 10,00 geeft, kunnen 
deze avonden, die in het kader van de 
Avonden met zin en kleur worden 
georganiseerd, ook volgend jaar               
weer worden georganiseerd. 

 

TAIZÉ-viering op zondag 2 november 
 
Zondagavond 2 november om 19.00 uur wordt weer een Taizé-viering in de Grote of Sint 
Maartenskerk in Epe gehouden, uitgaande van de Grote Kerk, Regenboogkerk en RK-
geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde. Het thema voor deze Taizé-viering is “Troost’. In 
deze viering zoeken we naar troost in de Bijbellezingen, gebeden en de Taizé liederen. Bij 
aanvang van de viering kan iedereen een kaarsje aansteken aan de Paaskaars. 
Voor het ondersteunen van de samenzang is er een gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de 
dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal instuderen.  
Het koor staat onder leiding van Inger Heij. Belangstellenden graag van tevoren bij haar opgeven 
via i.heij@live.nl en vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor  
of bas.  
In de pauzes van de koorrepetitie zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd 
wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in het gebouw van 
InteraktContour, W.G. v.d. Hulststraat 1, Epe.  
Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.  
De organisatoren hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de  
Taizé-viering meevieren. 

 
Wat kenmerkt een Taizéviering? 

 Korte, herhalende liederen: Dit zijn meditatieve liederen die meerdere keren worden 
gezongen, wat helpt om een diepere betekenis te vinden en ze als een gebed te laten 
doordringen.  

 Stilte: Er zijn ook momenten van stilte, wat bijdraagt aan de meditatieve en 
contemplatieve sfeer van de viering.  

 Bijbellezing:  Er wordt een Bijbeltekst voorgelezen, maar er volgt geen preek.  

 Kaarsje aansteken: Naast het zingen en de stilte is er vaak gelegenheid voor gebed en 
het aansteken van een kaarsje.  

 Eenvoud en toegankelijkheid: De viering is bewust eenvoudig en toegankelijk, bedoeld 
om mensen samen te brengen en uit te nodigen tot verbinding met zichzelf, elkaar en 
God.  

 Oecumenisch:  De vieringen zijn oecumenisch en staan open voor alle christenen, en 
zelfs voor mensen die niet bekend zijn met deze vorm van spiritualiteit.  

 
 

 


