
 

 

Martinus Geloofsgemeenschap        
Epe-Heerde    

 
 

                 Nieuwsbrief nr.8, september 2025 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Goed communiceren is van levensbelang… 
 
In het dagelijkse leven communiceren we bijna de hele dag: via internet, sociale media, 
gesprekken, de telefoon, met gebaren, geluiden, enz.  
Dikwijls zijn we ons  helemaal niet bewust van al deze vormen van communicatie. 
 
Dat geldt voor onszelf, maar ook voor elke organisatie, dus ook voor de kerk. 
Goede communicatie is ook voor de kerk van levensbelang. Wie doet wat, wanneer, 
waarom, voor wie en op welke wijze. 
 
Het is belangrijk van elkaar te weten wat je wilt, wat je bedoelt, wat je verwacht, wat je 
denkt, wat je kunt……. 
 
Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan, goed te luisteren naar elkaar, 
duidelijk te maken wat je zegt, helder te formuleren, transparant te zijn. 
 
Naast de Laudato, het parochieblad van de Sint Franciscusparochie, kennen we deze 
nieuwsbrief van onze Martinus-geloofsgemeenschap, die zowel digitaal (via de mail) 
als geprint wordt rondgestuurd en thuisgebracht. 

Daarom komt het parochiebestuur naar 
de locaties om te vertellen en te 
luisteren. Dat gebeurt bij ons in Epe op 
dinsdag 23 september in onze locatie 
aan de van der Hulststraat 1 in Epe. 
 
Aansluitend aan de eucharistieviering 
gaat het parochiebestuur in overleg 
met de aanwezige parochianen. Dus: 
zorg dat u erbij bent !!  
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Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 

 
Zondag 31 aug. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 02 sept. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 06 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 07 sept. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Zondag 14 sept. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 16 sept. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 20 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have  

Dinsdag 23 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Aansluitend gesprek met parochiebestuur 

Zondag 28 sept. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen,  

pater Biju Oledath SDB  

Zaterdag 04 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 05 okt. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

 
 
                                                             Martinus Kafhé: 
 
                                                                             Dinsdagavond    
                                                                                  De eerste en de derde dinsdagavond  
                                                                                  is er Martinus kafhé  
                                                                                  vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
                                                                                  in de W.G. van der Hulststraat 1. 
                                                                                  Dus: 
 

                                                                      2 en 16 september  

 
Overleden: 
 
Op 1 juli is overleden Leonardus Antonius Cornelis Maria Coopmans. Hij werd 87 jaar en 
woonde aan de Slotgraskamp in Epe. 
 
Leo Coopmans was na zijn militaire loopbaan  
een begenadigd schilder en kunstenaar. 
 
Velen kennen hem onder andere van de open atelierdagen. 
 
Voor de Bernardusschool ontwierp hij het Bernardenkertje.  
Eerst als tekening voor op de schoolkrant,  
later als beeldje voor de school. 
 
Dat beeld staat voor de school en jarenlang kregen de  
schoolverlaters van groep 8 een kleine replica van  
dat beeldje mee. 
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Op 8 juli is overleden Johannes Albertus Gerardus van der Haak. Hij woonde met zijn 
echtgenote aan de Burgemeester Van der Feltzlaan en bereikte de leeftijd van 87 jaar. 
 
Op 8 augustus is overleden Floris Christiaan Rusman. Hij werd 78 jaar en woonde met zijn 
echtgenote in de Maatkampstraat in Epe.  
 
Op 13 augustus is overleden Wilhelmina Johanna Weultjes- Strunk op de leeftijd van 90 jaar. 
Zij verbleef sinds april dit jaar in De Boskamp. Haar uitvaart was vanuit de Martinuskerk in 
Vaassen. Aansluitend is zij in Vaassen begraven. 
 
Op allerzielen, zondag 2 november, zullen deze overledenen herdacht worden .  
in de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over. Onder de titel: bakkie troost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

De jaarlijkse griep grijpt om zich heen. Dat betekent ogen en 

oren open zetten om te zien waar mensen geholpen moeten worden. 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

 
En denk ook eens aan nabestaanden van een overleden parochiaan. 

 

Gerardus Majella Bedevaart 

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaats vinden in Overdinkel. De 
Gerardus Bedevaart is het feest van onze patroonheilige, H. Gerardus Majella. Het thema van dit 
jaar is Pelgrims van Hoop, de hoofdcelebrant is pastoor Patrick Kuipers. 

In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella                                                         
in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het                                                    
dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.                                                                  
In de jaren 50 en 60 kwamen tienduizenden mensen naar                                                           
Overdinkel.                                                                                                                                   
Thans verwelkomen wij jaarlijks enkele honderden pelgrims. 
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Plony Epping, voorzitter locatieraad, met pensioen…… 

Dinsdagavond 19 augustus werd Plony onverwacht in het zonnetje gezet. Iedereen zong vol 
overgave mee met het eerste stukje van het lied.  "Plony met pensioen". (door Rina) 

Een deel van het liedje op de melodie van: "Weet je nog wel" volgt hieronder. 

Plony met pensioen,                                                                                                                         
zo gonst het door de straten,                                                                                                             
de KOOKWINKEL verlaten,                                                                                                              
na zovele jaren hier in Epe                                                                                                              
gaat ons Plony met pensioen. 

..Ja, elke dag present,                                                                                                                        
met Martin leuke vent,                                                                                                                    
bedienden jullie iedereen naar wens....                                                                                            
een pollepel, een pan....                                                                                                                      
je wist er alles van,                                                                                                                          
ook ouderwetse service kan! 

Plony met pensioen,                                                                                                                          
het zat je in de genen,                                                                                                                     
Ons ontmoetingspunt verdwenen..... 

Gezelligheid, lief en leed delen, kom er maar bij, de koffie en thee staan klaar. 

Avonden met Zin en Kleur op 19 september 

Theaterviering ‘Stemmen uit de woestijn’ 

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe weer georganiseerd worden door de 
Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Goede Herderkerk, 
wordt vrijdag 19 september de eerste avond gehouden. 

De avond vindt plaats in de Grote Kerk, Beekstraat 1A, Epe.                                                         
We starten om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. 

Theatergroep Weiland Klooster, zeven jonge mensen                                                                                                
tussen de 18 en 28 jaar, geven een voorstelling in de                                                                    
vorm van een theaterviering, met liturgische elementen                                                                    
en samenzang.   

In de bijbel vind je allerlei beelden uit de natuur:                                                                                             
van braamstruiken, vijgenbomen, schapen tot leeuwen.                                                                   
In ‘Stemmen uit de woestijn’ worden bekende verhalen en                                                       
teksten verteld vanuit een groen perspectief.                                                                                        
Vogels, vissen, bomen en rivieren krijgen een stem.                                                                            
Zo valt er een nieuw licht op de relatie tussen God,                                                                         
schepping en dat wonderlijke schepsel dat mens heet.  

Luisterend naar de verhalen komen we op het spoor van de grote vragen van onze tijd:               
Wat is de rol van de mens in de schepping?  Heeft God nog een beetje geduld met ons?          
Waar vinden we vrede in een wereld die op drift is? 
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Hier volgt het gehele programma voor het komende seizoen 25-26: 

Ons programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit: 

datum spreker inhoud locatie 

vrijdag  

19 sept ‘25 

20.00 uur 

Theatergroep 

Weiland 
klooster 

Voorstelling 
Stemmen uit de 
woestijn 

Grote Kerk 

vrijdag 31 
okt ‘25 

19.30 uur 

Sybe Schaap Lezing 

Als alle vertrouwen 
wegvalt 

Burgerenk 

donderdag 

27 nov ‘25 

19.30 uur 

Claartje 
Kruijff 

Lezing 

Een God die in mij 
gelooft 

Goede 
Herderkerk 

            

woensdag 
14 jan ‘26 

19.30 uur 

Kees 
Posthumus 

Voorstelling  

Nathan de wijze 

Burgerenk 

dinsdag  

10 feb ‘26 

19.30 uur 

 Film 

The way 

Vd Hulst 

locatie 

dinsdag 

10 mrt ‘26 

19.30 uur 

Monica 
Schwartz 

Lezing 

Franciscus en 
Zonnelied 

Vd Hulst 
locatie 

donderdag 

23 apr ‘26 

19.30 uur 

Trio Wilde  

Eend 

Voorstelling 

Schemermens 

Grote Kerk 

dinsdag  

12 mei ‘26 

Excursie Syrisch-Orthodox 
klooster  

Glane 

Om de avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren, wordt na afloop een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Indien u € 5,00 of € 10 per persoon geeft, kunnen we daarmee de  Avonden met Zin en 
Kleur blijven bekostigen. 
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An Irish blessing  …. 

U weet dat we een uitwisseling hebben met de St. Maartenparochie in Maartensdijk. 

In het kader van die uitwisseling sturen we elkaar ook onze nieuwsbrieven en krijgen we ook van 
hen het boekje van de vieringen. 

In die boekjes ben ik een aantal keren de volgende tekst tegengekomen. Een prachtige tekst die ik 
u niet wil onthouden: 

An Irish blessing: 

May the road rise to meet you,                                                                                                      
May the wind be always at your back                                                                                             
May the sun shine warm upon your face                                                                                         
the rains fall soft upon your fields                                                                                                       
And until we meet again, until we meet again                                                                                  
May God hold you in the palm of his hand  

May the sun make your days bright,                                                                                               
May the stars illuminate your nights,                                                                                                       
May the flowers bloom along your path,                                                                                                       
Your house stand firm against the storm                                                                                        
And until we meet again, until we meet again                                                                               
May God hold you in the palm of his hand. 

 

Vertaling:  

Ik wens je toe dat de weg je tegemoet zal komen                                                                             
en dat je de wind altijd in de rug hebt                                                                                                  
Dat de zon warm op je gezicht schijnt                                                                                                      
en de regen zacht op je velden valt                                                                                                 
En totdat we elkaar weer ontmoeten,                                                                                                  
moge God jou in de palm van zijn hand houden 

Ik wens je toe dat de zon jouw dagen stralend maakt                                                                      
En dat de sterren je nachten verlichten                                                                                                    
Dat er bloemen bloeien langs jouw weg                                                                                          
En dat je huis elke storm weerstaat                                                                                                      
En totdat we elkaar weer ontmoeten,                                                                                            
moge God jou in de palm van zijn hand houden 

 
 
 
 

 

 

 


