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Liefde is zeggen ‘ik denk er anders over’ in 

plaats van zeggen ‘je hebt het fout’  
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Diensten 

 

De eerste twee zondagen van oktober hebben wij een gastspreker. Op 5 oktober bijt ds. Dirk Jan 

Brans (Velp) de spits af. Na de dienst is er koffiedrinken. Een week later staat er een oude bekende, 

die afgelopen zomer bij ons nog een avond in het dialect van Loenen & omstreken verzorgd heeft:  

ds. Bert Fockens uit Klarenbeek.  

 

In meerdere opzichten hebben we 19 oktober een speciale 

zondag: we laten ons weer verrassen in een ‘dienst voor iedereen’ 

– bedoeld voor ieder van jong tot oud,   met weer veel creativiteit. 

We zijn blij dat in diezelfde dienst 3 ambtsdragers herbevestigd 

zullen worden: Erna de Croon en Ilja Waszink (jeugdouderlingen) 

en Jettie Tolman (kerkrentmeester). Pastor Jan-Martin Berghuis 

gaat in deze dienst voor. Na afloop is er weer koffie & ontmoeting.  

 

De maand oktober sluiten we af met ds. Gerda Silvis-Andringa (Warnsveld) en het gelegenheidskoor 

o.l.v. Maarten Willers op 26 oktober. 

 

 

Diaconie 

 

De diaconale collectes in oktober hebben de volgende bestemmingen: 

De collecte is op zondag 12 oktober bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Tegenslag kan 

iedereen overkomen. Soms is het probleem zo groot dat er niet genoeg geld is om alles te betalen. 

Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die haar baan kwijtraakt. Of een winkelier die zijn winkel 

moet sluiten en met schulden blijft zitten. In zulke situaties kan de voedselbank helpen. De 

voedselbank staat klaar om een voedselpakket uit te delen als aanvulling op de boodschappen. 

Mensen uit Loenen kunnen terecht via de voedselbank Zutphen in Eerbeek. 

Op 26 oktober is de collecte bestemd voor Stichting Hart voor Kinderen. Hart voor 

Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in 

Nederland. Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen niets en iets. Een 

betere toekomst voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele 

omgeving. Het gaat om snelle effectieve hulp, hulp bij zelfredzaamheid en 

samenwerking met lokale gescreende organisaties. 

 

Actie Voedselbank 

De diaconie van de PKN kerk zamelt in oktober voedsel in voor de 

voedselbank. Op zaterdag 11 oktober zal de Protestante kerk 

(Beekbergerweg) tussen 10-11 uur open zijn.  Wij willen u oproepen 

producten in te leveren ten behoeve van de voedselbank. 

Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, 

soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare 

halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, havermout. 

Zo hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende 

producten hebben. De voedselbanken delen deze producten uit aan 

de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het is namelijk voor voedselbanken een probleem dat er 

te weinig producten binnen komen terwijl het aantal afnemers stijgt.  De diaconie hoopt op 

zaterdagmorgen 11 oktober in de PKN kerk veel producten in te kunnen zamelen. Helpt u mee?  
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Volkstuintje te huur 

De diaconie verhuurt een aantal volkstuintjes aan de Reuweg tegen een lage huurprijs. Eén van de 

tuintjes komt vrij per 1 januari 2026. Wilt u uw eigen moestuin, neem dan contact op met de 

diaconie via diaconie@pknloenenveluwe.nl. 

 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij collectes 

5 oktober: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het 

onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en 

ontmoetingen blijven organiseren. 

 

19 oktober: Voor See You Again / LEV 

Het gehele jaar wordt er voor de organisatie Kimon gecollecteerd. Zij verspreiden het 

evangelie wereldwijd. Het project dat door See You Again en LEV is gekozen is het 

kindertehuis in Svaliava in Oekraïne. In het kindertehuis verblijven kinderen tussen 0 

en 4 jaar. In Oekraïne wonen 106.000 kinderen niet bij hun ouders. Jonge kinderen 

worden vaak achtergelaten vanwege lichamelijke beperkingen. Zij worden in het kindertehuis 

gestimuleerd in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door vertellen, zingen en bidden, 

wordt de Bijbelse geschiedenis en het Evangelie overgedragen. 

Door liefde en aandacht te geven in de eerste levensfase, ervaren ze dat iemand van hen houdt. 

 

Solidariteitskas 

In het meinummer van het Kontaktblad kon u lezen over de solidariteitskas. Daarin stond vermeld dat 

u in mei een uitnodiging zou ontvangen om bij te dragen. Helaas is er iets misgegaan, waardoor u 

deze uitnodiging niet heeft ontvangen. Binnenkort ontvangt u alsnog de uitnodiging. Hieronder leest u 

nogmaals waarom uw bijdrage van belang is. 

Solidariteitskas 2025: Samen Sterk - Uw Bijdrage Maakt het Verschil! 

We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze fantastische vrijwilligers, die het mogelijk maken 

om samen inspirerende activiteiten te organiseren. Helaas is dit niet voor alle gemeenten vanzelf-

sprekend. Naast goede ideeën en inzet is er namelijk ook financiële steun nodig en dat ontbreekt 

soms. 

Gelukkig kunnen deze gemeenten rekenen op de Solidariteitskas, een speciaal fonds dat is opgericht 

om projecten te ondersteunen. De Solidariteitskas is gebaseerd op het principe dat gemeenten elkaar 

helpen en ondersteunen, zodat we samen een bron van geloof, hoop en liefde kunnen zijn. 

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij aan deze kas. Daarom vragen we 

ook uw steun. Met een gift van slechts € 10 helpt u niet alleen uw eigen gemeente, maar ook andere 

gemeenten die het hard nodig hebben. Van dit bedrag gaat € 5 naar de Solidariteitskas, terwijl de 

andere € 5 bestemd is voor onze eigen gemeente. 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op 

protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas.  

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

 

Giften 

We hebben afgelopen periode twee giften ontvangen van € 25,- (NN) en  

van € 50,- (NN) waarvoor onze dank! 
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Nieuwe vrijwilligers en deelnemers welkom bij de Loenense afdeling van de Zonnebloem 

 

Bij de Zonnebloem Loenen/Eerbeek/Brummen e.o. draait het om mensen.  

Wij zijn er om voor mensen (18+) met een lichamelijke beperking het leven mooier 

te maken. Dat doen we door het organiseren van activiteiten. Op deze wijze hopen wij 

onze deelnemers leuke en gezellige momenten te bezorgen en het risico van 

een sociaal isolement te verkleinen.  

Naast de activiteiten zijn ook de huis- bezoeken een kernactiviteit van De 

Zonnebloem. Hierbij proberen wij (binnen de mogelijkheden) zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de wens van de deelnemer.  

Bij onze Loenense afdeling is er ruimte voor zowel nieuwe deelnemers als vrijwilligers.  

 

Denkt u, of eventueel samen met uw familie, dat u als deelnemer bij de Zonnebloem aan te kunnen 

sluiten en wilt u huisbezoek ontvangen en/of meedoen met de activiteiten bel of mail dan naar de 

secretaris van de Zonnebloem LEB e.o. Dat geldt ook als u zinvol vrijwilligerswerk wilt doen. Bel of 

mail naar de secretaris. Zij kan u verder informeren over de mogelijkheden.  

 

Anneke Zoomer 

secretaris Zonnebloem LEB e.o. 

06-31961562 
zonnebloemloeneneerbeekbrummen@gmail.com 

 

De juiste doppen inzamelen 

 

Samen maken we het verschil voor KNGF Geleidehonden.  

Help je mee met de juiste doppen inzamelen? 

Al een aantal jaren zamelen we harde plastic doppen in om de opleiding van 

KNGF geleidehonden te bekostigen. Dankzij jullie betrokkenheid hebben we 

al ontzettend veel kunnen bijdragen aan dit mooie doel – dank daarvoor! 

We merken dat er de laatste tijd zakken met doppen binnenkomen (via 

dorpsgenoten) die helaas niet geschikt zijn. Dit vraagt veel extra tijd om 

alles uit te zoeken. Om het inzamelen voor iedereen prettig en efficiënt te 

houden, zouden we het enorm waarderen als je onderstaande tips even 

doorneemt: 

• Verwijder stickers van de doppen.  

Lukt dit niet? Lever deze doppen dan apart aan – dat scheelt ons veel sorteertijd. 

• Haal het witte plastic uit de blauwe doppen van 2-liter melkjerrycans. 

• Verwijder het karton uit de deksels van bijvoorbeeld pindakaas en chocopasta. 

• Doppen van chocomel, yoki drink en sommige pakken sap bevatten aan de dop zacht plastic 

en zijn daardoor niet geschikt. 

• Schone doppen. 

 

We verzamelen uitsluitend harde plastic doppen, omdat deze een hogere opbrengst 

hebben. Zachte deksels van boterbakjes, paté, bierdopjes, wasknijpers en 

inhalatoren moeten we eruit halen. Laten we er samen voor zorgen dat onze 

inzameling succesvol blijft en we zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de 

geleidehonden! 

mailto:zonnebloemloeneneerbeekbrummen@gmail.com
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Grafrechten uitgegeven voor onbepaalde tijd 

 
Inleiding 

In het Kontaktblad van December 2024 kondigde de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe aan een 

herstelactie in gang te zetten voor grafrechten die in de loop der jaren onterecht in rekening zijn gebracht.  

Herstelactie 

Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn diverse rechthebbenden 

benaderd om de situatie te herstellen. Met deze berichtgeving wil de 

Protestantse Gemeente Loenen Veluwe melden dat de herstelactie wordt 

afgerond.  

Geen contact opgenomen? 

Bent u rechthebbende van een graf op de Begraafplaats Loenen, denkt u 

dat de herstelactie van toepassing is op dit graf en is er geen contact 

met u opgenomen, dan kunt u nog altijd een e-mail sturen naar krmloenen@gmail.com met daarin de 

gegevens van het graf en uw contactgegevens als rechthebbende. Er zal dan contact met u worden 

opgenomen om uw situatie op te helderen.   

Vervolg 

Nu de administratie van de begraafplaats weer op orde is, zal de Protestantse Gemeente Loenen Veluwe 

haar werkzaamheden inzake het opstellen van een meerjarenbegroting voor de begraafplaats vervolgen. 

De meerjarenbegroting geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van de begraafplaats in de komende 

jaren. Dit inzicht wordt onder meer gebruikt voor het vaststellen van de tarieven van de begraafplaats, 

zodanig dat de exploitatie kostendekkend kan plaatsvinden.  

 

 

Gemeenteavond Protestantse gemeente op Nationaal Ereveld 

 
Voor uw agenda doen wij alvast deze vooraankondiging: op woensdagavond 

19 november houden wij de jaarlijkse gemeenteavond van de PKN gemeente. 

Dit jaar niet in onze eigen kerk maar in het Herdenkings- en Educatiecentrum 

op het Nationaal Ereveld Loenen. 

In november 2020 heeft Koning Willem Alexander hier de Veteranenbegraaf- 

plaats en het Educatie-0centrum officieel geopend. Jakko Nieuwenhuis zal op 

deze avond een aantal verhalen vertellen over de slachtoffers die op het Nationaal Ereveld zijn begraven, 

over de betekenis van deze plek en dit gebouw en over de naastgelegen Veteranenbegraaf- plaats. 

Bij het Kontaktblad van november volgt een uitgebreidere uitnodiging (o.a. over parkeren/vervoer). Voor 

nu: save the date: Woensdag 19 november 20.00 uur Gemeenteavond op het Nationaal Ereveld. 

 

  

Kerstwandeling op zoek naar partytenten! 

 

Op 20 december houden we weer een kerstwandeling van de PKN- naar de RK-kerk met allerlei 

activiteiten langs de route.  

We zijn op zoek naar een paar kleine en een grote partytent zodat onze vrijwilligers en 

figuranten droog kunnen staan mocht het slecht weer zijn. Voor de 

muziekband hebben we een waterdichte tent nodig van + 5 x 8 meter. Hebt u 

een tent die we een paar uur kunnen lenen? Meldt het dan even per e-mail bij 

antoon.streppel@gmail.com 

We zijn al weer druk bezig met plannen maken.  

Laten we er met elkaar weer een mooi en gezellig evenement van maken. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.  

mailto:krmloenen@gmail.com
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Kopij volgende nummer 

 

Voor het November nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn: 
 

• In de postbus uiterlijk donderdag 9 oktober bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 
 
• Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 oktober 

kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, zonder tekst 
opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    
 

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 
 

Missio Wereldmissiemaand 2025  Myanmar 

 

Op 19 oktober is het Missiezondag. Het doel is dit jaar: Myanmar Missionarissen van Hoop 

Missio brengt dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het voetlicht. De bevolking van 

dit Zuidoost-Aziatische land gaat al vele jaren gebukt onder een bloedige burgeroorlog. 

Eind maart van dit jaar werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. 

Op de vlucht. 

Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er sinds 2010 hoopvolle 

Democratiseringsprocessen op gang gekomen, die in 2021 door een nieuwe militaire coup 

teniet werden gedaan. Sindsdien woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het 

regeringsleger en een breed verbond van gewapende verzetsgroepen. De humanitaire en economische 

situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen land. Ook vluchten duizenden 

mensen de grens over naar Thailand. 

Campagne. 

In de campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien dat de kerk de mensen niet in de steek laat. 

Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf vluchten uit oorlogsgebieden, zoals de bisschop van Loikaw, 

Celso Ba Shwe. Veel kerkelijke medewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor levensmiddelen en 

medicijnen en voor onderwijs aan de kinderen en jongeren. Maar zeker zo belangrijk: door met de 

vluchtelingen te praten en te bidden geven ze hun moed en hoop. MISSIO ondersteunt de Missionarissen 

van Hoop in Myanmar. Help mee! 

We lopen samen op! 

Als Franciscusparochie lopen we samen op en willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook ver weg. Onze 

missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. 

En wij zijn er – samen met u – voor hen. 

U kunt doneren: - In de collecte van 4/5 en 18/19 oktober 

  - uw bijdrage te storten op rekening NL17RABO011100281 t.n.v. Sint 

Franciscusparochie, ovv Oktober Missiemaand 2025 

Evenals vorige jaren hopen we opnieuw voor een mooie opbrengst. Samen kunnen 

we veel doen! Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 

Namens de werkgroep Missy, Ronald, Henk, Monique, Hans en Luce 

 

Klussenmorgen 

 

Nu de bladeren ruim zijn gaan vallen is de klussenmorgen op het R.K. kerkhof en 

verdere terreinen zoals gewoonlijk de eerste vrijdag van de maand. 

Voor oktober dus vrijdagmorgen 3 oktober. Verzamelen 8.00 uur. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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In memoriam 

 

Op 26 juli is overleden Petronella Francisca Johanna Hoeben- Brom in de leeftijd van 83 jaar.                

Zij woonde  in het verpleeghuis  Tolzicht . 

Op 1 augustus heeft de crematie plaats gevonden op het heide 

hof te Ugchelen.  

 

Op 28 juli overleed Paul Sanders op 87 jarige leeftijd, 

echtgenoot van Liesbeth. Hoewel de laatste paar jaren het fysiek 

steeds moeizamer ging bleef Paul tot het laatste toe betrokken 

bij wat er in Loenen en omgeving gebeurde. De feestelijke 

heropening van Den Eikenboom (5 april) en de herdenking van de slachtoffers van de Duitse V1-bom 

in zijn geboorteplaats Eerbeek (23 februari) – Paul moest en zou er dit jaar bij zijn. Met 

ondersteuning van zijn vrouw Liesbeth zorgde Paul dat hij op belangrijke dorpsmomenten present 

was.  

Paul was een markante persoonlijkheid. Velen in het dorp kennen hem van de papierfabriek, de jacht, 

betrokken bij OLTO (ere-voorzitter) en andere dorpsbesturen, Groot Moeshul, allesweter over de 

Tweede Wereldoorlog. Graag ging hij met je in discussie. Eenmaal aan de praat kwam je er bij Paul 

niet snel tussen. In het laatste jaar dat ik hem mocht leren kennen hadden wij geregeld gesprekken 

over God. Hij durfde vragen te stellen over God op een intense en toch ook integere manier. We 

concludeerden: de omgang met God is een kwestie van geloven (vertrouwen), maar je kunt gelukkig 

ook nadenken over God. En: God is groter dan ons denken. Paul was geen type om zondags in de 

kerk te zitten, daar miste hij ter plekke de dialoog. Een ‘opdracht’ voor de preek in zijn uitvaartdienst 

had hij wel meegegeven: het moest gaan over Prediker 3 – “Alles heeft zijn tijd”. 

In een druk bezochte uitvaartdienst met bijdragen van Liesbeth en hun kinderen Jan Willem, Michiel 

en Sophie en de kleinkinderen Pieter en Emma hebben we afscheid genomen van Paul. 

 

Op haar verjaardag 6 augustus is overleden Wilhelmina Gerharda Elshof-Tiedink in de leeftijd van 77 

jaar. Zij woonde aan de Kempe in Loenen. 

Op 11 augustus is zij begraven op ons parochiële kerkhof in Loenen.  

 

Op 18 augustus is op 85-jarige leeftijd overleden Bert de Vries, echtgenoot van Joke en vader van 

Ariane en Gerlinda. Net als Paul Sanders was hij iemand met een grote levens- en leeslust. Ondanks 

zijn afnemende gezondheid had hij recentelijk nog een boek gekocht dat hem typeert: ‘Sapiens’ van 

Harriri, over de kleine geschiedenis van de mens.  

Bert was een belezen, sportief en actief mens. Voor de kerk heeft hij een tijd lang met de 

narcissenactie geld ingezameld voor het Jeugdhuis en deed hij in 

het verleden de administratie van de begraafplaats. In het dorp 

zette hij zich gepassioneerd in voor behoud van het zwembad en 

deed hij mee in de Loenense soos. Velen kennen hem ook via de 

tennisclub of het werk bij Smurfit Kappa. Bert was een 

mensenmens, ook in de fabriek. Even makkelijk bewoog hij zich in 

directiekamers als op de werkvloer. Hij zag vooral tekenen van Gods 

bestaan daar waar mensen liefdevol met elkaar omgaan en iets 

voor elkaar betekenen. En hij zag God in de schepping waar zoveel 

van God creativiteit zichtbaar is: Bert legde die schoonheid vast in 

kleine schilderijtjes. Het roodborstje dat hij 2 jaar geleden voor een 

kerstkaart schilderde stond nu ook op zijn rouwkaart.  

  



 

Kontaktblad Loenen    8 

 

 

 

In memoriam vervolg 

 

Donderdag 4 september 2025 is overleden Hendrikus Gerardus Reusken. 

Hij was 89 jaar en woonde aan de Horstweg in Loenen. 

De plechtige uitvaartviering vond plaats op 11 september in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, 

waarna de begrafenis volgde op het Parochiële  kerkhof . 

Hendrik heeft jarenlang in het kerkbestuur gezeten en heeft veel voor onze parochie betekend. Denk 

bijvoorbeeld aan de bouw en renovatie van het parochiehuis en het  onderhoud en renovatie van onze 

kerk. We zijn als locatieraad ontzettend dankbaar voor al zijn hulp, tomeloze inzet en betrokkenheid.  

We zullen hem gaan missen. 

 

Zaterdag 6 september 2025 is overleden Maria Johanna Aleida Reusken-Hulleman. 

Zij is is 88 jaar geworden en woonde aan de Ambachtstraat te Brummen. 

De plechtige uitvaartviering vond plaats op 13 september 2025 in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, 

waarna zij is begraven op het parochiële kerkhof. 

 

Namens de geloofsgemeenschappen wensen wij de families en 

andere naasten Gods troostende nabijheid en zegen toe.  

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

 

Op 11 oktober hoopt de heer J. de Jong 80 jaar te worden.  

De Steek 2, 7371 CZ Loenen 

 

Op 17 oktober hoopt mevr. H.A. Staal-Geerdink 95 jaar te 

worden 

Eerbeeksedijk 28, 7371 EB Loenen,  

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag mogen hebben en dat zij ook in de toekomst Gods 

nabijheid mogen ervaren. 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

 

Overdenking 

 

Waar doe jij je boodschappen? Toch wel bij de 

Lidl, hoop ik. Immers zij beweren: “De hoogste 

kwaliteit voor de laagste prijs”. Wie dus bij een 

andere supermarkt koopt is een dief 

van eigen portemonnee. Daar is 

niks tegen in te brengen. Of ligt dat 

anders? 

Kortingsacties, aanbiedingen, bodemprijzen, 

‘exclusief’, persoonlijk, “echt de 

allergoedkoopste”, de beste service, 3 voor de 

prijs van 2, nu nog lekkerder, extra voordelig.  

Van XXL tot bonus: hoe bepaal jij wat je koopt 

en waar je heen gaat voor de boodschappen? 

Wie geloof jij in de wirwar van al 

die schreeuwende reclames die 

smeken om onze aandacht & 

centen? Wat is waar?  

Van een vertegenwoordiger heb ik geleerd dat 

een klant een klant wordt als je ‘m 6x 

achtereen JA kunt laten zeggen. Dan heb je ‘m 

binnen gehengeld. Voor het overige moeten we 

reclame vooral met een korrel zout nemen. Er 

wordt nooit de volledige waarheid 

gecommuniceerd. Zelfs bij de verkoop van een 

woning spiegelt de groothoeklens of zonnige 

correcties met Artificial Intelligence (“ik kan de 

regen voor je wegtoveren”) je een mooiere 

wereld dan de werkelijkheid voor. Hoe God dat 

doet? Bestaat er zoiets als 

de beste God? De aardigste, 

liefste of meest voordelige 

God? Zoek je naar een God die 

jou het meest tegemoet komt of bij jou in de 

smaak valt? Lees dan vooral NIET de Bijbel en 

laat a.u.b. Zijn vertegenwoordiger Jezus 

liggen. Zijn ‘reclame’ is matig en 

bij tijd en wijle gedraagt Hij zich 

tegendraads – in de zin van: Hij 

durft je tegen te spreken, te 

confronteren, eerlijk te zeggen waar het op 

staat,  vervelende vragen te stellen. Da’s niet 

bepaald stroop om de mond smeren. Soms 

schuurt dat met mijn leven. Hij vraagt echtheid 

en eerlijkheid, fouten toegeven, vergeving 

vragen voor zonde. Waarom? Omdat Jezus 

ernaar verlangt dat wij een weerspiegeling zijn 

van wat God bedoeld heeft voor deze wereld. 

Heelheid, goedheid, recht – naar God en naar 

elkaar, naar jezelf. Om dàt te bewerkstelligen 

deed God ons de allerbeste aanbieding: Jezus 

als heenwijzer naar 

God, Jezus als voorbeeld. De 

grootste ACTIE is Jezus als 

degene die de hoogste prijs 

betaalde om jouw en mijn leven 

te winnen (te redden!): Hij stierf voor onze 

zonden aan het kruis. In Johannes 15:13 

staat: “Er is geen grotere liefde dan je leven te 

geven voor je vrienden”. Het is die hoogste 

prijs die wij in de kerk vieren als het meest 

kostbare dat je kunt ontvangen: de liefde van 

God. God heeft het beste met ons voor. 

Onbetaalbaar! Wie JA zegt op 

dat aanbod is een gezegend 

mens. Hoe gezegend ben jij?  

 

Jan-Martin Berghuis,  

Pastor Protestantse Gemeente 
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mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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Kerkdiensten oktober 2025 

 

 

Protestantse gemeente 

 

 

Zondag   5 oktober   10.00 uur  Ds. Dirk-Jan Brans – Velp 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Voor de kerk 

 

Zondag  12 oktober   10.00 uur  Ds. Bert Fockens – Klarenbeek 

       Coll: Voedselbank Zutphen 

 

Zondag  19 oktober  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

Dienst voor iedereen en herbevestiging 

Koffie na de dienst 

Coll: Voor See You Again / LEV 

 

Zondag  26 oktober  10.00 uur  Ds. Gerda Silvis-Andringa  – Warnsveld 

m.m.v. Gelegenheidskoor  

       Coll: Stichting Hart voor Kinderen 

 

 

  

 
See You Again 
 

Zondag 12 oktober   10.00 uur   Bruisbeek 
 
Zondag 19 oktober  10.00 uur  Protestantse kerk  

                           Dienst voor iedereen 
 

 
 
 

 
Rooms Katholieke parochie 

 
 
Zondag      5 oktober  10.00 uur   Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

       Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken  

in het ernaast gelegen parochiehuis.  
 

Zaterdag  11 oktober  18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 
 

Zondag    19 oktober  10.00 uur   Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 
 
Zaterdag  25 oktober  18.30 uur   Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

 


