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Echte vriendschap gaat samen met de 

vrijheid om te vragen, te zeggen,  

te doen en te zijn. 
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Diensten 

 

De eerste drie zondagen van de maand augustus gaat pastor Jan-Martin Berghuis voor. 

Van deze aaneenschakeling van diensten maakt hij gebruik om een mini-serie over het 

bijbelboek Spreuken te houden. Op 3, 10 en 17 augustus krijg je dus 
een stukje warme wijsheid mee voor het dagelijks leven – Spreuken is 

wijsheidsliteratuur.  

Op 24 augustus gaat ds. R. van Oosten (Warnsveld) voor. 
Daaropvolgend is op 31 augustus ds. A.A.A. Schiebaan (Beekbergen) de 

voorganger. Vlak voordat we onze seizoenstart vieren sluit mevrouw ds. 

E. van Iperen (Ugchelen) de zomerperiode af op 7 september.  

Zondag 14 september is een dag met ‘dubbel feest’. In de eerste plaats omdat het onze 
startzondag is. De dienst staat in het teken van het jaarthema van de PKN 2025-2026: 

“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”. Zijn wij nieuwsgierig naar God? 

Wat zien we van Hem? En Hij van ons? Na afloop van de dienst drinken we samen koffie en 
nuttigen we wat elk aan lekkers meeneemt. Bij deze dus de oproep: neem op de 

startzondag iets lekkers mee waarvan je een ander wilt laten 

genieten. Het tweede feestelijke van deze zondag is dat we in het 
weekend van 13-14 september als kerk meedoen met de Open 

Monumentendag. Op zondag is de kerk hiervoor open van 12.00-

17.00 uur hiervoor. Voor meer info: zie elders in het Kontaktblad.  
Nadat op zondag 21 september ds. B. Bomer (Doesburg) is 

voorgegaan sluit pastor Jan-Martin Berghuis de maand af op 28 

september. De bijzonderheid op 28 september zal zijn dat hij in die dienst de 
sacramentsbevoegdheid zal ontvangen en daarin bevestigd zal worden door de 

classispredikant ds. Wilbert van Iperen. Met het ontvangen van de sacramentsbevoegdheid 

mag Jan-Martin als pastor o.a. doop en avondmaal bedienen, belijdenis afnemen, 

ambtsdragers bevestigen en trouwdiensten leiden. Ook ontvangt hij het preekconsent – de 
officiële bevoegdheid om binnen de classis Veluwe te mogen preken.  

Na afloop van elk van de kerkdiensten is er koffiedrinken (behalve op 21 september). 

 

Diaconie 

 

Collectes augustus en september voor de diaconie 

 

10 augustus  

Collecte Kerk in Actie – Zomerzending 
Cuba – Cubaanse kerken bieden hoop 

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, 

brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen 

voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. 

Volwassenen en jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. 
Zo geven ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van 

zelf verbouwd voedsel. Hiermee ondersteunen ze ouderen in hun 

dagelijkse strijd om het bestaan. 
 

24 augustus 

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Ghana – Stop kinderarbeid in de visserij 
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In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. 

In arme vissersplaatsen moeten zij vaak al jong meewerken. Ze zijn een makkelijke prooi 

voor handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families 
weghalen. Kerk in Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te herenigen 

met familie. Via voorlichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen. 

 
7 september 

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

Indonesië - Opvang voor straatkinderen 
In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders bij de 

verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. Medewerkers van 

de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat op en kijken welke hulp ieder 
kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de ouders om de thuissituatie te verbeteren en 

begeleiden zij kinderen (terug) naar school. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie 

bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse terecht. 
 

14 september 

Jaarlijkse collecte nationale ziekendag voor de Zonnebloem 

De Zonnebloem richt zich op mensen met een lichamelijke beperking die zich al dan niet in 
een sociaal isolement bevinden. De Zonnebloem probeert het leven van de fysiek 

gehandicapte medemens te verrijken door het aanbieden van een combinatie van 

persoonlijke bezoeken, individuele activiteiten en 
groepsactiviteiten. 

 

28 september 
Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 

Nederland – Geef vluchtelingen een thuis 

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu 
asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, 

je belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in 

Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen met 
informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een 

passend onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om 

opnieuw te beginnen. 

 

Kerkrentmeesters 

 
Kerkvoogdij collectes 

3 augustus: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het 
onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en 

ontmoetingen blijven organiseren. 

 
17 augustus: Voor See You Again / LEV 

Vandaag een collecte om materialen aan te schaffen die 

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze 
jeugdgroepen See You Again en LEV. 
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31 augustus: Voor de Bruisbeek 

Onze ruimte in “De Bruisbeek” wordt regelmatig gebruikt. De jeugd van 

See You Again en LEV heeft daar hun eigen plek, elke dinsdagmiddag 
komen er een aantal ouderen samen en er vinden diverse vergaderingen 

plaats. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven 

maken van deze ruimte in “De Bruisbeek”. 
 

21 september: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en 
voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten 

en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Nieuw: preekvoorbereiding vanaf september 

 

Vanaf september start ik met iets nieuws: preekvoorbereiding op woensdagavond. Wie 
hieraan meedoet zit op zondag anders te luisteren naar de preek. Immers, je hebt zelf al 

wat geproefd aan het thema of de Bijbellezing van de preek. En misschien hoor je ook iets 

van jouw beleving terug in de overdenking die ik die zondag houdt. 
Wat is dat: preekvoorbereiding? Op de woensdagavond 

voorafgaand aan de zondag dat ik in Loenen preek zijn we 

uurtje samen in de Bruisbeek. We lezen alvast het 

Bijbelgedeelte en nemen de tijd om het met elkaar te 
bespreken. Wat wordt er bedoeld? Wat lees jij erin? Hoe 

beleef jij dat? De beleving en inzichten van die avond neem ik 

mee in mijn voorbereiding voor de preek die ik voor die 
zondag ga maken. Je draagt dus ook bij aan mijn preek en 

helpt zo de ‘dominee’ een handje. Iedereen kan en mag 

meepraten! Het is geen vaste gesprekskring, wie komt die 
komt. Je gaat zien dat de bijbel toegankelijker wordt en met ons dagelijks leven te maken 

heeft.  

De start is op woensdagavond 10 september (t.b.v. de preek van zondag 14 september). 
De daaropvolgende preekvoorbereidingen zijn op 24 september, 15 oktober en 3 en 10 

december. Voor de helderheid: de avonden preekvoorbereiding zijn alleen van toepassing 

op de preekbeurten die ik in Loenen houdt (en dus niet bij gastsprekers).  
Plaats en tijd: in de Bruisbeek (zaal See You Again), de aanvang is de eerste keer om 

19.30 uur en duurt maximaal 1 uur. Afhankelijk van de belangstelling kan het volgende 

keren vervroegd worden naar 19.00 uur. Neem je bijbel mee. 
Meer info bij: ds. Jan-Martin Berghuis, tel/app 06-37335484 en email 

pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl. 
 

See You Again – Wie doet er mee? 

 
Kerstavond lijkt nu nog heel ver weg, maar het uitzoeken van een leuke passende 

kerstmusical kost tijd. Daarom gaat See You Again nu op zoek naar 

kinderen die mee willen doen. Lijkt het je leuk om een rol te hebben in 

een eigentijdse kerstmusical geef je dan op! We oefenen vooraf 5 x op 
zondagmorgen om 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

Opgeven kan tot en met 1 oktober bij kerstmusical@pknloenenveluwe.nl 

 

mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
mailto:kerstmusical@pknloenenveluwe.nl
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Muziek in de protestantse kerk 

Op zondag 28 september a.s aanvang 15.00 uur, zal er in de Protestantse Kerk weer een 

concert gegeven worden met thee en taart in de pauze. 

Dit keer zullen Sandra de Bruin (piano) en Gemma Scherpenzeel 

(dwarsfluit) een bijna geheel Frans impressionistisch programma ten 

gehore brengen en daar ook nog het nodige over vertellen. 
 

U kunt zich opgeven per mail: 

muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com 
 

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor het geven van een 

vrijwillige gift. 
 

Lucas en Anneke Greep-van Brero, Wouter en Nella Korteweg -van der Hoop 

 

Vlag zoekt huis 

 
Er klopt iets niet aan deze foto… Ziet u het? Dit 

huis staat niet in Loenen, maar in Wolfheze! Deze 

vlag hangt aan het verkeerde huis – aan het huis 

waar we nu nog wonen, een klein half uurtje 
rijden bij Loenen vandaan. Heel graag verhuizen 

we naar Loenen om deze vlag een waardige plek 

te geven om te wapperen. Vandaar de titel: vlag 
zoekt huis.  

Wij willen heel bewust in Loenen komen wonen. 

Als pastor wil je tussen de mensen wonen voor 
wie je werkt. Wonen = het leven delen, 

bereikbaar zijn, elkaar ook doordeweeks 

ontmoeten op straat of in de winkel, in het 
voorbijgaan oog & oor voor elkaar kunnen hebben. Even snel achterom bij mensen kunnen 

binnen stappen en ook zelf een achterom hebben. Mijn vrouw Els en ik willen graag 

dorpsgenoot worden in Loenen. Wij zoeken een woning met ten minste 2 slaapkamers (ook 
voor kleinkinderen om te logeren) + een studeerkamer.  

Het blijkt niet eenvoudig om een huis te kopen of te huren in 

Loenen. Er hebben al veel mensen met ons meegedacht (dank 

daarvoor!), wij volgen Funda nauwgezet, maar willen ook wel een 
stap verder gaan in creatieve oplossingen. Bijv. als iemand een (te) 

groot huis heeft voor zich alleen en we zouden er samen in kunnen 

wonen (met een stukje zorg dragen voor/met elkaar). Els werkt 
graag in de tuin, dus ook in onderhoud en beheer kunnen wij het 

nodige betekenen. Als het een huurconstructie is voor een beperkt 

aantal jaren is dat ook goed werkbaar voor ons.  
Heeft u een tip of staat u open om een keer samen te oriënteren, neem dan contact met 

ons op. 

Jan-Martin & Els Berghuis, tel/app 06-37335484 en email 
pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl.  

 

mailto:muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com
mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
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Zomeravondkringen ook in augustus 

 

Ook in de zomer kan je doordeweeks terecht in de kerk. Elke woensdagavond is er een 

zomeravondkring. Het doel is om samen iets te ondernemen, te delen of te beleven. Zo is 

er in de maand juli al een zangavond geweest, is er gesport in De Kempe (floorball), 

gewandeld & gedeeld en hebben we een keer samen ‘gestudeerd’ ten behoeve van de 
preek die op 27 juli gehouden is (preekvoorbereiding).  

De zomeravondkringen zijn bedoeld voor iedereen die gelegenheid & zin heeft om te 

komen. Al deze woensdagavonden beginnen om 19.00 uur bij de kerk en duren door de 
bank genomen maximaal 1 uur. Alleen de Heilige Antonius Abt-wandeling is iets langer 

(max. 1½ uur). Aanmelding is niet nodig.  

Organisatie en info bij: pastor Jan-Martin Berghuis, tel/app 06-37335484 en email 
pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl.  

 

Wat staat er nog op het programma? 
Woensdag 30 juli: Woar bê’j d’r ene van? (avond in dialect) 

Een hele avond louter ons eigen dialect in de kerk! “Woar bê’j d’r ene van?” 

– die vraag naar je herkomst stellen we elkaar in Loenen & umstreken 
maar al te graag. Ds. Bert Fockens uit Klarenbeek bespreekt in onze eigen 

taal & tongval deze nieuwsgierigheid naar wie je bent. Het is een vraag die 

past bij een kennismaking en die de deur opent naar het levensverhaal van de ander. Bert 
Fockens trekt het ook door naar mensen met een verstandelijke beperking. Ieder mens 

heeft een verhaal, ieder mens is waardevol. Mogen ook zij zijn wie ze zijn? En mag ik dat 

dan ook? De verhalen en de vragen – alleen in dialect! 
Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. 

  

Woensdag 6 augustus: Delen van dankbaarheid. 
“Tel uw zegeningen, één voor één,. Tel ze allen en vergeet er geen..”, zingt een oud lied.  

In de waan van de dag is het vaak makkelijker te klagen dan dankbaar te zijn. Sta eens 

even stil bij waar we dankbaar voor kunnen zijn. Rondom de Paaskaars delen we verhalen 
van dankbaarheid.  

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. 

 

Woensdag 13 augustus: Een historische wandeling ‘met’ de Heilige Antonius 

De Heilige Antonius is overal in Loenen. Met Corrie de Kool wandelen we 

Loenen rond in de sporen van de verering van deze 3e eeuwse Egyptische 

kluizenaar. Zelfs de Protestantse kerk in Loenen blijkt historische wortels te 

hebben als Sint Antonis Kapel. We bewegen ons langs een aantal highligths, 

terwijl Corrie de Kool de plekken zal ondertitelen met verhalen. En we 

eindigen niet voor niets bij de Heilige Antonius Abt kerk!  

 

Plaats en tijd: start bij de Protestantse kerk om 19.00 uur, 

afsluiting bij de RK kerk rond 20.15 uur. We wandelen de route. 

Voor degenen die minder goed ter been zijn: zij kunnen ook per 

fiets of auto van vertelplaats naar vertelplaats mee komen.  

mailto:pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl
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Woensdag 20 augustus: Dagboek van een dominee. 

“Wat doe jij overdag? Hoe maak jij een preek? Wat is het mooiste van 

je werk? Het moeilijkste?” Vraag de ‘dominee’ het hemd van zijn lijf. Je 

mag alles vragen. Pastor Jan-Martin zal zo eerlijk mogelijk antwoorden… 

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. 
 

Woensdag 27 augustus: Jeux de boules en bitterballen 

We sluiten de zomeravondserie ontspannen af met een potje/uurtje jeux 
de boules rondom de kerk. Aansluitend (of tussendoor?) laten we de bitterballen op smaak 

& temperatuur komen en hebben we het vooral gezellig met elkaar. 

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. 

 

Kerk open op Loense Moandag en Open Monumentendagen 

 

De kerkdeuren meer open – dat gaan we ook in de 

maanden augustus en september merken.  Op 2 
hoogtijdagen zijn we de hele dag open voor mensen 

die een kijkje in de kerk willen nemen en willen 

proeven aan historie én aan een kerk die leeft. Op de Loense Moandag (4 augustus) is de 
kerk open om te bezichtigen van 10.00-16.00 uur. Daarnaast doen we mee met de Open 

Monumentendagen in de regio Apeldoorn: op zaterdag 13 september van 11.00-17.00 uur,  

zondag 14 september hebben we eerst onze startzondag, waarna om 12.00 uur de toegang 
voor kijkers wordt open gesteld. Op beide hoogtijdagen zijn er rondleidingen in de kerk en 

laten we mensen ontdekken dat achter alles wat je ziet en 

aanraakt een rijke historie en diepere betekenis zit.  
Een bijzonderheid op de Loense Moandag is dat op deze dag 

ook schilderijen van de in 2023 overleden Beb van Osch 

worden verkocht. Voor ‘een appel en een ei’, zoals dat heet: 
kleine schilderijen heb je voor €5 in je bezit, de grotere 

exemplaren prijken voor slechts €10 bij jou aan de muur (of 

kan je iemand cadeau geven). De opbrengst van de verkoop 
gaat naar ‘Meer muziek in de kerk’. Dit was een wens van Beb 

van Osch zelf: om concerten in onze Protestantse Kerk 

mogelijk te blijven maken. De kerk nòg meer open dus. 

Pastor Jan-Martin Berghuis   
 

Kopy volgende nummer 

 

Voor het oktober nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn: 

 
• In de postbus uiterlijk donderdag 11 september bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 
• Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 september 

kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 
Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 

 
 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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In Memoriam 

 

Op 10 juni overleed Gerrit Hijwegen op 86 jarige leeftijd. Gerrit was jarenlang de 

technische man op de papierfabriek in Eerbeek, opgeklommen tot productie- en 

bedrijfsleider. Niet dat titels of status hem iets zeiden, hij ging onbevangen om met 
iedereen van hoog tot laag. Hard werken, altijd paraat, en hij kon met weinig slaap toe.  

Bijna 62 jaar getrouwd met Harmke vormden ze een hecht gezin met hun dochters 

Jolanda, Irma en Monique. Hij was een even nuchtere alsook 
humorvolle vader voor hen en gunde hen de ruimte voor eigen 

levenskeuzes. Een trouwe steun en toeverlaat voor het gezin, 

ook in periodes van ‘wind tegen’. Als opa van 5 kleinkinderen en 

4 achterkleinkinderen groeide hij mee met de tijd. Zijn 
oorsprong lag in Hoenderloo, een gezin van 5 kinderen.  

Deze sterke man werd getroffen door nier- en hartproblemen. 

Het dialyseren deed zijn krachten ernstig afnemen en op het 
laatst ook zijn gezichtsvermogen. Je hoorde hem nooit klagen, 

maar het raakte hem om zo zijn zelfstandigheid te verliezen – 

want zo kenden we Gerrit niet. De laatste maanden waren 
enerzijds intensief, anderzijds ook kostbaar in de en Gerrit 

tegelijkertijd een periode moesten verblijven in hetzelfde 

revalidatiecentrum Winkewijert. Ze waren veel en goed bij elkaar. Toen eenmaal thuis na 
een aantal weken het lichaam een nieuwe klap kreeg en het einde naderde heeft het eigen 

gezin en naaste familie nog afscheid kunnen nemen. “Ik heb een goed leven gehad”, zei 

hij. Natuurliefhebber die hij was is Gerrit op 18 juni begraven op Natuurbegraafplaats 
Assel, vlakbij zijn broer Herman met wie hij altijd 2 handen op 1 buik was. Met Harmke 

mocht ik een gebed lezen waarin o.a. de passage voorkwam: “Als tegenslag en pijn, 

moeite en rouw ons deel zijn, leer ons dan Heer die pijn te dragen en de kracht te 

verzamelen om verder te gaan. Laat ons vertrouwen dat Uw licht de duisternis zal 
verdrijven, zodat we het leven weer kunnen liefhebben”.  

 

Jan-Martin Berghuis, pastor 
 

Verjaardagen 

 
Op 7 augustus hoopt de heer T. Hennink 93 jaar te worden. Watermolen 12, 7371 SR 

Loenen Gld. 

 
Op 9 augustus hoopt de heer A. de Vries 85 jaar te worden. Horstweg 24, 7371 BP Loenen 

Gld. 

 
Op 9 augustus hoopt mevr. J.K. Ruysch-Schroven 85 jaar te 

worden. D. Mulderweg 25, 7371 AX Loenen Gld. 

 

Op 19 augustus hoopt mevr. D. Elijzen-Kip 80 jaar te worden. 
Watermolen 6, 7371 SR Loenen Gld. 

 

Op 7 september hoopt mevr. T.K. Evers-Klomp 92 jaar te worden.  
p/a De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, kamer 50, 7361 GB 

Beekbergen. 
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Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere 

dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 
Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijksjubileum: 

 

Op 3 augustus hopen de heer en mevrouw Jan en Willie de Boer-Vos 60 jaar getrouwd te 
zijn. Corn. Hendrixstraat 2, 7371 AT Loenen Gld. 

 

Op 6 september hopen de heer en mevrouw C.G.B. Nijhof- Schotpoort 
50 jaar getrouwd te zijn. Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn  

( Afd Bakenberg). 

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren 
met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

 

Oecumenische viering goed bezocht 

 

Op 6 juli was het een drukte van belang bij Kasteel Ter Horst. Op het gazon werd de 

jaarlijkse oecumenische buitenviering gehouden. Er waren zo’n 100 kerkgangers komen 
opdagen zodat er nog snel een paar extra stoelen moesten worden geregeld. De 

voorgangers waren Jan-Martin Berghuis en Anneke van der Werff, met muzikale 

ondersteuning van het koor Con Spirito en organist Maarten Willers. Het thema was: “Hier 

hoor ik”. Op deze historische plek, met het kasteel dat gebouwd is in 1557, de rust van de 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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omliggende bossen en fluitende vogels tijdens de viering was het een bijzonder mooie 

ervaring.    

Loenen is een dorp met vele tradities, heeft vele 
verenigingen en een grote samenhorigheid. Dat geldt ook 

voor de samenwerking tussen beide kerken. Het is 

belangrijk naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en 
niemand uit te sluiten.  

De collecte was voor een nieuw initiatief van de 

pastoraatgroep. Zij willen een dagje uit organiseren voor 
jongeren met een beperking uit Loenen en omstreken. 

De opbrengst bedroeg € 349,55, een mooi bedrag. Na de 

viering werd er koffie en thee gedronken en werd er even 
bijgepraat met onze dorpsgenoten.  

 

Informatieblad 

 

Aan dit Kontaktblad is als bijlage extra toegevoegd het Informatieblad 

van de Protestantse gemeente én de RK parochie. Hierop staan de 
actuele contactpersonen en informatie van beide kerken vermeld. 

Als er mensen ziek zijn, in het ziekenhuis zijn opgenomen of 

anderszins te lijden hebben, laat het mij gerust weten – dan kan ik 

bezien op welke wijze ik u bij kan staan, langs kan komen etc. Zo zijn 
we aan elkaar toevertrouwd om oog & oor te hebben voor elkaar, 

zoals Jezus Christus dat ook had voor mensen.  

Jan-Martin Berghuis, pastor  
 

Overdenking 

 
De bijbel is het woord van God, zeggen 

wij Christenen vaak. Of de hele bijbel het 

woord van God is, vragen zich sommigen 
zich af. Het nieuwe testament wordt zeker 

als het woord van God beschouwt. Het is 

het tweede gedeelte van de 
Christelijke bijbel. De 

geschriften van het Nieuwe 

Testament verkondigen de 
boodschap van God en de 

persoon van Jezus Christus, 

die volgens Johannes, het 

eeuwige Woord van God is. De 
bijbel is niet de enige bron die 

het woord van God 

verkondigt. Soms staat het 
woord van God gewoon in de krant: In de 

regionale katern van Stentor van 

donderdag 26 juni staat een artikel over 
Geert Groote uit Deventer, een 

buurtgenoot van ons. Hij zal ongetwijfeld 

ons dialect gesproken hebben.  

Geert Groote leefde van 1340 – 1384 en 

is geboren in Deventer, vlak bij De Brink. 

Hij was theoloog, schrijver, 
kerkhervormer en boeteprediker. Hij 

preekte in de landstaal, stelde misstanden 

in de kerk aan de kaak en 
streefde naar een sober leven. 

Voor hij zover was studeerde 

hij in Parijs en zette toen de 
bloemetjes buiten. In 1372 

werd hij ernstig ziek en 

beloofde zijn leven te beteren 

wanneer hij beter werd. En dat 
gebeurde. Hij verzamelde een 

groep volgelingen om zich 

heen en richtte de religieuze 
gemeenschap “de Moderne Devotie” op. 

Hieruit ontstonden de zusters- en 

broeders des Gemenen Levens en de 
congregatie van Windesheim (een plaatsje 

bij Zwolle). Mogelijk weten we dat nog uit 

onze schoolboekjes. De Moderne Devotie 
was een Christelijke hervormingsbeweging 
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die in de 14e en 15e eeuw in de 

IJsselstreek (Deventer en Zwolle) 

ontstond en zich verspreidde over Noord- 
en West Europa. Deze beweging met 

Geert Groote als grondlegger en Thomas a 

Kempis als bekende aanhanger, legde de 
nadruk op een verinnerlijking van het 

geloof en een terugkeer naar de principes 

van de vroege Christenen met de focus op 
meditatie, persoonlijke devotie en 

gemeenschapsleven in plaats van 

uiterlijke rituelen en rijkdom. 

Dit alles lijkt me een leuke gedachte om 
hier de komende tijd over na te denken. 

Spreekt deze levenswijze ons nu ook aan? 

Kunnen wij een voorbeeld nemen aan 
onze streekgenoot Geert Groote? 

 

Willem Klomp 

 

Twee leden van het koor Con Spirito 90 jaar 

 

In het koor Con Spirito mochten we in juni twee koorleden feliciteren met hun 90ste 

verjaardag. Beide dames komen van 
oorsprong uit Klarenbeek. 

Miep Grube is geboren op 17 juni 1935 en 

Willemien Biezeman op 18 juni 1935.  
Op woensdag 18 juni hebben we dit 

gevierd met een gezellig samenzijn. 

Beide dames zingen de alt stem en laten 

nooit verstek gaan. 
Daarnaast zijn ze beiden nog actief. 

Fietsen en wandelen is voor beide dames 

nog steeds een dagelijkse bezigheid.  
 

Onderhoud kerktoren gestart. 

 
Op 8 juli zijn de schilders begonnen om de kerktoren weer strak in de 

verf te zetten.  

De werkzaamheden zullen 2-3 weken duren, afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

 

 

Open Monumentendagen. 

 

Op zaterdag 13 en zondag 14 september doet de RK-kerk mee met de Open 

Monumentendagen. Ook de PKN-kerk, kasteel Ter Horst en museum Papierfabriek De 
Middelste Molen doen mee. We verwachten dan ook veel bezoekers. De kerk kan bezichtigd 

worden van 11:00 tot 17:00 uur. 

Op beide dagen zal er een PowerPoint presentatie worden 
getoond met foto’s uit het verre verleden om te laten zien 

hoe een en ander er toen uitzag en hoe het er aan toe 

ging. Een wereld van verschil. 
 

Op zaterdagmiddag zal het koor “De Veluwse Cantorij” 

twee optredens verzorgen, en wel om 14:00 en 15:30 

uur. U bent van harte uitgenodigd. 
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Kerstwandeling. 

 

Op 20 december houden we weer een kerstwandeling van de PKN- naar de 
RK-kerk met allerlei activiteiten langs de route. Noteer het alvast in de 

agenda. 

Vindt u het leuk om mee te helpen in de organisatie of als vrijwilliger langs de 
route, of wilt u, als u aan de route woont, ook een activiteit organiseren meldt 

u dan aan op het e-mail adres antoon.streppel@gmail.com  

 

Klussenmorgen 

 

We kondigen hier twee klussenmorgens aan voor de vrijwilligersploeg kerkhof: 
Vrijdagmorgen 1 augustus en vrijdagmorgen 5 september. 

Herfst alweer. Verzamelen 8.00 uur. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
 

Misintenties 

 

 Er zijn voor de maanden augustus en september geen misintenties opgegeven.  

 

Gedicht 

 

 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je 

in zijn handen houden. 

 

 

- Henri Nouwen 
(Uit: Openingen rond geloof, hoop en liefde. Uitgave Protestantse Kerk 2013.)  

 

mailto:antoon.streppel@gmail.com
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Kerkdiensten augustus 2025 

 

Protestantse gemeente 

Zondag   3 augustus   10.00 uur Pastor Jan-Martin Berghuis 

       Koffie na de dienst  
       Coll: Voor de Kerk 

 

Zondag  10 augustus   10.00 uur Pastor Jan-Martin Berghuis  
       Koffie na de dienst 

       Coll: Kerk in Aktie – zomerzending 

 

Zondag  17 augustus  10.00 uur Pastor Jan-Martin Berghuis 
Koffie na de dienst  

       Coll: See You Again / LEV 

 
Zondag  24 augustus  10.00 uur Ds. R. van Oosten – Warnsveld 

Koffie na de dienst 

       Coll: Kerk in Aktie – werelddiaconaat 
 

Zondag 31 augustus      10.00 uur  Ds. A.A.A. Schiebaan – Beekbergen 

Koffie na de dienst  
       Coll: Voor de Bruisbeek 

 

 
 

 

 

 
Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag   2 augustus   18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

       m.m.v. Con Spirito 
 

Zondag    10 augustus   10.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

       m.m.v. Con Spirito 
       Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken 

       in het ernaast gelegen Parochiehuis. 

 
Zaterdag  16 augustus  18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have 

       m.m.v. Con Spirito 

 
Zondag    24 augustus   10.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian  

       m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag  30 augustus   18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have 
       m.m.v. Con Spirito 
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Kerkdiensten september 2025 

 

Protestantse gemeente:            

Zondag   7 september 10.00 uur  Mw. ds. E van Iperen – Ugchelen  

       Koffie na de dienst  

       Coll:Kerk in Aktie – werelddiaconaat 
 

Zondag  14 september    10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis  

       Startzondag 
       Koffie na de dienst 

       Coll: Nationale collecte ziekendag Zonnebloem 

 
Zondag  21 september 10.00 uur  Ds. B. Bomer – Doesburg  

Coll: Voor de Kerk 

 
Zondag  28 september 10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

Koffie na de dienst  

       Coll: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
 

 

  

 
See You Again 

 

 
14 september:  Startzondag 10.00 uur in de kerk 

28 september:  See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek 

 

 

 

 
 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zondag       7 september 10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

                                                                       Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken 

       in het ernaast gelegen Parochiehuis.   

 

Zaterdag     13 september 18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have 

 

Zondag       21 september  10.00 uur  Woord- en Communieviering, voorganger  

                                                                        P. Dashorst 

 

Zaterdag     27 september  18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have 

 


