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Vaker naar de kerk in de vakantie 

 
Het is in de vakantie heel gebruikelijk in een andere stad, een ander dorp of een ander land 
een kerk te bezoeken. Vaak gebeurt dat uit het oogpunt van architectuur, van cultuur, van 
toeristische bezienswaardigheid. Maar het gebeurt ook dikwijls om even tot rust te komen, even 
een moment van bezinning, even een kort gebed, even een kaarsje opsteken. 
 
Zo waren wij afgelopen vakantie in de Dom van Aken. Een prachtig en bijzonder gebouw. 
Ontstaan uit de hofkapel van Karel de Grote. 
De indeling is bijzonder, in de achthoekige schip 
hangt een heel bijzondere kroonluchter;  
De Barbarossaluchter is een 12-eeuwse  
kroonluchter, een geschenk van Frederik  
Barbarossa. 
 

Het dak van een van  de ruimtes doet denken 
aan het Pantheon in Rome met zijn ronde koepel. 
En indrukwekkend zijn de twee reliekschrijnen uit de late 12e, 
vroege 13e eeuw, die tot de topstukken van Maaslandse 
edelsmeedkunst behoren. Daarin worden diverse relieken 
bewaard, attributen of restanten van heiligen. 

 
Vanzelf word je stil bij het zien van al dit moois.  
Maar vooral bij de gedachte dat hier al eeuwenlang  
gelovigen samen komen om te bidden, om God te eren. 
Dan zoek je een plekje om even na te denken, 
te luisteren naar de stem van God, om alle lieve  
mensen die je moet missen te herdenken, om te 
bidden tot al die heiligen, waaronder Maria, om  
voorspraak voor jou en je dierbaren. 
 
Als je daarna weer naar buiten gaat, de drukte van de stad ervaart en de felle zon op je gezicht 
voelt, ben je dankbaar dat je deze kerk, de Dom van Aken, even mocht bezoeken. 

 

 

 

 



 

 

 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

 

Dinsdag 01 juli 19.30 u. Martinuskafhé 

Zondag 06 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 12 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 13 juli 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 15 juli 19.30 u. Martinuskafhé 

Zondag 20 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 22 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zondag 26 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag  03 aug. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen,  

pater Biju Oledath SDB 

Dinsdag 05 aug. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 09 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 10 aug. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Zondag 17 aug. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 19 aug. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 23 aug. 18.30 u Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 26 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Zondag 31 aug. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 02 sept. 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 06 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 07 sept. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

 
Martinus Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 
 

1 en 15 juli 
5 en 19 augustus 
2 en 16 september  

 
Overleden: 
 
Op 21 mei is overleden Aldegonda Theresia Schuurman- Bloos. Zij werd 64 jaar en woonde 
samen met haar echtgenoot in Vleerveld in Epe. 
 
 

 



 

 

Pastor Annie Ottenschot overleden: 
 

Deze week bereikte ons het bericht dat onze voormalige pastor Annie Ottenschot op 30 juni op 85-

jarige leeftijd is overleden. 

Annie Ottenschot was van 1 maart 1994 tot haar 

pensionering op 5 augustus 2004 werkzaam als pastoraalwerker 

in de toenmalige Martinusparochies Epe- Heerde en Vaassen. 

Een functie die zij met hart en ziel vervulde. Gedurende deze tijd 

woonde zij in de pastorie naast de toenmalige kerk aan de 

Hoofdstraat in Epe. Na haar pensionering verhuisde zij naar 

Twello. Toen zij niet meer zelfstandig kon wonen werd zij 

opgenomen in een verpleeginrichting in Haaksbergen in de 

Achterhoek, de streek waar zij oorspronkelijk vandaan kwam. 

Foto:   Pastor Annie Ottens hot zoals wij haar kenden. 

 

Dementie kreeg haar in toenemende mate in zijn greep, op het laatst was zij niet meer 

aanspreekbaar. Haar overlijden moet een verlossing voor haar geweest zijn. 

Annie was zeer geliefd in Epe. Zij is meegegaan met onze Romereis in 2003. Als nu 

Geloofsgemeenschap Epe- Heerde kijken wij met dankbaarheid terug op de tijd dat wij haar in ons 

midden mochten hebben. Wij vertrouwen er op dat haar ziel in het licht van onze Heer nu de rust 

en vrede gevonden zal hebben die zij zo zeer verdient. 

Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 7 juli om 19.00 uur in de H.H. Petrus en 

Pauluskerk, Goorsestraat 19 in Hengevelde. Haar crematie was op dinsdag 8 juli in een besloten 

bijeenkomst. Onze Martinus geloofsgemeenschapj is door een aantal afgevaardigden  

vertegenwoordigd bij dit afscheid.. 

Correspondentieadres: Familie Ottenschot, Langestraat 82 A, 7491 AJ Delden. 

 
 
  
Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

De jaarlijkse griep grijpt om zich heen. Dat betekent ogen en 

oren open zetten om te zien waar mensen geholpen moeten worden. 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

 
En denk ook eens aan nabestaanden van een overleden parochiaan. 

 

 

 
 



 

 

Priesterjubileum pastor Sebastian Gnanapragasam 

Pastor Sebastian Gnanapragasam vierde afgelopen zondag 8 juni zijn 25-jarig Priesterjubileum  in 
de Onze Lieve Vrouwenkerk in Apeldoorn. Wat heeft hij en wij genoten van de lieve woorden en 
leuke kaarten, brieven die U allen afgegeven, ingezonden heeft. Pastor Sebastian kijkt terug op 
een mooie viering. Hij voelt zich echt gewaardeerd. Van uit onze Martinusgeloofsgemeenschap 
heeft een vertegenwoordiging de viering bijgewoond en pastor Sebastian gefeliciteerd. 

Dinsdag 10 juni heeft Harrie Mulder (als oud-koster van de 
Martinus kerk in Epe) pastor Sebastian mogen interviewen 
in zijn radioprogramma Infomix bij RTV794 vanwege het 
25-jarig priesterjubileum van Pastor Sebastian 
Gnanapragasam. 

Velen hebben het gehoord maar wellicht 
gemist nog terug te beluisteren via 
onderstaande link. 
RTV794 Lokale omroep Heerde en 
Epe en dan klikken op de tegel Infomix en 
vervolgens 1e uur. 
 

                                                               Ook vanaf deze plaats:  
                                                               Pastor Sebastian , Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

In de Nieuwsbrief van de Sint Maartensparochie in Maartensdijk lazen we het volgende: 

Themaviering: Kijk eens in de wereld van een ander… 
 
De tussenzang luidt: 

De uitgestrekte bossen, de rotsen, een ravijn 
  Een vijver vol met vissen, te mooi om waar te zijn 
  De bergen en de dalen, de vogels die ik hoor 

Een herder met zijn schapen, daar zijn geen woorden voor 
Refrein: Kijk es als je door de wereld wandelt 

      Kijk es, dan begrijp je het misschien 
      Je zult met woorden nooit kunnen beschrijven 
      Wat je met je ogen allemaal kunt zien 
 
 De zee met al haar golven, de schelpen die je vindt 
 Een vriendelijke opa, de glimlach van een kind 
 De gouden zonnestralen, een wolk die over drijft 
 Er zijn gewoon geen woorden waarmee je dat beschrijft 
 
     Een regenboog vol kleuren, de sterren in de nacht 

Een kleine tere vlinder, een baby'tje dat lacht 
     Een duif die als een engel langs de wolken zweeft 
     En zoveel andere dingen die God geschapen heeft 
 
 Kijk es als je door de wereld wandelt 
 Kijk es, dan begrijp je het misschien 
 Kijk es als je door de wereld wandelt 
 Kijk es, dan begrijp je het misschien 

 

https://rtv794.nl/radio-gemist
https://rtv794.nl/radio-gemist


 

 

Op verzoek publiceren we de volgende oproep: 
 

Werk mee aan christelijke zorg in Epe 
Zoek je een baan met waardering en voldoening? Wil jij werken vanuit je christelijke overtuiging? 
Kom dan werken in de zorg bij Lelie zorggroep! In Epe bieden wij hulp bij huishouding, 
thuiszorg vanuit Curadomi, ambulante hulpverlening vanuit Agathos en wonen met zorg in De 
Boskamp. Zorgen voor elkaar, dat is onze roeping als christenen. Daar hebben we steeds weer 
nieuwe betrokken en enthousiaste collega’s voor nodig. Wij zoeken o.a. verzorgenden, 
verpleegkundigen en helpenden. Kijk op www.werkenmetwaardering.nl en vind die leuke 
zorgbaan bij jou in de buurt.  
 
Ben je zelf niet werkzaam in de zorg, maar ken je iemand die geknipt is voor zo’n leuke baan? 
Wijs hem of haar op de vacatures van Lelie zorggroep! 

 
De wereld staat in brand: 
 
Je hoort op het ogenblik dikwijls mensen zeggen: de wereld staat in brand ! 
Op veel plaatsen woeden oorlogen, zijn mensen slachtoffer van geweld, van machtsmisbruik, van 
dictaturen, van honger en dorst. 
In dat kader het volgende gedicht van Marius van den Berg 

 
VREDE IN ELKE DAG 

Elke dag is een dag om te bidden: Geef ons vrede 
Elke dag is een dag om te zingen: Geef ons vrede 

Elke dag is een dag om zingend te bidden: Geef ons vrede 
 

Zing het elke ochtend in jezelf 
Als een ochtendgebed 
Als een middaggebed 
Als een avondgebed 

 
Een lied om mee de nacht in te gaan 

Zing het samen thuis of alleen 
Zing het tot besluit van een samenkomst 

Zing het in canon 
Zing om wapenstilstand 

 
Zing om vrede in elke dag 

Zing om ontspanning 
Zing om brood en water 

Zing het voor de gewonden en de gesneuvelden 
Zing het zonder oponthoud stil en luid 
Zing het met het verlangen van je hart: 

DONA NOBIS PACEM 
 
8 mei 2025 Marinus van den Berg 
 
 
 
 

 

 

https://www.werkenmetwaardering.nl/


 

 

 
Nieuwe parochianen 
 
Regelmatig krijgen we van de gemeentelijke basisadministratie door dat er in de gemeente Epe 
nieuwe inwoners zijn ingeschreven, die als Katholiek staan geregistreerd. 
 
Die mensen krijgen een brief van onze Martinus geloofsgemeenschap. De reacties zijn heel 
verschillend: 

- Sommige mensen weten zelf helemaal niet (meer) dat ze katholiek zijn 
- Sommige mensen willen er zelfs niet meer aan herinnerd worden 
- Sommige mensen weten dat hun ouders ‘ooit’ katholiek waren 
- Sommige mensen geven aan ‘van huis uit’ katholiek te zijn (geweest) 
- Sommige mensen zijn verrast iets van de katholieke kerk te horen 
- Sommige mensen willen wel graag iets meer weten van onze geloofsgemeenschap 
- Sommige mensen sluiten zich graag aan bij onze groep gelovigen   

 
Het is belangrijk al die mensen een en ander over onze Martinus geloofsgemeenschap te vertellen 
en te laten weten wat we samen doen en wat het geloof voor ons betekent. 
 
Onderstaande oproep voor vrijwilligers  bevat ook een oproep om met deze nieuwe parochianen 
in gesprek te gaan.  Doet u mee ?? 
 
 

 
Nogmaals een oproep: Vrijwilligers gezocht….. 
 
Bent u een lezer van onze nieuwsbrief ?  
Bent u actief lid van onze Martinus geloofsgemeenschap ? 
Wilt u ook deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers ? 
Dan zoeken wij U !! 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen: 

- Bij de ledenadministratie  
- Bij de voorbereiding van gebedsdiensten 
- Bij het voorgaan in gebedsdiensten 
- Bij het bezoeken van nieuwe parochianen 
- Bij het schenken van koffie/thee bij bijeenkomsten en vieringen 
- Bij het vervoer van en naar vieringen en het Martinus kafhe 
- Bij het maken en rondbrengen van de nieuwsbrief 
- Enz., enz. 
 
Wij horen graag van U.   (dat kan via de website, de mail. Zie colofon hieronder) 
 
 
 

 

 


