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juli 2025 
                Jaargang 53 – nummer 10 

  

To Do: 

 

Alleen wat er toe doet! 
                                     

                      SameGeek 
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Diensten 

 
De maand juli start op een verrassende plaats: op zondag 6 juli hebben we samen met de 
parochianen een oecumenische dienst bij Kasteel Ter Horst. Gewoon om 10.00 uur aan- 

vang en na afloop koffie, maar dus wel op een heel bijzon-
dere en betekenisvolle plaats in Loenen.  

Het thema van deze dienst is “Hier hoor ik!”. Dat moet 
vele honkvaste Loenenaren als muziek in de oren klinken. 
We gaan ervan uit dat we deze dienst buiten kunnen 

vieren. Zingen, luisteren en delen in de open lucht dus. 
Pastor Jan-Martin Berghuis en mevrouw Anneke van der 

Werf gaan weer in oecumenisch samenspel voor. 
 

De daaropvolgende zondagen zijn de vieringen weer in eigen kerk.  
Op 13 juli gaat een jonge dominee bij ons voor: ds. Stijn van der Woude uit Warnsveld. 
Een week later, op 20 juli, zal een voor ons zeer vertrouwd gezicht het evangelie met ons 

delen: ds. Hans van Driel.  
Op zondag 27 juli sluit pastor Jan-Martin Berghuis de maand af. 

Alle zondagen is er na afloop van de dienst gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje 
koffie. 
 

Diaconie 

 
De actie VSD Vakantiegeld Samen Delen is weer ten einde. In juni zijn er 

weer meerdere gezinnen in Loenen die vakantiegeld uit de actie hebben 
ontvangen. De diaconie wil iedereen die aan de actie heeft bijgedragen 
van harte bedanken. 

 
De diaconale collectes: 

 
Op 13 juli collecteren we voor “Stichting VakantieKind” 
 

VakantieKind vindt dat ieder kind na de vakantie een enthousiast verhaal 
moet kunnen vertellen. Op school en aan vrienden en familie! Het kan in onze 

ogen niet zo zijn dat een kind doordat geen geld is (of andere problemen zijn) geen 
herinneringen of verhalen maakt. Niet voor ieder kind is vakantie vanzelfsprekend. Er leven 

veel kinderen in een situatie waarin op vakantie gaan niet mogelijk is. 
Terwijl vakantie zo enorm belangrijk is! Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie 
die volledig draait op vrijwilligers. Ieder jaar organiseert VakantieKind 10 vakantieweken 

voor verschillende leeftijdsgroepen. 
 

 
27 juli is de collecte bestemd voor “Kinderfonds MAMAS in Zuid Afrika” 
 

In Zuid-Afrika groeien nog altijd miljoenen kinderen op in een 
keiharde realiteit van honger, uitsluiting, geweld en verwaarlozing. 

Dat moet veranderen vinden de MAMAS! De MAMAS zijn sterke 
Zuid-Afrikaanse vrouwen die niet kunnen aanzien hoe kinderen lijden onder armoede. Zij 
kijken niet weg maar komen in actie. De MAMAS organiseren dagelijkse zorg, van een 

boterham tot een schooluniform. Zij lopen met de kinderen mee, tot ze op eigen benen 
kunnen staan. 
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De collecte op 6 juli is voor een speciaal dagje uit! 

 
Saamhorigheid, oog voor elkaar, gezelligheid, mogen zijn wie je bent, even de zorg 
uit handen nemen, plezier, zomaar een aantal woorden die bij ons opkomen wanneer 

wij denken aan de activiteit die wij proberen te organiseren. 
Jaren geleden heeft o.a. Nolda Elgersma een groep jonge vrijwilligers bij elkaar 

verzameld. Samen hebben zij een geweldige dag uit georganiseerd voor mensen uit 
Loenen en omgeving die een beperking hebben. Wij willen deze activiteit graag 
nieuw leven inblazen. 

Om het uitje te kunnen bekostigen mogen wij een collecte houden op zondag 6 juli 
tijdens de oecumenische viering bij Kasteel ter Horst. Wij hopen door uw financiële 

steun de mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. 
 

Alvast heel hartelijk bedankt namens de Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek. 

 

Kerkrentmeesters 

 

De Kerkvoogdij collecte op 20 juli is voor de kerk. Op deze zondag collecteren we voor 
activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor 
kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 
Giften 

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen - bestemd voor de begraafplaats - van 
€ 50,- (NN), waarvoor onze dank! 
 

Jaarrekening Kerk 2024 
De jaarrekening van de Kerk is goedgekeurd door de Kerkenraad. Het positieve 

resultaat van de kerk, € 13.121, is geboekt ten bate van de bestemmingsreserve 
exploitatietekorten. Een uitgebreid overzicht is beschikbaar op basis van 
aanvraag via krmloenen@gmail.com 

 
Financiële info mei 2025 

Kerkelijke bijdragen maand mei € 6.530,51. Tot en met de maand mei is 
er € 36.278,04 ontvangen. Toegezegd in 2025: € 52.830,00. 
Collectes in mei t.b.v. Kerkrentmeesters is € 178,80. (Plaatselijk kerkenwerk en 

Kerkhof). Tot en met de maand mei is er € 1.290,70 ontvangen. 
 

 

 Schaapscheerdersfeest met Pannenkoeken en Kruudmoes 

 
Wat een feestelijke dag tijdens het Schaapscheerdersfeest op 7 juni! De geur 

van versgebakken pannenkoeken – met én zonder spek – hing heerlijk in de 
lucht en ook de kruudmoes vond gretig aftrek. Alles ten bate van de 

Protestantse Kerk. De volledige opbrengst? Een fantastische € 1.270,- voor 
het restauratiefonds! Daarmee is onder andere het dak van de keuken 

onlangs opgeknapt – een mooie stap richting behoud van ons prachtige 
kerkgebouw. 
Een daverend dankjewel aan alle pannenkoekenbaksters, en natuurlijk 

de helpende handen 
achter de schermen. Jullie inzet was goud waard! 

mailto:krmloenen@gmail.com
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Muziek in de Protestantse Kerk Loenen 

 

Op zondag 28 september a.s aanvang 15.00 uur, zal 

er in de Protestantse Kerk weer een concert gegeven 

worden met thee en taart in de pauze. 

 

Dit keer zullen Sandra de Bruin (piano) en Gemma 

Scherpenzeel (dwarsfluit) een bijna geheel Frans impressionistisch 

programma ten gehore brengen en daar ook nog het nodige over vertellen. 

 

U kunt zich opgeven per mail: muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com 

Na afloop van het concert is er gelegenheid  

voor het geven van een vrijwillige gift. 

 

Lucas en Anneke Greep-van Brero,  

        Wouter en Nella Korteweg-van der Hoop  

 

 

Zomeravondkringen in Loenen: juli en augustus 

 

Zin in de zomer? Ja! De ene gaat op vakantie, de andere blijft thuis. Ook thuis in Loenen kan je deze 

zomer bij de kerk in Loenen terecht voor een stukje recreatie: zinvolle invulling en ook ontspanning. 

Niet alleen op zondagochtend, ook doordeweeks. Deze zomer élke woensdagavond in de maanden juli 

en augustus. 

Het experiment dat we in de zomer van 2024 begonnen beviel zo goed dat we het hebben uitgebreid 

tot àlle zomerse woensdagavonden. We noemen het zomeravondkringen, omdat we samen iets doen, 

delen of beleven. Elke avond heeft een weer andere invulling – voor elk wat wils! 

Voor wie?  Voor wie zin en gelegenheid heeft! 

Wanneer?  Het zijn de woensdagavonden: 2, 9, 16, 23 en 30 juli; 6, 13, 20 en 27 augustus.  

Aanvang?  Telkens 19.00 uur. De activiteit duurt maximaal 1-1½ uur. 

Wat?   Elke keer anders. Binnen en buiten, leuk en leerzaam, creatief en en sportief, lekker en 

ontspannen, volop ontmoeting. 

Waar?   bij de kerk, tenzij anders vermeld. 

Aanmelden?  Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig voor de koffiecatering bij de boswandeling  

van 16 juli. 

Organisatie en info (en eventueel aanmelding) bij: ds. Jan-Martin Berghuis, tel/app 06-37335484 en 

email pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl. 

 

Woensdag 2 juli: Zangavond in de kerk 

Heb je zin om samen te zingen? Kom en verhef je stem op deze zangavond. 

Zingen verheugt het hart (en ook de Heer). Maarten Willers zit achter de 

piano. In een kring rondom die piano geschaard zingen we verzoekliederen 

uit onze liedbundel(s). Wil je een lied zingen, geef het maar op! Je kunt een 

lied van te voren al aanmelden (dan wordt ‘ie zeker gezongen!), het opgeven 

kan ook spontaan ter plekke in dit zanguurtje. 

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. Je kunt t/m maandag 30 juni dus ook tevoren al een lied 

aanmelden bij Jan-Martin Berghuis. Maar spontaan op de avond kan ook. 

 

mailto:muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com
mailto:muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com
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Woensdag 9 juli: Sportief een balletje slaan (zaalhockey) 

Pastor Jan-Martin Berghuis heeft jarenlang floorball 
gespeeld. Hij neemt je mee in een dynamische spelletje 
zaalhockey waarin iedereen mee kan doen. Twee doeltjes, 

1 bal en ieder een hockeystick … Geschikt voor alle 
leeftijden, van jong tot oud(er)! Doe mee en geniet vooral 
van het samenspel en wie weet ook het scoren. Na een 

paar oefeningetjes om er in te komen gaan we wedstrijdje 
spelen. Toeschouwers en aanmoedigers zijn ook welkom. 

Plaats en tijd: in de gymzaal De Kempe, 19.00-20.00 uur. 

Woensdag 16 juli: Heerlijke boswandeling 

Zin in een lekkere boswandeling in de avond, samen met anderen? Wandel mee, 

twee aan twee, in je eigen tempo. Halverwege is er een tussenstop bij de kleine 

waterval. Samen koffie/thee &; lekkers en even uitrusten bij de picknickbank. 

Pastor Jan-Martin zorgt voor leuke gespreksstof onderweg. 

Startpunt: 19.00 uur bij de kerk. Tijdsduur: maximaal 1½ uur (incl. tussenstop). 

Voor de catering is het handig dat je je tevoren aanmeldt bij Jan-Martin (zie 

hierboven). Bij regenachtig weer is er een Plan B. 

 

Woensdag 23 juli: Help de dominee een handje (met zijn preek!) 

Je kunt meedoen en meepraten in de preekvoorbereiding. Pastor Jan-Martin preekt 

op zondag 27 juli in Loenen. Op 23 juli gaat hij samen met de deelnemers het 

bijbelgedeelte alvast lezen en kort bespreken. Wat wordt er bedoeld? Wat lees jij 

erin? Hoe beleef jij dat? De beleving en inzichten van die avond verwerkt hij dan 

zondags in de preek. Je draagt dus bij aan de preek en helpt de ‘dominee’ een 

handje. Iedereen kan en mag meepraten! Vanaf september zal hij deze 

preekvoorbereidingen telkens op de woensdagavond doen voorafgaand aan de 

zondagse dienst waarin hij zelf in Loenen voorgaat. 

Plaats en tijd: in de Bruisbeek (zaal See You Again), 19.00-20.00 uur 

 

Woensdag 30 juli: (avond in dialect)    Woar bê’j d’r ene van? 

Een hele avond louter ons eigen dialect in de kerk! “Woar bê’j d’r ene van?” – die vraag naar je 

herkomst stellen we elkaar in Loenen &; umstreken maar al te graag. Ds. Bert Fockens uit 

Klarenbeek bespreekt in onze eigen taal &; tongval deze nieuwsgierigheid naar wie je bent. Het is een 

vraag die past bij een kennismaking en die de deur opent naar het levensverhaal van de ander. Bert 

Fockens trekt het ook door naar mensen met een verstandelijke beperking. Ieder mens heeft een 

verhaal, ieder mens is waardevol. Mogen ook zij zijn wie ze zijn? En mag ik dat dan ook? De 

verhalen en de vragen – alleen in dialect! 

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur. 

 

En augustus?  

Lees daarvoor de uitgebreidere aankondiging in het Kontaktblad van augustus. Om je alvast een 

‘sneak preview’ te geven: 

 

6 augustus: delen van dankbaarheid. De waan van de dag, het klagen om wat anders gaat… staan we 

genoeg stil bij waar we dankbaar voor zijn? Rondom de Paaskaars delen we verhalen van 

dankbaarheid. 
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13 augustus: de Heilige Antonius is overal in Loenen. Met Corrie de Kool wandelen we Loenen rond in 

de sporen van de verering van deze 3 e eeuwse Egyptische kluizenaar. Niet voor niets heeft hij hier 

een Heilige Antonius Abt kerk! 

20 augustus: dagboek van een dominee. “Wat doe jij overdag? Hoe maak jij een preek? Wat is het 

mooiste van je werk? Het moeilijkste?” Vraag de ‘dominee’ het hemd van zijn lijf. Je mag alles 

vragen. Pastor Jan-Martin zal zo eerlijk mogelijk antwoorden… 

27 augustus: een ontspannen afsluiting van de zomeravondserie met jeux de boules en bitterballen 

rondom de kerk. 

 
 

Kerk open en Schilderijen kopen op Loense Moandag 

 
De kerkdeuren meer open, dat ga je komende maanden merken. Natuurlijk 

op de zondagochtend. In de zomerperiode zullen er op woensdagavonden 

diverse activiteiten zijn om aan deel te nemen (zie elders in dit 

Kontaktblad). Op hoogtijdagen als de Loense  Moandag (4 

augustus) en de Open Monumentendagen (13-14 

september) kan je een kijkje nemen in de kerk en een stuk historie én orgelspel 

horen. Reserveer alvast in je agenda! En schrijf er voor de Loense Moandag bij dat op 

die dag van 10.00-16.00 uur ook nog schilderijen van de in 

2023 overleden Beb van Osch worden verkocht. Voor ‘een 

appel en een ei’, zoals dat heet: kleine schilderijen heb je 

voor €5 in je bezit. De grotere exemplaren prijken voor 

slechts €10 bij jou aan de muur (of kan je iemand cadeau geven). De 

opbrengst van de verkoop gaat naar ‘Meer muziek in de kerk’. Dit 

was een wens van Beb van Osch zelf: om concerten in onze Protestantse 

Kerk mogelijk te blijven maken. De kerk nòg meer open dus. 

 

 

Overdenking  “Ontzag” 

 

Ik heb een afwijking. Ik lijd namelijk ernstig 

aan ontzag. Ontzag voor God. Niet op een 

manier van angst of zo. Het is meer: 

bewondering, respect, verlangen naar Hem te 

luisteren. Een stukje overgave en 

toevertrouwen van je leven? Ja, voor mij is 

God groter dan ik kan bedenken. Ik ben ooit 

gegrepen door wat ik over Jezus in de 

evangeliën las – hoe Hij omging met mensen. 

Barmhartig, genadig, eerlijk ook. Jezus laat het 

gezicht van God zien. Altijd weer wijzend op 

hoe God de wereld bedoeld heeft. God is groter 

en tegelijkertijd vaderlijk dichtbij met een 

hoofdletter V. Zoals ik ontzag had voor mijn 

aardse vader, heb ik dat ook voor God. Hij 

heeft het beste met mij op het oog. 

Hoe breng je ontzag tot uiting? Daar zijn vele 

manieren voor. Lichamelijk bij voorbeeld. 

Tijdens een retraiteverblijf in een trappisten- 

abdij zag ik de monniken aan het eind van elke 

gezongen psalm eerst gaan staan en daarna 

diep al zingend diep buigen. “Wij doen dat uit 

eerbied voor God”, zei de gastenbroeder. Zelf 

gebruik ik weleens een knielbankje als ik bid. 

Geknield bidden voelt toch net iets anders dan 

een gebed uit de luie stoel… Ontzag en eerbied 

blijken ook uit de manier waarop je spreekt of 

met het leven omgaat. 

Het toepassen van de 10 geboden (eigenlijk: 

10 woorden, wegwijzers in het leven) geeft 

daar blijk van. “Je zult de naam van God niet 

ijdel gebruiken” gaat niet alleen over vloeken, 

het gaat over alles wat er over je lippen komt. 
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Kan God er met een goedkeurende glimlach 

naar luisteren met het idee “zo heb Ik het 

leven bedoeld?”. Is het in Zijn spoor? 

Het vroegste ontzag voor God kwam ik onlangs 

tegen in mijn jeugdbijbeltje. Helemaal stuk- 

gelezen, onderstrepingen, maar ook: eerbieds-

kapitalen. Dat betekent: God, Jezus, Heilige 

Geest schrijf je met een hoofdletter. Nou stond 

dat wel correct afgedrukt, alleen vond ik de 

bijbehorende verwijswoorden die met kleine 

letter geschreven werden òòk eerbiedwaardig. 

Met pen corrigeerde ik het, bladzijde voor 

bladzijde. Zo werd hem Hem, zijn Zijn, wiens 

Wiens, uw Uw etc. 

 

  

Ik had er zelfs een speciale pen voor. Onlangs 

heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot- 

schap ook veel eerbiedskapitalen hersteld. In 

de NBV-vertaling van 2004 waren deze eerbied 

hoofdletters verdwenen. Was dat om God 

toegankelijker te maken? Het verhoogde de 

leesbaarheid niet: je wist soms niet of ‘hem’ 

sloeg op een mens in het verhaal of op God. In 

de NBV21 zijn ze in ere hersteld. Saillant detail 

is dat het Hebreeuws, de grondtekst van het 

Oude Testament, geen hoofdletters kent…  

De eerbied voor God is zelfs groter dan dat: ze 

spreken de Godsnaam Yahweh (in onze 

vertalingen vaak met hoofdletters de HEER 

geschreven) zelfs niet uit. Bij het lezen van de 

naam Yahweh zegt een vrome Jood Adonai 

(mijn Heer) of ‘HaShem’ (De Naam). 

“Ere zij God in de hoge”, zingen we luid met 

kerst.  

Hoe eer jij God hier op aarde? 

 

 

Jan-Martin Berghuis, pastor Protestantse 

Gemeente

  

 

Kopij nummer augustus en september aanleveren in augustus! 

 

Voor het Augustus en September nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn: 

 
• In de postbus uiterlijk donderdag 10 juli  bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 
• Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 juli  

kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, zonder tekst 
opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie 
 

 

Klussenmorgen R.K. kerkhof 4 juli 

 

De volgende klussenmorgen op het R.K. kerkhof en terreinen rondom kerk en pastorie zal 

zijn op vrijdagmorgen 4 juli. Werkoverleg begint om 8.00 uur. Hartje zomer.  

 

Namens de werkgroep: Willem Klomp 

 

  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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In memoriam 

 

Op 14 mei jl. is overleden Cirino Martello. In de leeftijd van 80 jaar. Hij 
woonde aan de Mendelsonstraat in Eerbeek. Op 22 mei heeft de 
afscheidsdienst plaats gevonden in de H.Antonius-Abt kerk te Loenen. 

Waarna de crematie heeft plaats gevonden.  
Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe. 

 

Op 7 juni overleed Emmy Koller-van Delden op 88 jarige leeftijd. Wie Emmy zegt zegt kruidenier Van 

Delden en Koller Installatietechniek. Langs die rode draden verliep ook een groot deel van haar leven. 

Velen in Loenen kennen haar én andersom. Als dochter van de kruidenier aan de Eerbeekseweg 

bracht zij de bestellingen rond. Toen haar vader Hendrik jong overleed sprong zij extra bij in de 

winkel. Haar moeder bleef achter met 2 zonen en 2 dochters. Na de MULO ging zij aan de slag in de 

administratie bij Schut Papierfabriek in Eerbeek. Koller kwam in beeld toen er opeens een paar huizen 

verderop ‘import’ uit Apeldoorn kwam wonen. Er bloeide iets moois op tussen Bertus en Emmy, op 7 

december 1957 trouwden zij. Bertus was altijd druk met de zaak en met bouwen en verbouwen. Het 

was altijd gezellig in huize Koller, en Emmy zorgde dat alles perfect georganiseerd was en ook klaar 

voor de zoete inval. Hun zonen Berry en Harry kregen alle ruimte, ook om vrienden mee te nemen. 

Een liefdevolle jeugd. Haar kinderen en later haar kleinkinderen en achterkleinkinderen waren haar 

trots. Alles kon en mocht – daar deed zij haar best voor. 

Emmy kon niet stilzitten. Altijd was zij in de weer. Voor de zaak en het gezin, in het Loenense 

verenigingsleven en voor iedereen die haar pad kruiste. Heel actief is zij geweest voor de Bond van 

Plattelandsvrouwen (de latere Vrouwen Contactgroep Loenen) en ze kon haar muzikaliteit en 

creativiteit kwijt in het Langschotenkoor. Ze kreeg voor dit alles … een lintje: Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Onvermoeibaar heeft zij tot haar 80 e met plezier en perfectie meegeholpen bij de 

administratie van Koller Installatietechniek. De zaak was allang overgenomen door zoon Berry, maar 

moeder wist van geen ophouden. Ze vond het gewoon gezellig. Met diezelfde vrolijke werklust zette 

zij met schoondochter Roza een kadowinkel op en hielp zij Harry &; Wendy achter de coulissen in hun 

toenmalige restaurant in Doesburg.  

Samen met haar Bertus heeft zij reizen over de hele wereld gemaakt. Om uiteindelijk te landen in 

hun laatste huis in het appartementencomplex De Leeuwenburght. Daar waren ze thuis, temidden 

van medebewoners die er voor en met hen waren. Trouw deed ze de mantelzorg voor Bertus toen hij 

Alzheimer kreeg. De laatste jaren namen de fysieke beperkingen toe en daarmee nam haar 

bewegingsvrijheid en zelfstandigheid af. Dat vond zij moeilijk. Te midden van haar gezin is zij op 7 

juni gestorven. Herinneringen vol dankbaarheid laat zij na aan de familie en het dorp. 

Pastor Jan-Martin Berghuis 

 

Huwelijksjubileum: 

 

Op 8 juli hopen de heer en mevr. M.A. van Ark-Vredenberg 60 jaar getrouwd te zijn. 

Zij wonen: Imbosweg 10 A, 7371 DC Loenen Gld. 

 

Op 11 juli hopen de heer en mevr. Gerrit en Lucie Modderkolk-van Galen   

50 jaar getrouwd te zijn. 

Zij wonen: Horstweg 17A, 7371 BN Loenen Gld.  

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en 

wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 
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Verjaardagen 

 

Op 5 juli hoopt mevr. E.G. Oudbier-Verhoef 90 jaar te worden. 

Zij woont: Reuweg 25, 7371 BX Loenen Gld. 

 

Op 7 juli hoopt mevr. Geertje Modderkolk-Hendriks 95 jaar te worden. 

Zij woont: Hattinkerf 10, 7371 AZ Loenen Gld. 

 

Op 13 juli hoopt mevr. Annie Hennink-Berends 90 jaar te worden. 

Zij woont: Watermolen 12, 7371 SR Loenen Gld. 

 

Op 23 juli hoopt mevr. H. Scholten-Albers 92 jaar te worden. 

Zij woont: Loenenseweg 39, kamer 207, 7361 GB Beekbergen. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods 

nabijheid ervaren. 

 

Colofon 

 
Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen 

Pastor: Jan-Martin Berghuis   

Email: pastorjanmartin@pknloenenveluwe.nl   

Tel. 06 37335484 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 055-5052072 

e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

Website: www.pknloenenveluwe.nl 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek  

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  

                   6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566 

Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953 

Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  

A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com  

tel.  06-14511842  

W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313-655886 

W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055–5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-5134395 

Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263 

1e en 3e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur 

Voor zeer dringende berichten: 06-23434900 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507. 

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

 

 

Misintenties 

  

Zaterdag  5 juli  18.30 uur  Cirino Martello  

  
Overige weken geen misintenties.  

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/


 

Kontaktblad Loenen    10 

 

 

 

Kerkdiensten in juli 2025 

 
 
 

Protestantse gemeente 
 

Zondag    6 juli   10.00 uur  Oecumenische buitendienst bij kasteel  
“Ter Horst” m.m.v. Jan-Martin Berghuis 
en Anneke van der Werf 

       Koffie na de dienst  
       Collecte: Speciaal Dagje Uit 

 
Zondag  13 juli   10.00 uur  ds. S. van der Woude uit Warnsveld  

       Koffie na de dienst 
       Collecte: Stichting VakantieKind 
 

Zondag  20 juli  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel uit Loenen 
Koffie na de dienst  

       Collecte: voor de Kerk 
 
Zondag  27 juli  10.00 uur  Pastor Jan-Martin Berghuis 

Koffie na de dienst  
       Collecte: Kinderfonds MAMAS  

 
  

See You Again 

 
                             VAKANTIE 

 

 
 
 

 
Rooms Katholieke parochie 

 
Zaterdag  5 juli   18.30 uur   Eucharistieviering - voorganger P.Sebastian 

                                                                m.m.v. Con Spirito 
 
Zondag   13 juli   10.00 uur   Woord en Communieviering - P.Dashorst 

m.m.v. Con Spirito 
 

Zaterdag 19 juli   18.30 uur   Eucharistieviering - voorganger P.Sebastian 
m.m.v. Con Spirito 

 

Zondag   27 juli   10.00 uur   Eucharistieviering - voorganger P.ten Have 
m.m.v. Con Spirito 

 


