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Een koninklijke onderscheiding voor de voorzitter van onze 
locatieraad: mevr. Plony Eppping- van Maarseveen 
 
Op vrijdag 25 april jl. werd Plony Epping met een smoes naar het gemeentehuis gelokt: 
Een lintje voor iemand anders, waarbij zij aanwezig moest zijn. 
 

Tot haar grote verrassing was zij zelf onderwerp 
van de lintjesregen: zij werd door de burgemeester, 
namens Z.M. koning Willem Alexander, benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau. En terecht. 

Plony heeft zich al meer dan 20 jaar ingezet voor 
onze Martinus geloofsgemeenschap. De laatste jaren als 
voorzitter van de locatieraad. Ze heeft ook de ‘denktank’ in 
het leven geroepen als voeding voor de locatieraad. 

 
Daarnaast was zij de RK contactpersoon in de raad 

van kerken. Na de opheffing bleef zij de contacten met de 
andere kerken onderhouden en organiseerde zij samen 
enkele activiteiten, zoals de sobere maaltijden.  

 
Binnen de (overkoepelende ) parochie zet zij zich in 

voor een goede communicatie en maakt zij deel uit van 
diverse overlegstructuren. 

 
Plony maakt zich al vele jaren hard voor de Riky 
Overmars Foundation. Deze stichting doet al het nodige 
om kansarme kinderen in Gambia een betere toekomst te 
geven. 

Vanuit Nederland probeert zij hulp te verlenen,  
Maar ook in Gambia zelf, waar zij jaren heeft  
meegewerkt om de situatie voor kansarme  
kinderen te verbeteren. 
 

 

 
 

 
 



 

 

Tenslotte heeft Plony ruim 6 jaar als mantelzorger voor een mede-parochiaan gezorgd. 
En dat allemaal naast haar werk; eerst bij Blokker en later met haar eigen kookwinkel in het 
centrum van Epe. 
 
Tot haar verrassing waren beide dochters en haar kleindochter ook aanwezig in het 
gemeentehuis, naast een broer en een zus en natuurlijk haar echtgenoot Martin. 
 
Veel leden van onze Martinus geloofsgemeenschap kwamen Plony feliciteren met dit verdiende 
‘schouderklopje’ (zoals de burgemeester het noemde). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

Zondag 04 mei 10.00 u. Eerste Heilige Communie, 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 06 mei 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 10 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Thahn Ta 

Zaterdag 17 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 20 mei 19.30 u. Martinuskafhé 

Zaterdag 24 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Thahn Ta 

Dinsdag 27 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Donderdag 29 mei 10.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistieviering, in Vaassen 

pastoraal team 

Zaterdag 31 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen,  

pater Biju Oledath SDB 

Zondag 01 juni 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

 
Pinksteren vieren we op zaterdag 7 juni,  
zondag 8 juni (1e pinksterdag en  
maandag 9 juni (2e pinksterdag) 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Martinus Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 
 

6 en 20  mei 2025 

 
 
 
In Memoriam Paus Franciscus. 
 
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u te bidden voor het herstel van Paus Franciscus. 
We konden toen niet bevroeden dat hij zo kort daarna zou overlijden. 
 
Nadat hij zondag op het hoogfeest van Pasen nog de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de 
wereld) heeft uitgesproken, is Paus Franciscus de ochtend van de tweede Paasdag overleden. 
Na een pontificaat van 12 jaren heeft de Argentijnse Jezuïet een onmiskenbare indruk 
achtergelaten. Niet alleen bij de Rooms-Katholieken, maar bij alle Christenen en ook bij vele niet- 
of anders-gelovigen. 
 

Deze paus heeft een zware taak te vervullen 
gekregen. Waren bij de vorige paus (pausen) enkele 
belangrijke thema’s blijven liggen, Paus Franciscus heeft 
die thema’s wel aan de orde gesteld. Daaronder het 
misbruik binnen de katholieke kerk door geestelijken, het 
toedekken daarvan door hun meerderen, het goede 
rentmeesterschap over de aarde, waar het 
klimaatprobleem duidelijk een onderdeel van was, de 
herinrichting van de curie, het bestuur van de katholieke 
kerk, de benoeming van vrouwen op hoge posten binnen 
die curie, de acceptatie van mensen ‘aan de rand van de 
samenleving’. 

 
Hij was als Jezuïet niet alleen een wijze, geleerde paus, maar vooral een praktische paus met 
zeer veel empathie voor de medemensen.  
Geen pracht en praal, geen hoogmoed, geen arrogantie, maar deemoed, eenvoud en 
authenticiteit; dat straalde deze paus uit. En daarmee beantwoordde hij aan de kern van het 
christendom, aan de kern van ons geloof: 
Er zijn voor de ander, de liefde op de eerste plaats stellen en leven als verantwoordelijke bewoner 
van deze planeet. 
Laten we hopen dat deze bijzondere man,  
Paus Franciscus, na een heel zwaar pontificaat  
mag delen in de heerlijkheid van God, aan wie  
hij zijn leven als dienaar heeft gewijd. 
Moge hij ruste in vrede. 

 

 
 

 



 

 

 

Overleden: 
 
Op 3 april is overleden  Carolina Asselina Clara van der Velde- Philippo. Zij woonde samen 
met haar echtgenoot aan de Sprengenweg in Heerde en bereikte de leeftijd van 59 jaar. 
 
Op 14 april is overleden Armina van Rijszen- Offenberg. Zij woonde aan de Korteslag in Heerde 
en bereikte de leeftijd van 84 jaar. Haar uitvaart was op 19 april in Apeldoorn. Aansluitend is zij 
begraven op de begraafplaats aan de Arnhemseweg. 

 
Dat zij mogen rusten in vrede…….. 
 
 
 
Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

De jaarlijkse griep grijpt om zich heen. Dat betekent ogen en 

oren open zetten om te zien waar mensen geholpen moeten worden. 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

 
En denk ook eens aan nabestaanden van een overleden parochiaan. 

 
* * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * 

 

Mobaye, onze zusterparochie in Centraal Afrika….. 
 
In onze vorige nieuwsbrief beloofden we een uitgebreidere rapportage uit Mobaye. 
Via Annie Jong en Trees Smit horen we het volgende 
 
De missionaire samenwerking tussen spiritijnen en de leden van de MOV-groep (GEMERT-
BAKEl) bij de ontwikkeling van het onderwijs in MOBAYE 
 
SU DAN 
 
Al tien jaar lang kent de Centraal-Afrikaanse Republiek geen stabiliteit meer op vele niveaus: 
politiek, sociaal en economisch. Er zijn herhaaldelijk staatsgrepen en oorlogen die in 
burgeroorlogen ontaarden. Bovendien is er corruptie en slecht bestuur. In 2013 vond er een 
staatsgreep plaats onder leiding van de rebellengroep Seleka. Er is niets veranderd. Het land is 
nog steeds in armoede gedompeld ondanks de verschillende verkiezingen die in 2016 en 2021 
zijn gehouden. Daarnaast is de onveiligheid in het land altijd nog groot. Er zijn VN-soldaten die 
moeten bijdragen aan het herstel van de staat. Ook de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten 
(rebellen?) die ondersteund worden door de Wagner-groep uit Rusland, hebben hierbij hun 
inbreng. 
 
Deze toestand van ellende en onzekerheid waarin het land verkeert, heeft ook zijn weerslag op de 
kerk van Centraal-Afrika. Zij zet zich actief in voor het herstel van de menselijke waardigheid. 

 

 



 

 

Naast haar pastorale missie biedt zij maatschappelijke ondersteuning, met-name op het-gebied-
van onderwijs en gezondheidszorg.  
 
Vorig jaar heeft de kerk van Centraal-Afrika haar 130-jarig jubileum van de evangelisatie gevierd. 
Een verhaal dat in 1894 begon met Mgr. Prosper Augouard, een spiritijnse missionaris, die op 13 
februari 1894 de eerste parochiekerk in Bangui stichtte. De missionering in het oosten van het 
land werd toevertrouwd aan de Nederlandse spiritijnen, die in deze onzekere tijden inspirerende 
voorbeelden zijn zoals bijv. Mgr. Antoine Maanicus (eerste bisschop van Bangassou). Deze 
dappere missionarissen trotseerden de moeilijkheden om de Blijde Boodschap te zaaien en 
menselijke waardigheid te geven aan de volkeren van Centraal-Afrika. Tegenwoordig blijven deze 
voormalige Nederlandse missionarissen van wie de meesten vanwege hun leeftijd naar Nederland 
zijn teruggekeerd, de missionering in de Centraal¬Afrikaanse Republiek ondersteunen. Deze 
missionaire ijver van de Nederlandse spiritijnen wordt voortgezet door mannen en vrouwen van 
goede wil uit hetzelfde land. Wij noemen bijvoorbeeld de MOV-groepen die met name steun 
verlenen aan het onderwijs en scholing in Mobaye (Zuidoost Centraal-Afrika), waar de spiritijnen 
nog steeds actief zijn. 
 
Deze steun heeft al veel positieve gevolgen gehad voor de scholing en vorming van de kinderen 
van Mobaye. Hierbij moet gezegd worden dat 90% van de kinderen analfabeet is. Dankzij deze 
donaties kunnen wij, de huidige spiritijnen van Mobaye, elk jaar een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan een goede opleiding voor kinderen. 
 

,Met deze financiële donaties hebben wij er voor kunnen 
zorgen dat de school het hele schooljaar open kan blijven, dat de 
salarissen van de leerkrachten betaald worden en de 
schoolgebouwen onderhouden worden. Maar met behulp van 
van deze donaties konden we ook een kleine bijdrage leveren 
aan de aankoop en het onderhoud van het stuk land, waar we 
een technische school willen bouwen met de naam Jacques 
Lava!. Vanwege de donaties die we van alle kanten, vooral uit 
Europa, ontvingen, konden we een schoolgebouw met 4 
klaslokalen bouwen. Onze hoofddoelstelling voor dit jaar 2025 
blijft de bouw van een administratief en sanitair blok, zodat de 
school echt operationeel kan worden. Het werk is nog lang niet 
voltooid. Wij blijven zoeken naar manieren om dit sociale werk in 
Mobaye voort te zetten. We blijven missionaire actiecampagnes 
organiseren om steun te krijgen voor dit werk van Mobaye. 
Daarom werd pater Prins Thibault onlangs door de 
verantwoordelijken van de parochie in Mobaye uitgenodigd het 
onderwijsproject aan de MOV-groepen van de Sint- Willibrordus 
parochie van Gemert-Bakel te presenteren. Dat gebeurde op 1 
januari 2025. 

 
Al deze gulle gebaren zijn op de eerste plaats een uiting van het christelijk geloof. Een geloof dat 
niet in zichzelf opgesloten is, maar juist openstaat voor de wereld, openstaat voor de realiteit van 
Centraal-Afrika, specifiek voor Mobaye. 
 
Prince Thibault CSSp 

 

 

 

 



 

 

Katholieke Kerk start ‘beweging van hoop’ 

13 maart 2025 

 

De aandacht voor het thema hoop komt niet uit de lucht vallen. In de katholieke Kerk wordt dit jaar 
een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Bij de aankondiging van dat jaar heeft paus Franciscus iedereen 
uitgenodigd om ‘pelgrims van hoop’ te worden. Hoop is een heel oud religieus thema. We spreken van 
‘de christelijke hoop die in ons leeft’. Dat betekent dat gelovigen mensen mogen zijn die per definitie 
positief en optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg. 
 

“Een belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat 
we deze niet voor onszelf houden, maar delen en uitdragen 
in de wereld,” schreven de Nederlandse bisschoppen in hun 
brief ‘Pelgrims van hoop’, die bij het begin van het Jubeljaar 
2025 is verschenen. “Ons geloof is niet alleen een 
persoonlijke aangelegenheid, maar een oproep om te 
getuigen van de hoop die in ons leeft.” 

Campagne 

Daarom starten de Nederlandse bisdommen samen met de 
religieuzen en een aantal maatschappelijke partnerorganisaties dit 
voorjaar een campagne waarmee ze een ‘beweging van hoop’ in 
gang willen zetten.  

Als basis voor de campagne is de website bewegingvanhoop.nl opgezet. Hierop zijn verhalen van 
hoop te vinden. Dit zijn verhalen van gewone mensen die iets hoopvols doen of beleefd hebben. En er 
is ruimte voor nieuwe verhalen. De website biedt een mogelijkheid om eigen verhalen van hoop in te 
sturen. 
 
 

Vrijwilligers gezocht….. 
 
Bent u een lezer van onze nieuwsbrief ?  
Bent u actief lid van onze Martinus geloofsgemeenschap ? 
Wilt u ook deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers ? 
Dan zoeken wij U !! 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen: 

- Bij de ledenadministratie  
- Bij de voorbereiding van gebedsdiensten 
- Bij het voorgaan in gebedsdiensten 
- Bij het bezoeken van nieuwe parochianen 
- Bij het schenken van koffie/thee bij bijeenkomsten en vieringen 
- Bij het vervoer van en naar vieringen en het Martinus kafhe 
- Bij het maken en rondbrengen van de nieuwsbrief 
- Enz., enz. 
 
Wij horen graag van U.   (dat kan via de website, de mail. Zie colofon hieronder) 
 

 

 

 

http://www.bewegingvanhoop.nl/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2025/03/RK-Kerk-Hoop-Posters_2.jpg

