
             SINT  FRANCISCUS  PAROCHIE 

                                                                 LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO 

                                                           Bankrekeningno. NL22 RABO 0111 0470 05 

                                                                 Contactadres: De Klepel 0571-272220 

                                                                 Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

                                                                 e-mail:martinus.twello@franciscusparochie.com 
                                                                 https://sintfranciscusparochie.com  

 

                                                                 PASTORAAL TEAM. 

                                                                 Het pastoraal team is elke dag bereikbaar  

                                                                 van 9.00 – 20.00 uur voor dringende  

                                                                 pastorale zaken op 06-53154358. 

                                                                 Drs. H.W.M. ten Have, pastoor 

                                                                 Liturgie. 0571 273160 

        Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

             Liturgie. 06 22779544  

            Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken 

                         Diaconie. 06 16912727 

                         Mariska Litjes,  Medewerkster   

                                                                 Kindercatechese 055-5266500 

             

                                      centraalsecretariaat@franciscusparochie.com 

 

 
        4de Zondag v.d. Veertigdagentijd 
        5de Zondag v.d. Veertigdagentijd 
 

 
 
 

De eerste vlinder - 
ergens is een cocon 
leeg achtergebleven. 

 

 

 

Simon Buschman 

 

24 maart – 7 april ’25                    

https://sintfranciscusparochie.com/
mailto:centraalsecretariaat@franciscusparochie.com
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De vieringen in de week 24 maart – 7 april ’25 

Dinsdag 25 maart: Aankondiging v.d. Heer 
Om 19.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Martinuskoor 
                         Voorganger pastoor ten Have 
 
Woensdag 26 maart:  
Om 9.00 uur:  Euch. Viering in de kerk 
 
Donderdag 27 maart: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
 
Zondag 30 maart:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Martinuskoor 
                       Voorganger pastoor ten Have 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en 
bezichtiging 
 
Woensdag 2 april: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk 
 
Donderdag 3 april:  
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk  
 
Zondag 6 april: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Wo/Co koor 
                       Voorganger pastor Sebastian 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en 
bezichtiging 
 
Lectoren/Lectrices: 
Dinsdag 25 maart: Trees de Croon 
Zondag 30 maart: Carin Veldhuis 
Zondag 6 april: Riet Hagen 
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Gastheren/Gastvrouwen: 
Zondag 30 maart: Gerda Dijkstra 
Zondag 6 april: Monique Derickx 
 
Kosters: 
Dinsdag 25 maart: Antoon Haagen 
Zondag 30 maart: Simon van Leeuwen 
Zondag 6 april: Jos Sluiter 
 
Acolieten: 
Zondag 30 maart: Annemarie Mölder en Marcel Klunder 
Zondag 6 april: Sander Rutgers 
 
 
Collectes: 
De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie. 
De tweede collecte is voor de diaconale taken die binnen de 
parochie worden uitgevoerd: 
Zondag 30 maart: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 6 april: Bisschoppelijke Vastenactie  
(Zie blz. 6/7 in deze Pascha). 
 

U kunt voor de collecte ook gebruik maken van 
deze QR code. Deze QR code is ook achterin de 
kerk op het prikbord te scannen. 
       
 
 

*********** 
 

GEBEDSINTENTIES. 
 
Zondag 30 maart om 9.00 uur: 
 
Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Gerardus Theodorus Klunder; Gradus en Dine de Croon-
Jansen; Martien van den Belt; 
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Zondag 6 april om 9.00 uur: 
  
Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy 
Scholten; Fam. Lobbert; Fam. Kuster-Bloo; Fam. Gradus Streppel-
Ganzevles; Ouders Jo en Dien Berends-van Overbeek; Annie 
Dijkhof; Ouders Henricus Johannes Korten en Hendrika Gerarda 
Korten-Mulder; Jan en Riet Klunder-Kuster; Marjo Koppes-
Eijgelshoven; Antonius Gerhardus Berends; Marietje IJsseldijk; 
Antonius Bernardus Rietman; Johannes Bernardus Joseph Maria 
Streppel; Bernard Havekes; Ouders Henk en Toos Diks-de Haan;  
 

 
************   

AGENDA. 
Dinsdag 25 maart:  
10.00 uur: Pastoraal team 
20.15 uur: Martinuskoor 
Woensdag 26 maart: 
9.30 uur: Koper poetsen  
Donderdag 27 maart.: 
20.30 uur: Wo/Co koor 
Dinsdag 1 april: 
20.15 uur: Martinuskoor 
Donderdag 3 april: 
20.30 uur: Wo/Co koor 
 

************   
 
Coördinatiegroep H. Martinus Twello 
Jos Koers, telefoon 06-26365962, jos.koers@concepts.nl 
Jan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nl 
Anca Ellenbroek, tel. 055-2071330, acellenbroek@gmail.com 
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen,  
ideeën en/of eventuele problemen. 

 
************   

  

mailto:jos.koers@concepts.nl
mailto:j.j.overmars@planet.nl
mailto:acellenbroek@gmail.com
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Bezoek van een pastor 
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag 
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en 
donderdag van 9.00-17.00 uur. 
 

 ************  
 
Ogen en Oren van Martinus 
Je zal maar eenzaam zijn of ziek óf je zal maar in een verpleeg- of 
ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar graag 
aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door namen 
van die betreffende parochianen door te geven aan de leden van 
de coördinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571-272220. Zo 
willen we als geloofsgemeenschap van de Martinuskerk proberen 
onze medemens nabij te zijn. 
 

************ 
Inleveren copy Pascha 
De volgende Pascha verschijnt op zondag 6 april. Deze Pascha is  
weer voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk zondag 30 maart. 
binnen te zijn via email: martinus.twello@franciscusparochie.com 
of in de brievenbus van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening 
houden? 
 

************ 
 
NaastenhulpVoorst 
NaastenhulpVoorst een samenwerkingsverband van diaconieën en 
caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst. 
We helpen waar we kunnen 
www.naastenhulpvoorst.nl 

 

************ 

  

mailto:martinus.twello@franciscusparochie.com
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
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Beste mensen, 
Het is weer zover, Pasen komt in zicht en dan wordt er eerst weer 
het koper gepoetst. 
U bent met VELEN welkom in de Klepel op woensdagmorgen  
26 maart na de viering van 9.00 uur. 
Vele handen maken licht werk. 
 
Tot ziens in de Klepel, Antoon Haagen    
 

************   
 
Vastenproject 

 
In de komende Vastenperiode ondersteunt onze parochie een 
Eigen Doel van de Vastenactie:  “Medische zorg voor het Hmong 
volk in Vietnam”. 
Sturende kracht achter dit project is pastoor Thanh Ta, voormalig 
pastor in onze parochie van 2000-2005. 
Net als veel minderheden groepen in Vietnam, wordt het Hmong 
volk achtergesteld door de regering, met alle gevolgen van dien. 
Terwijl het land zich in rap tempo ontwikkelt qua welvaart heerst er 
armoede onder de Hmong bevolking. 
Ook het ontbreken van medische zorg en onderwijs voor deze 
bevolkingsgroep is groot. 
 
De zusters van de congregatie van het Heilig Kruis in Hanoi gaan 
dit project dragen en uitvoeren. 
Zij willen graag een polikliniek opzetten om van daaruit (blijvende) 
medische en verpleegkundige zorg aan de Hmong gemeenschap 
te bieden. 
 
U kunt letterlijk en figuurlijk uw steentje bijdrage aan de bouw van 
de kliniek. 
Mede hierdoor, met uw hulp, zijn we overtuigd dat dit 
Vastenactieproject een succes wordt. 
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In de Vastentijd wordt hier elke zondag gecollecteerd. 
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer: 
NL17 RABO 0111 0022 81 t.n.v parochie sint Franciscus o.v.v. 
Vietnamproject 402757 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
   

************ 
 
Gregoriaans leren zingen  
 
Gregoriaans is een oeroude en fascinerende vorm van liturgische 
zang in het Westen. 
De schoonheid van het gregoriaans kun je ervaren door er 
simpelweg naar te luisteren. Maar meer nog beleef je deze muziek 
door haar zelf te zingen en te bestuderen. Iedereen kan het leren! 
Gregoriaans is voor West-Europa de oudste nog bestaande 
cultuurmuziek met wortels in de vroege middeleeuwen en zelfs de 
oudheid. Het is religieuze muziek, geschreven in en voor kerken 
en kloosters.  
Het is bijzonder om te ontdekken hoe gregoriaanse gezangen 
naadloos aansluiten bij een liturgisch ritueel, hoe tekst en muziek in 
een bijna perfecte verhouding tot elkaar staan en hoe bepaalde 
tonen een sleutelrol in een melodie kunnen spelen. 
Ook buiten de liturgie vindt gregoriaans steeds meer waardering, in 
concertzalen en zelfs in popmuziek. 
Vroeger was gregoriaans zingen voornamelijk een zaak voor 
priesters of kloosterlingen, maar nu het daar niet meer gebeurt, 
ontstaat er een nieuwe, kleine maar wereldwijde gemeenschap die 
het overneemt. Er bestaat een groeiende gemeenschap die het 
gregoriaans wil borgen door het zelf te zingen en aan te leren.  
In de O.L.V. kerk bestaat nu het voornemen om op 3 zaterdagen in 
het voorjaar, gregoriaans te leren zingen. Het doel van deze 
repetities is dat men de vaste gezangen leert kennen en daardoor 
wat makkelijker kunnen meezingen.  
We gaan de Gregoriaanse missen, zoals ze in de Gvl-bundel* 
staan leren zingen: Mis VIII, Mis XI en de missen voor een 
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bepaalde tijd in het kerkelijk jaar: Mis I (Paastijd) en Mis XVII 
(Advent en Veertigdagentijd). Daarnaast enkele acclamaties en het 
Pater Noster. De drie repetities vormen een geheel.  
Meedoen is gratis, heb je belangstelling? Geef je op! 
De data zijn vastgesteld op: zaterdag 12 april, zaterdag 3 mei en 
zaterdag 7 juni; van 14.45-15.45.  
Voor meer informatie: Toos Dekkers: 
Toos@WHDekkers.nl  
055-5416547 
 
*de Gvl-bundel is de zangbundel die achterin de kerk ligt. 
 

************ 
 

Oecumenische meditatiebijeenkomst in gebouw Irene 

 
Elke eerste donderdag van de maand is er een 
meditatiebijeenkomst in Gebouw Irene, Dorpsstraat 10 in Twello. 
Van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nadien is er koffie of thee voor de 
liefhebber. 
Iedereen is welkom! 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten. Je hoeft je van te voren niet op te geven. 
 
Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. Stilte, gebed, 
persoonlijke reflectie op Bijbelwoorden en muziek helpen ons om 
dichter bij onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen.  
 
Iedereen is van harte welkom bij deze oecumenische, bezinnende 
bijeenkomsten. 
 
Graag tot ziens! 
Rita Vermeltfoort 
r.vermeltfoort@upcmail.nl 
 

***********  

mailto:Toos@WHDekkers.nl
mailto:r.vermeltfoort@upcmail.nl

