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Pasen: eieren zoeken of het lege graf….. 
 
 

Dikwijls wordt met Pasen voornamelijk gedacht aan het zoeken van paaseieren. Dat is een mooie 
traditie en past in de periode van de lente: het nieuwe leven. 
 
Maar deze symboliek van het nieuwe leven heeft ook een diepere betekenis: het nieuwe leven na 
de dood.  
 
Na de lijdensweek, ook wel Goede of Stille week genaamd, komen de Maria’s bij het graf en 
vinden de steen weggerold van het geopende graf. Een engel vraagt hen wie zij zoeken. En dan 
wordt duidelijk dat Jezus is verrezen, de derde dag is opgestaan uit de doden. Dat Jezus is 
begonnen aan het nieuwe, eeuwige leven dat hij ons zo vaak heeft voorspeld. 
 
Dat is het mooie verhaal van de lente, van het nieuwe leven, van de belofte dat er meer is na de 
dood.  
 
Dus naast die Paashaas, de eieren, de lentekleuren heeft Pasen ook een religieuze betekenis. 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. hoe daarmee op school wordt omgegaan. 
 
De redactie wenst u een vrolijk, lente-achtig, maar vooral een  

Zalig Pasen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

Dinsdag 01 april 19.30 u. Martinuskafhé 

Zondag 06 april 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zaterdag 12 april 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 15 april 19.30 u. Martinuskafhé 

Donderdag 17 april 08.30 u. Schoolviering Bernardusschool, in Epe, 

Grote of St. Maartenskerk 

Donderdag 17 april 19.00 u. Witte Donderdag, Eucharistieviering, in Twello,  

Pastor Sebastian 

Vrijdag 18 april 15.00 u. Goede Vrijdag, Kruisweg,  in Vaassen 

Vrijdag 18 april 15.00 u. Goede Vrijdag, Kruisweg,  in Twello,  

pastoor Ten Have 

Vrijdag 18 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering, in Twello, Pastor Sebastian 

Zaterdag 19 april 21.00 u. Hoogfeest van Pasen, Paaswake, in Twello 

Pastor Sebastian 

Zondag 20 april 09.00 u. Eerste Paasdag, Eucharistieviering, in Vaassen,  

Pastoor Ten Have 

Maandag 21 april 11.00 u. Tweede Paasdag, Eucharistieviering, in Twello,  

Pastoor Ten Have 

Dinsdag 22 april 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Zaterdag 26 april 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 27 april 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Zondag 04 mei 10.00 u. Eerste Heilige Communie, 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 06 mei 19.30 u. Martinuskafhé 

 
 
Martinus Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 
 
1 en 15 april 2025 

 
  
 
 
  
 
 

 

 

Bidden wij voor Paus Franciscus die na een 
periode in het ziekenhuis, weer thuis is en moet 
herstellen van een ernstige dubbele 
longontsteking. 
 
Wij hopen dat hij zover hertelt dat hij ons door 
dit jubeljaar kan leiden met het thema:  
Pelgrims van hoop. 



 

 

Overleden: 
 
Op 5 maart is overleden Hendrik Reinier van Os. Hij woonde met zijn echtgenote in De 

Lindehove in Epe en bereikte de leeftijd van 91 jaar. Hij en zijn echtgenote waren  trouwe 

bezoekers van het Martinuskafhé en onze maandelijkse Woord- en gebedsviering op zondag. Hij 

zal gemist worden. 

 

Op 5 maart is overleden Adolphus Franciscus van den Brink. Hij werd 73 jaar en woonde 

samen met zijn echtgenote aan De Bleike in Heerde. 

 

Op 9 maart is overleden Johanna Klasina Wilhelmina Biegnolé- Timmer. Zij woonde in de 

Schaatsenrijder te Epe en werd  87 jaar. 

Dat zij mogen rusten in vrede…….. 
 
 
 
 
 
Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

De jaarlijkse griep grijpt om zich heen. Dat betekent ogen en 

oren open zetten om te zien waar mensen geholpen moeten worden. 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

 
En denk ook eens aan nabestaanden van een overleden parochiaan. 

 
Op weg naar Pasen op de scholen 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

Pasen komt dichterbij. Op veel scholen 
zijn ze begonnen met de voorbereiding 
van Pasen. 
Deze weken vertel ik op een zevental 
katholieke scholen het verhaal ‘Op weg 
naar Pasen.’ Een verhaal dat vertelt over 
de laatste week van Jezus leven. Steeds 
meer kinderen associëren Pasen alleen 
nog met ‘eieren zoeken, de paashaas en 
samen eten.’ Het is mede daarom erg 
fijn dat zoveel scholen ruimte geven aan 
dit verhaal. Een verhaal, zo blijkt, dat de 
kinderen raakt en mooie gesprekken 
opleveren over dood en leven. 
Mariska Litjes 



 

 

Palmpasen op de Bernardusschool 
 
Op zondag 13 april is het Palmpasen. Op de vrijdag daarvoor, 11 april, gaan wij op school 
Palmpasen vieren met het versieren van de Palmpasen stok. Dit jaar lopen we weer de 
traditionele route door het dorp. Wij vertrekken om 13.45 uur vanaf school.   

De Palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste 
week van Jezus. Het is een kruis om eraan te herinneren dat 
Jezus aan het kruis gestorven is. Het brood haantje; het brood 
herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het 
brood brak met zijn discipelen. De stok wordt verder vrolijk  
versierd om de vreugde van Pasen te laten zien, daarbij staan 
buxustakjes symbool voor de palmtakken waarmee Jezus werd 
toegewuifd.  
Vrijdag 28 maart krijgen de kinderen een stukje crêpepapier 
mee, om de stok thuis alvast te versieren.  

 
 

De kinderen mogen de stok op maandag 7 april mee naar school 
nemen.  
De stok wordt verder op school versierd. Mochten de kinderen 
nog iets van huis willen meenemen om eraan te hangen dan 
mag dit ook, delen is dan natuurlijk heel fijn. Mocht u buxustakjes 
hebben ter versiering dan maken wij daar graag gebruik van.  

 
De stok, het kruis, moet aan de bovenkant een punt, of een spijker hebben, waarop het brood 
haantje gezet kan worden. 
 
De route loopt via de Pastoor Somstraat, Hoofdstraat, om de Grote Kerk en weer terug naar 
school. 
 

 
* * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * 

Maaltijd zonder muren….  
  

Sobere maaltijd op weg naar Pasen  
  

  
  
Welkom aan tafel voor IEDEREEN, jong en oud,  die zich voelt aangesproken en samen – maar 
toch ieder op zijn/haar eigen manier – op weg wil gaan naar Pasen.  
  
Er is ruimte voor gebed, voor zang en voor gesprekken met elkaar met als thema dit jaar:  
‘Maaltijd zonder muren’ . Muren zoals die er zijn door polarisatie, ‘ieder in z’n eigen 
bubbel’,  mensen of groepen buitensluiten…  
  
De maaltijd zal plaatsvinden in het midden van de veertigdagentijd:  
op donderdag 3 april a.s. in de Grote of St.Maartenskerk.  

 



 

 

De werkgroep-leden uit de verschillende kerken heten u daar graag van harte welkom.  
  
Inloop:    vanaf 18.00 uur  
Aanvang maaltijd: 18.30 uur.  
  
Geef uzelf – samen met buren, vrienden, kennissen – op bij:  
-  Eef van Norel (Grote Kerk) – tel.: 06 27 467 896  
-  Lee de Kool (Regenboogkerk) -  tel.: 06 37 139 163  
-  Maartje van Ark (Goede Herderkerk) – tel.:  0578-662043 (evt. inspreken) of  
   06 53 565 371  
- Plony Epping (RK geloofsgemeenschap H. Martinus) – 06 – 30 200 750.  
Aanmelden kan tot en met woensdag 2 april.  
  
  

  
Bezinning in de Stille Week   
  
Daarnaast is er in de Stille Week op 3 dagen gelegenheid tot bezinning in de Grote Kerk.   
De gebedswaken beginnen om 19.00 uur en worden voorgegaan door:  

• Ds. G.C. Buijs  op maandag  14 april  

• Ds. A.M. van de Wetering  op dinsdag 15 april       

• Ds. L. J. Versteeg  op woensdag 16 april  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uitnodiging deelname excursie Joods leven Elburg 
op dinsdag 29 april 2025. 

 

Omstreeks 1700 ontstaat er ook in Elburg een kleine joodse gemeenschap. In de loop van de 19e 
eeuw neemt het aantal leden toe tot 120 (5% van de Elburger bevolking!). Na de 2e Wereldoorlog 
is van een Joodse gemeente geen sprake meer, maar er zijn naast de bekende Joodse synagoge 
(Sjoel) en begraafplaats nog diverse andere interessante overblijfselen die ons doen herinneren 
aan het Joodse leven in Elburg, die we onder deskundige begeleiding tijdens deze excursie gaan 
bezoeken. 
Het programma is als volgt: 
--10.30 uur verzamelen bij restaurant de Haas. 
--11.00 uur start excursie 1e groep Sjoel en 2e groep 
stadswandeling Elburg, 
--12.30 uur lunch bij restaurant de Haas, 
--13.30 uur start excursie 2e groep Sjoel en 1e groep 
stadswandeling Elburg. 
--15.00 uur afsluiting. 
 

 

 



 

 

Praktische informatie 
--We gaan op eigen gelegenheid naar Elburg. 
--Het is verstandig om de auto te parkeren op de grote parkeerplaats buiten de vesting. 
We ontmoeten elkaar vervolgens bij restaurant de Haas, Jufferenstraat 1, Elburg. 
U wordt verzocht om hier uiterlijk 10.30 uur aanwezig te zijn. 
--We kunnen deze excursie organiseren indien er minimaal 20 deelnemers zijn. Helaas zijn er niet 
meer dan 40 deelnemers mogelijk. 
--Vanwege de rondleiding, die maximaal 75 minuten duurt, dient u wel enigszins mobiel te zijn. 
--De prijs voor deelname aan deze excursie inclusief koffie/thee bij ontvangst en verzorgde lunch, 
bedraagt € 37,00 indien u geen museumkaart bezit en € 30,00 indien u wel in het bezit bent van 
een museumkaart. 
Aanmelding 
Indien u deel wilt nemen aan deze excursie, verzoeken we u uiterlijk 10 maart 2025 een 
mailbericht te sturen naar Avondenmetzinenkleur@hotmail.com , waarbij u: 
--de namen van de deelnemers vermeldt en 
--aangeeft wie er wel/niet over een museumkaart beschikken. 
Om uw aanmelding compleet te maken dient u tevens uiterlijk 10 maart 2025 het overeenkomstige 
bedrag over te boeken naar bankrekeningnummer NL04RABO 0373 7465 12 t.n.v. 
Regenboogkerk Epe inz. Werkgroep Zin en Kleur. 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Harry Franke via 06-515 476 97. 
We zien uit naar uw deelname aan deze inspirerende excursie. 
 
 
Werkgroep Avonden met zin en kleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarresultaat van de actie “Kaarten voor Mobaye” 
 

Het project Weeskinderen in Mobaye van de werkgroep kaarten voor Mobaye in Epe heeft in 2024 
€ 2.269,= opgebracht. Der kaartverkoop bracht € 979,= op. Aan donaties werd € 1.290,= 
ontvangen. 
De werkgroep is heel blij met dit resultaat en gaat in 2025 enthousiast proberen om nog mooiere 
kaarten te maken. 
Volgende keer publiceren wij de brief die we ontvingen over de gang van zaken in Mobaye 
Annie Jong en Trees Smit 
 

De Centraal-Afrikaanse Republiek, met een oppervlakte van 622.436 

km2, ligt in het centrum van Afrika zelf en grenst in het noorden aan Tsjaad, in 

het noordoosten aan Soedan in het zuidoosten aan ZuidSoedan en in het 

westen aan de twee Congo's en Kameroen. De hoofdstad is Bangui en telt 

ongeveer zeven miljoen inwoners. Het land beschikt over een grote 

agrarische rijkdom en veel delfstoffen zoals goud, diamanten en uranium. De 

belangrijkste bronnen van inkomsten zijn diamanten, hout, koffie en tabak. De 

overheersende religies zijn het christendom (80%), de islam (10,1%) en de 

traditionele Afrikaanse godsdienst (9,9%). 

 
 

 

 



 

 

Katholieke Kerk start ‘beweging van hoop’ 

13 maart 2025 

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, 
vluchtelingen, allerhande crises, dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van worden. Maar er 
gebeuren in de maatschappij ook veel goede en mooie dingen. Daarom richt de Rooms-
Katholieke Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen en 
op mensen die hoop uitstralen. Iedereen is welkom om mee te doen en samen verhalen van 
hoop te creëren. Sluit je aan bij de beweging van hoop! 
Wie dagelijks het nieuws volgt, moet sterk in z’n schoenen staan om niet moedeloos te worden van 
alle negatieve berichten die langskomen. En eerlijk is eerlijk: er gebeuren ook verschrikkelijke dingen 
in de wereld. Oorlogen, aanslagen, natuurrampen: het is goed dat we daarvan horen en dat erover 
bericht wordt. Maar als we niet opletten, leidt dit tot een verwrongen wereldbeeld: alsof er alléén 
maar negatieve dingen gebeuren. Dat is niet terecht. Wie goed om zich heen kijkt, ziet ook veel 
hoopvolle gebeurtenissen. In het groot, maar misschien nog wel veel vaker in het klein: in de eigen 
straat, dorp of wijk, in de eigen parochie of vereniging. 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn inloopplekken, huiskamerprojecten, kleding- en 
voedselbanken, inspirerende vieringen, koffieochtenden, 
gespreksbijeenkomsten, stilteplekken en nog veel meer 
mooie initiatieven. Veel van de plekken, activiteiten en 
mensen van hoop zijn geïnspireerd door het geloof in Jezus 
Christus en Zijn boodschap van liefde. Soms is dat heel 
expliciet zichtbaar, soms ook heel impliciet, maar daarom 
niet minder oprecht. 
Waar wereldleiders elkaar in de haren vliegen, slaan 
buurtbewoners armen om elkaars schouder om elkaar te 
helpen en voor elkaar op te komen. Het zijn deze mooie, 
inspirerende en hoopvolle verhalen die verteld moeten 
worden, als tegenwicht tegenover de vele negatieve 
gebeurtenissen op het wereldtoneel. Daarom voert de 
Rooms-katholieke Kerk in Nederland dit jaar campagne om 
plekken, gebeurtenissen en mensen van hoop in de 
schijnwerpers te zetten. Iedereen is uitgenodigd om zich 
aan te sluiten bij deze ‘beweging van hoop’. 
Paus Franciscus 

 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2025/03/RK-Kerk-Hoop-Posters_4.jpg


 

 

Bezoek aan de Voedselbank te Wenum Wiesel 
 
Op maandag 17 maart heeft een afvaardiging van de Denktank van de Martinuskerk Epe op 
uitnodiging , een bezoek gebracht aan de Voedselbank te Wenum Wiesel. Deze voedselbank 
bestrijkt het gebied Epe, Heerde, Vaassen en omgeving.                                  
 
Met 7 personen zijn we er naartoe gereden. We werden ontvangen en te woord gestaan door 
Bert, de voorzitter van de Voedselbank  [stichting ]. We kregen een rondleiding door de gebouwen 
met tekst en uitleg. 
 
De voedselbank in deze regio is al 15 jaar in de lucht en werkt met zo’n 60 vrijwilligers. De huidige 
locatie is voorlopig weer voor een aantal jaren zeker , nadat in het verleden hier problemen over 
waren ontstaan. Gezien het feit dat ze zeer weinig subsidie ontvangen van de gemeente, zijn ze 
aangewezen op “donaties” van bv particulieren en Kerken. 
De producten/waren ontvangen ze veelal van bv de Hanos, Jumbo, AlbertHein, de Super en 
andere Voedselbanken (ruil). Het voedsel (bv groente, vlees etc.) zit vaak tegen de 
houdbaarheidsdatum aan, maar kan nog prima geconsumeerd worden of opgeslagen in de 
vriescel (3 maanden). Van al deze producten worden voedsel pakketten gemaakt die een maal 
per week uitgedeeld worden aan ongeveer 80 gezinnen ( = 250 personen).  Deze groep blijft al 
enige tijd constant. 
 
De pakketten zijn beschikbaar in “3 groottes “, afhankelijk van de gezinssamenstelling 

            
 
 

Om in aanmerking te komen voor de Voedselbank mag bv het netto vrij beschikbaar 
maaninkomen van een 1 persoons huishouden, niet boven de Euro 340,- uit komen. Evt. wordt dit 
gecontroleerd bij de gemeente. Men mag zich zelf aanmelden en de eerste maand kan men 
zonder restricties gebruik maken van de voedselbank. Daarna moet men voldoen aan het max. 
beschikbaar inkomen. De uitgifte van de pakketten vindt in Epe plaats in de Sions  Kerk. De 
Voedselbank levert niet aan asielcentra, maar heeft bv wel contact met het Leger des Heils. 
 
We waren allen onder de indruk hoe goed, efficient en professioneel  e.e.a georganiseerd is. Met 
een goed gevoel zijn we weer huiswaarts gekeerd. Of er nog een vervolg komt is even afwachten. 
 
Mocht U zich aangesproken voelen en een financiele bijdrage willen geven,  dan u kunt de 
voedselbank ook als goed doel aanmerken ( belasting / ANBI instelling)                                                                            
De Voedselbank heeft een eigen website: zie : www.voedselbankvaassen.nl.  
 
JMR 
 

 


