
 

 

Martinus Geloofsgemeenschap        
Epe-Heerde    

 
 

                 Nieuwsbrief nr.1, januari 2025 

                            
                                Zalig Nieuwjaar 
 
 

2024  is als ik dit schrijf bijna voorbij 
2025  is bijna begonnen… 
  
We kunnen in onze katholieke geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde terugkijken 
op een druk en gezellig jaar. 
Met vele activiteiten:  de gezellige Kafhé-avonden,  de inspirerende 
Eucharistievieringen,  de motiverende Gebedsdiensten, de boeiende Avonden met Zin en 
Kleur,  de oecumenische Sobere maaltijd in de vastentijd en Kerstmiddag voor ouderen 
(80+),  de Bakkie Troost-viering in de aula van Norelbos  en de gezamenlijk met Vaassen 
gehouden Allerzielenviering. En de kleine missie handwerkgroep die vele wenskaarten 
maakt voor onze zusterparochie in Mobaye.  En niet te vergeten natuurlijk de Martinusdag 
met o.a. het enthousiaste optreden van gospelkoor SIGN en de gezellige maaltijd met de 
friteskar. 
  
Daarnaast bracht 2024 – als elk jaar - uiteraard voor ons allen persoonlijk ook vrolijke, 
zorgelijke en helaas ook verdrietige momenten. 
Juist op die momenten kunnen wij er voor elkaar zijn.  Door te luisteren, een kaartje, een 
gesprekje op straat  of in ons gebouw bij InteraktContour. 
Door de activiteiten in Epe houden we elkaar in het oog, in het hart en bij de hand. 
  
De Locatieraad, Pastoraatgroep en Denktankgroep gaan  
dus graag door met de organisatie van deze en misschien  
ook andere en nieuwe activiteiten.  (Tips zijn altijd welkom!!!) 
Zodat we elkaar regelmatig kunnen blijven ontmoeten,  
inspireren en steunen in Jezus’ naam. 
Daarbij worden we uiteraard gesteund door het (zeer actieve)  
pastorale team.  
  

 

 



 

 

Bij al deze activiteiten kunnen we best wat hulp gebruiken.  Meedenken en organiseren in 
de Denktankgroep bijvoorbeeld. Of voor koffie, thee e.d. zorgen bij de Eucharistievieringen, 
gebedsdiensten of Avonden met Zin. Of als acoliet aanwezig zijn bij uitvaarten van 
Epenaren (in Vaassen, de Grote Kerk, een crematorium of begraafplaats).  Het ophalen 
van mede-parochianen voor de bijeenkomsten in Epe of de vieringen in Vaassen.  Om 
maar eens een paar dingen te noemen.  Sommige activiteiten vragen wat meer 
(vergader)tijd, andere zijn relatief snel of kort te vervullen. 
Dus:  als u in 2025 goede voornemens wilt maken – denk dan eens aan onze 
geloofsgemeenschap.  U bent van harte welkom bij diverse werkzaamheden.  
Wij geven u graag wat meer informatie. 
  
Laten wij 2025 samen weer een  fijn en inspirerend nieuwjaar maken! 
 
Namens Locatieraad, Pastoraatgroep en Denktankgroep: 
Plony Epping, voorzitter LR 

 
 
 
Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  
 

Dinsdag 31 dec. 17.00 u. Oudjaar,  

Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Woensdag 01 jan. 

2025 

10.00 u. Nieuwjaar, 

Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 

Zaterdag 04 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 07 jan. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, Van der Hulstlocatie 

De driekoningentriptiek van Felix Timmermans 

Voordracht door Marinus den Oudsten 

Zondag 12 jan. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 19 jan. 10.00 u, Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 21 jan. 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 26 jan. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 28 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zaterdag 01 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 02 febr. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 04 febr. 19.30 u. Sociaal kafhé 

 
 
Sociaal Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 21 januari  
(7 januari is de avond met zin en kleur)  

 



 

 

 

 
Overleden: 
 
Op 29 november is overleden Gerard Arie van de Laar. Hij werd 77 jaar en woonde samen met zijn echtgenote aan 
De Tippe 

 

Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

Denk ook eens aan nabestaanden…… 

 

 

 

Over verlies, rouw en geloof 
 
Op vrijdag 14 maart 2025 komt de Theatergroep Rouwt naar Heerde. 
Zij geven een voorstelling in De Noordgouw, Eperweg 34a Heerde en beginnen om 20 uur. Vooraf 
is er koffie en thee en na afloop kunt u ook wat drinken; er is een nazorgteam aanwezig.  
De zaal is om 19.30 uur open. 
Tickets kunnen nu al besteld worden via de website https://rouwt.nl/tickets 
Het is belangrijk om tijdig te bestellen, op =op. 
 
Beleef een aangrijpende theatervoorstelling. Een avond vol herkenning en verbinding, met een 
lach en een traan. 
Laat je meenemen in dit bijzondere verhaal over de worsteling tijdens het einde van het leven en 
de veranderende relatie met je partner, omgeving en God. Hoe verweef je rouw in het leven, en 
hoe ga je als naaste om met iemand die rouwt? Samen ontdekken we deze vragen, omdat we 
allemaal, vroeg of laat en de één heftiger dan de ander, te maken krijgen met rouw. 
 
 
Namens de werkgroep Heerde voorbereiding Theatervoorstelling Rouwt, 
 
Christa Renkema 
06-55544789 
christarenkema@hotmail.com 
 
Gerrit Bredenhoff 
Jacqueline Wittingen 
Margriet Hopman 
Renate Bout 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   
 
De Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk in 
Epe organiseren in het seizoen 2024/2025 een serie presentaties over thema’s die een relatie 
hebben met religie, maatschappij en filosofie onder het motto “Avonden met Zin en Kleur”.  
Met deze opzet hopen de kerken voor het derde jaar op rij niet alleen interessante en plezierige 
momenten te realiseren, maar ook samen te ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben 
dan dat er verschillen zijn en dat zij de samenleving iets te bieden hebben. 

 
Driekoningentriptiek, een prachtig kerstverhaal op 7 januari 
 
Om geld op te halen voor een pintje in hun stamcafé, trekken de manke herder Suskewiet, de palingvisser 
Pitjevogel en de bedelaar Schrobberbeeck ieder jaar met een draaiende ster zingend langs de huizen. 
Terwijl Suskewiet de ster draaiende houdt, zingen de drie mannen: “Wij zijn de Drie Koningen met hun 
ster.” Hun buit is groot tot ze een ontmoeting hebben met een wel heel bijzonder stel mensen. Vanaf dat 
moment verandert alles in hun leven en dit mondt uit in een wel heel wonderbaarlijke ontmoeting op een 
kerstnacht. 
Marinus den Oudsten draagt een oude kerstvertelling voor. 
 
 

Felix Timmermans schreef het verhaal in 1923  
De originaliteit van dit verhaal zit in de beeldrijke taal,  
de fijne humor en het uitgesproken mystiek volks karakter.  
Het wordt elk jaar in Lier rond de kerstdagen gespeeld. 
Marinus laat dit prachtige kerstverhaal helemaal tot leven komen!  
Hij volgde de opleiding Speech & Drama in Londen waar hij leerde  
verhalen vertellen, poëzie reciteren en toneelspelen.  
Een meesterverteller met een sprankelende stijl.  
Hij draagt het verhaal voor in het Nederlands, maar gebruikt  
voor de dialogen het Vlaams. 
 
Op 6 januari wordt traditioneel het driekoningenfeest gevierd.  
Het Bijbelse verhaal vertelt hoe drie koningen, drie wijzen uit het oosten, een bijzondere ster aan de hemel 
zagen staan. De ster vertelde hen dat er een koning was geboren. De drie koningen gingen op reis om hem 
eer te bewijzen en de ster wees hen de weg. 
Driekoningen begon in Nederland als een bedelfeest. Net als bij Sint Maarten mochten arme mensen in de 
koude wintermaanden langs de deuren gaan om te zingen en om voedsel te krijgen.   
Verkleed als de drie koningen gaan kinderen op de avond van 6 januari zingend langs de deuren. Als 
beloning krijgen ze snoep en geld. Thuis werd Driekoningen gevierd met lekkernijen. Er werd een 
koningstaart of brood gebakken waarin een boon werd verstopt. Degene die de boon vond, was koning 
voor een dag. 

 



 

 

 
 
 

Deze Avond met Zin en Kleur wordt dinsdag 7 januari gehouden in 
de van de Hulstlocatie, W.G. van de Hulststraat 1, Epe. 

We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 
Het verhaal staat centraal, maar we krijgen ook driekoningentaart en 

kunnen misschien van  traditionele driekoningenliederen genieten! 

 
Om de avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren, 

wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Indien u € 5 of € 10 
geeft, kunnen we daarmee de Avonden met Zin en Kleur blijven 
bekostigen. 

 
 
 
 
     
 

     De Kerststal van onze H. Martinuskerk  
 is nog te zien in Vaassen: 

Tot en met 6 januari is hij nog (gratis😉)  te bewonderen 

 in het Koetshuis van Kasteel de Cannenburgh. 
  
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging oecumenische gebedsdienst voor de eenheid (21 januari) 

 
  
De gezamenlijke kerken*   van Epe nodigen ons allen uit voor een gebedsdienst om samen te 
bidden voor de eenheid van christenen. 
Het thema – Ja, ik geloof -  is dit jaar gekozen en uitgewerkt door de broeders en zusters van de 
oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose  (Monastero di Bose) in Italië. 
We worden uitgenodigd om ons te verdiepen in de geloofsbelijdenis van  Nicea en in de woorden 
die Marta tegen Jezus spreekt, voorafgaand aan de opstanding van haar broer Lazarus. 
Biddend leren we wat deze woorden betekenen voor ons vandaag. 
  
Er wordt door de verschillende kerkgenootschappen op heel verschillende manieren gebeden:  in 
de katholieke en liberaal-protestantse traditie hechten we  meer aan goed verzorgde 
formuliergebeden, waarin de geloofstraditie van eeuwen soms doorklinkt. In Evangelische kringen 
hecht men meer aan het vrije en spontane gebed, waarin met eigen woorden gebeden wordt. 
Beide stijlen krijgen in deze samenkomst een plek.  
Het is fijn en indrukwekkend om op die manier samen te getuigen:  Ja,  ik geloof! 
  
*De Grote Kerk, Goede Herderkerk, Regenboogkerk, Sionskerk, RK. Geloofsgemeenschap H. 
Martinus, Evangelische Gemeente Zeven-Drie 

 

 

 
 



 

 

Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid  
in de Grote of St. Maartenskerk op 23 januari a.s. 
Inloop v.a. 19.30 uur met koffie en thee 
Aanvang:   20.00 uur 
Einde :  21.15 uur. 
 

 
 
 
 
 

De redactie wenst u een ‘veilige’ jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2025. 
 
 
Moge het jaar 2025 worden zoals u hoopt dat het zal zijn ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   


