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Wij nodigen u uit om de Martinusdag van 

onze geloofsgemeenschap mee te vieren. 

Zondag 17 november 

Locatie: v.d. Hulststraat 1 

 

Programma Sint Martinusdag Epe 

10.30 u Opening met koffie en gebak 

11.00 u onthulling ‘Martinusraam’ 

11.30 u Eucharistieviering door  

             Pastoor Henri ten Have 

13.00 u Warme lunch…. 

14.00 u Concert door het Gospelkoor 

             SIGN 

15.00 u Ontmoeting met een hapje en  

             een drankje 

16.00 u afsluiting 

Op deze dag zijn ook kerstkaarten te koop. De opbrengst gaat naar 

onze zusterparochie in Mobay 

Reacties kunt u sturen naar:    mart.epe@hetnet.nl 







Activiteitenrooster Epe – Vaassen  
 

Vrijdag 01 nov. 09.00 u. Allerheiligen, Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Ten Have 

Zaterdag 02 nov. 18.0 u. Allerzielen, viering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 03 nov. 10.00 u. Bakkie Troostviering, Aula begraafplaats Norelbos 

Dinsdag 05 nov. 19.30 u. Sociaal kafhé 
Zondag 10 nov. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 16 nov. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 17 nov. 10.00 u. Martinusdag, in Epe 

 

Dinsdag 19 nov. 19.30 u. Sociaal kafhé 
Donderdag 21 nov. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, Grote kerk Epe 

Lezing: christelijk zionisme en antisemitisme 

door Janneke Stegeman 

Zondag 24 nov. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 26 nov. 18.30 u Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Zaterdag 30 nov. 18.30 u. 1e Zondag van de Advent, C-jaar 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 03 dec. 19.30 u. Sociaal kafhé 

 
 
Sociaal Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 

5 en 19 november 2024 
 

Iedereen is welkom !! 
 
 
Overleden: 
 

Op 12 oktober is overleden Maria Gerhardina Kolman- Bourgonje. Zij werd  94 jaar en woonde 
in De Boskamp in Epe. Haar uitvaart vond plaats op  18 oktober vanuit de Grote of Sint 
Maartenskerk in Epe. Aansluitend is zij te ruste gelegd op de begraafplaats Norelbos. 
 
Op 22 oktober is overleden Henderikus Wolbertus (Henk) Geling. Hij bereikte de leeftijd van 83 
jaar. Onze geloofsgemeenschap verliest met  hem een trouwe parochiaan en een enthousiaste 
vrijwilliger. Ook was hij lid van het Sint Maartensgilde. Henk was een vriendelijke, bescheiden man 
die als vrijwilliger vooral taken op de achtergrond vervulde die je pas gaat missen als ze niet meer 
uitgevoerd worden. Hij voelde zich nergens te goed voor. We zullen hem missen. 
Henks uitvaart vond plaats vanuit  de Sint Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is hij begraven op 
de begraafplaats Norelbos in Epe. 









 

 

Allerzielen  

Op 2 november is traditioneel de Allerzielenviering binnen onze kerk. Op  zaterdagavond om 

18.30 uur zal de eucharistieviering in Vaassen die in het teken zal staan van Allerzielen. 

Voorganger is pastoor Ten Have.  

Eenieder wordt van harte uitgenodigd om 

tijdens die viering de dierbare overledenen  

te herdenken. Familieleden van overledenen  

van het afgelopen jaar, die een kerkelijke uitvaart  

hebben gehad, krijgen hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

‘Bakkie Troost’ 

Op 3 november is om 10 uur in de aula op de begraafplaats Norelbos het inmiddels ook 

traditionele Bakkie Troost. Tijdens een viering om te herdenken, wordt stilgestaan bij de onze 

dierbare overledenen. Ook hier kunnen kaarsjes gebrand worden om hen te gedenken. De viering 

wordt voorgegaan door parochianen. 

 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om tijdens een 

kopje koffie of thee, met elkaar bij te praten. Daarna 

bezoeken we, met degenen die dat willen, de graven van 

overledenen uit onze deze gemeenschap tijdens een 

wandeling over de begraafplaats. We vertrekken meestal 

rond 10.45 uur met de wandeling. U kunt er natuurlijk ook 

voor kiezen om alleen mee te wandelen. 

Tijdens deze wandeling ontstaan altijd mooie gesprekken. 

 

Van harte uitgenodigd ook wanneer uw dierbare niet op deze begraafplaats is begraven. Het kan 

heel troostend zijn om met elkaar herinneringen op te halen tijdens de wandeling. 

Hartelijke groet, 

Annemieke Buiting 
pastoraatsgroep geloofsgemeenschap Epe/Heerde 
 

 
Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

Denk ook eens aan nabestaanden…… 













 

 

                                                   
 
De Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk in 
Epe organiseren in het seizoen 2024/2025 een serie presentaties over thema’s die een relatie 
hebben met religie, maatschappij en filosofie onder het motto “Avonden met Zin en Kleur”.  
Met deze opzet hopen de kerken voor het derde jaar op rij niet alleen interessante en plezierige 
momenten te realiseren, maar ook samen te ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben 
dan dat er verschillen zijn en dat zij de samenleving iets te bieden hebben. 

 
Christelijk zionisme en antisemitisme  (donderdag 21 november) 

 

Onze vorige avond ging over de vraag hoe we – elk vanuit ons eigen perspectief - in gesprek 
kunnen blijven met elkaar en anderen leren begrijpen. Die vraag is buitengewoon relevant als het 
gaat om Israël en Palestina. Beide partijen hebben vanuit hun eigen perspectief gelijk en ook 
binnen Nederland en binnen de kerk verschillen wij van mening.  
Zin en Kleur heeft voor dit onderwerp Janneke Stegeman uitgenodigd.  

 

 
Janneke Stegeman is docent aan de Vrije 

Universiteit. Ze is Theoloog des Vaderlands geweest en 
maakt nu deel uit van het Filosofisch elftal van Trouw. Ze 
heeft anderhalf jaar in Jeruzalem gewoond. Ze is 
voorzitter van Kairos/Sabeel Nederland, een organisatie 
die zich inzet voor rechtvaardige vrede voor Palestijnen en 
Israëliers. 

 
 
Stegeman hoopt ons duidelijk te maken dat wij geen buitenstaanders zijn ten opzichte van Israël 
en Palestina. De wortels van het conflict liggen in Europa. De wens van de Joden een eigen staat 
te hebben, is voortgekomen uit het antisemitisme in Europa en uit het Europees nationalisme.  Dit 
werd versterkt door een stroming in de kerk die ervan overtuigd is dat de wederkomst van Christus 
voorafgegaan zal worden door de terugkeer van de Joden naar het heilige land, als vervulling van 
Bijbelse teksten. Meewerken aan die terugkeer zou de wederkomst bespoedigen. 
 
Deze Avond met zin en kleur wordt donderdag 21 november gehouden in de Grote Kerk in Epe, 
Beekstraat 1A. 
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 

 









                           

Verslag: Lezing Avond met zin en kleur over “Verslaafd aan ons 
eigen gelijk”. 
 

Op 23 oktober hield Lammert Kamphuis in de Goede Herderkerk in het kader van de avonden met 
zin een interessante lezing over onze samenleving, waarin we snel geneigd zijn om in 
tegenstellingen te denken.   
 
Meer dan 100 aanwezigen werden geboeid door zijn eigentijdse wijze waarop hij de polarisatie in 
onze maatschappij besprak en regelmatig gebruik maakte van humoristische    
voorbeelden. 
 
Hij trok hierbij de parallel met de dogmatische zwart-witwereld zonder tinten grijs, waarin hij 
opgroeide. Hij heeft deze kerkelijke wereld inmiddels verlaten, maar ervaarde dat de samenleving 
steeds meer in deze zwart-witte tegenstelling verstrikt raakt. 
 
Tijdens de lezing hield hij een pleidooi voor nuance en goed luisteren, waarbij hij de volgende 
uitspraken aan het publiek voorlegde: 
--We zien dingen niet zoals ze zijn, we zien dingen zoals wij zijn. 
--Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien.  
--Wantrouw hen die de waarheid gevonden hebben. Vertrouw hen die de waarheid zoeken. 
 
Een belangrijke, maar nog niet zo eenvoudige opgave voor ieder van ons. 

 

 







Kerstkaarten voor Mobaye 
 

Op het moment dat dit geschreven wordt is het buiten 20 graden. Maar toch, het einde van het 
jaar en de feestmaand december naderen. Daarom zijn vanaf 1 november weer onze welbekende 
kerstkaarten te koop. Er is een speciale verkoop op onze Sociaal  Kafhé-avonden. Ook op 17 
november tijdens de Martinusdag zijn we van de partij.  
Wij verkopen onze kaarten nog steeds voor €1,= per stuk, ondanks het feit dat de aanschaf van 
materialen steeds meer geld kost. Ze worden allemaal door onszelf gemaakt. De dames betalen 
zelf de aanschaf van de materialen, de opbrengst is dus compleet voor de kinderen in Mobaye. 
We betalen alleen valutakosten als het geld wordt overgemaakt naar Mobaye. 
U steunt met de aanschaf een goed doel en u verzendt uw kerstwensen met kaarten waar u eer 
mee inlegt! 
 
Ook als u geen kaarten nodig hebt kunt u uw gift overmaken op het rekeningnummer van de 
paters van de Heilige Geest. 
 
NL20INGB0000006838  
onder vermelding van:  
PROJECT WEESKINDEREN MOBAYE .  
 
Onze hartelijke dank voor uw gift.  
 
Namens de Missiewerkgroep, 
 
Annie Jong en Trees Smit. 

 
 

Sint Gerarduskalender 
 
 
Hallo, 
Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2025 weer is begonnen. 
De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken. 
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl) 
De Gerarduskalender 2025 kost € 10.50  en is verkrijgbaar bij: 
 
Benny Bouwmeester 
Heemskerkstaat 22 
8161 ZP Epe 
Tel; 06-12574865 
 

 

 


