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Kom jij ook ? 
 
Afgelopen maand zijn de kinderen uitgenodigd voor de  
voorbereiding van de 1e communie en voor het Vormsel. 
Natuurlijk hoor je dan het verhaal van Jezus die zegt:  
Laat de kinderen tot Mij komen ! 
Met andere woorden: Kom jij ook ? 
 
Afgelopen maand is ook een brief verzonden naar alle ingeschreven katholieke parochianen. 
Dat waren er ruim 1100.  Velen van hen zullen verrast geweest zijn dat zij nog staan 
ingeschreven. 
Ze ‘doen’ er niets meer aan, zijn ‘van huis uit’ katholiek, zijn niet meer praktiserend of zelfs 
helemaal niet meer gelovig. Maar op papier horen ze er nog bij. 
 
Anderen zullen zeggen: Daar heb ik lang niet meer aan gedacht. Sinds het afstoten van het 
kerkgebouw kom ik er niet meer toe.  
 
Vandaar deze oproep: Kom je ook ?  
 
Kom je ook naar onze Sint Martinusdag op zondag 17 november a.s.? 
Kom je ook eens naar het sociaal kafhé op dinsdagavond ? 
Kom je ook eens naar een gebedsviering of eucharistie ? 
Kom je ook naar onze locatie aan de v.d. Hulststraat 1 ? 
 
Nu zijn de lezers van deze nieuwsbrief natuurlijk al geïnteresseerd in onze Martinus-
geloofsgemeenschap. Misschien zijn ze al min of meer regelmatig op bezoek op onze locatie.  
Maar ……… er zijn ook anderen die we kennen en die we graag (terug) zouden zien. 
Durven we die aan te spreken en te zeggen: 
 

Kom jij ook ?? 
 

 

 



 

 

 
 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  
 

Dinsdag 01 okt. 19.30 u. Sociaal kafhé 

Vrijdag 04 okt. 19.00 u. Feest van St. Franciscus,  

Eucharistieviering in Apeldoorn,  

pastoraal team i.s.m. Sant´Egidio 

Zondag 06 okt. 10.00 u. Franciscusdag,  in Apeldoorn 

Zaterdag 12 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 13 okt. 10.00 u Woord- en gebedsviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 15 okt. 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 20 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 20 okt. 19.00 u. Taizéviering, Grote of St. Maartenskerk Epe 

Dinsdag 22 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Woensdag 23 okt. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur,  Goede Herderkerk 

Lezing: verslaafd aan ons eigen gelijk. 

door Lammert Kamphuis 

Zaterdag 26 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Vrijdag 01 nov. 09.00 u. Allerheiligen, Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Ten Have 

Zaterdag 02 nov. 18.0 u. Allerzielen, viering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 03 nov. 10.00 u. Bakkie Troostviering, Aula begraafplaats Norelbos 

Dinsdag 05 nov. 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 10 nov. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 16 nov. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag 17 nov. 10.00 u. Martinusdag, in Epe 

 
 
 
 
Sociaal Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 

1 en 15 oktober ! 
 

Iedereen is welkom !! 
 

Ook voor een hernieuwde kennismaking ! 
 

 



 

 

Overleden: 
Geen melding binnen gekomen. 
 
 

Ziek, eenzaam, afhankelijk of zorgbehoevend……. 
 

Kijk eens goed om je heen: wie heeft behoefte aan bezoek ? 

Wie heeft behoefte aan een kaartje ? 

Wie kun je helpen of ondersteunen ? 

 

Durf ook om aandacht te vragen als dat nodig is ! 

 

 

 

St. Bernardusschool: 
 

Op 6 september was de schoolviering van de St. Bernardusschool in de Grote Kerk. Samen met de 

leerkrachten stonden de kinderen stil bij de start van het schooljaar. In de liedjes en gebeden werd ruim 

aandacht gegeven aan het thema: "oog voor elkaar". In de voorbedes vroegen de kinderen om steun aan God 

voor het goed omgaan met elkaar en voor een fijn schooljaar. Aan het eind van de viering kregen de 

kinderen per klas een oranje tas mee. Daarin zaten per kind de goede voornemens voor het komende 

schooljaar. In de klas zal daar aandacht voor zijn. 

 

We wensen vanuit onze 

geloofsgemeenschap de kinderen en leerkrachten 

een mooi nieuw schooljaar toe waarin elk kind 

ervaart dat er oog voor haar of hem is. Ook Gods 

Zegen wensen we hen daarbij toe. 

 

 

Er zijn dit schooljaar nog schoolvieringen 

voor Kerstmis, Pasen en aan het eind van het 

schooljaar.  

 

 

Annemieke Buiting 

Pastoraatsgroep Epe 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor hun eerste communie hebben een  

brief thuis gekregen met een uitnodiging om mee te doen met de voorbereiding op de eerste  

communie. Maar door verhuizingen en andere oorzaken is ons adressenbestand misschien niet  

volledig. Daarom deze brief, via de school van uw kind.  

Een aantal jaren geleden heeft u misschien uw kind laten dopen. Een volgende stap om bewust op  

deze weg verder te gaan is deel te gaan nemen aan de viering van de Eucharistie. Uw zoon of  

dochter is nu op een leeftijd gekomen dat zij deze stap kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat  

de kinderen wat leren over het geloof (catechese), maar dit vraagt ook om betrokkenheid van u als  

ouders.   

Anders dan voorgaande jaren zullen de kinderen niet allemaal tegelijk de eerste communie doen en is  

het voorbereidingsprogramma gewijzigd t.a.v. voorgaande jaren.   

Op de informatieavond zal hier uitleg over gegeven worden. De communie kan gedaan worden op een  

 

 



 

 

aantal zondagen door het jaar in de kerken waar eucharistie wordt gevierd (Apeldoorn, Twello,  

Loenen en Vaassen).  

Bij deze nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond die gehouden zal worden op   

woensdag 11 september 2024 van 19.30 – 21.00 uur in het parochiehuis, Stationsstraat 13,  

Apeldoorn.   

Tijdens deze bijeenkomst zullen praktische zaken met betrekking tot de eerste Communie besproken  

worden en zal er toelichting gegeven worden op het catechese programma.  

Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van de 1e Heilige Communie?  

Dit kan door te mailen naar: kindenkerk@franciscusparochie.com o.v.v. naam, achternaam,  

geboortedatum, doopdatum, doopplaats, adres, postcode, woonplaats, emailadres,  telefoonnummer  

en school.  

Wij hopen van harte dat uw kind meedoet en dat het een mooi en inspirerend gebeuren zal worden  

voor uw kind en allen die erbij betrokken zijn.                      

Met vriendelijke groet,  

Pastoor ten Have  

Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese  

Elni Schwengle-Vaassen, vrijwilliger eerste communie 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het Vormsel ontvangen een  

persoonlijke uitnodiging. Maar door verhuizingen en andere oorzaken is ons  

adressenbestand niet volledig. Vandaar dat u deze brief ontvangt via de school.   

Wij willen uw zoon of dochter uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het  

sacrament van het Heilig Vormsel. De keuze tot het ontvangen van het vormsel hoeft niet  

direct, maar kan in de loop van het traject gemaakt worden. Wilt u meer weten over het  

vormsel bekijk dan op Youtube ‘bewust katholiek: het vormsel’  

https://www.youtube.com/watch?v=lBPVdT2pR4U  

Jongens en meisjes die deelnemen aan het Heilig Vormsel volgen een voorbereidingstraject  

van acht bijeenkomsten (inclusief bezoek aan Utrecht aan het bisschoppelijk paleis en de  

vormheer).   

De kinderbijeenkomsten zullen plaatsvinden op een aantal woensdagmiddagen van 15.30 –  

17.00 uur en een aantal vrijdagavonden van 17.00 tot 20.00 uur. Ouders worden betrokken  

bij de voorbereiding. Locatie is het parochiehuis naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Het  

rooster hiervoor wordt verstrekt op de informatieavond.   

De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober van 19.30-21.00 uur.   

Hiervoor nodigen we de vormeling met ouder(s) uit.  

Locatie: parochiehuis, Stationsstraat 13  Apeldoorn.  

Kent u iemand die ook in aanmerking komt en de brief niet heeft ontvangen, maak hen attent  

op de algemene ouderavond. Zij zijn ook van harte uitgenodigd!!  

Wilt u uw kind opgeven dan kunt u dat doen door vóór 10 oktober 2023 door te mailen naar  

kindenkerk@franciscusparochie.com  

Graag vermelden:  Naam en achternaam  

geboortedatum  

Adres, postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mailadres  

Doopdatum en doop kerk:   

School:            

Hartelijke groet,   

Pastoor H. Ten Have  

Mariska Litjes, medewerker catechese   

Sint Franciscusparochie 

 

 



 

 

                                                   
Verslaafd aan ons eigen gelijk!? 
 
Om in gesprek te blijven met elkaar en anderen te leren begrijpen moet je vragen blijven 
stellen en nadenken over je eigen zekerheden. Een actueel thema, nu iedereen verslaafd 
lijkt te zijn aan zijn eigen gelijk. Hoe zou je dit kunnen doorbreken? 
Zin en Kleur heeft hiervoor Lammert Kamphuis (41) uitgenodigd.  

Deze Avond met zin en kleur wordt woensdag 23 oktober gehouden in 
de Goede Herderkerk in Epe, Enkweg 2. 
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 
 

Lammert Kamphuis is filosoof en schrijver. Hij is een 
veelgevraagd spreker op congressen en festivals. Daarnaast is hij 
hoofddocent bij The School of Life in Amsterdam. Hij schreef het boek 
Verslaafd aan ons eigen gelijk, een urgent en fris pleidooi voor filosofie 
als medicijn tegen polarisatie. 

 
Kamphuis komt uit een dogmatische zwart-witwereld, zonder 

tinten grijs. Die wereld heeft hij verlaten, in de hoop daarbuiten een 
wereld te vinden waarin de mensen minder zwart-wit denken. Maar 
tot zijn verbazing ziet hij juist het tegenovergestelde gebeuren: onze 
samen-leving gaat meer en meer lijken op de dogmatische kerk 
waaruit hij  zich bevrijd had. Er is weinig aandacht voor nuance en 
steeds minder begrip voor andersdenkenden. 

 
In Verslaafd aan ons eigen gelijk stelt hij filosoferen voor  
als training om de wereld vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.  
Hij zal ons met onverwachte experimenten, verrassend praktische tips  
en toegankelijke oefeningen laten zien, hoe je geest leniger kan worden.  
 
Om de avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren,  
wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Indien u € 5 of € 10 per persoon geeft, kunnen we daarmee  
de kosten van de Avonden met zin en kleur blijven bekostigen. 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

TAIZÉ viering op zondag 20 oktober 
 
Op zondagavond 20 oktober om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk gehouden, 
uitgaande van de Grote Kerk, Regenboogkerk en RK-geloofsgemeenschap H. Martinus Epe/Heerde. 
Voorganger is pastor Ronald Dashorst.  
Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering  
rondom gebeden, Bijbellezingen en meerstemmige liederen  
uit de Taizé traditie.  
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het  
gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst,  
vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren.  
Het koor staat onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl.  
Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.  
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt 
om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in de W.G. v.d. Hulstschool. Voorafgaand aan 
de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor 
meezingen en op velen die de gebedsdienst mee vieren. 

 

Afbeeldingen van Sint Martinus (sint Maarten): 
We hopen nog steeds leuke, mooie, aparte, artistieke afbeeldingen van Sint Maarten ofwel Sint 
Martinus binnen te krijgen. Wie kan er een vinden ? Graag opsturen. 
 
Hier zijn nog een paar voorbeelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:i.heij@live.nl

