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Pastoor Hofstede 65 jaar priester 
 
Het gebeurt niet zo veel dat een priester zijn 65-jarig priesterfeest kan vieren.  
Pastoor Hofstede mag dat gelukkig op hoge leeftijd meemaken. 
 
Op 29 juni 1959, feestdag van de heilige Petrus en Paulus, ontving Henk Hofstede sdb de 
priesterwijding in de kerk bij het klooster van Benediktbeuern in Beieren (Duitsland). Zijn wijding 
was de afsluiting van een vierjarige theologiestudie in datzelfde klooster. Nadat hij 
werkzaamheden verrichtte in het jeugdwerk in Den Haag, werd hij benoemd tot deken van 
Schiedam en vervolgens is hij van 1993 tot 2000 pastoor geweest van de St. Martinusparochies in 
Vaassen en Epe. Op 1 januari 2000 ging hij met emeritaat, maar bleef als emeritus pastoraal 
actief. Tot voor kort ging hij nog regelmatig voor in Eucharistievieringen op zondag. 
 
Gewijd in 1959, een periode waarin de rol van de Kerk een heel andere invulling had dan 
tegenwoordig. De verzuiling bestond nog in alle hevigheid, de (dagelijkse) kerkgang was een vast 
onderdeel van het leven, evenals het ontvangen van de sacramenten. Pastoor Hofstede heeft dus 
een enorme ontwikkeling binnen het instituut Kerk meegemaakt ! 
 
Zijn priesterjubileum zal worden herdacht tijdens een viering uit dankbaarheid op zondag 7 juli. 
Deze viering zal worden gehouden in Vaassen en begint om 10.00 u. 
Pastoor Henri ten Have zal in deze viering voorgaan. 
(In een eerder rooster heeft per abuis een verkeerde begintijd gestaan.) 
 
Pastoor Hofstede heeft veel voor onze parochie  
gedaan en betekend.  
We hopen dan ook dat vele medeparochianen  
deze feestelijke viering zullen bijwonen. 
 
Namens de redactie en alle lezers van deze nieuwsbrief  
feliciteren wij Pastoor Hofstede graag met dit bijzondere jubileum. 
 
 

 

 



 

 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  
 
Zaterdag 29 juni 18.30 u. Eucharistieviering in Vaassen, 

pater Biju Oledath SDB 

Zondag 30 juni 10.00 u. Woord- en gebedsviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 02 juli 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 07 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Pastor Hofstede 65 jaar priester 

Zondag 14 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 16 juli 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zaterdag 20 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 21 juli 10.00 u. Woord- en gebedsviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 23 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zondag 28 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 03 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 06 aug, 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 11 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, pastor Sebastian 

Donderdag 15 aug. 09.00 u. Maria ten Hemelopneming,  

Eucharistieviering, in Twello, pastor Sebastian 

Zaterdag 17 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 18 aug. 10.00 u. Woord- en gebedsviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 20 aug. 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zondag 25 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 

Dinsdag 27 aug. 18.30 u Eucharistieviering, in Epe, pastoor Ten Have 

Zaterdag 31 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Dinsdag 03 sept. 19.30 u. Sociaal kafhé 

 
 
 
Sociaal Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 
2 en 16 juli 
6 en 20 aug 
3 en 17 sept 
 

Iedereen is welkom !! 
 

 
 

 



 

 

 
Overleden: 
 

Op 28 mei is overleden Elisabeth Cornelia Maria Bosch- Sonius. Zij werd 89 jaar en woonde 
samen met haar echtgenoot in de Boerrigterstraat in Epe. 

 
Ziek, eenzaam, afhankelijk, zorgbehoevend……. 
 
Weet u iemand die ziek is, die aandacht nodig heeft,  
die graag een kaartje ontvangt of iemand op bezoek  
krijgt, meldt u dat dan bij de redactie van deze nieuwsbrief. 
 
We hopen op belangrijke reacties. 
 

 
 
Uitnodiging Ontmoetingsavonden met pastoraal team en bestuur 
  
Beste parochianen van de St Franciscusparochie 
  
Graag nodigen wij alle parochianen uit voor de ontmoetingsavonden die wij als pastoraal team en 
parochiebestuur willen houden op verschillende locaties van de St. Franciscusparochie. Als 
bestuur en team vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft in de parochie. Normaliter 
houden wij contact via de locatieraden en de pastoraatsgroepen, maar wij vinden het ook 
belangrijk dat iedere parochiaan die dat wil rechtstreeks met ons kan spreken. Dat kan natuurlijk 
altijd na de vieringen of andere gelegenheden, maar dan is de tijd vaak beperkt. Wij willen graag 
horen wat er leeft, en ideeën uitwisselen die ons allen helpen onze missie als leerlingen van Jezus 
in de kerk beter te realiseren. We hebben voor deze ontmoetingen geen strakke agenda: iedereen 
mag inbrengen wat zij/hij wil, als iemand heel specifieke vragen heeft,  is het wellicht beter  deze 
van te voren in te dienen bij het secretariaat (centraalsecretariaat@franciscusparochie.com), 
zodat het onderwerp beter voorbereid kan worden. Daarnaast zien wij het ook als een kans om 
elkaar beter te leren kennen, en wij hopen dan ook op een goede opkomst. Bij iedere 
ontmoetingsavond zal een aantal leden van het pastoraal  team en van het bestuur aanwezig zijn.   
Wij verheugen ons op deze ontmoetingen met u.   
  
Namens het pastoraal team en parochiebestuur 
  
Pastoor Henri ten Have  
  
De ontmoetingsavonden worden gehouden in: 
Epe: dinsdagavond 27 augustus, aansluitend  
na de mis van 18.30 uur aan de 
 W.G. van der Hulststraat 1  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

BOEKENKIST 

Onlangs kregen wij via Marianne van Leeuwe een aantal boeken uit de collectie van Hans 
Borgers. 
Een aantal van deze boeken zijn goed bruikbaar bij de voorbereiding van gebedsdiensten, dus 
deze hebben wij in onze kast gelegd bij Interact Contour. 
Maar er zijn er ook een aantal boeken bij over Fatima, Rome, het ‘(rijke) roomse leven’ van 
vroeger,  etc. 
 
Daarom hebben wij het idee opgevat om deze boeken  
in een kist te leggen die bij elke activiteit  
(Eucharistieviering, Gebedsdienst, Kafhé-avond) wordt  
neergezet en waaruit iedereen boeken kan meenemen.   
Om te lezen…..,  om te houden….., om te ruilen…..  
 
Dus als u zelf nog boeken heeft die op een of andere  
manier met het geloof te maken hebben en die u wel  
kwijt wilt, kunt u die in de kist stoppen om er anderen  
wellicht blij mee te maken. 
(Gezien de beperkte ruimte die een kist biedt gaat het dus echt om geloof-gerelateerde boeken en 
niet om romans, thrillers e.d.) 
 
Vanaf 2 juli a.s. bij het Kafhé:    

                                                    KIJK IN DE  BOEKENKIST! 

 

Ons slavernijverleden 
 

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de 
Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Goede Herderkerk, 
wordt zaterdag 22 juni een tentoonstelling geopend over het slavernijverleden van Nederland, in 
de Grote Kerk, Beekstraat 1A, Epe.  
 

 
 
Deze expositie is nog te bezichtigen tot 4 juli. 

 

 



 

 

 
 
Wie van onze Martinus geloofsgemeenschap gaat ook mee ?? 



 

 

 
Kerk in de vakantie: 
 
Tijdens de vakantie is een belangrijk onderdeel: het bezoeken van kerken en kathedralen. 
Zowel in Nederland als in het buitenland. 
 
Dikwijls zijn in de grote steden de basilieken of kathedralen voor veel toeristen ‘verplichte kost’. 
Die moet je gezien hebben, meestal met de nodige pracht en praal. 
 
Maar ook een eenvoudige (Romaans) oud kerkje in een klein Frans dorpje is vaak de moeite van 
het bezoeken waard. 
 
Veel toeristen, gelovig of niet, steken daarbij een kaarsje aan. Even een moment van bezinning, 
even een moment denken aan (overleden) dierbaren, even een moment om te bedanken voor 
alles wat we hebben of mogen beleven. 
 
Een heel goede vakantietraditie !! 
 
Wij wensen u zo’n mooi bezoek tijdens uw vakantie graag toe. 

 
Afbeeldingen van Sint Martinus (sint Maarten) 
 
Naar aanleiding van het tegeltje van Maartensdijk (zie pagina 1) lijkt het ons leuk om wat 
afbeeldingen van Sint Maarten ofwel Sint Martinus te verzamelen. 
 
Omdat de redactie nog geen nieuwe afbeeldingen heeft binnengekregen hier nog wat 
voorbeelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


