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Harry Franke gedecoreerd….. 
 
Afgelopen vrijdag werd Harry Franke volkomen verrast toen hij nietsvermoedend op weg was naar 
een vergadering. In het gemeentehuis werd hij, samen met 13 anderen, apart genomen. 
Langzaam drong het tot hem door dat hij met een smoes naar het gemeentehuis was gelokt. 
 
In het bijzijn van zijn kinderen Lieke, Lude en Gert en natuurlijk zijn partner Ria, kreeg hij van de 
burgemeester te horen dat hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Eper samenleving. 
 
Onder andere als voorzitter van de Raad van Kerken, als actief lid van de werkgroep Avonden met 
zin en kleur (zie verder in deze nieuwsbrief de excursie naar Nieuw Sion), als redactielid van deze 
nieuwsbrief, als betrokkene bij diverse kerkelijke vieringen. Tenslotte werd ook nog de fietstocht 
naar Santiago di Compostella genoemd (2750 km.) waarmee hij € 3000,- heeft opgehaald voor de 
Stichting Mwanamwenge.  
 
Zeer verdiend dus van harte gefeliciteerd !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  
 
Zondag 05 mei 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen,  

Pater van orde Salesianen van Don Bosco 

Dinsdag 07 mei 19.30 u. Sociaal kafhé 

Woensdag 08 mei 19.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistieviering in Twello, 

Pastoor Ten Have 

Donderdag 09 mei 10.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistieviering in Vaassen, 

Pastoraal team 

Zaterdag 11 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag  19 mei 10.00 u. Hoogfeest van Pinksteren 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Maandag 20 mei 10.00 u. 2e Pinksterdag 

Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 

Dinsdag 21 mei 19.30 u. Sociaal kafhé 

Zaterdag 25 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Zondag  26 mei 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have 

Zondag 26 mei 10.00 u. Woord- en gebedsviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 28 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zondag 

 

02 juni 10.00 u. Sacramentsdag, Eerste H. Communie 

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 

Dinsdag 04 juni 19.30 u. Sociaal kafhé 

 
Op vrijdag 24 mei vindt de eerste ontmoeting plaats tussen de leden van de (aangevulde) 
denktank Epe met de parochianen van de Maartenkerk in Maartensdijk onder leiding van Leo 
Fijen. 
Op de Martinusavond in november afgelopen jaar was Leo Fijen de gastspreker. Omdat hij veel 
overeenkomsten zag tussen onze Martinus geloofsgemeenschap en hun eigen 
geloofsgemeenschap werd afgesproken dat we nader contact zouden organiseren. 

 
 
 
 
Sociaal Kafhé: 
 
Dinsdagavond    
De eerste en de derde dinsdagavond  
is er sociaal kafhé  
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
 in de W.G. van der Hulststraat 1. 
Dus: 
7 en 21 mei 
 
En 4 en 18 juni 
 

Iedereen is welkom !! 
 

 



 

 

 

Overleden: 
 

Op 8 april 2024 is overleden Christina Elisabeth Hendrika Maria Lonis- Collet . Zij werd 89 jaar 
en woonde in de Meidoornstraat in Epe. 
 
Op 10 april is overleden Johanna Wilhelmina Wind- Braak. Zij werd 99 jaar. Sinds 2020 woonde 
zij in een verpleeghuis in Apeldoorn maar zij wilde toch altijd contact blijven houden met de 
geloofsgemeenschap in Epe. Haar uit vaart was in de Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is zij 
te ruste gelegd bij haar echtgenoot op de begraafplaats aan de Oude Wisselseweg. 
 
 
 
 

 
 
 
Doopfeest….. 
 
Je hoort dikwijls zeggen: de kerk vergrijst en loopt leeg. Er is geen nieuwe aanwas.  
Vandaar dat we heel blij zijn U te kunnen vertellen dat we twee dopelingen hebben: 
Op 12 april zijn Elsa en Emma Busman gedoopt. Van Harte gefeliciteerd ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avond met Zin en Kleur organiseert een excursie naar klooster  

Nieuw Sion in Diepenveen. 
 
We verzamelen ons op 28 april 13.00 u bij de Gamma in Epe. Een groep van ongeveer 40 
deelnemers uit verschillende geloofsgemeenschappen. Samen op weg naar Nieuw Sion. 
 
We worden ontvangen met koffie en wat lekkers. En we kunnen even met elkaar kennis maken.  
Wat meteen opvalt is de serene sfeer die in de kleine eetzaal heerst. Op de gangen worden we 
geacht stil te zijn. 
 
Om 15.00 u gaan we terug naar het poortgebouw 
waar we in 2 groepen worden verdeeld.  
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Elke groep gaat onder leiding van een gids (vrijwilligster) het klooster rond. 
We lopen in stilte door de gangen, bezoeken de bibliotheek, kijken in de refter (grote eetzaal), 
mogen even in de kamer van de abt luisteren naar de uitleg, volgen een koor-oefening in de kapel, 
wandelen langs de huisjes van de handwerksmonniken, ruiken aan de kruiden in de kruidentuin, 
kijken vol bewondering naar de nieuwe prachtige kas en tenslotte komen we aan op de 
begraafplaats.  
 
Daar liggen de leden van de kloostergemeenschap begraven.  
Zo ontdekken we lekenbroeders, priestermonniken,  
oblaten (toegewijd aan een specifiek klooster),  
en ‘gewone’ monniken. 
 
 
                                                  In de kapittelzaal vertelt de gids over het vroegere kloosterleven.  
                                                  In stilte werd hier overlegd door de abt met de monniken. Door 
                                                  middel van zwarte en witte blokjes maakten ze hun mening 
                                                  kenbaar. Dat was dus toch een vorm van democratie. 
                                                   
‘Het nieuwe Sion’   
Op klooster nieuw Sion willen bewoners en vrijwilligers op eigentijdse wijze vorm geven aan een 
oecumenische en christelijke gemeenschap, gebaseerd op neo-monastieke waarden. 
Er is een woongroep, een grote groep vrijwilligers, een ‘getijden’groep en een groep Jong Sion. 
Allemaal werken ze minstens een dag per week 
in het klooster, voor onderhoud, in de moestuin  
of de kas, de schoonmaak, het ontvangen van gasten. 
 
Daarnaast is er een uitgebreid programma van allerlei retraites, meditatie, leven volgens de regels 
van Benedictus, zelfs managementcursus over leiderschap. 
 
We sluiten af met het bijwonen van het getijdegebed in de ‘kapel’ (groter dan een kerk….) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon:  
Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.   
Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar:  mart.epe@hetnet.nl   of epe-heerde@franciscusparochie.com of 
naar postbus 137, 8160 AC  Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk  de 20e van de maand.   
U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.  
Veel nieuws is ook te vinden op www.sintfranciscusparochie.com . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


