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Misintenties 
 
Sinds er weer met enige regelmaat een Eucharistieviering plaatsvindt in Epe is het ook mogelijk 
om voor die Eucharistievieringen een misintentie aan te vragen. 
Hiervoor wordt een door de Sint Franciscusparochie vastgestelde bijdrage van € 10,- gevraagd. 
Het aanvragen van een misintentie in Epe kunt u doen via een e-mail naar: mart-epe@hetnet.nl.  
Het bedrag van € 10,- kunt u overmaken op het u bekende rekeningnummer: NL86INGB0000 
9066 83 
t.n.v. Sint Franciscusparochie H. Martinus Epe.  
Regelt u het liever persoonlijk?  Dan kunt u dit doen tijdens de Kafhé-bijeenkomsten op 
dinsdagavond of de gebedsvieringen op zondagmorgen.  Zie voor de data de agenda in onze 
lokale nieuwsbrieven. 
  
Voor de vieringen in Vaassen, Twello en Apeldoorn kunt u gebruik maken van de website van de 
Sint Franciscusparochie:  www.sintfranciscusparochie.com.  U vindt daar links boven in het 
scherm het woord vieringen.  Als u daarop klikt ziet u o.a. de knop misintenties.  Hier kunt u eerst 
de gewenste locatie kiezen en vervolgens de gewenste datum en het invulformulier invullen.  Ook 
verschijnt er een betalingslink, zodat u de betaling direct via de computer kunt regelen.  
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u contact opnemen  
met het centraal secretariaat van de Sint Franciscusparochie.  
Zij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag van 9 – 12 uur,  
woensdag van 9 – 13.30 uur en donderdag van 9 -17 uur  
op telefoonnummer: 0571-274445. 

 

 

10 novemberMartinus –Avond !!



 

 

Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen  
 
Zondag 01 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 
Dinsdag 03 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 
Dinsdag 03 okt.. 19.30 u. Denktank 
Zaterdag 07 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian  
Zondag 08 okt. 10.30 u. Franciscusdag in Twello 
Dinsdag 10 okt. 19.30 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 15 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 
Zaterdag 21 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian  
Zondag 22 okt. 10.00 u. Woord- en gebedsviering in Epe 
Voorgegaan door parochianen 
Dinsdag 24 okt. 19.30 u. Sociaal Kafhé 
Donderdag 26 okt. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, Regenboogkerk 
                                                                Glasramen van Chagall, door Ruud Bartlema. 
Zondag 29 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 
Zondag 29 okt. 19.00 u.        Taizéviering in Epe, Grote of St. Maartenskerk 
Donderdag 02 nov. 17.30 u. Allerzielen,  in Vaassen,  Diaken Dashorst 
Zaterdag 04 nov. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have 
 

Ter herinnering:   Martinusavond op 10 november !! 
Gastspreker: Leo Fijen  (presentator KRO/RKK) 
Reserveer deze avond in uw agenda !! Wij rekenen op veel mede-parochianen ! 

 
Sint Franciscusdag 
8 oktober 2023 om 10:30 uur in Twello 
Op zondag 8 oktober 2023 (na de eigenlijke feestdag van onze parochiepatroon St Franciscus op 
4 oktober 2023) willen onze jaarlijkse parochie dag houden. Vorig jaar is deze in Apeldoorn 
gehouden, dit jaar willen we alle activiteiten houden in Duistervoorde (Twello). Op deze zondag 
zal er in de hele St Franciscusparochie slechts één gemeenschappelijke viering zijn voor onze 
hele parochie, en wel om 10.30 uur in de St Martinuskerk, Kerklaan 16 te Twello. 
Alle koorzangers uit de hele parochie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de 
koorzang, die vanaf 9.30 uur gerepeteerd zal worden in deze kerk. Dirigent zal zijn dhr. Hans Mol, 
dirigent van het koor Con Spirito uit Loenen, en het St. Martinuskoor en het Woco-koor uit Twello. 
Acolieten en lectoren zullen gevraagd worden uit de andere gemeenschappen van de parochie. 
Voor een kinderwoorddienst wordt gezorgd. 
Voor de kinderen zijn er spelletjes en een springkussen. Er is daarnaast geen bijzonder 
programma na de viering, het gaat om de onderlinge ontmoeting. Er wordt gezorgd voor iets 
warms te eten als lunch, en rond 14.00 uur zal de bijeenkomst eindigen. We hopen dat u met 
velen komt en dat het mooie en gezellige ochtend wordt. 
Graag willen wij de mensen die aangewezen zijn op de voedselbank en Sant’Egidio laten 
meedelen in onze feestvreugde.  Dit kunnen we doen door allemaal wat houdbare levensmiddelen 
zoals rijst, koffie, pasta, olijfolie, koekjes, blikken of potten met groente etc. of kledingstukken (met 
name nieuw ondergoed is welkom!) mee te brengen  
en vóór de viering in de daarvoor bestemde manden 
in de hal van de kerk te deponeren. 
Wij bevelen deze actie én natuurlijk de gezamenlijke  
Eucharistieviering van harte aan en zien u graag  
op 8 oktober in Twello. 

 

 



 

 

Sociaal Kafhé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdagav. 10 en 24 oktober. 

            "         7 en 21 november. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd !! 

 
Avond met zin en kleur :    26 oktober 
 

Donderdag 26 oktober 2023, Regenboogkerk 
Kunstlezing: Glasramen van Marc Chagall 
door Ruud Bartlema 
Ruud Bartlema is als  
beeldend kunstenaar en  
leraar Joodse mystiek  
werkzaam in Amsterdam.  
Voor zijn schilderkunst  
vormen poëzie en literatuur  
een belangrijke bron van  
inspiratie. 

De kunstenaar Marc Chagall maakte in het begin van  
de zestiger jaren twaalf ramen voor de synagoge van  
het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Deze ramen  
verbeelden de zegeningen van Jakob.  
De ramen vormen een hoogtepunt in de wereld  
van de glaskunst.  
De twaalf ramen in het kleurige transparante glas  
vormen een lichtende kroon, waarvan het wezen  
niet alleen ligt in de afbeelding maar ook in de  
kleur 

 

De avond start om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 
 

Om deze avonden volgend jaar ook weer te kunnen organiseren 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

Overleden: 
 

Op 15 september is overleden Johanna Hendrika Maria de Goeij- te Wierik.  
Zij bereikte de leeftijd van 78 jaar en woonde samen met haar echtgenoot  
aan de Achterste Molenweg in Wissel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bakje Troost 2023 op 5 november op het Norelbos 
 

Sinds een paar jaar is er de gelegenheid elkaar vanuit onze gemeenschap te ontmoeten rond 
Allerzielen en onze dierbare overledenen te gedenken bij het Bakje Troost. Dit leverde de 
afgelopen jaren mooie ontmoetingen op de begraafplaats op. Het is mooi te ervaren welk een 
troost het kan geven, herinneringen met elkaar te delen. 
 
Bakje Troost 2023 is een combinatie van vieren en gedenken van onze lieve overledenen. 
 
Op zondag 5 november is er om 10 uur een gebedsviering in de Aula op de begraafplaats 
van het Norelbos.  
Deze gebedsviering wordt voorgegaan door de werkgroep  en staat in het teken van Allerzielen en 
elkaar troost bieden vanuit de gemeenschap. De familieleden van de mensen die het afgelopen 
jaar zijn overleden zijn, worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
  
Aansluitend op de viering wordt er een kopje koffie geschonken: “het Bakje Troost” De koffie staat 
klaar tot 12 uur. Ook als u niet naar de viering komt, kunt u tussen 10.30 uur en 12 uur een kopje 
koffie komen drinken en herinneringen ophalen aan overleden familieleden en/of mensen uit de 
parochie. 
 
Na de gebedsviering is er de gelegenheid om met elkaar op de begraafplaats de graven en 
urnenmuur te bezoeken. Met elkaar herinneringen delen en stil te staan bij de graven/urnen van 
onze dierbare overledenen. 
Mocht u na de gebedsviering naar de katholieke begraafplaats aan de Tongerense weg willen en 
daarbij begeleiding op prijs stellen, kunt u dat laten weten aan Annemieke Buiting. Tel:06-
82357983. 
 
We hopen u te ontmoeten op de begraafplaats Norelbos. 
 
Hartelijke groet, 
 
Plony Epping, Sjaak Thijssen en Annemieke Buiting 

 
 

  

 



 

 

TAIZÉ viering op zondag 29 oktober 
 
Op zondagavond 29 oktober om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk gehouden, 
uitgaande van de Grote Kerk, Regenboogkerk en RK-geloofsgemeenschap H. Martinus Epe/Heerde.  
Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en 
meerstemmige liederen uit de Taizé traditie.   

Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, 
voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor  
staat onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden 
bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.  
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee  
en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden 
in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de  
Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor 
meezingen en op velen die de gebedsdienst mee vieren. 

 
 

Bezinningsbijeenkomst Eucharistieviering 
Twello  5 oktober 2023 om 15:00 uur 
Tijdens de bezinningsbijeenkomst over het Onze Vader is afgesproken dat we de volgende keer 
zouden samenkomen op 12 oktober. 
Deze datum vervalt en wordt 5 oktober in parochiecentrum De Klepel te Duistervoorde/Twello. 
Op 5 oktober van 15.00 tot 16.30 uur is er een bezinningsbijeenkomst over de betekenis, 
achtergronden en spiritualiteit van de onderdelen van de eucharistieviering. Opgave niet verplicht 
maar wel wenselijk via leden@franciscusparochie.com 
  
 

 
 
 

Altijd al eens een tijdreis willen maken? Dat kan op 15 december 2023 (D.V.) gebeuren, naar zo'n 2000 jaar 
geleden om precies te zijn. We gaan samen op reis door een aantal verhalen uit de Bijbel, uitgebeeld in Vaassen in 
en rond kasteel de Cannenburgh. Op een laagdrempelige manier met zang, dans en toneel wordt het leven van 
Jezus uitgebeeld, van Kerst tot en met Pinksteren. Iedereen is welkom om mee te lopen (kerkelijk, zoekend, (nog) 
niet kerkelijk). 
  
Wie 
Verschillende kerken uit Vaassen en omstreken hebben de handen in elkaar gestoken om samen een Wandeltheater 
te organiseren wat het verhaal vertelt over het leven van Jezus. Daarnaast werken wij samen met verschillende 
verenigingen, bedrijven en organisaties uit de gemeente Epe en Apeldoorn. Om zo de verbinding tussen deze 
verschillende ondernemingen te waarborgen en samen tot een mooi artistiek project te komen. 
  
Wat 
In groepen van 15-20 mensen lopen deelnemers onder begeleiding van een gids het theater langs. 
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Waar 
Het wandeltheater zal plaatsvinden in Vaassen. De ontvangst en start zal bij de Dorpskerk zijn, vanuit daar loopt men 
naar de Speulbrink, hier zal 1 scène te zien zijn. Van hieruit gaan we verder naar het Ireneveld voor de volgende 
scène. Dan lopen we door naar de Cannenburgh. Hier zullen ook een aantal scènes plaatsvinden. Daarna loopt men 
terug via de Torenstraat en Ter Heerdtspad om zo weer bij de Dorpskerk uit te komen.  
  
Wanneer  
15 december 2023, ’s avonds. 
  
Waarom 
Het wandeltheater heeft een aantal doelen 
  
Mensen vertellen over Jezus 
Ons doel is mensen vertellen over Jezus en over hoe Zijn Leven eruit heeft gezien. Over bijzondere dingen die Hij 
heeft gedaan, waardoor wij vrijuit mogen leven. 
Binding tussen mensen binnen de samenleving 
Ons doel is mensen met elkaar in contact brengen. Afgelopen jaren zijn veel activiteiten afgelast. Daarom is het 
belangrijk om mensen samen te brengen, contact te maken en zo verbinding creëren. Tijdens het wandeltheater 
lopen mensen in groepen en natijd is er koffie en thee en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Zo willen wij ook 
op een actieve manier deze binding stimuleren. 
Binding tussen organisaties 
Ons doel is organisaties met elkaar laten verbinden. Dit doen wij door verschillende ondernemers te vragen hun 
bijdrage te leveren voor het theater (in geld of natura). 
Tussen verschillende kerken en organisaties wordt de samenwerking gezocht. Onder andere De Tabernakel Vaassen, 
Dorpskerk Vaassen, Berea de Maten, Cavente, MDC en kasteel de Cannenburgh werken mee. 
Kerk als bruisend middelpunt in het dorp 
Ons doel is de kerken bruisend en actief laten stralen in het dorp. Het wandeltheater is hiervoor een uitgelezen kans. 
Zo wordt de kerk binnenlopen laagdrempeliger en weten mensen de kerken hopelijk (weer) te vinden. Ook hierin 
wordt contact met elkaar en omzien naar elkaar gestimuleerd. 
Positiviteit  
Ons doel is positiviteit uitstralen in een wereld waar veel moeilijkheden zijn. Uiteraard doen wij dit met de Blijde 
Boodschap vanuit de Bijbel. 
Activiteit is voor iedereen 
Ons doel is dat iedereen kan deelnemen aan de activiteit. Zo is de activiteit gratis en is de route ook met 
rolstoel/rollator te volgen.  
Laten zien dat de kerk er voor iedereen is 
Ons doel is laten zien dat de kerk er voor iedereen is. Jong, oud, actief, minder actief, gelovig, zoekend in geloof, 
(nog) niet gelovig. Iedereen is welkom met zijn of haar verhaal. 

 

Vertelconcert: De Weg door Ekaterina Levental 
In het kader van de reeks “Avonden met zin en kleur” vond op donderdag 21 september in  
de Grote Kerk de eerste avond van het tweede seizoen plaats. 
 
Een volle kerk luisterde ademloos naar het klankrijke harpspel, de prachtige en warme stem,  
het bijzondere verhaal van deze ‘refugee’. In fraai Nederlands vertelde Ekaterina haar levensverhaal  
als Joodse vluchtelinge. Geboren in Tasjkent (Oezbekistan), via Israël, Moskou naar Amsterdam  
gevlucht. Zij maakte veel indruk en zette het publiek aan het denken over een heel actueel onderwerp. 
 
Een zeer geslaagde eerste avond van deze nieuwe serie.   
 
 
Colofon:  
Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.   
Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar:  mart.epe@hetnet.nl   of epe-heerde@franciscusparochie.com of 
naar postbus 137, 8160 AC  Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk  de 20e van de maand.   
U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.  
Veel nieuws is ook te vinden op www.sintfranciscusparochie.com . 
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