Verder groeien in Geloof

Welkom in ons leerhuis

Algemene geloofscursus Deel 2

FRANCISEUS

Je bent nooit te oud om te leren, hoor je vaak zeggen. Ook van zaken die allang kent, kun je soms
nieuwe aspecten ontdekken waardoor je dezelfde dingen anders gaat zien, of nieuwe dimensies
ontdekt. Ons Leerhuis helpt daarbij. Het Leerhuis deel 1 was een dermate groot succes, dat het niet
alleen voortgezet wordt, maar ook een vervolg krijgt: Leerhuis deel 2. Op basis van de enthousiaste
reacties en de suggesties van de deelnemers van Leerhuis 1 hebben we een vervolgprogramma
samengesteld. Sommige thema’s die al eerder aan de orde zijn geweest komen terug, om verder
uitgediept te worden, maar er zijn vooral nieuwe thema'’s.

Je kunt Leerhuis 2 ook volgen als je Leerhuis 1 nog niet hebt gehad, en dit najaar zijn de data zo
afgestemd, dat je ze tegelijk kunt volgen. De formule is hetzelfde als Leerhuis 1: We komen om 17.30
uur samen om te eten, daarna wordt het thema ingeleid, en er is veel ruimte voor eigen vragen en
onderlinge uitwisseling.

Attentie: de meeste bijeenkomsten zijn op donderdagavond, maar niet allemaal!

1. Bijbel

In deze bijeenkomst komen vragen aan de orde als: Hoe en wanneer is de Bijbel ontstaan. Moet je de
verhalen letterlijk nemen, wanneer wel en wanneer niet en waarom?

Hoe zit de bijbel in elkaar? Hoe kom je aan betrouwbare uitleg van de Bijbel? Welke plek neemt de
Bijbel in jouw leven in? Wat is de favoriete Bijbelverhaal?

2. Maria en de Heiligen

Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook in de orthodoxe kerken nemen de heiligen een
belangrijke plaat in. Hoe is de heiligenverering ontstaan? Staat die in concurrentie met Jezus, zoals
soms gedacht wordt? Wat betekenen de heiligen voor jou, en heb je een favoriete heilige?

3. Evangelisch leven in het dagelijks leven
Wat betekent het om Christen te zijn in het dagelijks leven. Welke uitgangspunten en

inspiratiebronnen reikt de kerk aan. Wat is jouw belangrijkste inspiratie voor het dagelijks leven?

4. Sacramenten
We gaan dieper in op de betekenis van de sacramenten.

5. Spiritualiteit Franciscus van Assisi



Franciscus van Assisi (1881- 1226) is niet alleen belangrijk als patroonheilige van onze parochie, maar
is over de hele wereld een van de meest geliefde en inspirerende heiligen. We gaan in gesprek over
zijn spiritualiteit aan de hand van zijn levensverhaal en belangrijke teksten van hem.

6. Spiritualiteit Franciscus van Sales

Minder bekend dan zijn naamgenoot, maar niet minder inspirerend is de heilige Franciscus van Sales
(1567 — 1622). Zijn beroemde boek “Inleiding tot het geestelijk leven” was niet in de eerste plaats
bedoeld voor religieuzen, maar juist voor vrouwen en mannen die ‘in de wereld’ leven te helpen met
hun gelovig leven. We zullen bespreken hoe hij ons tegenwoordig nog kan inspireren.

7. Sociale leer en Laudato Si

Het evangelie reikt ons niet alleen inspiratie aan voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de
maatschappij en de politiek, via de sociale leer van de kerk. Wat houdt die sociale leer in, en hoe is
die ontstaan? We gaan in op “Laudato si” , een recente sociale encycliek (rondzendbrief) van Paus
Franciscus

8. Rondleiding door de Kerk

Kerkgebouwen zijn vaak vol van symboliek, door hun architectuur, door de wandschilderingen,
beelden, glas in loodramen, de liturgische voorwerpen. De Onze Lieve Vrouwe Kerk in Apeldoorn
heeft ook een rijke symboliek, en die gaan we deze avond verkennen met een rondleiding. Tevens
gaan we deze leerhuisserie vanavond kort evalueren.

Praktische informatie op een rij :

De avonden zijn voor iedereen toegankelijk die meer wil leren over het katholiek geloof. Ze beginnen
met een maaltijd die door een van de deelnemers wordt voorbereid en duren van 17.30 tot 20.30
uur. Leerhuis 2 omvat 8 avonden, die desgewenst te combineren zijn met de avonden van Leerhuis 1.
De locatie van alle bijeenkomsten is het Parochiehuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdragen om de kosten van de
gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de cursus kunnen worden gesteld aan het pastorale team via het
secretariaat (0571 274445) of via e-mail: centraalsecretariaat@franciscusparochie.com

Opgeven voor de cursus kan via telefoon 0571 274445 of via e-mail: leden@franciscusparochie.com
De avonden van Leerhuis 2

donderdag 28 september: Bijbel

donderdag 5 oktober: Maria en de Heiligen:

dinsdag 17 oktober: Evangelisch leven in het dagelijks leven.

donderdag 26 oktober: Sacramenten

Donderdag 9 november: Spiritualiteit Franciscus van Assisi

Donderdag 23 november: 6. Spiritualiteit Franciscus van Sales (Donderdag 23 november)
Donderdag 7 december: Sociale leer en Laudato Si

Donderdag 21 december: Rondleiding door de Kerk.



