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Voorwoord 
 

Slechts bij vier gelegenheden hebben de Evangeliën woorden van de heilige 

maagd bewaard: bij de aankondiging (Lc. 1,34-38), haar bezoek aan Elisabet 

 (Lc. 1,46-55), het terugvinden van Jezus in de tempel ( Lc2,48) en de 

bruiloft te Kana  (Joh. 2,3-5). Elders zwijgt Maria en “bewaarde en 

overwoog in haar hart” alle gebeurtenissen die zij meemaakte (Lc 2,19-51). 

Ze blijft stil aan de voet van het kruis, in het cenakel bij de neerdaling van 

de heilige Geest en bij de aanvang van de Kerk. De Maagd Maria, bruid van 

de heilige Geest en moeder van Jezus, is volkomen verenigd met God en zij 

is ons voorbeeld. Haar zwijgen weerspiegelt haar grote innerlijke 

verbondenheid met God 

 

Als je deze woorden op je laat inwerken durf je, je bijna niet verder uit te 

spreken. En toch mogen ( misschien wel, moeten) het pastorale team en wij 

allen als parochianen veel meer de Blijde Boodschap hardop verkondigen.  

 

Binnen onze parochie bruist het van activiteiten, om er enkele te noemen 

(zonder de niet genoemde tekort te doen) misdienaars, koren, 

bloemschikkers, kosters, schoonmakers, bezorgers van dit blad, tuingroep, 

kerststal groep, koffieschenkers, administratie, collectanten, Kind en Kerk, 

onderhoud groep, video groep, etc. zo maar een greep van honderden 

vrijwilligers binnen onze parochie Zij doen het vaak achter de schermen in 

stilte en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Heel veel dank namens het 

Pastorale team en het bestuur. Zonder u allen zouden wij geen Kerk zijn. 

 

Ik ben dan ook blij dat er zich al veel parochianen ( jong & oud) zich 

inzetten voor onze parochie gemeenschap. En nog steeds komen we op veel 

gebieden handjes tekort. Laat de geest van Pinksteren u aanwakkeren om 

samen verder te bouwen aan onze parochie gemeenschap Dus meld u aan 

om samen de parochie nog vitaler te maken dan die al is. 

 

Als u dit blad bekijkt ziet u dat we nog zoekende zijn naar vormgeving en 

inhoud en redactie etc. Toch willen wij u het nieuws niet onthouden, 

vandaar dat we toch op deze wijze schriftelijk met u communiceren. 

Wellicht dat de lezers van de wekelijkse Nieuwsbrief en de website 

dubbelslagen zien. De keuze is gemaakt om het op deze wijze te doen om 

ook de parochianen die niet digitaal met ons verbonden zijn, hen van 

parochie nieuws te voorzien via dit medium. 

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich via de website 

aanmelden of via de aanmeldformulieren achter in de kerk. 

 

Wij zijn beperkt in de ruimte en hebben in de opmaak en plaatsing van 

artikelen soms wat concessies moeten doen. Nochtans hopen we u een 

mooie uitgave van het parochie nieuws te kunnen bieden. 

Zalig Pinsteren! 

 

Namens het bestuur, 

Leo Looman 

Vice-voorzitter 
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Van Hemelvaart naar Pinksteren 

 
Met verwondering kijk ik naar dit prachtige schilderij van Savador 

Dali. Jezus stijgt op naar de hemel, maar is vanuit een heel ander 

perspectief geschilderd; je kijkt tegen de voetzolen van Jezus aan die 

duidelijk vuil zijn en  laten zien dat daar net nog op gelopen is. Dali’s 

manier om aan te tonen dat Jezus ten hemel opstijgt nadat Hij al een 

tijd op aarde heeft doorgebracht. Dali kreeg naar eigen zeggen de 

inspiratie door een ‘kosmische droom’, acht jaar eerder. Hij wilde 

Jezus laten opstijgen naar de kern van een atoom, die er weliswaar 

eerder uitziet als een zonnebloem. De vrouw die we bovenaan zien is 

Gala, de vrouw van Dali; het is niet helemaal duidelijk wat hij daar 

mee bedoelt. 

In de Handelingen van de apostelen horen we Jezus zeggen: ‘Maar 

jullie zullen kracht ontvangen van de heilige Geest die over jullie komt, om mijn getuigen te zijn in 

Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot de uiteinde der aarde’. Na deze woorden werd Jezus omhoog 

geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

Terwijl de leerlingen Hem nastaarden stonden opeens twee mannen in witte gewaden die vroegen wat ze daar 

nou naar de hemel stonden te kijken. 

Aan ons de oproep om ook niet naar de hemel te blijven staren, maar om te kijken naar elkaar hier op aarde.  

Hier moet het gebeuren, hier moeten wij een hemel maken voor elkaar. Doen zoals Jezus ons heeft 

voorgedaan.  

Met de beide voeten op de grond wordt ons gevraagd om te zoeken naar vuur. ‘Vuur, dat is wat ik verlang, 

waar ik naar uitkijk, het vuur van Pinksteren, het vuur van de heilige Geest, de Geest die aanspoort en 

enthousiast maakt om te bouwen aan het Rijk van God, hier op aarde’. 

Om ons vuur aan te wakkeren bidden en zingen wij ook: ‘Kom schepper Geest, daal tot ons neer, houdt bij 

ons uw intocht, Heer’, vervul ons hart met het  vuur van uw liefde. 

Wij blijven niet staren naar de hemel, maar zoeken het vuur hier op aarde, hier moeten wij het vuur van de 

vriendschap en de liefde brandend houden, dat vuur in onszelf aanwakkeren, steeds opnieuw.  

Zo komt de hemel op onze aarde en horen wij de stem van Jezus die ook tegen ons zegt: ‘Ik ben met jou, alle 

dagen! Ga de wereld in en doe zoals ik jou heb voorgedaan’.  

Wij moeten met Hem gaan, in beweging blijven, op weg naar Pinksteren met het vuur in ons hart, dat we 

brandend houden, door te doen als Hij. Pinksteren vieren wij 50 dagen na Pasen, zeven maal zeven, plus één. 

Zeven is het getal van volheid en voltooiing. Dat wij ons net als de leerlingen met Hemelvaart, open stellen 

voor de heilige Geest, in het vertrouwen dat Zij ons zal troosten, helpen en de weg zal wijzen naar een 

nieuwe tijd.  

Op weg naar een nieuwe hemel hier op aarde, waar plaats is voor iedereen. 

Zalig Pinksteren! 

Diaken Ronald Dashorst 

 
Terugblik bedevaart naar Lourdes 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net een dag terug uit Lourdes waar we op bedevaart waren 
met bijna 30 parochianen, temidden van ongeveer 1300 pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht. Het was een 

prachtige reis. Vele jongeren uit het bisdom die er voor het eerst waren hebben de betekenis van Lourdes 

ervaren: de verbondenheid met God en Maria, en de verbondenheid met elkaar. Oudere parochianen die er al 

eens eerder waren hebben weer hun hart kunnen ophalen. Mensen die Lourdes wel eens tijdens hun vakantie 

bezochten, hebben het door de bedevaart veel intenser, persoonlijker en spiritueler beleefd. Ik ben dankbaar 

voor de goede ervaringen van onze medeparochianen. 

Pastoor Henri ten Have 
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“Wat betekent Maria voor jou?” 

In de aanloop naar de Wereldjongerendagen 2023 gaat 

katholiekleven.nl in gesprek met een aantal bijzondere gasten over de 

vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’ In de eerste aflevering is 

Tineke de Lange te gast. Zij is beleidsmedewerker voor de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie voor contacten met het 

Jodendom en geeft op verschillende plaatsen colleges Oude Testament 

en Judaïca. 

Komende zomer vinden de WJD plaats in Lissabon met als thema: Maria 

stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39). Dit is de inspiratie voor deze 

podcastserie waarin steeds vijf vragen worden beantwoord over Maria. 

Vrouwen in de Bijbel 

Dr. Tineke de Lange vertelt wat zij het mooiste Mariagebed en de mooiste 

Bijbeltekst vindt en waarom. Ze vertelt over vrouwen in de Bijbel uit het 

Oude Testament en het Nieuwe Testament en komt uiteindelijk uit bij het 

Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 1, 46-55). “Dat vind ik de 

mooiste tekst”, zegt ze. “Omdat het een geweldig sterk gebed is, waarin 

maatschappelijke verhoudingen op hun kop worden gezet.” 

“Het gaat niet om de sterken en de machtigen. God kiest juist voor de armen en de onaanzienlijke. Het zijn 

juist de mensen die bescheiden zijn en die geen stem hebben, die voor God belangrijk zijn. Dat blijft 

natuurlijk prachtig en actueel. Bovendien als je goed naar de tekst kijkt, zie je daarin allerlei citaten uit het 

Oude Testament. Zo is Maria op allerlei manieren verweven met de geschiedenis van het volk Israël en God.” 

De podcast is te beluisteren op katholiekleven.nl. 
Bron: www.rkkerk.nl 

 

Hemelvaart 
 
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgevaren naar de 

Hemel. Dit wordt herdacht tijdens de eucharistieviering van het 

Hoogfeest van Hemelvaart. 

Tijdens de eucharistieviering van het Hoogfeest van Hemelvaart staat 

vooral de grote vreugde centraal over de opvaring van Christus naar 

de goddelijke werkelijkheid. De Hemelvaart van de gestorven en 

verrezen Christus geeft de hoop dat ook gelovigen na hun dood ooit 

zullen worden opgenomen in de hemelse werkelijkheid. Sint Paulus 

zegt immers in zijn brief aan de Efeziërs dat de Kerk het Lichaam van Christus is. De gelovigen zijn de 

ledematen en Christus is het Hoofd van de Kerk. Met Christus is een deel van de Kerk ten hemel opgevaren, 

waardoor ook de rest van de Kerk ‘verheven’ is. 

Dit wordt mooi samengevat in het openingsgebed dat de priester uitspreekt in de eucharistieviering van het 

Hoogfeest van Hemelvaart: ‘Almachtige God, laat ons juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de 

Hemelvaart van Christus, uw Zoon, ook onze verheffing is. Zijn glorie bij U is onze hoop, want wij vormen 

één lichaam met Hem die ons hoofd is: Jezus Christus onze Heer.’ 

 

Eerste Communicanten in Apeldoorn: 
Op zondag 7 mei deden Jasper Nijmeijer, Jochem Jansen op de Haar, Louella Tiemessen en Queelen Isabella 

hun Eerste Communie. Een blijde dag voor hen, hun ouders, broertjes en zusjes. En voor de Franciscus 

gemeenschap, die deze jonge mensen van harte begroet in hun midden.. 
Samen het Brood mogen delen, samengaan in het spoor van Jezus. Van harte gefeliciteerd. 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/lucas/1
https://www.katholiekleven.nl/podcasts/geloven-hoe-zit-dat-podcasts/wat-betekent-maria-voor-jou-vijf-vragen-1
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/05/20170513-beeld-Onze-Lieve-Vrouwe-van-Fatima-%C2%A9RamonMangold.jpg
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Wat is Pinksteren?  

 
Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te vinden met alle begrippen uit de katholieke 

Kerk en traditie op alfabetische volgorde. Onderstaande informatie over Pinksteren komt uit deze 

encyclopedie. 

 

Vijftigste dag 

De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste 

dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. 

 

Paastijd 

De Paastijd is de periode van vijftig dagen die volgt op Pasen. Deze vijftigdaagse periode volgt 

de veertigdagentijd op. De Paastijd begint op Paaszondag en eindigt op het Hoogfeest van Pinksteren. De 

veertigste dag in de Paastijd is Hemelvaart. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de verrijzenis 

van Christus centraal. Gedurende de Paastijd wordt in de eucharistie gelezen uit de Handelingen der 

Apostelen, dat vertelt over het ontstaan van de jonge Kerk, de gemeenschap van mensen die in de verrijzenis 

van Christus geloofden. Ook wordt gelezen uit het Johannes-evangelie, waarin Christus spreekt over Zichzelf 

als bron van het nieuwe leven. 

 

Heilige Geest 

 

In het orthodoxe christendom geldt het dogma van de Drie-eenheid. Er is 

één God die bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

God de Geest is in deze Drie-eenheid de liefdesband tussen God de 

Vader en God de Zoon, zo leert de Kerk. 'Geest' grijpt terug op een 

ervaring die zich moeilijk laat vertalen in woorden. De Bijbelse beelden 

die daarbij passen zijn dan ook zeer divers: wind, adem, het klapwieken 

van vleugels, vuur, kracht, vervoering en schittering. In de 

heilsgeschiedenis sprak de Geest door de profeten, verwekte Hij Jezus 

bij Maria, liet Hij Jezus uit de doden opstaan, genereerde Hij de Kerk, 

inspireerde Hij de martelaren en is Hij de Helper van de gemeenschap der gelovigen tot aan het eind der 

tijden.  

 

Apostelen 

De Apostelen waren de gezanten van Jezus Christus die zijn goddelijke zending voortzetten nadat Hij ten 

hemel was opgevaren. Letterlijk betekent apostel ‘iemand die is weggezonden’, ‘iemand die eropuit is 

gestuurd’ of gewoonweg ‘gezondene’. Jezus zelf is de Apostel bij uitstek, aangezien Hij de Gezondene is van 

God de Vader. In zijn tijd op aarde maakte hij mensen deelachtig aan zijn goddelijke missie. Hij stelde twaalf 

apostelen aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken. 

 

Belofte van Jezus 

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij 

hen de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen 

getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest 

uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse Pinksterfeest, zeven weken na 

Pasen. 

 

De bekroning van Pasen 

Gelovigen zien Pinksteren als de bekroning van Pasen. De uittocht van Christus uit het dodenrijk die met 

Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest. 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie
file:///C:/Users/AnnaKruse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F35W0CX/link%20naar%20pagina%20Pasen%20op%20vier.nu
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/v/veertigdagentijd
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Sjavoeot 

Zo is in joodse termen Sjavoeot de bekroning van Pesach (Pasen). Sjavoeot is de joodse benaming voor het 

Pinksterfeest. Het is Hebreeuws voor 'Wekenfeest': het feest moet volgens de Wet van Mozes namelijk zeven 

weken (49 dagen) na Pesach gevierd worden. 

Vurige tongen 

De neerdaling van de Geest wordt beschreven als een wonderbaarlijke gebeurtenis: ‘Toen de dag van 

Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er 

een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te 

spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf’ (Handelingen 2, 1-4). 

De theologische betekenis van dit taalwonder heeft te maken met de katholiciteit van de Heilige Geest. 

Katholiek betekent namelijk letterlijk ‘universeel’. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich 

verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich niet langer aan één volk maar aan alle 

volken, rassen en talen. 

 

Geboorte van de kerk 

De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest 

presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse 

godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de 

apostelen naar voren treedt en zich richt tot de ‘joodse mannen en bewoners van Jeruzalem’. Petrus roept na 

zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, 

zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 

 

Pinksteren en Maria 

In de uitbeelding van het Pinksterwonder zoals het in Handelingen beschreven staat, 

komt vaak Maria voor. Zowel in oosterse iconen als op westerse schilderijen. De 

Moedermaagd neemt vaak zelfs een centrale plaats in: zij wordt afgebeeld in het 

midden van de kring van twaalf apostelen. Boven elk hoofd zweeft doorgaans een 

tongvormige vlam, soms ook een stralenbundel. Maria symboliseert in deze 

afbeeldingen de Kerk, die met Pinksteren ‘geboren’ wordt. Het Bijbelboek 

Handelingen vertelt hoe de apostelen na Jezus' Hemelvaart terugkeren naar 

Jeruzalem en trouw en eensgezind in gebed bij elkaar blijven, samen met de 

vrouwen onder wie Maria, de moeder van Jezus. (Handelingen 1, 12-14). 

 

Heilige Geest 

God de Geest is de liefdesband tussen God de Vader en God de Zoon, zo leert de Kerk. Deze Drie Personen 

zijn tezamen de Ene God. In de heilsgeschiedenis sprak de Geest door de profeten, verwekte Hij Jezus bij 

Maria, liet Hij Jezus uit de doden opstaan, genereerde Hij de Kerk, inspireerde Hij de martelaren en is Hij de 

Helper van de gemeenschap der gelovigen tot aan het eind der tijden. 

Drie Personen 

In het orthodoxe christendom geldt het dogma van de Drie-eenheid. Er is één God die bestaat uit drie 

Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De namen van de Drie Goddelijke Personen zijn ontleend aan 

Bijbelse beelden. 'Vader' en 'Zoon' sluiten aan bij de menselijke ervaring van vaderschap en zoonschap. 

'Geest' grijpt terug op een ervaring die zich moeilijk laat vertalen in woorden. De Bijbelse beelden die daarbij 

passen zijn dan ook zeer divers: wind, adem, het klapwieken van vleugels, vuur, kracht, vervoering en 

schittering.  

 

 

 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/petrus
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Het Magnificat, ook wel de lofzang van Maria  
 
De tekst ervan wordt in het Lucas-evangelie letterlijk uitgesproken door Maria. 

De tekst van het Magnificat is te vinden in het Lucas-evangelie (Lucas 1, 45-51). Maria, op dat moment al in 

verwachting van Jezus, bezoekt haar nicht Elisabeth en antwoordt op dier begroeting met het uitspreken van 

het gebed Magnificat anima mea Dominum ('Hoog verheft nu mijn ziel de Heer'). De tekst van het gebed 

wordt een canticum, of kantiek genoemd, namelijk een gezang waarvan de tekst letterlijk afkomstig is uit de 

Heilige Schrift. 

 

Tekst in het Latijn 

Magnificat anima mea Dominum 

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim 

ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum 

nomen eius. 

Et misericordia eius a progenie in progenies 

timentibus eum. 

Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos 

mente cordis sui. Deposuit potentes de sede et 

exaltavit humiles. 

Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes, 

Suscepit Israel puerum suum recordatus 

misericordiæ suæ, 

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et 

semini eius in sæcula. 

Nederlandse vertaling 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser, 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 

de Machtige, groot is Zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 

voor ieder die Hem erkent. 

Hij doet zich gelden met krachtige arm, 

vermetelen drijft hij uiteen, 

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 

maar rijken gaan heen met lege handen. 

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, 

Zijn milde erbarming indachtig; 

zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd 

 

Pinksteren: welke taal spreek jij ? 

 
Op Pinksteren vieren we het feest van de Geest. Jezus zendt de 

beloofde helper. Op bijna alle afbeeldingen over Pinksteren zien 

we de apostelen bijeen met vurige tongen (vlammen) boven hun 

hoofden. Daarna gaan zij ‘begeesterd’ naar buiten om de mensen 

het verhaal van Jezus te vertellen. “En zij spraken in alle tongen en 

talen” staat in de Handelingen van de apostelen beschreven. En 

ieder begreep wat ze zeiden. 

Wat betekent dat nu ? Spraken ze Grieks, Latijns, Hebreeuws, 

Aramees, Arabisch ? Zou je tegenwoordig kunnen zeggen: ze 

spraken Russisch tegen de Russen, Oekraïens tegen de Oekraïners, 

spraken ze Chinees, Engels of Amerikaans ? Spaans of Portugees ? 

Het is zeer de vraag of dat in de bijbel bedoeld wordt.  

 

Zou het misschien zo kunnen zijn dat zij respect en eerbied voor een ieder predikten, dat zij de toehoorders 

vertelden over een wereld van vrede en vertrouwen ? Over een wereld van samenwerken, over een wereld 

van aandacht voor elkaar, over een vredelievende wereld ? En hebben zij misschien DE TAAL DER LIEFDE 

gesproken, zodat iedereen begreep wat zij bedoelden en wat zij over Jezus vertelden. In dié geest Pinksteren 

vieren maakt ons blij. Een mooi en warm Pinksterfeest gewenst. 
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Lectio Divina: Een oude monastieke vorm van meditatie  

 
Je leest meditatief een tekst. Dat kan een bijbelgedeelte zijn, maar ook een 

lied of een gedicht. Deze vorm kent vier stadia: Lectio: Het hardop lezen van 

de tekst. Meditatio: Het in stilte overwegen van de tekst. Oratio: het biddend 

reageren op de teks. Contemplatio: het doel van alle meditatie is door de tekst 

in contact komen met de goddelijke stem, de goddelijke aanwezigheid, 

waarin je in stilte rust.  

Voorbereiding 

1. Ga rechtop zitten, de voeten naast elkaar. Sluit 

een ogenblik de ogen. Ga met je aandacht 

naar je buik en concentreer je op je ademhaling. 

Blijf hier enige tijd in rusten. 

2. Herhaal hardop of in stilte op het ritme van je 

adem: ‘0 God, kom mij te hulp’ 

 

Lectio 

 

Stil zijn, A.C. Bronswijk  

 

Als je stil bent –  

maak je een beweging  

van binnen naar buiten,  

doe je een stap voorwaarts  

naar wat komt en naar Wie komt.  

 

Als je stil bent –  

verlang je en vraag je,  

luisterend naar de Stem,  

werk je mee  

Als je stil bent –  

verlang je en vraag je,  

luisterend naar de Stem,  

werk je mee  

aan méér dan het gewone,  

aan méér dan jezelf.  

 

Als je stil bent –  

stap je uit de beklemming  

van onrust en stormen,  

om je, in je  

en opent zich voor je de horizont.  

Als je stil bent –  

verlaat je platgelopen paden,  

sla je bressen in de muur  

van oppervlakkigheid,  

ga je op de uitkijk staan.  

 

Als je stil bent – krijg je oog  

voor wat onzichtbaar is,  

kom je in de benen  

voor wat straks zal zijn  

en er nu al is:  

Meditatio 

Waar valt je aandacht op? Waarom valt daar je aandacht op? 

Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom? 

Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven, of een lied, of een beeld, of een 

herinnering? 

Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties? 

Oratio 

Verwoord in een kort gebed wat deze meditatie bij je opriep 

Contemplatio 

Richt je aandacht weer op je lichaam, zit rechtop, adem rustig in en uit, voel je gedragen door de stoel, de 

grond, en daarin door God. Rust in dat gedragen worden. 
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Franciscustafel 

Maandag 1 mei heeft een groepje van enthousiaste fractieleden van CDA Apeldoorn een maaltijd gemaakt 

voor de dak- en thuislozenrestaurant, de Franciscustafel. Onze gasten vonden het heel erg lekker.  Het was 

een overheerlijke tomatensoep, bietenstampot, stampot andijvie en hachee. Een rijk gevulde maaltijd die er 

goed inging met een zalig toetje toe. Het was voor hen en voor ons een mooie ervaring. De leden zeiden bij 

het afscheid: ‘We hebben heerlijk samengewerkt en gekookt voor hen die dat extra nodig hebben. Voor 

herhaling vatbaar! Delen is vermenigvuldigen’. 

 

          
 

Elke week zorgt een trouwe groep vrijwilligers ervoor dat er op maandagavond een heerlijke maaltijd 

geserveerd wordt aan onze gasten op mooi gedekte tafels in het parochiehuis. Maaltijden die de komende 

twee weken door de Praktijkschool De Boog bereid worden, op 22 mei zorgen eigen koks voor de maaltijd. 

30 mei zal als uitzondering de Franciscustafel op dinsdag gehouden worden. 

Fresh Catering gaat deze maaltijd verzorgen. 

 

Verjaardag van de Gemeenschap in Amsterdam 

Zondag 14 mei vierden we de 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant'Egidio wereldwijd, voor 

nederland was dat in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. In deze viering was mgr. van den Hende de 

hoofdcelebrant.  

 

Al vanaf haar ontstaan in 1968 in Rome zet Sant’Egidio zich in voor kwetsbare en arme mensen, door in een 

geest van vriendschap met hen op te trekken en door te werken aan vrede in de wereld, vanuit de inspiratie 

van het evangelie. Ook in verschillende steden in Nederland draagt Sant’Egidio bij aan de leefbaarheid en 

menselijkheid van de stad. 

 

We zijn dan ook dankbaar voor een geschiedenis van 55 jaar nabij zijn aan mensen die op straat leven, aan 

ouderen, kinderen, vluchtelingen, migranten en gevangenen. Dankbaar kijken wij terug op een mooie viering 

met iedereen die Sant’Egidio een warm hart toedraagt. 

 

15 jaar Sant’Egidio Apeldoorn 

Op zaterdag 24 juni vieren wij de 15e  verjaardag van Sant’Egidio Apeldoorn. 

Vanaf 15.00 uur wordt iedereen uitgenodigd, ook onze sponsoren en vrienden die het werk voor de armen 

mogelijk maken. We beginnnen met een woord van dank en een korte terugblik. Daarna een viering in de 

kerk om 16.30 uur. Voorgangers zijn pastoor Henri ten Have en Zeger Polhuis.  
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Tijdens de viering wordt het altaar van de armen ingezegend en krijgt de nieuwe Christusicoon uit Rome een 

plaats. Aansluitend zal Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio in de Lage Landen, een dankwoord 

uitspreken en is er een receptie, als het mogelijk is in de mooie nieuw aangelegde tuin. 

Iedereen is van harte uitgenodigd de verjaardag met ons mee te vieren. 

 

Gebed 

Vrijdag 19 mei is er een gebed voor de vrede in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk  ingang 

Stationsstraat 13, aanvang 19.00 uur. Dan noemen wij namen van landen in oorlog, steken kaarsen aan en 

zingen en bidden voor vrede in Oekraine, Soedan en alle landen waar de waanzin van geweld zoveel leed 

veroorzaakt.  

Vrijdag 26 mei, aanvang 19.00 uur bidden wij voor de armen, wees welkom om mee te bidden. 

 

Na het gebed gaan de vrijwilligers van het Straatteam met de bakfiets op pad om dak- en thuislozen in het 

centrum van Apeldoorn met soep, koffie, chocolademelk, brood, fruit en een luisterend oor nabij te zijn. Zo 

laten wij zien dat onze vrienden van de straat niet vergeten worden. 

 

Oekraïne 

 

De gemeenschap van Sant’Egidio in Warschau in Oost Polen, tegen 

de grens van Oekraïne, vangt 40 kinderen op die gevlucht zijn uit de 

oorlog. De helft uit Oekraïne, de rest uit Afghanistan, Irak, en Egypte. 

Magda van de gemeenschap daar vraagt ons voor de kinderen van de 

School van Vrede geld in te zamelen voor de vakantie. Dit om ter 

plaatse sportkleding en spelmateriaal te kopen. Daarnaast willen we 

tekeningen opsturen om hen te laten weten dat we met hen meeleven. 

Dit gaan we samen doen met de kinderen van de School van Vrede in 

Amsterdam en Apeldoorn. 

 

Geld voor de vluchtelingenkinderen overmaken op rekening:  

NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, met vermelding ‘kinderen Warschau’. 

                Zie ook onze website van https://www.santegidio.nl/ 

De Heilige Geestkapel van Jan van Dongen jr. 
© Johan Gortworst 

 

Een serene plek in het bos 

Het is vanaf de pleisterplaats Assel best een beklimming naar de Heilige Geestkapel op de 

natuurbegraafplaats Westerwolde. Een col van de eerste categorie. Het kerktorentje laat zich in het voorjaar, 

nu de bomen nog niet uitgelopen zijn, goed zien. Bij de ingang van de begraafplaats herstellen enkele oudere 

mannen de afrastering. Het bleke ochtendzonnetje zorgt voor een serene sfeer. De dag is nog vroeg en toch 

nodigt deze plek al uit tot inkeer. Verspreid over het terrein liggen zwerfkeien die hier de komende jaren hun 

bestaan als grafsteen voortzetten. Een streng koperen bord waarschuwt de nabestaanden dat rechtopstaande 

grafzerken zullen worden verwijderd omdat zij het karakter van de natuurbegraafplaats aantasten. Het gaat 

mij vandaag om de Heilige Geestkapel. Hij staat stevig gegrondvest alsof hij er een paar honderd jaar geleden 

is neergezet. Maar dat is niet zo, hij is pas in 1941 gebouwd door de Apeldoornse architect Jan van Dongen 

jr. De opdrachtgever was de jurist Westerwoudt. De kerk was bedoeld voor de katholieken in Radio Kootwijk 

en Assel voor wie de afstand naar een katholieke kerk in de omliggende steden te groot was. Het was 

oorlogstijd. De klok werd, om invordering door de Duitsers te voorkomen, in de Tweede Wereldoorlog 

verborgen in een van de graven en is daardoor bewaard gebleven. Pikant detail is dat de klok daarna 

https://www.santegidio.nl/
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verkeerdom aan de luidas is komen te hangen. Hierdoor luidt zij ‘vliegend’ in plaats van ‘vallend’. Vanaf de 

buitenkant is zij door de halfgesloten galmgaten niet te zien. Vanaf een bankje neem ik de kapel en de 

omgeving rustig in me op. Waarom is deze kapel aan de Heilige Geest gewijd? Zo vaak kom je die naam niet 

tegen. Zou het een traditie uit de Middeleeuwen zijn geweest? Die sfeer hangt hier wel. De robuuste 

bakstenen toren met romaans achtige vensters dragen daar zeker aan bij.  

 

Kerkarchitect van Dongen jr. 

Jan van Dongen jr. was een belangrijke katholieke Apeldoornse architect. Hij werd in 1896 in Breda geboren. 

Na zijn opleiding en huwelijk vestigt hij zich begin jaren twintig in Apeldoorn. Jan is overtuigd katholiek. Hij 

start zijn carrière als architect met de bouw van de S.S. Fabianus & Sebastianus kerk (1924). De Fab. & Sep. 

is één van zijn meest gedurfde ontwerpen. Liefhebbers zullen direct de stijl herkennen van het werk van 

Berlage en de Amsterdamse school. Het gebouw was ook de eerste pilaarloze kerk in Nederland. De Fab & 

Sep werd ruim 10 jaar geleden aan de eredienst onttrokken en staat sindsdien leeg. Van Dongen was ook de 

huisarchitect van de Jozefstichting, gelegen aan de Deventerstraat. De kapel die hij daar bouwde staat ook op 

mijn lijstje om vandaag te bekijken. Bij het weggaan van de begraafplaats valt me een tekst op die in een grof 

betonblok is gebeiteld: ‘Nil Sine Deo’. Niets zonder God. Hoe wordt dit bedoeld?  

 

De Jozefstichting 

De Jozefstichting, opgericht in 1927 door de Broeders Penitenten van de H. Franciscus, is opgegaan in 

GGNet en ligt aan de andere kant van Apeldoorn. De gebouwen die door van Dongen daar zijn neergezet, 

staan er nog goed bij en een aantal hebben de status van monument. Een enkel gebouw zou je wat donkere 

uitstraling betreft zo naar Amsterdam kunnen verplaatsen. De andere gebouwen, zoals de kapel, zijn door de 

okergele bakstenen lichter van architectuur. Deze kapel wordt door kenners geroemd als voorbeeld voor De 

Delftse School. Een bouwstijl die schoonheid zocht in de eenvoud. De architectuur moest nederig zijn en 

vooral niet opvallen. Dat principe gold vooral voor woonhuizen maar minder voor stadhuizen en kerken. Zij 

moesten vooral monumentaal zijn. De Delftse School ( 1925 – 1955) had grote invloed op de bouw van veel 

katholieke Kerken. 

Monumentaal mag je deze kerk zeker noemen. De ingang, de opvallende apsis en het lange middenschip 

nodigen uit voor een wandeling door het grasland om het gebouw heen. Aan de westkant van het terrein 

wonen nog steeds mensen in paviljoens die langdurige zorg nodig hebben. In de paviljoens aan de oostkant 

biedt het COA opvang aan asielzoekers. Twee meisjes rommelen aan de poort van de kapel, maar die is 

gesloten. Geen kinderopvang vandaag. Verveeld lopen ze weg en ik hoor ze in half Nederlands en hun 

moedertaal plannen maken om bij de vijver te gaan spelen.  

De toren is opvallend hoog en slank. Een toren bijna zo hoog als de hemel. Een toren waarlangs de engelen 

gemakkelijk kunnen nederdalen om troost te bieden aan de mensen die hier verpleegd en opgevangen 

worden. Is dat niet één van de werken van de Geest? 

 

Bouwen in een hemelse sfeer 

Wellicht heeft diezelfde Geest ook een handje geholpen bij de bouw van de 

kapel bij Assel. Het is bekend dat van Dongen door de jaren heen trots bleef op 

zijn creatie. Vaak ging hij met zijn gezin op zondagen naar deze intieme kapel. 

Het bouwproces was, juist in die oorlogsdagen met alle belemmeringen van 

dien, bijzonder harmonieus verlopen. De elf werklieden, inclusief de bouwheer, 

werkten steeds meer als vrienden samen. ‘Onderling vuurde men elkander aan 

om toch het beste van zichzelf te geven voor dit schone ideaal. Zij wedijverden 

in vakbekwaamheid. Van den beginne af werd erop gewerkt dat iedere arbeider 

als persoonlijkheid volledig zou worden gerespecteerd. Kortom, er heerste een 

sfeer als in de hemel,’ aldus van Dongen in een van zijn artikelen. Het is dan ook 

logisch dat de urn met de as van Jan van Dongen in 1973 in deze kapel is 

bijgezet. In de vloer, links voor de triomfboog, ligt hij onder een arduinen 
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grafsteen, ontworpen door Henk Borst, een van zijn elf vrienden. Jan van Dongen was een diep gelovig man 

die zich nooit voor liet staan op zijn artistieke kwaliteiten. Hij wist aan wie hij ze te danken had.  

 

De Salesianen van Don Bosco houden elke 1e zondag van de maand om 10 uur een viering in de Heilige 

Geeskapel. 

     

COLUMN 
©Harrie Huis in ’t Veld 

 
Zaterdagochtend, het is mooi voorjaarsweer dus trekken we onze wandelschoenen aan en gaan de natuur is, 

rust en ruimte geeft een mens letterlijk en figuurlijk nieuwe adem. Na ruim een uur lopen zien we een 

schaapskudde, mens en dier in de vrije natuur blijken een bijna volmaakte plek hier op aarde. 

De vlakte is begroeid met Erica heide en kleurt mooi paars, in de achtergrond een enkele Berk en aan de rand 

een Dennenbos. De herder kijkt van afstand tevreden naar zijn schapen die bijeen worden gedreven door zijn 

hond Douska. Als de schapen grazen, lopen ze zonder op of om te kijken verder op zoek naar voedsel. 

Douska is een Border Collie en heeft er zijn beroep van gemaakt om de kudde voortdurend in de gaten te 

houden. Zodra de herder de hond een commando geeft rent het dier in een grote cirkel om de kudde heen en 

drijft de schapen bij elkaar, op het moment dat hij fluit stopt Douska, hijgend met zijn tong naar buiten en 

spitst zijn oren. Als je goed kijkt zie je dat de hond zichtbaar plezier heeft in zijn werk, hij kan niet wachten 

op de volgende opdracht. 

 

In ons leven dwalen wij ook wel eens af. We zijn dan met van alles en nog 

wat bezig, vooral de dingen die onszelf direct raken en vaak terecht. Maar 

besteden we al onze tijd aan onszelf of blijft er nog wat tijd en aandacht 

over voor een ander? Maar zaken die ons bezig houden richten zich vaak 

op luxe, dingen die we niet echt nodig hebben. We eten elke dag vers 

brood en op onze levensmiddelen staat een houdbaarheidsdatum. De eerste 

levensbehoeften in ons land zijn haast vanzelfsprekend al moeten we wel 

erkennen dat er ook medemensen zijn die tekort komen. Maar hoe staan 

we er zelf in, komen we niets te kort en bidden we nog wel voor ons eten, 

of is dit een ouderwetse gedachte. Even stil worden, een kort gebed of direct beginnen met de maaltijd. Het is 

een kwestie van enkele minuten, voor het eten om je te realiseren dat je tevreden behoort te zijn met wat je 

hebt. Dat geldt dus niet alleen voor de piepers met jus en boontjes. Bidden we niet dan zal de wereld echt niet 

vergaan denk ik, maar we hebben wel een mooie gelegenheid van bezinning voorbij laten gaan. 

 

Geloven is niet alleen maar een goed mens willen zijn, geloven is proberen te leven in vrede met jezelf, je 

medemens en met de Goede Herder. Het leven neemt ons in beslag met al haar facetten, af en toe nadenken, 

stilstaan soms letterlijk is beslist noodzakelijk. Na durven denken over ons leven en ons geloof zonder direct 

met een pasklaar antwoord te willen komen moet je leren, zo heb ik ervaren. Een kerkdienst kun je zien als 

sleur of automatisme, als iets wat achterhaald is en niet meer van deze tijd, maar je kunt het ook zien en 

ervaren als een kans op rust en bezinning. En dan komen we weer uit bij de Goede Herder en schapen zoals 

deze verwoord worden in de Heilige Schrift. Verhalen die worden gelezen in die gemeenschap die bij elkaar 

komt. Ik lees overigens niet in de Bijbel dat de Goede Herder ook een hond had toen hij het verloren schaap 

zocht. Maar de kern van het verhaal gaat over zorg voor de mensheid en de aandacht die we krijgen van onze 

Schepper. Ieder mens telt immers mee, zelfs zwarte schapen. En zeg nou zelf, soms zijn we witte maar af en 

toe toch ook zwarte schapen. Voor de buitenwereld willen we overkomen als zelfbewuste mensen die alles 

zelf kunnen en willen bepalen, die laten zich de wet niet voorschrijven, maar u en ik weten wel beter. 

Misschien moet onze Goede Herder wat vaker Douska roepen om ons weer op het rechte pad te krijgen. 
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Drie Koninklijke onderscheidingen. 
Twello 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de klepel te Twello op 26 -04-

2023 is onze vrijwilliger de heer Koos Oudshoorn, uit Twello 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Koos was s ’morgens niets vermoedend naar de Klepel gekomen om 

een verjaardag te vieren van een collega, waar ook burgemeester 

Jorritsma aanwezig zou zijn. 

Tot zijn verrassing kwamen plotseling zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen binnen, alsmede enige leden van Oecumenische 

Omroep Voorst, waarna Burgemeester Jorritsma het woord tot Koos 

richtte. 

 

Koos is al 30 jaar als vrijwilliger betrokken bi j de Oecumenische Omroep Voorst ( penningmeester, 

fondswerver  en bestuurslid) en bij onze St.  Martinuskerk in Twello als collectant, voorman kerkhofploeg, 

bezorger van de Clara en ronde loper kerkbalans )  

Onbaatzuchtig, meedenkend en altijd klaar staan voor collega-vrijwilligers en onze parochie. 

Burgemeester Jorritsma kwalificeerde  Koos als  “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving 

heeft ingespannen of anderen daartoe heeft gestimuleerd”. 

 

Vanwege al deze verdiensten werd hij daarom beloond met deze onderscheiding, die hem werd opgespeld 

door onze burgemeester, met de daarbij behorende oorkonde. Ook mevr. Oudshoorn werd natuurlijk in de 

bloemen gezet. Als steun en toeverlaat voor Koos speelt ook zij een belangrijke rol bij zijn activiteiten 

 

Klarenbeek 

Op 26 april 2023 kregen mevrouw Diny Slief- Verwaijen en de heer Hans 

van Sterkenburg in Het Boshuis te Klarenbeek een Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt. Binnen de geloofsgemeenschap O.L.V. 

Tenhemelopneming  zijn beiden lid van de pastoraatgroep. Pastoor Henri ten 

Have was ook bij de uitreiking aanwezig wat door hem en ons zeer op prijs 

werd gesteld.  

 

Drie van zijn parochianen die een lintje kregen! Als geloofsgemeenschap 

vinden wij het een welverdiende eervolle onderscheiding voor deze drie 

mensen die zich al jarenlang parochie breed inzetten voor de samenleving.  

 
We hopen nog lang van hun diensten gebruik te kunnen maken. 

 
Anton en Trees Hagen 

 
Wat motiveert mensen om bijna 50 jaar als vrijwilliger werkzaam te zijn in onze parochie ? 

Om dat te weten te komen moet je bij Anton en Trees Hagen zijn. Al decennia lang  zijn ze in de weer 

geweest in velerlei functies, commissies en werkgroepen. Het begint met wat hand en spandiensten  rondom 

parochie organisatie, en voor je het weet ben je onmisbare schakel   om alles goed te laten verlopen. 

Anton was en is jarenlang actief rondom de missen als koster, misdienaar en de versieringen tijdens kerstmis, 

Pasen en Pinksteren.  
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 Trees heeft aan de wieg gestaan van diverse activiteiten, zoals  die nu nog 

bestaan. We noemen het koffie drinken achter in de kerk, de zondagmiddag 

openstelling, de koren. Een onvoorwaardelijk geloof in de boodschap van de 

katholieke kerk, het besef dat we een gemeenschap zijn en elkaar nodig  zijn om 

deze  kerk op de rails te houden houdt ze iedere dag nog gemotiveerd. 

Naast deze activiteiten zijn zo ook bezig met geldinzameling  t.b.v. het “bouwen 

met Bouma “project. Mensen die weten waar Anton en Trees wonen weten dat 

er regelmatig spullen en etenswaren re koop zijn voor hun huis. De opbrengst 

gaat naar dit project, dat zich bezig houdt met het bouwen van scholen in 

Zambia. Dit geld gaat rechtstreeks naar dit project, en er blijft praktisch niets 

aan de strijkstok  hangen. Beide gelukkig nog in goede gezondheid, en we 

hopen dat we binnen onze parochie nog een tijdje van hun diensten gebruiken 

kunnen maken. 

 
Het verhaal van Rebecca, een verhaal vol verwarring… 
© (Willem Olierook) 

 

Sjavoeot 
Ze was erbij geweest. Toevallig. Op weg van de markt naar huis om alles in gereedheid te brengen voor Sjavoeot, het 

feest van de eerstelingen, was ze langs het grote, statige huis gelopen. Het was druk op straat, er waren veel mensen 

naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren met familie en vrienden.  

Plotseling leek het wel of de deuren van het huis van binnenuit werden open geblazen. Vreemd, want buiten was het 

windstil. Het klonk als een schoorsteen die in brand gevlogen was, een hoog, bulderend geluid, dat een uitweg leek te 

zoeken. 

Er kwamen mannen naar buiten, ze leken in extase. Ze dansten bijna het plein over, met opgeheven armen en 

glunderende gezichten. 

Ze verspreidden zich tussen de aanwezigen en gingen met de mensen in gesprek. Ineens bedacht Rebecca dat er daar 

iets heel vreemds gebeurde. Ze kende een aantal van die mannen. Eentje kende ze zelfs heel goed. Daar liep haar broer 

Mattias. Die was al ruim tien dagen niet thuis geweest. Hij bleef wel vaker weg, maar dit keer waren zijn ouders en 

zijzelf echt ongerust geworden. 

 

Mattias 
Rebecca baande zich een weg door de menigte om bij haar broer te komen. Vlakbij gekomen hoorde ze hem praten met 

enkele mannen. Het vreemde was dat hij geen Hebreeuws met hen sprak. Ze had die taal wel eens eerder gehoord en 

toen waren het Griekse kooplui die met haar vader aan het onderhandelen waren over de prijs van hun citroenen. Maar 

voor zover Rebecca wist sprak haar broer helemaal geen Grieks. De woorden leken hem moeiteloos van zijn lippen te 

komen en zijn gezicht was zo verhit dat het leek alsof de vlammen hem uit de oren sloegen.Rebecca bleef even afzijdig 

en wachtte tot Mattias het gesprek had beëindigd. Toen ze haar kans schoon zag, schoot ze op hem af. 

‘Mattias! Waar was je al die tijd en met wie was je aan het praten. Het leek wel Grieks, maar dat heb jij toch nooit 

geleerd en waarom zie je er zo verhit uit en…’ 

‘Ho eens even zusje van me,’ onderbrak Mattias haar lachend. ‘Ik wil heel graag al je vragen beantwoorden, maar dan 

een voor een en graag met een beker koel water erbij, want ik verga van de dorst.’ 

 

Even later zaten ze bij de herberg in de schaduw en stak Mattias van wal. 

‘Je herinnert je Jezus toch nog wel? Die leraar waar ik vaak naar ging luisteren en die met zijn vrienden door heel Judea 

trok om zijn boodschap van liefde te verkondigen?’ 

Rebecca keek haar broer aan en schudde toen haar hoofd. 

‘Dezelfde Jezus die een week of wat geleden is gekruisigd? Omdat hij zo’n aardige kerel was? Waar loop jij achteraan 

broertje? Die man was een misdadiger, anders hadden ze hem toch niet de doodstraf gegeven?! Waar ben je met je 

naïeve koppie nou weer mee bezig? Leer toch eens een vak! Onze ouders maken zich alleen maar zorgen om je. En nu 

dit gedoe weer!’ 
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Verkozen 
Mattias stond op, strekte zijn armen uit naar zijn zus en zei: 

‘Het zit allemaal heel anders! Ze hebben hem uit de weg geruimd. Hij heeft helemaal niets misdaan, maar hij werd een 

gevaar voor die priesters en farizeeën, die landverraders, snap dat dan! Hij heeft helemaal geen eerlijk proces gehad. 

Zelfs de landvoogd, Pontius Pilatus, vond dat hij onschuldig was, maar onder de druk van de hogepriesters die het volk 

hadden opgejut, heeft hij Jezus uitgeleverd aan zijn vijanden! O, Rebecca, je weet niet half hoe verrot het systeem is!’ 

Ook Rebecca stond op, pakte haar broer bij zijn schouders en beet hem toe: ‘Ja en dan moet jij je zo nodig inlaten met 

zo’n kerel en die vrienden van hem?! Dat zijn ze toch, die ik daarstraks uit dat huis zag komen? Ben jij daar al die tijd 

geweest? Wat hebben jullie daar in godsnaam gedaan?’ 

Mattias pakte liefdevol de handen van zijn zus en zei: ‘Het was zó bijzonder. Je weet toch dat een van die vrienden van 

Jezus zich had opgehangen? Hij heette Judas, het schijnt dat hij ermee te maken had dat Jezus werd opgepakt in de Hof 

van Olijven. Ze waren dus eerst met z’n twaalven, het heilige getal - de twaalf stammen, je weet wel - en ze wilden ook 

nu weer dat ze met twaalf apostelen…’ 

‘Apostelen?!” noemen jullie jezelf zo? Wat verbeelden jullie je wel? Een soort ‘supervolgelingen’ te zijn? Wat is dat 

voor engs, gaan jullie een sekte stichten ofzo?’ viel Rebecca hem bot in de rede. 

Mattias barstte in lachen uit. 

‘O lief zusje van me, waar zie je me voor aan?! Het is helemaal niet eng. Wat Jezus deed was zo mooi: hij genas 

zieken, hij was tegen onrecht en uitbuiting, hij zette zich in voor de armen en verfoeide die huichelaars die in de tempel 

voor iedereen zichtbaar en hardop bidden, maar die daarbuiten woekeraars zijn en mensen voor zich laten werken voor 

een schandalig laag loon. Maar wat ik je eigenlijk wilde zeggen is dat ze na een loting – ja, echt! –, mij hebben gekozen 

om de twaalfde man te zijn. En waarom? Ik zou het niet weten!’ 

 
Ervaring 
Rebecca was compleet in verwarring. ‘Mattias, ik heb hier helemaal geen goed gevoel bij. Snap je dan niet dat jullie 

ook gevaar lopen?! Als volgelingen van die Jezus word je ook vast in de gaten gehouden door de hogepriesters en hun 

gevolg. Wat zijn jullie van plan?’ 

Mattias sloeg zijn arm om de schouders van zijn zus en zei: ‘Je weet toch dat Jezus is verrezen, net zoals de Schriften 

hadden voorspeld? Tien dagen geleden heeft hij afscheid van ons genomen. Maar hij beloofde om de Heilige Geest te 

sturen, zodat hij toch altijd bij ons zou zijn. Daarna vervaagde zijn beeld en was hij ineens verdwenen. Heel vreemd, 

maar ja, dat was hij altijd al.’ 

 

Rebecca hoorde haar broer aan maar was niet tevreden met zijn antwoord. ‘Maar wat gaan jullie nu doen? Is die 

Heilige Geest al gekomen dan?’ 

‘Ja Rebecca, we hadden daarstraks zo’n bijzonder ervaring. Stel je voor: in een huis, waar ineens een storm opsteekt 

van jewelste, terwijl alle ramen en deuren dicht zijn, dat is toch niet normaal! We willen het gedachtegoed van Jezus 

verder verspreiden, zijn leer die gebaseerd is op louter liefde moet over heel de wereld worden doorverteld. Jezus had 

het over een Koninkrijk waar geen oorlog meer zou zijn, waar mensen in vrede met elkaar kunnen leven, waar alles met 

elkaar gedeeld wordt zodat niemand meer honger hoeft te hebben en iedereen een dak boven zijn hoofd heeft; stel je 

voor Rebecca, hoe geweldig dat zou zijn?!’ 

 

Verwarring  
Rebecca zag de passie waarmee haar broer vertelde over Jezus en de gebeurtenissen van de laatste dagen. 

‘Mattias, het is allemaal zo verwarrend voor me. Aan de ene kant zie ik hoe enthousiast je bent en ook je ideeën voor 

een toekomst zonder oorlogen onderdrukking spreken me echt aan, maar aan de andere kant is de realiteit dat de 

Romeinen hier de baas zijn en dat onze geestelijke leiders naar hun pijpen dansen.’ 

‘Lieve zus van me, daar gaat het helemaal niet om. Jezus heeft zich nooit afgezet tegen onze bezetters. Hij geloofde in 

een verzet zonder geweld. ‘Liefde’ is het sleutelwoord. Heb je vijanden lief, zo predikte hij. Geweld roept altijd geweld 

op. Doe goed en men zal jou goed behandelen, dat was zijn credo. En daar geloof ik ook helemaal in.’ 

De jonge vrouw voelt dat de woorden van haar broer haar echt raken.  

‘Mattias, ik begrijp nog niet wat er met jullie in het huis gebeurde. Die ‘Geest’, die ik ken als Ruach, wat is dat nu?’ 

Mattias strijkt een pluk haar achter zijn oor en zegt: ‘De Geest is de kracht van Jezus en een afspiegeling van JHWH. Je 

kunt hem aanroepen als Helper en Trooster, een Vriend die er is als je hem nodig hebt. Ik snap dat het moeilijk is om 

dat te begrijpen, maar je kunt op hem, of misschien is het een haar, vertrouwen. Het is je innerlijke kracht die 

verbonden is met de Schepper waardoor je weet er nooit alleen voor te staan, hoe moeilijk de situatie ook lijkt. 
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Misschien kan ik het niet helemaal goed uitleggen. Ga eens met Nicodemus praten, hij is een wijze man, een farizeeër, 

maar ook een volgeling van Jezus. Hij was het die ervoor gezorgd heeft dat het lichaam van Jezus kon worden 

gebalsemd en in een graf werd gelegd. Hij kan je laten zien dat de Schriften dit allemaal al hebben voorspeld en dat 

Jezus de Messias, de Zoon van God is.’ 

 

Keuzes 
‘Lieve broer’, zegt Rebecca, ‘het overweldigt me allemaal. Ik wil je graag geloven, maar het is zo raar om iemand die 

dood is te zien als Messias; dat moet toch een Koning zijn waar iedereen voor buigt?!’ 

‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dat heeft hij over zichzelf gezegd Rebecca, dat is vreemd, maar ik denk dat ik 

het nu wel begrijp. Probeer het ook op je in te laten werken. Roep de Geest aan om je inzicht te geven en je zult merken 

dat het je rust geeft.’ 

‘Ik zal het proberen Mattias. Het heeft jou heel erg veranderd, en niet ten kwade dat zie ik wel, maar ik weet ook dat 

het op veel weerstand zal stuiten, misschien ook wel binnen ons gezin.’ 

‘Ook dat heeft Jezus voorzien Rebecca, je moet je eigen keuzes maken, zo is het leven nu eenmaal. Ga nu naar onze 

ouders, groet hen hartelijk van me. Ik ga nu naar mijn vrienden. Er is veel te doen, Ik houd van je Rebecca, ga met de 

Heer!’. 

 

Aanbevolen: Bedevaart naar Renkum ! 
In ons eigen Aartsbisdom Utrecht, nog wel in Gelderland, bevindt zich het bedevaartsoord van Onze Lieve 

Vrouwe van Renkum. De verering van Maria in Renkum gaat terug tot de Middeleeuwen. Elk jaar wordt daar 

op de laatste dinsdag van mei (behalve als die direct na Pinksteren valt, zoals dit jaar) de jaarlijkse Bedevaart 

voor Zieken en Senioren gehouden, dit jaar op dinsdag 23 mei. Kardinaal Eijk is dit jaar er de 

hoofdcelebrant in de eucharistie, die begint om 11.00 uur. (ontvangst 10.30) Veel mensen ervaren het als 

een ‘Lourdesdag’.   Als u zich tevoren inschrijft is er ook een lunch.  Ook is er gelegenheid tot persoonlijk 

gesprek met een priester of pastoraal werkster, en na de lunch is er een processie in de kerk door de kerk met 

een Marialof als afsluiting.  U kunt ook een gedeelte van de dag meemaken. Meer informatie over deze dag 

en andere bedevaarten in Renkum is verkrijgbaar bij Tosca van den Broeke tel 06-

52542655,  broeketgam@gmail.com of Anya Banen af.banen@ziggo.nl , en de folders achterin onze 

kerken.  Zie  ook de website https://mariavanrenkum.nl/ 

  

Jongerengroep en Wereldjongerendagen 
Op 14 april was de eerste bijeenkomst van de nieuwe jongerengroep in onze parochie. Het was een gezellige 

avond van onderlinge kennismaking, en met informatie over de Wereldjongerendagen. Op 11 juni zullen we 

in onderling overleg een activiteit ondernemen (op het moment dat dit geschreven wordt is nog niet besloten 

wat we gaan doen) : je kunt er over lezen op de website van onze parochie. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, 

wees dan welkom! 

Ook willen we met een groep jongeren van onze parochie samen met het Aartsbisdom Utrecht naar de 

Wereld Jongeren Dagen in Lissabon gaan: de grootste jongerenbijeenkomst ter wereld, een festival van 

geloof en ontmoeting, waarbij de paus aanwezig is; een onvergetelijke ervaring. Inschrijven kan tot 31 mei. 

Meer informatie: https://sintfranciscusparochie.com/jeugd/wereld-jongeren-dagen/ 

  

Inzegening Hof van Goed Gaan 
Op zondag 7 mei is de vernieuwde parochietuin onder de naam “Hof van Goed Gaan” ingezegend. Centraal 

staat in deze hof de “Deur naar Goed Gaan” met de 10 geboden erop gespijkerd door priester-kunstenaar 

Kees Pannekoek, die ook de realisering van de Hof heeft mogelijk gemaakt door zijn gulle bijdrage. Tevens 

werd een Mariabeeld geplaatst in de tuin dat vanuit de eucharistieviering in een processie om de kerk is 

meegedragen. Ook werd een mooie bank ingezegend,  die met symbolische afbeeldingen in mozaïek versierd 

is. Het was een plechtige en feestelijke gebeurtenis. 

 

 

mailto:broeketgam@gmail.com
mailto:af.banen@ziggo.nl
https://mariavanrenkum.nl/
https://sintfranciscusparochie.com/jeugd/wereld-jongeren-dagen/
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Locatie Nieuws Loenen/Eerbeek 

 
Boerderij-dienst op 9 juli. 

Ook dit jaar organiseren de RK kerk en de 

Protestantse kerk weer een gezamenlijke 

oecumenische boerderij-dienst tussen de koeien bij 

de familie van Gurp, Veldhuizen 28 in Loenen. Het 

is een samenkomst in ontspannen sfeer met live 

muziek. 

 

De aanvang is om 10.00 uur. Ook de kinderen zijn 

natuurlijk van harte welkom en de boerderij kan 

worden bezichtigd. Na afloop is er koffie en 

limonade. 

Vrijwilligersavond 

Op vrijdagavond 9 juni zal er weer een 

vrijwilligersavond worden gehouden in het 

parochiehuis voor de vrijwilligers van de RK-kerk 

(locatie Loenen-Eerbeek) en het parochiehuis. Ook 

uw eventuele partner is natuurlijk van harte 

welkom. 

Aanvang: 19.30 uur. Voor de inwendige mens zal 

worden gezorgd. 

Voor de organisatie is het van belang dat u zich 

hiervoor even aanmeldt, bij voorkeur per e-mail. Dit 

kan bij: 

Wilma en Gerard Klomp,  

e-mail: gerardklomp@upcmail.nl  

Telefoon: 06-12402537  

Antoon Streppel  

e-mao;: antoon.streppel@gmail.com  

Telefoon: 06-14511842 

Tot ziens op 9 juni. 

Nieuwe vrijwilligers gevraagd! 

U bent gewend dat binnen onze parochielocatie 

Loenen-Eerbeek alles redelijk op rolletjes loopt. 

Maar het begint organisatorisch te piepen en te 

kraken. 

We hebben een heel mooi team met vrijwilligers, 

echter door de hoge gemiddelde leeftijd vallen er 

elk jaar mensen af en wordt de werkdruk op de 

groep die overblijft steeds groter. 

Het is noodzakelijk dat er nieuwe vrijwilligers bij 

komen om de zaak draaiende te kunnen houden. 

Daarom doet de locatieraad een klemmend beroep 

op U. 

Wij zijn op zoek naar een extra lid voor de 

Locatieraad en voor het koor zoeken we nieuwe 

zangers. Ook voor diverse andere functies zoals 

terreinonderhoud, camerabediening, koster, lectrice, 

pastoraatsgroep, etc. kunnen we heel goed 

aanvulling van vrijwilligers gebruiken. 

Denk niet “een ander zal zich wel melden”, maar 

informeer of meldt u aan bij Antoon Streppel 

(voorzitter locatieraad).  

E-mail: antoon.streppel@gmail.com 

Telefoon: 06-14511842 

Vol verwachting kijken we naar uw aanmelding uit. 

Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. 

Voor degene die zich nog niet hebben aangemeld 

voor de wekelijkse nieuwsbrief het advies dit alsnog 

te doen. Elke vrijdagmiddag ontvangt U dan per e-

mail de nieuwsbrief met daarin het actuele overzicht 

van de activiteiten in alle parochielocaties in het 

komende weekend en de komende week. Ook zitten 

er links in naar de algemene website en het nieuws 

per locatie waar u ook weer door kunt klikken naar 

het lokale contactblad. 

 

Ga naar de website 

www.sintfranciscusparochie.com, scrol helemaal 

naar beneden naar de rubriek “Blijf op de hoogte” 

of scrol door naar de zwarte balk, ga naar Extra en 

klik aan Aanmelden nieuwsbrief. 

 

mailto:gerardklomp@upcmail.nl
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
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Locatie Nieuws Vaassen 
 

Gedoopt zijn: 

25 maart: Rachel Lahdo 

6 mei: Kiyano van Embden en Mateo Driehuis 

We feliciteren de ouders van harte. Dat zij Jezus 

als hun metgezel ervaren in hun gezin. 

 

Eerste Communicanten 

Zondag 7 mei was het feest voor: 

Teun Bouwmeester, Annet Weultjes, Finn Betting 

en Luciano Palts deden hun Eerste Communie. Een 

blijde dag voor hen, hun ouders, broertjes en 

zusjes. En voor de gemeenschap, die deze jonge 

mensen van harte begroet in hun midden. Samen 

het Brood mogen delen, samengaan in het spoor 

van Jezus. 

Van harte gefeliciteerd. 

   
Overleden 

Bertus Bonekamp overleed op 24 maart, 87 jaar 

oud. Hij woonde in de Speulbrink. 30 maart was 

de uitvaart waarna de begrafenis op de Wanenk. 

Leo van Velzen, overleed op 21 april, 93 jaar oud. 

Hij was de weduwnaar van Herlinde Mahr en 

woonde in de Speulbrink. Na de uitvaart op 28 

april was de crematie in Ugchelen.  

 

Viering in de Speulbrink,  

Op 16 mei om 18.30 uur is er een Woorden 

Communieviering. 

Op 13 juni is er een Eucharistieviering om 18.30 

uur waar pastor Sebastian in voor gaat. Van harte 

welkom om mee te vieren.  

 

Oekraïense gasten 

Deze maand wonen een jaar Oekraïense gasten. Op 

dit moment zijn er 6 dames, waarvan er drie al 

vanaf het begin zijn. Ze hebben allen werk, we 

zien ze overdag niet veel in huis. Ze zijn blij nog te 

kunnen blijven wonen. Gelukkig is het voorjaar en 

hopen ze minder nat te worden op de fietst tocht 

naar hun werk in Emst of Epe. En kunnen ze 

genieten van de tuin. Nog steeds is er geen enkel 

perspectief wanneer zijn terug kunnen gaan. De 

meesten komen uit de onrustige gebieden in 

Oekraïne. 

 

 

 

Koffiedrinken 4 juni  

Het maandelijks koffiedrinken na de viering is dit 

keer in de tuin van het pastoraal centrum. 

We hopen op mooi weer. Er zijn partytenten en 

zitjes. De tuin is dan feestelijk klaar gemaakt voor de 

“dank je wel” bijeenkomst voor de vrijwilligers 

daarna.  

 

“Dank je wel” bijeenkomst voor alle vrijwilligers 

met hun partner 

De uitnodigingen zijn verstuurd. De organisatie 

hoopt dat we alle gegevens compleet hebben. Wel 

vrijwilliger maar nog geen uitnodiging? Sorry, maar 

meld je even aan bij het secretariaat en vanzelf heel 

welkom. 

Na het koffiedrinken is er een glaasje. En daarna een 

warme lunch. 

Na een periode dat deze bijeenkomsten helaas niet 

konden, hoopt de locatieraad op een grote opkomst 

voor een gezellige ontmoeting. 

 

 
 

Eetcafé 

Het eetcafé in maart 

was gezellig en lekker, 

met een goede 

opkomst. 

Voor de zomer is het 

café nog eenmaal 

geopend: op vrijdag 

23 juni om 17.30 uur. 

Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom. En was u, 

was jij er nog niet eerder? Kom eens mee eten en 

breng gerust iemand mee. 

Aanmelden voor 10 juni bij het parochie secretariaat 

(0578 575817 of vaassen@franciscus.com)  
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VIERINGEN MEI TOT JULI 2023  
      

DATUM Twello Vaassen Loenen Apeldoorn 

Koren 

Apeldoorn 

           

13 en 14 mei zo. 09:00  za. 18:30   za. 16:30 Ten Have Za. JokoTrees 

Zesde zondag van  Ten Have Ten Have   za. 11:00 Ten Have Zo. Gregoriaans 

Pasen           

           

18-mei-23 
10:00 Ten 

Have 

Viering in 

Twello 

Viering in 

Twello 10:00 Sebastian Credo cantores 

Hemelvaart van de Heer   en Apeldoorn en Apeldoorn     

           

20 en 21 mei  zo. 09:00 zo. 10:00  za. 18:30  za. 16:30 gebedsv. Dashorst   

Zevende zondag van Ten Have Sebastian Sebastian zo. 11:00 Ten Have/Dashorst Zo. Credo 

Pasen           

           

27 en 28 mei zo. 09:00 za. 18:30   za. 16:30 Ten Have Za. Samenzang 

Pinksteren Ten Have Ten Have   zo. 11:00 Ten Have Zo. Gregoriaans 

           

29-mei 

10:00 Ten 

Have 

Viering in 

Twello 

Viering in 

Twello 10:00 Sebastian Cantor 

Maria, Moeder van de   en Apeldoorn en Apeldoorn     

Kerk           

           

3 en 4 juni zo. 09:00 zo. 10:00 za. 18:30 za. 16:30 Mgr. Hoogenboom Za. JokoTrees 

Heilige drieёenheid Sebastian Ten Have Sebastian 

en Pastoor ten Have H. 

Vormsel Zo. Credo 

        zo. 11:00 Sebastian   

           

10 en 11 juni zo. 09:00 za. 18:30 zo. 10:00  za. 16:30 Ten Have Za. Samenzang 

Sacramentsdag Ten Have Sebastian Sebastian zo. 11:00 Ten Have Zo. Gregoriaans 

           

17 en 18 juni zo. 09:00  zo. 10:00  za. 18:30  za. 16:30 gebedsv. Dashorst   

11e zondag door het jaar Sebastian Ten Have Ten Have zo. 11:00 Sebastian Zo. Credo 

           

24 en 25 juni zo. 09:00  za. 18:30  zo. 10:00  za. 16:30 Ten Have Za. Cantor 

12e zondag door het jaar Ten Have Sebastian Sebastian zo. 11:00 Ten Have Zo. JokoTrees 

 

 

Activiteiten / Kalender: 

Bedevaart naar Renkum ! dinsdag 23 mei, begint om 11.00 uur 

Jongerengroep en Wereldjongerendagen: 11 juni nadere informatie volgt 
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Locaties 

 
Geloofsgemeenschap Apeldoorn 

eucharistisch centrum 

 

 

secretariaat 

 

email 

Onze Lieve Vrouwekerk 

Hoofdstraat 18 

7311 KB Apeldoorn 

05 55 26 65 00 

maandag-donderdag 9.00 - 12.00 uur 

Stationsstraat 13,7311 NL Apeldoorn 

Secretariaat@rkapeldoorn.nl  

 
Geloofsgemeenschap Twello 

eucharistisch centrum 

 

secretariaat 

 

 

email 

Heilige Martinuskerk 

Kerklaan 18 

7391 AN Twello 

05 71 27 44 45 

dinsdag-vrijdag 9.00 - 12.00 uur 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

martinus.twello@franciscusparochie.com 

 
Geloofsgemeenschap Vaassen 

liturgisch centrum 

 

 

secretariaat 

 

email 

Heilige Martinuskerk 

Deventerstraat 98 

8171 AC Vaassen 

05 78 57 58 17 b.g.g 05 78 57 23 52 

donderdag 9.30 - 12.00 uur 

Deventerstaat 89, 8171 AC Vaassen 

martinus.vaassen@franciscusparochie.com 

 
Geloofsgemeenschap Loenen Eerbeek  

liturgisch centrum 

 

 

secretariaat 

 

email 

Heilige Antonius Abtkerk 

Hoofdweg 49 

7371 AE Loenen 

05 55 05 12 63 

donderdag 10.00 – 12.00 uur 

Hoofdweg 49, 7371 AE Loenen 

loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

 
Geloofsgemeenschap Epe   

secretariaat 

 

email 

06 30 01 20 77 

op afspraak  
W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe 

epe-heerde@franciscusparochie.com 

 
Geloofsgemeenschap Klarenbeek   

secretariaat 

 

email 

05 53 01 12 02 

dinsdag 09.00 - 12.00 uur 

Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek 

klarenbeek@franciscusparochie.com 
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